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Mussen 
Tijdens mijn vakantiedagen in een landelijk gelegen Frans Benedictijnerklooster viel me 
plots op hoeveel mussen er rondom dat klooster waren. In mijn jeugd waren ze er altijd 
en overal: tjilpende mussen. Stilaan zijn ze, bijna ongemerkt verdwenen. De mensen zijn 
te netjes gaan leven, de mussen vinden minder voedsel en vooral: bij gebrek aan spleten 
en holen in onze huizen vinden ze ook geen plaats meer om een nestje te maken. Nu ik 
daar ineens zoveel mussen zag, viel het me op en was ik door die beestjes vertederd. 
Mussen.  
Ook in het evangelie kennen ze deze dieren. Jezus spreekt op twee plaatsen in het 
evangelie over deze beestjes. Toegegeven: het is zeker niet erg lovend hoe de Heer over 
deze dieren spreekt maar Hij gebruikt het beeld van de mussen om ons iets heel 
belangrijk te leren. Jezus beschrijft in het evangelie de mussen als dieren van weinig 
marktwaarde. In het tiende hoofdstuk van het Matteüs Evangelie, verzen 29 tot 31 zegt 
Hij: “Wat kosten twee mussen ? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als 
jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet 
bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.” In het twaalfde hoofdstuk van 
het Lucasevangelie wordt ongeveer hetzelfde gezegd in de verzen 6 en 7: “Vijf mussen 
kosten maar twee stuivers, nietwaar ? Toch wordt niet één daarvan door God vergeten. 
Ja, zelfs de haren op jullie hoofd zijn allemaal geteld. Jullie moeten niet meer bang zijn. 
Er is nogal een verschil tussen jullie en een zwerm mussen”. 
Met dat beeld van die mussen die in de tijd van Jezus bijna waardeloos waren – je kon er 
vijf kopen voor 2 stuivers en een stuiver was bijna niets – wil de Heer ons duidelijk 
maken hoe waardevol wij voor God zijn en hoe God zorg voor ons heeft. Wellicht vlogen 
er daar rond Jezus – terwijl Hij aan het onderrichten was – heel wat mussen en Hij wijst 
zijn toehoorders erop dat ze eens naar die mussen moeten kijken waar je op de markt 
bijna niets voor krijgt. En al stellen die mussen niets voor, toch zal het God niet ontgaan 
als ze dood neer vallen. Het moet zeker indruk gemaakt hebben op de luisteraars van 
Jezus. Als God zoveel zorg heeft voor een op-de-markt-bijna-waardeloze mus, hoeveel 
gaan wij Hem dan ter harte. We moeten er niet aan twijfelen: God heeft grote aandacht 
voor ons, Hij laat ons hier niet zomaar rondlopen doelloos, zinloos en planloos. De grote 
bekommernis voor ons maakt Hij in dat spreken ook duidelijk door te zeggen dat ieder 
haar op ons hoofd geteld is. 
We mogen die prachtige boodschap regelmatig weer eens tot ons laten doordringen. We 
hebben een God die elk van ons persoonlijk heeft gewild, een God die van ons 
persoonlijk houdt en zorg voor ons draagt. Vertrouw ik daarop, ook als het moeilijk en 
donker is in ons leven ? Neemt dat elke vorm van vrees in mijn leven weg ? Hij zorgt 
voor de tjilpende mussen, jazeker !, maar zeker en nog meer voor u en mij. Elk van ons 
heeft wellicht wel eens de reclamezin gehoord dat als je een bepaald drankje drinkt, dat 
je dat vleugels geeft. Ons sterke geloof in een God die voor ons zorg draagt mag ons ook 
vleugels geven en nooit laten neerliggen in het leven. Als je de volgende keer een mus 
ziet, denk dan aan die prachtige gedachten… 
 

Liturgische Kalender 
Zondag 7 september, Drieëntwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; Margriet Verberne-Damoiseaux en overl. familie. 



10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Wil Kurvers en Paulina Rodigas (St.); OO. 
Donners-Haarden (St.); OO. Voots-Peters en zonen Theo en Jan (St.); OO. Jetten-Paulssen 
(St.); voor een bijz. intentie (GH); Frans Dols; Stien Ceelen-van Lier (off.8); Zef Dols als 
eerste jaardienst; OO. Guus Dols en Barbara Widdershoven; OO. Rodigas-Lemmens als 
jaardienst; OO. Benders-Voots als jaardienst. 
14.00 uur: H.Doopsel van Lola Kubben. 
 
Maandag 8 september, Maria Geboorte, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Leo van Hooijdonk; Toos van Hooijdonk-van 
Gaans (off.9); Fien Vrancken-Snackers (off.); Wil Kersemakers (off.); OO. Janssen-
Schurgers als jaardienst; Jan Hermens; Jaardienst Zef Ronckaers en overl. fam. Feron. 
 
Dinsdag 9 september, H. Petrus Claver, 
08.30 uur: H.Mis; Susana Schreuder-Viana. 
 
Woensdag 10 september, H. Salvius, 
08.30 uur: H.Mis; Hendrik Broers. 
 
Donderdag 11 september, H. Petrus van Alcantara, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 12 september, Allerheiligste Naam van Maria, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Herman-Jozef en Maria Krings. 
 
Zaterdag 13 september, H. Johannes Chrysostomus, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Bertha Paas-Scheepers als Zeswekendienst; OO. Leo 
en Anneke Hamers-Kurvers; Bert van Wissen; Huub Janssen (buurt 1) 
 
 
Zondag 14 september, Feest van Kruisverheffing, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans; Jan Hermens (off.9); Zef Dols (off.9); Mia Voots-
Schurgers. 
 
Maandag 15 september, O.L.Vrouw van Smarten, 
07.30 uur: Vertrek Bedevaartgangers naar Kevelaer. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Trui van de Wal-Janssen en kinderen. 
 
Dinsdag 16 september, H. Cornelius, Paus, 
08.30 uur: H.Mis; Wilhelmina van Tuijl-Charmant. 
 
Woensdag 17 september, H. Lambertus, 
08.30 uur: H.Mis; Jo Coenen. 
 
Donderdag 18 september, H. Jozef van Cupertino, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 19 september, H. Januarius, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Mieke van Lieshout. 
 
Zaterdag 20 september, H. Eustachius, 



18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Leo en Nettie Lemmens-Luijten en 
wederzijdse ouders (St.); OO. Kurvers-Schmeits en zoon Arno; Tiny en Math Spijkers; 
OO. Schmeits-Schols; Tiny Fisher-Kurvers (off.6); Fien Keulers-Ehlen (off.2); Jan 
Hermens als eerste jaardienst; Thei Honneff als jaardienst; OO. Honneff-Schols, dochter 
May en zoon Nico; Voor een bijzondere intentie uit dankbaarheid. 
 
 
Zondag 21 september, Vijfentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Wil Kersemakers (off.); dr. Huub Hundscheid als 
jaardienst. 
 
Maandag 22 september, H. Emmerammus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Leo van Hooijdonk (off.10); OO. Lemmens-
Lahaye en schoonzoons; Marianne Schillings-van Duinen als jaardienst; Frans Maassen 
als jaardienst. 
 
Dinsdag 23 september, H. Pater Pio, 
08.30 uur: H.Mis; Wim van der Lely. 
 
Woensdag 24 september, H. Isarnus van Marseille, 
08.30 uur: H.Mis; Arnoldus van Hout. 
 
Donderdag 25 september, H. Paulus Maria Leoz y Portillo, passionist, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 26 september, H.H. Cosmas en Damianus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Steven Hackfoordt. 
 
Zaterdag 27 september, H. Vincentius de Paul, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Gerard Luijten en Louise Wagemans als jaardienst 
(St.); Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems (St.); OO. Hermes-Geurts; OO. Geurts-van 
den Hoogen. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Overleden 
30 juli: Mevr. Hubertina Bertha Scheepers-Paas, 92 jaar (Burg. Smeetsstr.) 
16 augustus: Dhr. Petrus Helena Paulus (Peter) Hoogma, 57 jaar (Meishagerstraat) 
Mogen zij rusten in vrede. 
 

H. Doopsel 
7 september, 14.00 uur kerk: Lola Kubben (Burg. Donnersstraat.) 
 

Kevelaer 
Op maandag 15 september zal de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer plaatshebben. Zij 
die deelnemen worden verzocht om 07.30 uur zich te verzamelen op de parkeerplaats 
bij de kerk. 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 7 september: 
09.00 uur:  - -  



10.00 uur: Robin Dubois, Davino Birx. 
Zaterdag 13 september: 
18.30 uur: Max Jütten, Ryan Hassert. 
Zondag 14 september: 
09.00 uur: - -  
10.00 uur: Nigel Heinle, Yves Segers 
Zaterdag 20 september: 
18.30 uur: Mark Trompetter 
Zondag 21 september: 
09.00 uur: - -  
10.00 uur:  - - 
Zaterdag 27 september: 
18.30 uur: Robin Dubois, Davino Birx. 
 
 
 
 


