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TESTAMENT 

Laatst las ik een aardig gedicht over hoe U als parochiaan                                                              
een testament zou kunnen maken… 

Lieve nichten, lieve neven,                                                                                                                     
hier is tantes testament.                                                                                                                          
Tante kan niet eeuwig leven,                                                                                                                    
ook aan tante komt een end 

Om het afscheid te verlichten,                                                                                                                      
laat ik als gedachtenis,                                                                                                                                
aan mijn neven en mijn nichten,                                                                                                               
alles wat hun dierbaar is. 

Ik schenk aan neef Arie,                                                                                                                              
die zoveel van Mozart houdt                                                                                                                    
mijn bekroonde kunstkanarie,                                                                                                               
plus een pakje havermout. 

Voor mijn neef de apotheker,                                                                                                                   
zijn de restjes medicijn  .                                                                                                                          
Want die drankjes zullen zeker,                                                                                                               
na mijn dood hem nuttig zijn. 

Aan mijn hulp met grijze haren,                                                                                                             
die met mij heeft saam geleefd  ,                                                                                                            
schenk ik wat ze al die jaren,                                                                                                                       
uit mijn huis gestolen heeft. 

Iedereen heeft nu het zijne,                                                                                                                 
iedereen is ruim bedacht.                                                                                                                       
Tante kan gerust verdwijnen,                                                                                                                    
tante heeft haar taak volbracht 

Doch mijn geld heb ik vergeten,                                                                                                               
och wat maal ik om dat slijk??                                                                                                                                                                           
Mijn familie heeft te eten,                                                                                                                                 
Ik maak er dus de kerk mee rijk !! 
 
Daarom: onze parochie, een goed doel? Soms zoeken mensen een goed doel om in 
hun testament een bepaald bedrag  of het Onroerend Goed toe kennen aan dit goede 
doel. In zulk een situatie kan onze parochie ook een goed doel zijn. Als u aan de parochie, 
als een goed doel, een bedrag zou willen toekennen kan dat op de volgende manieren. 
Hierbij kan een notaris u natuurlijk van dienst zijn. Hij is ook op de hoogte dat een 
kerkelijke instelling onder de ANBI-regeling valt. 

Een legaat Een legaat is een bepaling in het testament waarin u aangeeft  dat u een 
vastgesteld bedrag of een bepaald goed nalaat aan de parochie. Dit betekent dat u naast 
de erfgenamen, bijvoorbeeld uw familie, een vastgesteld bedrag of een bepaald 
(on)roerend goed nalaat aan de parochie omdat de parochie voor u het goede doel is dat 
u wilt steunen.                                                                                                                                            



Een erfdeel Het is mogelijk om de parochie als een goed doel bij testament te 
benoemen tot (mede)erfgenaam. Als u dit doet, betekent dit dat u de parochie, als goed 
doel,  in aanmerking laat komen voor (een deel van) de erfenis. Het bedrag dat u nalaat 
aan de parochie als goed doel is dan afhankelijk van de totale omvang van de erfenis en 
het aantal erfgenamen. 

Als u aan de parochie, als een goed doel, bij testament een bedrag of Onroerend Goed 
wilt nalaten is het van belang dit in uw testament of in uw wilsbeschikking vast te leggen 
en daarbij de juiste parochienaam te gebruiken. De parochie heeft geen weet van uw 
beslissing in deze. Het testament wordt pas geopend op het daartoe geëigende moment. 
Mocht u de parochie, op welke manier dan ook, betrokken hebben in uw testament, dan 
wordt de parochie pas op dat moment hiervan op de hoogte gesteld. 

Graag willen wij met deze algemene informatie hen van dienst ben die zich afvragen of 
de parochie als goed doel opgenomen kan worden in hun laatste wilsbeschikking, in hun 
testament. Tot slot is het goed te weten dat onze parochie een ANBI-status heeft. Dit 
brengt fiscale voordelen met zich mee. 

 

Liturgische Kalender 
Zondag 28 september, Zesentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Piet Coolen (St.); OO. 
Fleischeuer-Daniëls (St.); Corrie Neis-Janssen (off.); Piet Suijkerbuijk (vw. K.B.O.). 
 
Maandag 29 september, H. Aartsengel Michaël, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Sjert en Math Wilms; Huub Cremers als 
jaardienst; Zef Dols. 
 
Dinsdag 30 september, H. Hieronymus,  
08.30 uur: H.Mis; Hein van den Wijngaert. 
 
Woensdag 1 oktober, 
08.30 uur: H.Mis; Gerry Hackfoordt. 
 
Donderdag 2 oktober, H.H. Engelbewaarders, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 3 oktober, H. Theresia van Lisieux, Eerste Vrijdag, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Petrus Broers. 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 4 oktober, H. Franciscus, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Keulen-Heijnen en Pierre Keulen als jaardienst 
(St.); Wil Hamers, Lies Hamers-Kurvers, Harry en Miep als jaardienst; Huub Janssen 
(buurt 2); Jan Hamers; OO. Meijs-Heunen. 
 
 
Zondag 5 oktober, Zevenentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Cuijpers-Dols als 
jaardienst (St.); OO. Guus Dols en Barbara Widdershoven als jaardienst (St.); Echtpaar 
Frits Schols en Betty Rutten als jaardienst (St.); OO. Neis-Jacobs en Mia Neis als 
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jaardienst (St.); OO. Hendrix-Dahlmanns en zonen Jan, Charles en Michaël (St.); Jan 
Voots; Bertha Scheepers-Paas (off.1); Zef Smeets (off.1); voor ’n bijz. Intentie (GH). 
 
Maandag 6 oktober, H. Bruno, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Fien Vrancken-Snackers (off.); Wil Kersemakers 
(off.); Stien Ceelen-van Lier (off.9); Ger Riedel als eerste jaardienst. 
 
Dinsdag 7 oktober, O.L.Vrouw van de Rozenkrans, 
08.30 uur: H.Mis; Martha Beerens-van Laarhoven. 
 
Woensdag 8 oktober, H. Pelagia, 
08.30 uur: H.Mis; Christ Schreuder. 
 
Donderdag 9 oktober, H. Dionysius,  
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 10 oktober, H. Gereon van Keulen, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Bas van der Aalst; Theo Hooijen. 
 
Zaterdag  11 oktober, H. Gummarus, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Arno Kurvers; Zef Smeets (off.2) 
 
 
Zondag 12 oktober, Achtentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Frits Donners; Frans Dols.. 
 
Maandag 13 oktober, H. Theofilus, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Hans Poelen. 
 
Dinsdag 14 oktober, H. Callistus I, paus, 
08.30 uur: H.Mis; Luc van den Boomen. 
 
Woensdag 15 oktober, H. Theresia van Avila, 
08.30 uur: H.Mis; Dora van Luijk-Verhuijzen. 
 
Donderdag 16 oktober, Zaligverklaringsdag Pater Karel 1988, 
07.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel, aansluitend Bid-Wandeltocht langs 
wegkruisen. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 17 oktober, H. Ignatius van Antiochië 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Zr.Jean-Chantal Clec’h. 
 
Zaterdag  18 oktober, H. Lucas, evangelist, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems als 
jaardienst (St.); OO. Leo en Anneke Hamers-Kurvers; Bert van Wissen; Tiny Fisher-
Kurvers (off.7); Fien Keulers-Ehlen (off.3). 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 



Overleden 
31 augustus: Dhr. Joseph Hubertus Johannes (Zef) Smeets, 89 jaar (Overstraat) 
12 september: Dhr. Herbert Franciscus Hubertus Geene, 74 jaar (Burg. Coonenstraat) 
Mogen zij rusten in vrede. 
 

Wandel-Bidtocht t.e.v. de H. Pater Karel 
Woensdag 16 oktober is het 26 jaar geleden dat Pater Karel werd Zaligverklaard in 
1988. Op initiatief van destijds Kapelaan Kreuwels hield men op deze dag in 1989 een 
wandelbidtocht om te bidden voor de heiligverklaring, wat als een traditie werd 
voortgezet. We starten aan de Pater Karel Kapel met een H.Mis om 7.00 uur, vervolgens 
lopen we de Bidtocht door velden en langs veldkruisen, bij een aantal van deze 
veldkruisen zal een tientje van de rozenkrans worden gebeden. Wij bidden voor elkaars 
intenties. 
De wandeltocht zal zo ongeveer 7 km lang zijn, waarbij ergens op ¾  een koffiestop (op 
eigen kosten) zal worden ingelast. We eindigen in de parochiekerk met de verering van 
de Reliek van pater Karel. Welkom aan alle goede vereerders en lopers! 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 28 september: 
08.30 uur:  - - 
10.00 uur: Nigel Heinle, Yves Segers. 
Zaterdag 4 oktober: 
18.30 uur:  - - 
Zondag 5 oktober: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Robin Dubois, Ryan Hassert 
Zaterdag 11 oktober: 
18.30 uur:  
Zondag 12 oktober: 
0830 uur: - -  
10.00 uur: Mark Trompetter, Davino Birx 
Zaterdag 18 oktober: 
18.30 uur: - -  
 
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 8,00 
voor de weekdagen, ma, di, wo, en vr. en  €. 15,00 voor zaterdag en zondag. 
 
 
 


