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Eucharistie: geheim van het geloof. 
Het centrale mysterie waar rondomheen de Kerk wordt opgebouwd en het leven van de 
individuele gelovige zich dient te bewegen is Christus en zijn verlossend handelen: Zijn Kruis 
en Verrijzenis waardoor wij verlost zijn.  
Daar gaat het om in de Kerk, daar dient het om te gaan in het leven van een gelovige christen.  
Het gaat in de Kerk om de persoon van Jezus Christus, de Herder, de Leraar, de Hogepriester, 
de Verlosser.  
Tot zover zijn alle christenen, protestant of katholiek het eens.  
Maar over de wijze waaróp dat Christusmysterie in ons midden is, voor ons bereikbaar wordt 
als mensen van deze tijd; dáárover lopen de opvattingen sterk uiteen tussen protestanten en 
katholieken. De katholieke Kerk van Oost en West gelooft vanaf het begin -en daarvan zijn 
genoeg getuigen te vinden, ook in de alleroudste traditie – dat Christus met Zijn verlossing 
aanwezig is in Zijn Kerk, en wel met náme in de viering van de sacramenten. 
De zeven tekenen van Zijn Aanwezigheid zijn daarbij geen loutere symbolen, die verwijzen 
naar. Het zijn tekenen die de goddelijke werkzaamheid ín zich bevatten.  
Christus is werkzaam aanwezig ín Zijn sacramenten.  
Hij redt de mens, die gelovig de sacramenten ontvangt en geeft zijn genade op de wijze van 
het sacrament. Het grootste en het heiligste van de sacramenten is dan de Eucharistie, waarin 
Christus niet alleen met Zijn werkzaamheid aanwezig is, maar óók persoonlijk:  
de Kerk gelooft dat brood en wijn wérkelijk veranderen in het Lichaam en Bloed van 
Christus. In dit sacrament offert Hij zichzelf aan de Vader en geeft ons de mogelijkheid daar 
in de viering van de Eucharistie bij aan te sluiten.  
Zo is de Eucharistie de eredienst van het nieuwe verbond waarin Christus met Zijn Kerk Zijn 
offer van verzoening aan God aanbiedt.  
Om dit sacrament tot stand te brengen binnen de Kerk is een ander sacrament nodig, en wel 
het sacrament van het Priesterschap. Door de priesterwijding immers laat Christus de gewijde 
delen in Zijn Priesterschap, zodat deze in de Kerk kan optreden in Zijn Naam, ja zelfs in Zijn 
Persoon. Eucharistie kan alleen gevierd worden als er een gewijde priester is, omdat alléén 
deze kan handelen in de persoon van Christus, de Hogepriester. Zo hangen Eucharistie en 
priesterschap ten nauwste met elkaar samen. Zonder Priesterschap is er geen Eucharistie 
mogelijk.  
In de Eucharistie handelt Christus door de persoon van priester, die Hij zelf door de wijding 
de volmacht gegeven heeft de Eucharistie te vieren. 
De protestanten hebben een totaal andere opvatting van de sacramenten. Zij zien ze louter 
symbolisch. Het gaat om het geloof; sacramenten voegen daar niets wezenlijks aan toe. Als 
het gaat over het avondmaal, dan ziet men dat als een lóutere herínnering aan de kruisdood 
van Christus en brood en wijn zijn lóutere symbolen van Christus' lichaam en bloed.  
Christus' aanwezigheid in het avondmaal is lóuter een geestelijke. Het avondmaal zelf is ook 
geen offer. De reformatie heeft dan ook het Priesterschap en het sacrament van de wijding 
verworpen. Dominees, al doen ze gedeeltelijk hetzelfde werk als priesters, zijn per se géén 
priesters en kúnnen en wíllen bij de viering van het avondmaal ook niet in de persoon van 
Christus handelen.  
In dit licht is het onthutsend, hoeveel katholieken geen enkele moeite lijken te hebben met de 
vermenging van Eucharistie en avondmaal.  



Of moeten we dan constateren, dat een groot gedeelte van de Nederlandse katholieken 
protestant is geworden in zijn opvattingen over Eucharistie en Ambt? 
De Eucharistie is immers de kostbaarste schat van de katholieke Kerk. Het geloof daarin raakt 
de kern van het katholiek zijn.  
De martelaren van Gorcum zijn voor het katholieke geloof in de Eucharistie de marteldood 
gestorven. De Kerk geeft dat geloof nooit prijs. Zij die dit geloof prijsgeven verwijderen zich 
geestelijk van de katholieke Kerk. We vierden enkele weken geleden Sacramentsdag, het feest 
van de Aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie.  
Het is goed ons te bezinnen op ons eigen persoonlijke geloof in dit allerheiligst Sacrament. 
Willen we katholiek zijn, dan zullen we van harte moeten kunnen bidden en zingen met de 
Kerk van alle eeuwen: Adoro te, devote, latens Deitas: 
Ik aanbid U Godheid in verborgen staat. Die in broodsgedaante waarlijk schuil hier gaat.  
Of zoals in het Pange Lingua staat: 't Vleesgeworden Woord des Vaders spreekt een woord en 
brood wordt vlees; Christus' bloed bevat de beker; eet en drink, wees zonder vrees! Schenk 
uw zinnen geen vertrouwen, slechts geloof versterk' uw geest. 
Moge ons geloof versterkt worden, en er toe leiden dit Sacrament –de H. Communie- niet 
anders dan steeds met gróte eerbied en waardig te ontvangen. Laten wij die het regelmatig 
ontvangen door onze wijze van ter Communie gaan, een voorbeeld van geloof zijn voor 
anderen. 
 
 

Liturgische kalender 
Zondag 18 juli, Zestiende zondag door het jaar, 
09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.30 uur: Gezinsmis ter afsluiting van het schooljaar mmv gelegenheidskoortje Daniëlle; 
Johannes Casper Knops en Maria Catharina Salden (St.); OO. Winand keulers-Schmeits als 
jaardienst (St.); Martin de Bruijni; Nelly Brouns-Wagelaar als eerste jaardienst en echtgenoot 
Gerrit Wagelaar; Fien Widdershoven-Dols(off.1). (Na afloop van de H.Mis: fietsen en 
autozegening op het kerkplein) 
 
Maandag 19 juli, H.Bernulpus, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Fien  Souren-Vanthoor; Mia en Sjaak Wetzels-Heuts; 
Harrie Ronkaars. 
 
Dinsdag 20 juli, H.Apollinaris, 
08.30 uur: Geen H.Mis. (Om 09.00 uur is er een Mis in Oud-Geleen) 
 
Woensdag 21 juli, H.Laurentius van Brindisi, 
08.30 uur: Geen H.Mis. (Om 09.00uur is er een Mis in Oud-Geleen) 
 
Donderdag 22 juli, H.Maria Magdalena, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor ’n bijz. intentie (vB). 
 
Vrijdag 23 juli, H. Birgitta, 
08.30 uur: Geen H.Mis. (Om 09.00 uur is er een Mis in Oud-Geleen) 
 
Zaterdag 24 juli, H.Charbel Makhlûf,  
18.30 uur:  H.Mis met samenzang; Guus Neis als jaardienst (St.). 
 
 



Zondag 25 juli, Zeventiende zondag door het jaar, 
09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Wilke Nijsten als jaardienst (St.); Joep Teschers als 
Zeswekendienst; Fien Widdershoven-Dols als Zeswekendienst; Henk Hiemenz als 
Zeswekendienst; Leo Lemmens. 
 
Maandag 26 juli, H.H. Joachim en Anna, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Annie en Pierre Brands-Heuts. 
 
Dinsdag 27 juli, Z.Titus Brandsma, 
08.30 uur: H.Mis; voor Priesterroepingen. 
 
Woensdag 28 juli, 
08.30 uur: H.Mis; Ans Zelissen-Moreau. 
 
Donderdag 29 juli, , H.Martha 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz.intenties. 
 
Vrijdag 30 juli, H.Petrus Chrysologus, 
08.30 uur: H.Mis; Henricus van Bree. 
 
Zaterdag 31 juli, H.Ignatius, 
18.30 uur: H.Mis; OO. Brands-Schmeits en overl. Kinderen als jaardienst (St.); OO. Latten-
Baetsen (St.); Andreas van Diessen; Frits Hurkxkens; Math Keulen (off.); Nic Collaris; Uit 
dankbaarheid b.g.v. een 40-jarig Huwelijksjubileum. 
 
 
Zondag 1 augustus, Achttiende zondag door het jaar, 
09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.30.uur: H.Mis met samenzang; OO. Pelzers-Delahaije en Mia en Math Pelzers; Herma 
Chorus-Borgers; Lies Bosch-Maassen en schoonzon Frans; Piet Cremers; Jo Lemmens (off.); 
OO. Keulers-Schmeits; Wil Meuffels; Fien Widdershoven-Dols (off.2) Voor ’n bijz.intentie 
uit dankbaarheid (H). 
13.00 uur: H.Doopsel van Elise Bloemen. 
 
Maandag 2 augustus, H.Petrus Julianus Eymard, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; OO. Baggen-Ronkaars en familie; Jan Hermens. 
 
Dinsdag 3 augustus, 
08.30 uur: H.Mis; Johanna Broers-Franssen. 
 
Woensdag 4 augustus, H Pastoor van Ars, 
08.30 uur: H.Mis; Wilhelmina der Kinderen-van Tuijl. 
 
Donderdag 5 augustus, Kerkwijding Basiliek Maria Maggiore te Rome, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel, voor bijz. intenties. 
 
Vrijdag 6 augustus, Gedaanteverandering van de Heer, Eerste Vrijdag, 
08.30 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
18.00 uur: Pater Karel Kapel: Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 



18.30 uur: Pater Karel Kapel: H.Mis; voor Kloosterroepingen in de Passionisten-
Congregatie. 
 
Zaterdag 7 augustus, H. Sixtus, paus, 
18.30 uur: H.Mis; OO. Wim en Bertha Appeldoorn-Keulen; Liesje Cuijpers-Vaessen. 
 
 
Overleden 
15 juni: Dhr. Hendrik Hugo Hiemenz, 64 jaar (Ritterberg) 
Moge hij rusten in vrede. 
 
H.Doopsel 
1 augustus: Elise Bloemen (Sittarderweg) 
 
Misdienaars/Acolieten 
Zondag 18 juli, 
09.00 uur: Wim Goode, Taylor Berkmans. 
10.30 uur: Chris Verheugd, Jelke Voots, Falko Voots 
Zaterdag 24 juli, 
18.30 uur: Mike Frijns, Tom Frijns. 
Zondag 25 juli, 
09.00 uur: Bert Hundscheid, Rens Verhaegh 
10.30 uur: Sven Rouschop, Jordy Rouschop, Maarten Bevers. 
Zaterdag 31 juli, 
18.30 uur: Loran Evers. 
Zondag 1 augustus, 
09.00 uur: -- 
10.30 uur: Mark Trompetter, Carlo Hensgens. 
Zaterdag 7 augustus, 
18.30 uur: Robert Dormans, Frank Dormans 
 
Website 
De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws 
kunt vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten. 
Sommige delen zijn echter nog in aanbouw. Onlangs werd toegevoegd een aantal foto’s van 
historisch Munstergeleen, en een rondwandeling door het heiligdom van Pater Karel. Ook 
plaatjes over het lopende heiliverklaringsproces, alsmede de dakrenovatie. U kunt een kijkje 
nemen op: 
www.sint-pancratius.nl Welkom! 
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 voor 
weekdagen en  €. 12,50 voor zaterdag en zondag. 
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