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Allerheiligen en Allerzielen

Wie het eerst op het idee gekomen is zal wel niet meer te achterhalen zijn, maar intussen is er
waarschijnlijk geen enkel land meer dat niet ergens een graftombe heeft neergezet voor de
onbekende soldaat.

Dat is er niet eentje, maar dat zijn er veel,

grote of kleine helden die hun leven hebben gegeven voor anderen, voor ons bijvoorbeeld.
Als ze hun leven lieten in oorlogsgeweld, zijn het soldaten. Mensen die buiten oorlogen om
hun leven gaven voor anderen zijn er nog veel meer, Maar die hebben niet eens zo'n mooi
graf. Binnen het christendom hebben ze de naam van "heiligen” gekregen.

Het gaat dan altijd over mensen die niet zozeer aan zichzélf dachten, als wel aan de vrijheid,
het welzijn van anderen en die een appél doen op nieuw elan voor deze tijd.

Mensen die niet hun eigen levensgeluk zochten, maar die trouw aan hun roeping zich inzetten
voor ‘t welzijn van anderen. Zeker, er zijn niet zoveel van die onbekende christenhelden,
heiligen dus, als er christenen zijn, maar 't zijn er toch heel wat: mensen uit het verleden en
het heden, waardoor anderen geinspireerd worden.

De vraag: wat dat eigenlijk voor mensen zijn doet denken aan een verhaal uit het sprookje van
"De Kleine Prins", van de Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry.

Hij gaat op zoek naar een planeet waarop het goed is om er te leven. Op de eerste planeet
vindt hij alleen een koning. Die is verheugd dat de kleine prins er komt, want hij denkt:

"Nu heb ik tenminste een onderdaan aan wie ik bevelen kan geven".

Maar de kleine prins gaat verder.

Op de volgende planeet vindt hij een zakenman. De zakenman heeft het echter te druk en is
alleen blij dat hij even kan zeggen dat hij het druk heeft.

Op een andere planeet is er alleen een dronkenman. Daar heeft hij ook niets aan, want die
bedrinkt zich voortdurend om te vergeten dat hij een dronkenman is.

Na nog wat omzwervingen komt de kleine prins tenslotte op een planeet, waar hij een man
vindt, die bezig is een grote lantaarn aan te steken om hem onmiddellijk daarna weer uit te
maken. "Waarom doe je dat?" vraagt de kleine prins.

"Ik doe dat", zegt de man, opdat het op de aarde telkens donker en weer licht wordt, het is wel
vermoeiend om het zo vlug te doen, maar we worden tegenwoordig allemaal opgejaagd.
"Maar waarom blijf je het doen?" vraagt de kleine prins.

De man antwoordt:

"Ik heb een opdracht en ddarom doe ik het, en ik ben er gelukkig mee™.

Dan denkt de kleine prins: "Hier blijf ik, want hij is de énige die niet aan zichzelf denkt, maar
alleen aan de anderen én hij is de énige die gelukkig is".

Gelukkig dat er meer van zulke mensen zijn:

Het zijn degenen in wie buitenaardse goedheid een kans krijgt, zij zorgen ervoor dat goddelijk
licht kan schijnen en dat liefde warmte kan geven. De Zaligsprekingen uit het Evangelie gaan
juist over mensen, die niet vol zijn van zichzelf, niet vol zucht naar rijkdom of macht.
Christus prijst de mensen, die onvoldaan verlangen naar andere zaken. Het zijn de mensen,
die hun eigen leegte voelen en die zoeken naar iets hogers, wat er nog niet is maar wat er
komen kan.



Ook de wereld van vandaag heeft haar helden, heiligen: in de mensen die zonder ophef
werken aan elkaars geluk, in de gewone vaders en moeders, die hun plicht doen wat het ook
kost.

"1k heb een opdracht, een roeping en ddarom doe ik het, ik wil trouw zijn aan mijn
gegeven woord, en ik ben er gelukkig mee™.

We vinden ze: in een buurvrouw die ondanks eigen drukte en gezondheidsproblemen téch oog
heeft voor een oudje in de straat, ondanks het feit dat het een lastig karakter heeft.

"1k heb een opdracht, een roeping en ddarom doe ik het, en ik ben er gelukkig mee"".

In de priester, die misschien soms gekweld door eenzaamheid en onbegrip, die geen concreet
resultaat ziet van zijn werken, toch zichzelf vergeet, niet zijn eigen geluk zoekt, maar dat van
de aan hem toevertrouwde mensen. Die niet zegt: ik heb geen privé-leven, maar die zijn leven
zoals Christus geeft voor velen.

"Ik heb een ideaal, een roeping en ddarom doe ik het, en ik ben er gelukkig mee"".

In de jonge mensen die niet ontgoocheld aan het lijntje gaan staan om te zien wat er van komt.
We herkennen ze in de vechters voor vrijheid en recht, mensen voor wie niets te veel is,

zelfs al moeten ze hun ideaal betalen met hun leven.

"Ik heb een opdracht, een roeping en daarom doe ik het, en ik ben er gelukkig mee"".

Ze zijn niet bekend, de heiligen of helden van vandaag. Ze weten ook zelf niet dat ze het zijn.
Maar het bovenaardse werk gaat door. Zij ontsteken telkens weer de lantaarn, zodat dat licht
blijft schijnen. Het zijn de mensen met ruggengraat, met karakter. Op de dagen van
Alleheiligen en Allerzielen gedenken we al die onbekende helden die zorg en
menslievendheid telkens weer deden oplichten. Gedenken dat doen we omdat we dankbaar
zijn én omdat we ons geruggensteund willen voelen bij onze eigen schamele pogingen. Onze
eigen schamele pogingen, die misschien geen persoonlijk gedenkteken zullen opleveren, maar
dan tenminste toch een plaatsje tussen al die onbekende en toch echte grote en kleine helden
in Gods eeuwig Vaderhuis, die door Christus worden zaliggeprezen.

Liturgische kalender

Zondag 17 oktober, Negenentwintigste zondag door het jaar,
09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.30 uur: H.Mis mmv L.V.B-Koor; Jo Lemmens.

Maandag 18 oktober, H. Lucas,

17.40 uur: Rozenkrans.

18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; OO. Leo en Anneke Hamers-Kurvers; bijz. intentie
overl. Familie (vB).

Dinsdag 19 oktober, H. Paulus van het Kruis,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H. Mis; Hermanus Donders.

Woensdag 20 oktober, H. Cornelius
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Willem van Luijk jr

Donderdag 21 oktober, H. Ursula en haar gezellinnen
17.40 uur: Rozenkrans.



18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Pierre Hoofs.

Vrijdag 22 oktober,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Albert van Lieshout.

Zaterdag 23 oktober, H. Johannes van Capestrano

18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Latten-Baetsen en zoon Frits als jaardienst; Arno
Hanssen; Pierre Coumans; Piet Bevers, Harrie, Roél, Overl .ouders en fam; OO. Roberts-
Paumen; Jan en Marij Nijsten-Kneepkens; OO. Lemmens-Schreurs als jaardienst; May Paas-
Salden als eerste jaardienst.

Zondag 24 oktober, Dertigste zondag door het jaar,

09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Martin de Bruijni; Leo Lemmens;
Jan Keulers; Theo Nijsten als Zeswekendienst;

13.00 uur: H.Doopsel van Reno Paas.

Maandag 25 oktober, H.H. Chrysanthus en Daria

17.40 uur: Rozenkrans.

18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Annie en Pierre Brands-Heuts; Math Keulen; Fien
Souren-Vanthoor; voor overl. Familie (vB).

Dinsdag 26 oktober, H. Amandus, biss.
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Truus van de Boogaart.

Woensdag 27 oktober, H. Evaristus, paus
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Jan Vermeulen.

Donderdag 28 oktober, H.H. Simon en Judas, apostelen,
17.40 uur: Rozenkrans.
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Aleida Janssen-Huurdeman.

Vrijdag 29 oktober,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; OO. Theelen-Waterreus.

Zaterdag 30 oktober, H. Quintinus

18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Kurvers-Schmeits als jaardienst (St.); Andreas van
Diessen; Tiny Wetzels-Breukers als jaardienst; Wil Janssen als jaardienst; OO. Spijkers-
Senden; Fien Souren-Vanthoor als jaardienst; Frans Maassen (vw. buurt 1).

Zondag 31 oktober, Eenendertigste zondag door het jaar,
09.00 uur: H.Mis; OO. Christiaan Schols en Anna Dols en zonen Pierre en Frits en dochter
Mietje; OO. Kurvers-Schols en zonen Jeu, Martin en Joke.



10.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Martin en Anna Kremers-
Heuts als jaardienst (St.); Lies Bosch-Maassen en schoonzoon Frans; Jo Lemmens; Harry
Kuijs, José Wenmakers, O.Fam. Wenmakers-van Wersch; OO. Honneff-Schols, zoon Thei en
Annie Op de Kamp.

15.00 uur: Plechtig Lof aan de vooravond van Allerheiligen, waarin we de overledenen
waarvan we in het voorbije jaar hier kerkelijk afscheid namen met name noemen en
aansluitend de graven op het kerkhof zegenen.

Maandag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen,

19.00 uur: Plechtige Hoogmis, Meerstemmig; Leonardus Dols en Pauline Wouters als
jaardienst (St.); OO. Dominicus Dols-Tummers als jaardienst (St.); Arno Hansen; Mia
Vogels-Mevis; Fientje Greten-Hemesaat; Math Keulen; Piet Bevers; Theo Nijsten; voor overl.
Familie (vB)

Dinsdag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen,

08.00 uur: Gelezen volledig Latijnse Requiémmis aan het Hoogaltaar; voor de overleden
zielen in het VVagevuur.

08.25 uur: Gelezen volledig Latijnse Requiémmis aan het Hoogaltaar; voor de intenties van
de H. Vader

19.00 uur: Plechtige gezongen Requiémmis; Herma Chorus-Borgers; Harry Ceelen; Ans
Bruikman-Fox; Piet Keulen; voor de overleden Pastoors en Priesterzonen; voor de overleden
medeparochianen van het afgelopen jaar

Woensdag 3 november, H. Hubertus,

08.30 uur: H.Mis; OO. Nijsten-Bonenkamp en zoon Jan; OO. Hanckman-Pepels. (Na de
H.Mis zegening van het Hubertusbrood, voor mens en dier tegen hondsdolheid en mond en
klauwzeer)

Donderdag 4 november, H. Carolus Borromeds,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Martinus van den Boogaart.

Vrijdag 5 november, Eerste Vrijdag van de maand,
08.30 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden.
18.00 uur: Pater Karel Kapel: Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.
18.30 uur: Pater Karel Kapel: H.Mis; Toos van Luijk.

Zaterdag 6 november, Alle H. Geloofsverkondigers in onze streken,

18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Coumans-Rouschop en kinderen Coumans; OO.
Donners-Haarden en beide zonen; Sjeng Bongaerts en Beth Schols als jaardienst (St.); Jan
Hermens (vw. buurt).

Wandel-Bidtocht Pater Karel

In de vroege ochtenduren van zaterdag 16 oktober zullen we wederom bidden door de velden
trekken langs de veldkruisen. We bidden voor een spoedige heiligverklaring van onze Pater
Karel, maar tegelijk ook voor onze eigen noden en intenties. We verbinden ons gebed met het
offer van de wandeltocht om het zo meer kracht bij te zetten. De tocht zal aanvangen om
07.00 uur vanaf de Pater Karel Kapel en c.a. 10 km lang zijn. Om c.a. 10.00 uur hopen we



terug te zijn in de Kapel, waar we afsluiten met een H.Mis voor de intenties van de
deelnemers.

Pater Karel-Feestdag

Op zaterdag 16 oktober herdenken we dat het 16 jaar geleden is dat onze medeparochiaan
Pater Karel werd Zaligverklaard. Om 18.30 uur zal een plechtige Meerstemmige Hoogmis
zijn die wordt opgedragen door de Nieuwgewijde priesters van ons Bisdom van dit jaar:
W.E.H. R. de Bie uit Guttecoven, kapelaan in Waubach; W.E.H. R. Schwillens uit Born,
kapelaan in Stein; W.E.H. M. Bodden uit Borgharen, kapelaan in Herkenbosch. Een van hen
zal ook de predikatie verzorgen. Wij bidden samen speciaal voor een spoedige
Heiligverklaring én een voorspoedig herstel van onze Pater van der Heijden.

Na de H.Mis gelegenheid tot vereren van de reliek van Pater Karel én het ontvangen van de
neomistenzegen

Allerheiligen/Allerzielen

Zondag 31 oktober:

15.00 uur: Plechtig Allerheiligen/Allerzielen Lof met aansluitend zegening van de graven op
het kerkhof. We noemen in het Lof met name de overledenen van het voorbije jaar, waarvan
we hier kerkelijk afscheid namen. Fanfare Juliana zal op het kerkhof de zegening van de
graven traditioneel met gepaste muziek begeleiden.

Maandag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen:

19.00 uur: Plechtige Meerstemmig-gezongen Hoogmis.

Dinsdag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen:

08.00 uur: Gelezen volledig Latijnse H.Mis.

08.25 uur: Gelezen volledig Latijnse H.Mis.

19.00 uur: Plechtige Gregoriaans/meerstemmig gezongen Requiémmis.

Graag nodigen wij U uit tot deelname aan deze dagen en momenten van devotie, om zo onze
overleden dierbaren in ere te houden, te bidden voor hun zielerust, vertrouwend dat wij eens
in Gods Vaderhuis elkaar wederom mogen ontmoeten

Overleden
22 september, Dhr. Franciscus Hubertus Alphonsus Maassen, 74 jaar (Pancratiusstraat).
Moge hij rusten in vrede

H.Doopsel
24 oktober: Reno Paas (Burg. Coonenstraat)

Misdienaars / Acolieten

Zondag 17 oktober:

09.00 uur: Huub Widdershoven.

10.30 uur: Mike Frijns, Tom Frijns, Bert Hundscheid.
Zaterdag 23 oktober:

18.30 uur: Rens Verhaegh, Chris Verheugd.

Zondag 24 oktober:

09.00 uur: Wim Goode

10.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Robert Dormans.
Zaterdag 30 oktober:

18.30 uur: Rens Verhaegh, Taylor Berkmans.

Zondag 31 oktober:



09.00 uur:

10.30 uur: Wim Goode, Huub Widdershoven, Chris Verheugd

15.00 uur: Mark Trompetter, Carlo Hensgens, Michel Beuken, Mike Frijns, Tom Frijns,
Maarten Bevers

Maandag 1 november:

19.00 uur: Robert Dormans, Frank Dormans, Huub Widdershoven, Bert Hundscheid.
Dinsdag 2 november:

19.00 uur: Jelke Voots, Falko VVoots, Loran Evers, Maarten Bevers.

Zaterdag 6 november:

18.30 uur: Frank Dormans, Wim Goode.

Website

De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws
kunt vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten.
Sommige delen zijn echter nog in aanbouw. Onlangs werd toegevoegd een aantal foto’s van
historisch Munstergeleen, alsmede ook de aangevangen dakrenovatie activiteiten U kunt een
Kijkje nemen op: www.sint-pancratius.nl Welkom!

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 —12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 7,00 voor
weekdagen en €. 12,50 voor zaterdag en zondag.


http://www.sint-pancratius.nl/
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