
De Munstergelaener, jrg. 24 no 10  
24 oktober 2010 
 

Afscheidsbriefjes  
Een tijd geleden trof ik op een nieuwspagina van het internet een artikel met als titel: 
“Stervende Elena (6) stopt huis vol afscheidsbriefjes”. 
Het verhaal ging over een zesjarig Amerikaans meisje wat door een tumor in haar hoofd 
nog slechts korte tijd kon leven. Toen ze ook niet meer kon spreken, verstopte ze in huis 
tientallen liefdesbriefjes. Vandaag, twee jaar na haar dood, bleven haar ouders briefjes 
vinden, ze hadden al een heel pal Elena-briefjes. Het eerste briefje vond men twee dagen 
na de begrafenis, tussen twee boeken, een kaartje met daarop: “Mama en papa, ik hou 
van jullie”. De ouders vertelden: 'Eerst keken we ernaar en dachten we: wat lief. Meer 
zochten we er niet achter. We dachten dat Elena het kaartje daar toevallig had 
achtergelaten. Gaandeweg vonden we steeds meer kattebelletjes. In onze aktetas, 
rugzak, boeken, in de lades van onze kleerkast, in de zakken waarin we onze 
kerstversiering opbergen, tussen fotoalbums, achter foto's in de lijstjes…' Soms was het 
briefje volgetekend met hartjes, soms stond er tekst op. Sommige briefjes waren aan de 
ouders gericht, andere aan de grootouders. Eentje zelfs aan de hond van de groottante.  
 
Dat verhaal past goed in deze novembermaand. Velen gaan in deze tijd naar het kerkhof, 
meer dan anders denken we aan hen die eens een belangrijke plaats in ons leven hadden 
en die gestorven zijn. De meesten van ons zullen wel niet zo een massa briefjes vinden 
met “Ik hou van jou” maar wanneer we op bepaalde plekken komen of bepaalde dingen 
doen dan denken we toch dikwijls: “Hier ben ik met mijn overleden echtgenoot, mijn 
kind, mijn ouders, mijn broer of zus ook geweest of die dingen hebben we hier samen 
gedaan”. De herinneringen daaraan kunnen voor ons een gevoel geven van liefde. 

 
De dagen rond Allerheiligen en Allerzielen zijn niet louter dagen om herinneringen op te 
halen aan gestorvenen. Het zijn dagen die in ons het geloof mogen versterken dat er van 
de overledenen meer blijft dat een dood lichaam wat we aan de aarde of het vuur 
hebben toevertrouwd en herinneringen. Het leven eindigt niet met de dood van het 
lichaam en in het donkere gat van de dood, onze ziel keert terug naar Gods Hand om in 
het Licht van God thuis te komen. Wie “met het zegel op het voorhoofd getekend was”, 
wie met vallen en opstaan trouw is gebleven aan God, aan onze medemensen en aan de 
weg die God als roeping in ons hart heeft neergelegd, zal aan de Overkant van de Heer 
Zelf mogen horen: “Zalig mag je nu zijn”, wat wil zeggen: “Je mag bij Mij thuiskomen”. 
Van dat Leven na dit leven kunnen we ons zo weinig voorstellen. De Schrift spreekt ons 
over “een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde”, “de plek waar geen rouw, geen geween, 
geen smart” meer is. We geloven dat we daar dicht bij G God mogen zijn, dicht bij onze 
dierbaren met wie we hier leefden en vandaar ook dicht bij hen die achterblijven. Kan ik 
dat ook geloven ? 
De vader van het overleden kind Elena zei: “Het is wonderlijk voor ons om die briefjes te 
blijven vinden. Hard ook. Toch hoop je dat het nooit stopt”. Laten wij er van overtuigd 
zijn dat – zoals Jezus eens is gestorven en verrezen - ook wij als christenen verder 
mogen leven, over de grens van dit leven en dat we met elkaar verbonden blijven, in 
liefde en gebed. 



 
 
 

Liturgische kalender 
Zondag 24 oktober, Dertigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n zieke echtgenoot. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Stientje Godschalk-Janssen als 
jaardienst en echtgenoot Jeu Godschalk; Sophie Kusters-Dols; OO. Neis-Jacobs als 
jaardienst. 
 
Maandag 25 oktober, H. Crispinus en Crispinianus 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Uit dankbaarheid b.g.v. 40 jarig Huwelijk van Jan 
en Mariëtte Stevens-Janssen; voor ’n dierbare overledene (M.S.). 
 
Dinsdag 26 oktober,  
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
 
Woensdag 27 oktober, H. Evaristus, paus, 
08.30 uur: H.Mis; Theodorus Dernison. 
 
Donderdag 28 oktober, H.H. Simon en Judas, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Maria Keeris-van Raaij. 
 
Vrijdag 29 oktober, H. Honoratus van Vercelli 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; OO. Theelen-Waterreus; voor bijz. 
intentie (vB.). 
 
Zaterdag 30 oktober, H. Seraphion, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Kurvers-Schmeits als jaardienst (St.0; OO. 
Lemmens-Schreurs als jaardienst. 
 
 
Zondag 31 oktober, Eenendertigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n zieke echtgenoot. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Emile Neis; Maria Moison-
Brouns; OO. Piet Dautzemberg en Elisabeth Houben en zoon Jack; Sjeer van Noothoorn 
als jaardienst. 
15.00 uur: Plechtig Allerheiligen/Allerzielenlof met herdenking van de overledenen 
van het voorbije jaar. Aansluitend op het kerkhof opening en inzegening van de 
urnenmuur en zegening van de graven m.m.v. Fanfare Juliana. 
 
Maandag 1 november, Hoogfeest van ALLERHEILIGEN, 
19.00 uur: Plechtige Hoogmis, Meerstemmig; Leonardus Dols en Pauline Wouters als 
jaardienst (St.); OO. Dominicus-Dols-Tummers als jaardienst (St.); Gert Wilms-Kurvers, 
levende en overleden familieleden; OO. Honneff-Schols, zoon Martien, Annie Op den 
Kamp en Betty Schols; Harry Kuijs, OO. Wenmakers-Coumans en José Wenmakers; Thei 
Delil; Laurent van Dierendonck; Lies Bosch-Maassen als jaardienst. 
 
 
Dinsdag 2 november, Gedachtenis van ALLERZIELEN, 
17.30 uur: Gelezen Latijns Requiëm Ritus 1962; voor de overleden zielen in het 
vagevuur. 
18.00 uur: Gelezen Latijns Requiëm Ritus 1962; voor de intenties van de H. Vader. 



19.00 uur: Plechtige gezongen Requiëmmis; voor allen van wie wij in het voorbije jaar 
kerkelijk afscheid namen en wiens namen wij noemen; voor de overleden pastoors en 
priesterzonen van Munstergeleen. 
 
Woensdag 3 november, H. Hubertus, 
08.3o uur: H. Mis met zegening van het Hubertusbrood; Laurent van Dierendonck als 
jaardienst. 
 
Donderdag 4 november, H. Carolus Borromeus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Theo Damoiseaux als jaardienst en Dien 
Damoiseaux-Voots. 
 
Vrijdag 5 november, Eerste Vrijdag,  
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Wim van den Berk. 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 6 november, Alle heilige geloofsverkondigers van onze streken, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Echtpaar Sjeng Bongaerts en Beth Schols als 
jaardienst (St.); OO. Keulen-Pelzers en zoon Chretien (St.); Tilly Köke-Lemmens (buurt 
3); Peter van Boekholdt als jaardienst. 
 
 
Zondag 7 november, Tweeëndertigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n zieke echtgenoot. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Donners-Haarden (St.); 
OO. Boreas-Janssen als jaardienst (St.); Frans Dols; Jan Voots; OO. Schmeits-Schols; Rie 
Nacken als jaardienst; Annie van Geesink-Delahaye als eerste jaardienst; Jan Hamers als 
jaardienst; OO. Meijs-Heunen. 
 
Maandag 8 november, Zalige Johannes Duns Scotus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen Pierre 
en Frits, Dochter Miet en overl. familieleden; Beth Hendrix-Paumen; Laszló Vincze; Willy 
Schmitz; voor ’n bijz. intentie (H.W.). 
 
Dinsdag 9 november, Kerkwijding St. Jan van Lateranen, 
08.30 uur: Géén H.Mis. 
 
Woensdag 10 november, H. Leo de Grote, 
08.30 uur: Géén H.Mis. 
 
Donderdag 11 november, H. Martinus van Tours, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Mia Kneepkens-Voots. 
 
Vrijdag 12 november, H. Josafat Kuncewicz, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Albert van Lieshout. 
 
Zaterdag 13 november, H. Nicolaus I, paus, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pierre Tummers (St.); Wil Voots; OO. Schurgers-
Claessen en zoon Twan. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 



 
Allerheiligen Allerzielen 
Deze feest- en gedenkdagen zullen als volgt gevierd worden: 
Zondag 31 oktober:  
15.00 uur: Plechtig Lof waarin de namen van de overledenen van ’t voorbije jaar 
worden genoemd en aansluitend inzegening Urnenmuur en zegening van de graven op 
het kerkhof. 
Graag nodigen wij U uit tot deelname aan deze dagen en momenten van devotie, om zo 
onze overleden dierbaren in ere te houden, te bidden voor hun zielerust, vertrouwend 
dat wij eens in Gods Vaderhuis elkaar wederom mogen ontmoeten!  
Maandag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen: 
19.00 uur: Plechtige Meerstemmig-gezongen Hoogmis. 
Dinsdag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen: 
17.30 uur: Gelezen Latijnse Requiëmmis (Ritus 1962) en aansluitend om c.a. 
18.10 uur: Gelezen Latijnse Requiëmmis (Ritus 1962),  aansluitend om: 
19.00 uur: Plechtige Requiëmmis Gregoriaans/Meerstemmig,  
mede tot intentie van de overledenen van het voorbije jaar. 
 

Overleden 
21 september: Mevr. Maria Gerardina Anna (Annie) Otten, 83 jaar (Lemborgh) 
7 oktober: Dhr. Nicolaus Joseph (Zef) Paumen, 83 jaar (Abshoven) 
Mogen zij rusten in vrede. 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 24 oktober: 
08.30 uur: -- 
10.00 uur: Mark Trompetter, Max Jütten. 
Zaterdag 30 oktober: 
18.30 uur: Bas Göritzer, Nigel Heinle. 
Zondag 31 oktober: 
08.30 uur: -- 
10.00 uur: Jarno Meex, Max Vroomans. 
15.00 uur: Falko Voots, Maik Krutzen, Jop Banens, Max Jütten. 
Maandag 1 november: 
19.00 uur: Jel Voots, Rens Verhaegh, Kay Verhaegh 
Dinsdag 2 november: 
19.00 uur: Mark Trompetter, Joran Vaessen, Jop Banens. 
Zaterdag 6 november: 
18.30 uur: -- ph 
Zondag 7 november: 
08.30 uur: -- 
10.00 uur: Joran Vaessen, Daniël Verheggen. 
Zaterdag 13 november: 
18.30 uur: -- ph 
 

Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 8,00 
voor weekdagen en  €. 15,00 voor zaterdag en zondag. 
 


