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Gedachten op weg naar Kerstmis  
Het Katholiek Nieuwsblad van 11 november 2009 meldde: “Miljoenen moslims nu 
christen”. Volgens de officiële statistieken bestaan ze niet, maar in de Arabische en 
islamitische wereld is sprake van een grote golf bekeringen tot het christendom. “Er 
voltrekt zich een ramp binnen de islam”, zegt een islamitische leider die zich zorgen 
maakt. In Soedan stoot de wreedheid van het islamitische regime tegen christenen vele 
moslims af, 800.000 van hen werden christen. In alle Arabisch-islamitische landen is 
evangelisatie verboden en wordt bekering tot het christendom wettelijk bestraft. 
Bekeringen worden dan ook niet officieel geregistreerd en velen durven er niet openlijk 
voor uit te komen. Ook in Europa niet: volgens Magdi Allam, de Egyptische moslim die in 
de paaswake van 2008 door de paus werd gedoopt, is er in het continent een “nieuwe 
catacombenkerk” ontstaan. http://www.katholieknieuwsblad.nl/archief 
/Kort/2009/11/11/Miljoenen_moslims_nu_christen 

 
Aan dat artikel moest ik denken in deze tijd naar Kerstmis. Velen zullen in de komende 
kerstdagen naar de kerk gaan, een bezoek brengen aan een kerststal in de buurt, zelf een 
kerststal in hun huis zetten. Kerstmis is niet een feest waarop men denkt aan een 
verhaal over een man en een vrouw die ergens ver van huis een kindje kregen en 
waarbij heel wat aparte dingen gebeurden met een soort elfjes, arme sloebers en 
koningen die op bezoek kwamen. Kerstmis gaat over God die wil dat we gelukkig 
worden en zijn ! Wie wil geen gelukkig mens zijn ? Kerstmis is het feest wat ons daartoe 
heel uitdrukkelijk uitnodigt: met het Kind in de Kribbe, God die mens werd voor ons, 
word je gelukkig ! 
Precies dat is Kerstmis: niet op de eerste plaats de gezellige lichtjes, de verlichte 
kersthuisjes, veel eten en drinken en gezelligheid. Kerstmis is stil staan bij het Kind in de 
kribbe. Niet zomaar een kind maar Jezus, de Christus, de Zoon van God. Het Kind in de 
kribbe wordt meestal afgebeeld als een kind met de armpjes open. Dat is niet toevallig. 
Het Goddelijk Kind met de armpjes open vraagt aan elke voorbijganger om Hem – 
symbolisch natuurlijk ! - uit de kribbe te halen en Hem je nabijheid te schenken, Hem toe 
te laten in je hart en in je leven. Die open gespreide armpjes van het kind, God die zich 
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klein maakte voor jou, kunnen je niet onverschillig laten: laat je Hem toe of niet, neem je 
Hem uit de kribbe of niet ? Als je Hem toelaat in je hart en je leven, dan heb je echte 
vriendschap met God, dan kun je vergeving van zonden krijgen, dan zal je leven over de 
grens van dit leven. Het Kind uit de Kribbe laat ons weten dat we door God gewild, 
bemind en geliefd zijn. Da t is de reden waarom we overal kerststallen neerzetten, dat is 
de betekenis waarom we elkaar een “Zalig Kerstfeest” toewensen. 
Met Kerstmis luiden we uitgebreid onze klokken, we zetten onze kerkdeuren wijd open, 
we hebben vele plechtigheden. Die zijn er ook voor allen uit onze parochies. Voor onze 
trouwe gelovigen, opdat hun geloof in Hem, God-met-ons, versterkt mag worden. Maar 
ook voor hen die we niet zoveel zien en voor hen die we nog nooit hebben gezien, ons 
geluk in Hem gunnen we ook aan hen en we heten hen welkom. Elke dag ontdekken 
zovele mensen Jezus Christus, in Arabisch-Islamitische landen maar ook in onze 
Westerse wereld. Het geluk met Hem te leven, nu en in Eeuwigheid, dat gunnen we elk. 
Kerstmis kan daar een mooi begin in zijn, voor elk van ons, wie we ook zijn.  
 
 
 

Liturgische kalender 
Zondag 5 december, Tweede zondag van de Advent, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Laszló Vincze; voor ’n bijz. 
intentie (HW); Jeu Fleischeuers als jaardienst; Paul Hustinx als jaardienst; Jeu Godschalk 
als jaardienst en echtgenote Stientje Janssen. 
 
Maandag 6 december, H. Nicolaas, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marianne Schillings-van Duinen. 
 
Dinsdag 7 december, H. Ambrosius, 
08.30 uur: H.Mis; Jo Tagage. 
 
Woensdag 8 december,Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, 
08.30 uur: H.Mis; Annie van den Berk.. 
 
Donderdag 9 december, H. Johannes Didacus Cuauhtlatoatzin 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Mia Kneepkens-Voots; Wil Köke. 
 
Vrijdag 10 december, H. Maurus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie. 
 
Zaterdag 11 december,  H. Damasus I, paus, 
18.30 uur: H. Mis met samenzang; Pierre Tummers (St.); Eugène Paas; Zef Paumen 
(buurt Abshoven 2); OO. Hoenen-Verhooren en Mia en Jack als jaardienst. 
 
 
Zondag 12 december, Derde zondag van de Advent, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Pastoor Th. Joseph Snackers 
als jaardienst (St.); Johannes Kasper Knops, Maria Knops-Salden, Catharina Knops-Diets 
als jaardienst (St.); Leo lemmens; Sjaak Ehlen als Zeswekendienst; Maria Moison-
Brouns; Jan Keulers als jaardienst; Arnold Kurvers, Josephina Schols en zonen Jeu, Joke, 
Martien en Winand; Nieke Webers-Kessels als jaardienst. 
13.00 uur: H.Doopsel Manon Slangen. 
 
 
 



Maandag 13 december, H. Lucia, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Hermes-Geurts; Willy Schmitz; Miet Gielen-
Köhlen; voor bijz. intentie (vB). 
 
Dinsdag 14 december, H. Johannes van het kruis, 
08.30 uur: H.Mis; Willen Theelen. 
 
Woensdag 15 december, H. Valerianus, 
17.00 uur: H.Mis; Adventsviering K.B.O.  
 
Donderdag 16 december, H. Beatus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Margaretha Bos-Gerads; Toon Penders;Willy 
Smeets; Chrit Donners; OO. Hazen-Zelissen. 
 
Vrijdag 17 december, H. Modestus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Willem Beerens. 
 
Zaterdag 18 december, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Schmeitz-Schols; Jan Reijnders en Drina 
Reijnders-Jacobs als jaardienst; Arno Hansen; Wout Jaspers als Zeswekendienst; Sjaak 
Ehlen (buurt Haag 2); OO. Mathieu en Anna Dols-Keulers en zoon Huub; Pierre en Annie 
Brands-Heuts als jaardienst; Sophie Kusters-Dols als jaardienst; Piet Bevers, Harie en 
Roël en overl. ouders en familie; Sophie Paas-Nolten als Zeswekendienst. 
 
 
Zondag 19 december, Vierde zondag van de Advent, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; OO. Voots-Peters en zoon Theo als jaardienst en Jan 
Voots (St.); Echtpaar Gelissen-Nijsten als jaardienst (St.); Frits Donners; OO. 
Fleischeuers-Daniëls en familie; Harry Ceelen. 
 
Maandag 20 december,  
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Krijgsman-Renaers. 
 
Dinsdag 21 december, H. Petrus Canisius, 
08.30 uur: H.Mis; Piet Klijn. 
18.30 uur: Boeteviering met aansluitend biechtgelegenheid. 
 
Woensdag 22 december, 
08.30 uur: H.Mis; Petronilla Coolen. 
 
Donderdag 23 december, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Sjaak Ehlen. 
 
Kerstavond, vrijdag 24 december, 
08.45 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden 
19.00 uur: Gezinsmis m.m.v. gelegenheidskoortje Daniëlle en kerstspel. 
23.00 uur: Plechtige Nachtmis, Meerstemmig; OO. Hubertus Penners en Maria 
Hubertina Penners-Ohlenforst (St.). 
 
Kerstdag,  zaterdag 25 december, 
09.00 uur: Herdertjesmis met samenzang; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van 
de parochie. 
11.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Wenmakers-Brands en 
zoon Zef als jaardienst (St.); Anna Maria Keulen en OO. Keulen-Heijnen (St.); OO. 



Donners-Haarden als jaardienst (St.0; OO. Voots-Peters, Theo Voots, Jan Voots en OO. 
Jetten-Paulssen (St.); Frans Dols als jaardienst; Gert Wilms-Kurvers, levende en 
overleden familieleden; Tilly Köke-Lemmens; OO. Honneff-Schols en zoon Martien, 
Annie Op de Kamp, Betty Schols; Maria Moison-Brouns; Louis Neis; OO. Nacken-
Beltgens, zoon Rie en dochter Gertje; OO. Lambert Dols en Liza Dassen als jaardienst; Oo. 
Hub Beaumont en Mia Rademakers; Harry Kuijs, OO. Wenmakers-Coumans en José 
Wenmakers. 
(kerk geopend tot 17.00 uur voor bezoek aan de kerststal) 
 
Tweede Kerstdag, zondag 26 december, 
08.30 uur: H.Mis Latijnse Ritus 1962; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Peter en Mia 
Kneepkens-Voots en kinderen (St.); OO. Coumans-Rouschop en kinderen Coumans (St.); 
OO. Hamers-Ronckaers en dochter Tiny als jaardienst; Jan Hamers; OO. Meijs-Heunen; 
Thei Niessen; OO. Spijkers-Brands; voor bijz. intentie. 
(kerk geopend tot 17.00 uur voor bezoek aan de kerststal) 
 
(Misintenties Kerstdagen worden herhaald in volgend nummer van de 
Munstergelaener) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Overleden 
6 november: Dhr. Wouter Joseph Pieter Jaspers, 62 jaar. (Kleine Kommel) 
11 november: Mevr. Maria Sophia Paas-Nolten, 81 jaar (Kerkstraat) 
Mogen zij rusten in vrede. 
 

H.Doopsel 
12 december: Manon Slangen (Haagstraat) 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 5 december: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Falko Voots. 
Zaterdag 11 december: 
18.30 uur: Bas Göritzer, Jop Banens. 
Zondag 12 december: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Jarno Meex, Max Vroomans. 
Zaterdag 18 december: 
18.30 uur: Joran Vaessen, Bas Göritzer, Daniël Verheggen. 
Zondag 19 december: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Mark Trompetter, Max Jütten. 
Vrijdag 24 december: 
19.00 uur: Max Vroomans, Jop Banens. 
23.00 uur: Michel Beuken, Jel Voots, Falko Voots. 
Zaterdag 25 december: 
09.00 uur: Max Jütten, Nigel Heinle. 
11.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Mark Trompetter, Maik Krutzen, 
Zondag 26 december: 
08.30 uur: ph 
10.00 uur: Joran Vaessen, Jarno Meex, Jop Banens, Daniël Verheggen. 
 



 

Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 8,00 
voor weekdagen en  €. 15,00 voor zaterdag en zondag. 
 

Websites 
Er wordt momenteel door een nieuwe webmaster hard gewerkt om onze parochiële 
website:  www.sint-pancratius.nl meer overzichtelijk te maken en bij de tijd te brengen. 
We houden U op de hoogte als ze vernieuwd is! 
Het kerkhof heeft intussen ook een eigen website gekregen: 
www.kerkhofmunstergeleen.nl. Op deze laatste treft U ook het actuele nummer van de 
parochiemededelingen zoals die verschijnen in de Munstergelaener aan. 
Ook Pater Karel heeft zijn eigen site, die regelmatig geüpdate wordt: www.paterkarel.nl 
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