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ZONDAG LAETARE 
 
10 maart is de vierde zondag van de Veertigdagentijd. Halfvasten!  
Een klein beetje feest, want de lange tijd van Vasten is al half voorbij. Zeker in vroeger 
tijden, toen er stevig(er) gevast werd en aan het eind van de winter de  voedsel-
voorraden slonken, was dit een hoopvolle dag. Nog maar drie weken te gaan tot Pasen, 
het voorjaar komt in zicht. 
In de liturgie zien we die dag de kleur rose.  Het glorende licht van de Verrijzenis schijnt 
al een beetje door het strenge paars van de boetetijd heen. Net zoals op de Derde zondag 
van de Advent het licht van Kerstmis al wat zichtbaar wordt. En net als de derde Advent, 
heeft ook de vierde Vastenzondag een eigen naam, ontleend aan het eerste woord van de 
Latijnse intredezang van die dag: 
“Laetare Jerusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam”  
('Weest blij, [inwoners van] Jeruzalem. Komt tezamen, u allen die haar liefhebben. )  
Zondag Laetare dus. Wees blij, het Paasfeest nadert!  
 
 
HALFVASTEN: KROMBROODJES 
 
Dat Halfvasten van oudsher een feestelijke dag is, blijkt nog uit de Halfvasten-optochten 
(en andere carnavaleske activiteiten) die in tal van Zeeuwse, Brabantse en Belgische 
plaatsen plaatsvinden.  
In Sittard en Munstergeleen is Halfvasten echter onlosmakelijk verbonden met een 
andere traditie: die van de Krombroodjes. De halvemaanvormige witte broodjes, 
waarvan de vorm verwijst naar de half-voorbije Vasten, werden in vroeger tijden 
uitgedeeld of in de tuin verstopt, en nu sinds jaar en dag uitgeworpen vanaf de 
Kollenberg en de Windrakerberg, -toen op de markt, en dit jaar op het kerkplein!   
Het uitdelen van brood aan de behoeftigen, speciaal in de vastentijd, is een gebruik dat 
ver terug gaat. In Sittard aantoonbaar tot de 15e eeuw, toen er op Zondag Laetare brood 
aan de armen uitgedeeld werd. 
Dat dit speciaal op Halfvasten gebeurt, heeft ook een link met de liturgie: vóór het 
Tweede Vaticaans Concilie werd die dag namelijk in de H.Mis het evangelie gelezen van 
de Wonderbare Broodvermenigvuldiging. 
 
 
HALFVASTEN: PRESENTATIE EERSTE COMMUNICANTJES 
 
Jezus voedt een grote menigte van vijf broden en twee visjes. Een prachtig verhaal, dat  
verwijst naar het brood uit de hemel (Manna), waarmee het joodse volk zich in leven 
hield tijdens de veertigjarige woestijntocht. En dat al vooruit wijst naar het brood dat 
Jezus zal geven aan álle gelovigen; geen gewoon brood, maar het Levende Brood, Jezus 
zelf die naar ons toe komt in de heilige Eucharistie. 
Op Hemelvaartsdag mogen onze aanstaande Communicantjes voor het eerst dit 
sacrament ontvangen Zij zien erg uit naar dat grote feest en zijn zich goed aan het 
voorbereiden. In de Halfvasten-Mis stellen zij zich aan u voor. 
 
 
Zondag 10 maart, 10 uur: 
PRESENTATIEMIS van de Eerste Communicanten 
met zegening van de Krombroodjes 



en aansluitend het uitgooien van de Krombroodjes vóór de kerk.  
Alle parochianen en in het bijzonder alle gezinnen: van harte uitgenodigd! 
 
 
PALMPASEN 
 
De zesde zondag van de Veertigdagentijd, de zondag vóór Pasen, is het Palmzondag. Wij 
gedenken Jezus’ intocht in Jeruzalem, waarbij de mensen Hem juichend en zwaaiend met 
palmtakken inhaalden als de lang-verwachte Koning. 
Op veel plaatsen is het traditie dat de kinderen voor deze dag een Palmpasen-stok 
maken;  een houten kruis, omwikkeld met gekleurd papier en aangekleed met 
palmtakjes, pinda’s, rozijnen, eitjes en bovenop natuurlijk een broodhaantje.  
De Communicantjes gaan een mooie Palmpasen knutselen, en alle andere kinderen zijn 
uitgenodigd dat óók te doen. 
Neem de Palmpasen op zondag 24 maart mee naar de kerk, dan wordt hij in de H.Mis 
gezegend -net zoals de palmtakjes van de grote mensen, en daarna breng je ‘m naar 
iemand die ziek of alleen is. 
 
 
DODENLITURGIE OP DE DRIE HEILIGE DAGEN 
Op de drie heilige dagen –Witte Donderdag vanaf 12.00 uur, Goede Vrijdag en 
Paaszaterdag zal, als het zich mocht voordoen dat er op een van deze drie dagen een  
uitvaartdienst gehouden moet worden, deze, overeenkomstig de liturgische en 
kerkelijke richtlijnen, niet in het kader van een Eucharistieviering kunnen geschieden.  
Wij zullen in eventueel voorkomende situaties een z.g. gebedsdienst (-dienst van gebed, 
Woord en verkondiging) houden. En, zo de familie daarvoor kiest, in een later stadium  
(bv. In de Paasweek) alsnog een Eucharistieviering. 

 
 
 
Contact met Parochie 
Pastorale aangelegenheden: 
Ziekenzalving, Uitvaart, Huwelijk 

Administrator Mgr.Deken R. Merkx, 
Kloosterplein 10, 6131 EP. Sittard 
046.4512275 / 06.25570088 
 
Voor alle administratieve en parochiële zaken en opgeven misintenties: 
Mevr. Carla Voots-Vranken, Martinusstraat 9, 06.23124828 
Misintenties kunnen telefonisch besteld worden of duidelijk omschreven met het 
verschuldigde bedrag en telefoonnummer van afzender in de brievenbus bij Mevr Voots 
gedeponeerd worden. De bijdrage voor H. Missen is €  22,50. 
 
Kerkhofaangelegenheden: 
Dhr. Thijs Peeters, 06.30283241 
 
H. Doopsel,  Eerste H. Communie, H. Vormsel, kinderwerk:   
Daniëlle Lemmens, tel. 046-4758733  / danielle.kinderkerk@gmail.com 

 

 
Digitale bereikbaarheid 
Facebook: Sint Pancratius Munstergeleen 
 www.sint-pancratius.nl     www.kerkhofmunstergeleen.nl   www.paterkarel.nl 

 

mailto:danielle.kinderkerk@gmail.com
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http://www.kerkhofmunstergeleen.nl/
http://www.paterkarel.nl/


Liturgische Kalender   
 
Zondag  10 maart;  Zondag Laetare, Halfvasten 
10.00 uur: H.Mis met presentatie van de Eerste Communicantjes en zegening 
Krombroodjes 
Gerda Kuipers-Pauly (1e jaardienst), Charles Halmans en Méne Smeets-Halmans 
Maandag 11 maart;   
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel; Paula Heuts-Maassen (1e jaardienst) 
Donderdag 14 maart;   
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
Zondag 17 maart;  5e zondag veertigdagentijd 
10.00 uur: H.Mis:  voor het welzijn van onze parochie 
Maandag  18 maart;  H. Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerkleraar 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel;  Wim Philips 
Donderdag 21 maart;  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel; 
 
Zondag 24 maart;  Palm- of  Passiezondag 
10.00 uur: H.Mis   met wijding palmtakken 
o.o. Lambert Spijkers en Elisabeth Roberts (jaardienst), Piet Coolen 
 
GOEDE WEEK 
Maandag 25 maart;  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Dinsdag 26 maart; 
19.00 uur: St. Petruskerk Sittard: boeteviering ter voorbereiding op Pasen 
Donderdag 28 maart;  Witte Donderdag 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
19.00 uur: St. Petruskerk Sittard: Plechtige Hoogmis aansl. aanbidding van het 
Allerheiligste 
Vrijdag 29 maart; 
15.00 uur: Kruiswegoefening in het park van de Pater Karel kapel 
19.00 uur: St. Petruskerk Sittard: Plechtige Herdenking van het lijden en sterven van de 
Heer 
Zaterdag 30 maart; Stille Zaterdag 
21.00 uur: St. Petruskerk Sittard: Plechtige Paaswake 
Zondag 31 maart; Paaszondag Hoogfeest Verrijzenis van de Heer 
10.00 uur: Plechtige Hoogmis mmv kerkelijk zangkoor 
Giel Philips ( 6w dienst), o.o. Jan Cremers en Elise Cremers-Neis, o.o. Coumans-Keulers, 
Anna Maria Keulen en  o.o. Keulen-Heynen (jaardienst), To Dols (jaardienst),  
Emile Neis (jaardienst),  Wiel Timmermans en zoon Mark (jaardienst),Gertruda Notten-
Gijsen 
 
 
 
 


