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VAKANTIETIJD!   

Het is volop zomer. De scholen sluiten hun deuren voor zes weken Grote Vakantie, en 
ook het verenigingsleven ligt even stop. 
De zomer, een periode om bij te komen van het afgelopen school- en werkjaar, even los 
te komen van alle drukte en verplichtingen, de rust op te zoeken, op te laden en te 
genieten van Gods prachtige natuur. 
In de kerk konden we afgelopen seizoen voor het eerst sinds de corona-tijd weer alles 
zoals gepland en zonder beperkingen beleven: alle zondagsmissen, H. Doopsels, 
Ceciliafeesten, Kerstmis en Pasen, Pater Karelfeest en Krombroodrapen, het Heilig 
Vormsel en de Eerste H. Communie, en op Pinksterzondag de Sacramentsprocessie. 
Wij zijn dankbaar dat wij al deze mooie, belangrijke en verbindende gebeurtenissen 
konden vieren, ondanks het gemis van een pastoor-, dankzij de hulp van de 
inspringende priesters, en de niet-aflatende inzet van onze vrijwilligers. Wij wensen 
hen allen toe, dat zij deze zomer van een welverdiende rust kunnen genieten en veel 
nieuwe energie en inspiratie mogen opdoen, om daarna weer verder te bouwen aan 
onze parochie en aan Gods Koninkrijk!  
 
Voor u allen: een heel goede zomer en een fijne vakantie!  

 

WERELDDAG VAN DE GROOTOUDERS EN OUDEREN  

We kennen allemaal Vaderdag en Moederdag. Dat zijn geen kerkelijke feesten, hoewel 
er op die dagen in de kerk wel vaak voor alle vaders en moeders wordt gebeden. Wat 
sinds twee jaar wel een kerkelijke feestdag is: is de Dag voor Grootouders. 
Nauwkeuriger gezegd: de Werelddag van de Grootouders en Ouderen 

Paus Franciscus heeft deze vastgesteld op de vierde zondag van juli. Deze dag is niet 
toevallig gekozen, want het is de zondag rond de feestdag van de heiligen Anna en 
Joachim, de ouders van Maria, dus de opa en oma van Jezus. De Kerk viert hun 
naamdagen op 26 juli. 

De Werelddag van de Grootouders en Ouderen is een mooie gelegenheid om midden in 
de zomervakantie even stil te staan bij al die grootouders en ouderen, die soms 
misschien een beetje vergeten worden of het tijdens de vakantie wekenlang zonder 
bezoek -van hun kinderen en kleinkinderen- moeten stellen. Het is goed om dankbaar 
te zijn voor wat zij voor ons gedaan hebben. 

Dit jaar valt deze dag op 23 juli, en het thema is een zin uit het Magnificat: 
“Barmhartig is Hij van geslacht op geslacht” (Lc. 1, 50). 
Het Vaticaan geeft voor deze dag een speciaal gebed, gericht tot Moeder Maria, uit. U 
kunt dit gebed achterin in de kerk vinden en mee naar huis nemen! 

 

 



 

HOE SINT-CHRISTOFFEL PATROONHEILIGE VAN DE REIZIGERS WERD 

 

Sint-Christoffel staat bekend als patroonheilige van de reizigers. 
Veel mensen hebben een afbeelding van Christoffel 
 in hun auto of aan een sleutelhanger. Maar waarom net hij? 

De meest gangbare versie vertelt het verhaal van een reus die in de derde eeuw in 
Klein-Azië (Turkije) leefde en daar reizigers op zijn schouders over een wilde rivier 
zette, in de hoop daarmee in dienst te kunnen treden bij de machtigste koning ter 
wereld. Toen hij op een dag een kind wilde overzetten, werd dat tijdens de tocht steeds 
zwaarder. Toen hij opkeek, zag Christoffel dat hij Jezus op zijn schouders droeg. 
Christoffel begreep dat hij de grootste koning nu gevonden had. Hij liet zich dopen en 
trok de rest van zijn leven als prediker rond. De Latijnse naam Christoforus betekent 
ook letterlijk ‘Christus-drager’. 

Het tafereel van Christoffel die het Christuskind op zijn schouders draagt, is talloze 
keren in beelden, schilderijen, glas-in-loodramen, medailles en sleutelhangers 
afgebeeld.  

Oorspronkelijk was de feestdag van Sint Christoffel op 25 juli, maar deze werd na 1969 
verplaatst naar 24 juli, omdat de 25e gereserveerd werd voor H. Jacobus de Meerdere. 
Officieel staat, sinds de vernieuwing van de liturgie in 1969, zijn feestdag overigens 
helemaal niet meer op de liturgische kalender; desondanks is hij onverminderd 
populair als beschermheilige van reizigers. In Limburg kennen we ‘Sjtuf’’ natuurlijk 
ook als patroonheilige van de kathedraal en van de bisschopsstad Roermond. 
 

 
 

 

 

Contact met Parochie 
Pastorale aangelegenheden: 
Ziekenzalving, Uitvaart, Huwelijk 

Administrator Mgr.Deken R. Merkx, 
Kloosterplein 10, 6131 EP. Sittard 
046.4512275 / 06.25570088 
 
 
Voor alle administratieve en parochiële zaken en opgeven misintenties: 
Mevr. Carla Voots-Vranken, Martinusstraat 9, 06.23124828 
Misintenties kunnen telefonisch besteld worden of duidelijk omschreven met het 
verschuldigde bedrag en telefoonnummer van afzender in de brievenbus bij Mevr Voots 
gedeponeerd worden. De bijdrage voor H. Missen is €  22,50. 
 
Kerkhofaangelegenheden: 
Dhr. Thijs Peeters, 06.30283241 
 
H. Doopsel,  Eerste H. Communie, H. Vormsel, kinderwerk:   
Daniëlle Lemmens, tel. 046-4758733  / danielle.kinderkerk@gmail.com 

 

Digitale bereikbaarheid 
Facebook: Sint Pancratius Munstergeleen 
 www.sint-pancratius.nl     www.kerkhofmunstergeleen.nl   www.paterkarel.nl 

 

https://www.kenteringen.nl/heilige-van-de-dag/07-heiligen-juli/25-juli/
mailto:danielle.kinderkerk@gmail.com
http://www.sint-pancratius.nl/
http://www.kerkhofmunstergeleen.nl/
http://www.paterkarel.nl/


 
Liturgische Kalender   
 
 
Zondag 16 juli;  15e zondag door het jaar 

10.00 uur; H.Mis:  o.o. Winand Keulers-Schmeits (jaardienst), o.o. Godschalk-Janssen en 
dochter Riet. 
Maandag  17 juli;  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel;  
Donderdag 20 juli; H. Apollinaris 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
 
Zondag 23 juli;  16e zondag door het jaar 
10.00 uur; H.Mis: echtp. Harrie Ronkaars en Mia Keulers, Piet Coolen, Frans Dols. 
Maandag 24 juli;  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Donderdag 27 juli;  H. Titus Brandsma, priester en martelaar 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
Zondag 30 juli;  17e zondag door het jaar 
10.00 uur; H.Mis: echtp. Joannes Gijsen en Josefina Anna Speckens (jaardienst). 
Maandag 31 juli;  H. Ignatius van Loyola, priester 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel;  
Donderdag 3 augustus;   
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
Zondag 6 augustus;  Gedaanteverandering van de Heer 

10.00 uur; H.Mis: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie   
Maandag  7 augustus;  HH. Sixtus II, paus, en gezellen, martelaren 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel;  
Donderdag 10 augustus; H. Laurentius, diaken en martelaar 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
Zondag 13 augustus; 19e zondag door het jaar 
10.00 uur; H.Mis:  echtp. Harrie Ronkaars en Mia Keulers (jaardienst), Charles Halmans 
en Méne Smeets-Halmans, Jan Voots (jaardienst). 
Maandag  14 augustus;  H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel;  
Donderdag 17 augustus;  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 


