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PAROCHIEZAKEN 
 
De Advents- en Kersttijd is weer voorbij. Dank zijn wij verschuldigd aan allen die hebben 
meegewerkt om de aankleding van de kerk te verzorgen. De adventskrans is door twee 
ervaren dorpsgenoten gemaakt, geholpen door de leverancier van het benodigde groen. 
De Kerststalbouwers hebben ervoor gezorgd dat de Kerststal op z’n vertrouwde plek is 
opgebouwd. Het interieur is aangekleed door eigen vrijwilligers; de banieren zijn 
opgehangen en nieuwe kaarsen zijn op de altaren geplaatst.  
Dit is natuurlijk mooi als entourage, maar het gaat om de vieringen. Daar treffen we de 
parochianen waar het allemaal voor bedoeld is. Ook daar is hulp geweest van alle 
kanten. Veel gezinnen hebben meegewerkt om een mooi kerstspel te laten zien. Alle 
moeite is niet vergeefs geweest want iedereen heeft genoten van het Kerstspel. De 
Deken heeft de Heilige Mis “om het spel heen” opgedragen. Het ensemble van de 
Munsterglaner heeft muzikale ondersteuning gegeven aan het optreden en tevens de 
Mis opgeluisterd.  De reacties van de parochianen waren zeer positief en daar was het 
allemaal om begonnen. 
Op eerste Kerstdag hadden we hoog bezoek vanuit het Bisdom. De H. Mis werd 
opgedragen door niemand minder dan Eerwaarde Vicaris Quaedvlieg.  
 
Kortom een bijzondere tijd waarin we het oude jaar hebben uitgezwaaid. De kerk is 
weer ontdaan van de  versieringen  en we bevinden ons weer in de 'gewone' tijd door 
het jaar; tot Aswoensdag zien we in de kerk de liturgische kleur groen.  
Vanaf Aswoensdag gaan we dan op weg naar Pasen 
 
ONZE DANK VOOR UW POSITIEVE REACTIES EN EVENTUELE BIJDRAGEN 
 
Voor 2023 wachten ons nieuwe uitdagingen die wij, gesterkt door onze positieve 
ervaringen, zeker allemaal positief zullen kunnen uitvoeren; wetende dat u als 
parochiaan dit op prijs stelt. 
 
 

Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de Kerk van morgen 

De jaarlijkse campagne voor Actie Kerkbalans gaat van start. In het hele land zullen 
diverse christelijke kerkgenootschappen, waaronder de rooms-katholieke parochies, 
gelovigen benaderen om hun jaarlijkse bijdrage voor hun lokale kerk te betalen. Voor 
parochies is dit hun belangrijkste bron van inkomsten. 

‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’ luidt het toekomstgerichte motto van de 
campagne 2022. Kerken krijgen geen subsidie van de overheid voor hun reguliere 
exploitatie. Om te kunnen bestaan, hebben parochies daarom financiële bijdragen en 
giften van gelovigen en sympathisanten nodig. 

De kerk staat vaak letterlijk en figuurlijk midden in het dorp of de wijk. De parochie 
deelt lief en leed met de mensen in haar omgeving. Bij doopsels, eerste communies of 
huwelijken staat de kerk open, maar evengoed bij de uitvaart van een dierbare. Maar 
vertegenwoordigers van de parochiefederaties  zijn op veel meer plekken aanwezig: 
om catechese te geven, om mensen die het moeilijk hebben een hart onder de riem te 
steken of om gewoon aanwezig te zijn bij activiteiten als onderdeel van de 
gemeenschap. 



Parochies doen dit al vele jaren en hopen dit ook nog heel lang vol te kunnen houden, 
maar daarbij is wel uw steun nodig. Zonder uw financiële bijdrage kan de parochie 
haar belangrijke rol in de samenleving niet blijven vervullen. Doe mee aan de Actie 
Kerkbalans en betaal vandaag uw bijdrage voor de Kerk van morgen. 

Wij hopen dat u naast de zeer gewaardeerde bijdragen die u misschien al doet, 
wilt overwegen, ondanks de toegenomen kosten voor levensonderhoud, toch nog 
een extra bedrag wilt overmaken naar uw Parochie.  

De rekeningnummers van de parochie zijn:  

NL77 RABO 0135 0000 68 

NL58 INGB  0001 0571 49 

Alvast hartelijk dank 

 
MARIA LICHTMIS EN BLASIUSZEGEN 
 
Maria-Lichtmis en het feest van de heilige Blasius zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Niet alleen omdat ze op twee achtereenvolgende dagen gevierd worden (2 
en 3 februari), maar vooral omdat gewijde kaarsen op beide dagen een belangrijke rol 
spelen. 
Met Maria-Lichtmis vieren we de ‘Opdracht van de Heer’ in de tempel. Op de 40e dag na 
zijn geboorte brengen Jozef en Maria de kleine Jezus voor de eerste keer naar de tempel 
in Jeruzalem. Vroeger was dit het einde van de Kersttijd. In de 10e eeuw ontstond de 
traditie om op deze feestdag de kaarsen te wijden die in de liturgie gebruikt worden en 
die gelovigen eventueel mee naar huis kunnen nemen voor bijzondere gelegenheden. 
Later werd aan het wijden van de kaarsen ook een kaarsenprocessie door kerk 
toegevoegd. Vandaar ook de naam ‘Lichtmis’. 
Een dag later eert de Kerk de heilige bisschop Blasius. Omdat hij een jongen redde van 
een verstikkingsdood, wordt hij speciaal aangeroepen tegen keelziektes. Tot op de dag 
van vandaag is het in veel parochies gebruik om op of rond 3 februari de Blasiuszegen te 
geven. Dit gebeurt doorgaans met twee kaarsen, die met Maria-Lichtmis gezegend zijn. 
In onze kerk wordt de Blasiuszegen gegeven aan het einde van de eucharistieviering op 
zondag 5 februari en op donderdag 2 februari na de mis in de  Pater Karel kapel. 
 
 

Contact met Parochie 
 
Pastorale aangelegenheden: 

- Ziekenzalving, Uitvaart, Doopsel, Huwelijk 

Administrator Mgr.Deken R. Merkx, 
Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard 
046.4512275 / 06.25570088 
 
Een aanspreekpunt voor alle administratieve en parochiële zaken: 
 
Voor administratieve zaken en alle andere parochiële kunt u terecht bij Carla Voots. 
Zij helpt u zelf of met hulp van andere betrokkenen. Hiermee willen we proberen al uw 
vragen snel en efficiënt te beantwoorden. 
 H. Missen bestelt u bij voorkeur telefonisch en vervolgens per bank overmaken . 
U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde 
stipendium en telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus bij Mevr.  
Voots. De bijdrage voor H. Missen is: € 15,00.  
 Mevr. Carla Voots-Vranken, Martinusstraat 9, 06.23124828 
 



Kerkhofaangelegenheden: 
Dhr. Thijs Peeters, 
06.30283241 

 
Voor informatie betreffende kinderwerk, Eerste H. Communie en H. Vormsel:   
Daniëlle Lemmens, tel. 046-4758733  / danielle.kinderkerk@gmail.com 

Digitale bereikbaarheid 
Voor actuele berichten kunt U ons op het internet ook volgen: 
Facebook: Sint Pancratius Munstergeleen 
Websites: www.sint-pancratius.nl 
www.kerkhofmunstergeleen.nl 
www.paterkarel.nl 
 
 

Liturgische Kalender   
 
 
Zondag 29 januari;  Gezinsmis-met-uitleg  “Leren van Jezus” 
10.00 uur; H. Mis: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie 
Maandag 30 januari;  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Donderdag 2 februari;  Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
 
Zondag 5 februari;  5e zondag door het jaar, 
10.00 uur; H.Mis:  o.o. Kneepkens-Voots en kinderen, Emile Neis 
Maandag  6 februari; : HH. Paulus Miki en gezellen 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Donderdag 9 februari;   
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
 
Zondag 12 februari;  6e zondag door het jaar, 
 10.00 uur; H.Mis:  Sef en Dorien Benders-Rouschop, dochter Thea (jaardienst), 
Petrus Notten (jaardienst), Jo Dukers (jaardienst),  Z.H. Exc. Mgr. Dr. Joannes Gijsen, 
Charles Halmans en Méne Smeets-Halmans 
 Maandag 13 februari;   
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Donderdag 16 februari;   
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
Zondag 19 februari;  7e zondag door het jaar, Vastelaovend 
10.00 uur; H.Mis: voor de levende en overleden leden van de Haverbüle, Jan Voots 
Maandag 20 februari;  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Woensdag 22 februari; Aswoensdag 
19.00 uur: H. Mis met askruisje 
Donderdag 23 februari;   
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
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