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PAROCHIEZAKEN 
Als u deze Munstergelaener leest, is voor de meeste parochianen de vakantie al voorbij. 
Voor de jeugd gaat het nieuwe schooljaar (bijna) van start. Het leven herneemt weer z’n 
normale gangetje. 
In de kerk gaan de Heilige Missen op zondagen om 10.00 uur door, net als voorheen.  
De parochie heeft te lijden gehad van de coronacrisis. Pastoor is met pensioen en 
Eerwaarde Weishaupt  kan voorlopig door ziekte geen H. Mis meer doen. Toch lukte het 
met name door de tomeloze inzet van de vrijwilligers de draad weer op te pakken en “de 
kerk weer aan het draaien” te houden.  
Op Hemelvaartsdag deden 14 communicanten uit onze parochie de 1e Heilige 
Communie. Voor hen en hun families was het een onvergetelijke dag, waar met plezier 
op terug wordt gekeken.  Op 3 juni was de H. Mis ter herdenking van de Heiligverklaring 
van Pater Karel.  Met Pinksteren is, na twee jaar, de processie weer uitgetrokken 
ondanks de regen. Met de hulp van de verenigingen is de processie weer als vanouds 
kunnen doorgaan. Ook de buurten hebben volop meegewerkt om deze traditie weer tot 
een succes te maken. Onderenkoor  Muniora heeft gezongen bij de rustaltaren in de 
Haagstraat en bij de Mariakapel aan de Burg. Smeetsstraat.   
Iedere zondag was het weer spannend of we een priester hadden die de H. Mis kon 
opdragen. Dankzij de inzet van de deken en de flexibiliteit van de priesters is het tot nu 
toe steeds gelukt. 
Een van de priesters die zich voor ons heeft ingezet is kapelaan Ranil Weerarwarna. Hij 
heeft een benoeming in Kessel, Maasbree en Baarlo gekregen. Zijn plaats in Sittard 
wordt ingenomen door José Eduardo Guerrero Hoyos, die op 29 oktober tot diaken zal 
worden gewijd ( en Deo Volente op 3 juni volgend jaar de priesterwijding zal ontvangen) 
Gelukkig kunnen we eindelijk weer een groepje nieuwe misdienaars laten opstarten. 
Fijn dat zo’n 8 Communicantjes van de afgelopen twee jaar hier al deel van uitmaken! Zij 
worden nu ‘ingewerkt’.  Nieuwe aanmeldingen zijn ook nog altijd welkom!  
Een aantal parochianen is bereid gevonden lezingen voor te dragen en er wordt 
geprobeerd gezinsmissen te organiseren. 
Er zijn drie nieuwe kosters die Herman Greten ontlasten, die deze zorgen de laatste 
jaren alleen op zich  heeft genomen. 
Het Kerkkoor repeteert samen met het koor van Leyenbroek en we verwachten dat 
beide koren samen hun opwachting zullen maken in de H. Missen op zondagen in zowel 
Munstergeleen als Leyenbroek. Het ouderenkoor Muniora heeft in juli een H. Mis 
opgeluisterd met hun zang en beraad zich dit mogelijk nog vaker te doen als het 
kerkkoor in Leyenbroek zingt. Het grote orgel was een beetje “vals”, maar is intussen 
gestemd en kan weer worden gebruikt. 
Het huidige team is tot veel in staat, maar om nog meer vooruitgang te boeken kunnen 
de handjes van nieuwe vrijwilligers heel erg nuttig zijn. Schroom niet u te melden als u 
denkt op een of andere manier een bijdrage te kunnen leveren aan het voortbestaan van 
onze parochie.  Ook het kerkkoor kan nog versterking gebruiken.  
 Al met al hebben de genoemde inspanningen geleid tot positieve reacties van 
parochianen en ook het kerkbezoek neemt weer wat toe. Deze positieve trend moet 
worden voortgezet. Doe MEE!!! 
 

 

 



PERIODE VAN DE SCHEPPING  

Sinds een paar jaar viert de Kerk op 1 september “Wereldgebedsdag voor de schepping”. 
Paus Franciscus heeft dit ingesteld als vervolg op zijn encycliek ‘Laudato Si’, waarin hij 
heel nadrukkelijk aandacht vraagt voor de schepping, de zorg voor de natuur en voor 
een eerlijke verdeling van goederen en grondstoffen. De paus noemt de aarde ‘ons 
gemeenschappelijk huis’, waar we zuinig op moeten zijn. Dat geldt voor iedereen, of je 
nu gelovig bent of niet. 

In Nederland en Vlaanderen is deze oproep van paus Franciscus door diverse kerken 
opgepakt en worden er elk jaar tussen 1 september en 4 oktober (feestdag van Sint-
Franciscus”, dierendag) vieringen en activiteiten georganiseerd om de zorg voor de 
schepping onder de aandacht te brengen, door onder andere Laudato Si’-bomen te 
planten, aandacht te vragen voor duurzame producten en te pleiten voor ‘groene 
kerken’.  U kunt hier meer over lezen op de website www.laudato-si.nl. 

Ook in en rondom ons eigen dorp kunnen we volop genieten van Gods mooie schepping. 
Grote en kleine parochianen, een oproep aan u allen: kijk deze maand ook eens extra om 
u heen als u wandelt, fietst of in uw tuin zit! Maak een foto of tekening van iets moois 
dat u aanspreekt – dieren, planten, landschappen, alles mag- en neem deze mee naar de 
zondagse eucharistieviering, of stop hem in de brievenbus van de pastorie (Kerkstraat 
3). Alle foto’s en tekeningen vormen dan een beeldende versiering in de kerk, als we 
deze Periode van de Schepping’ afsluiten met een vrolijke Gezinsmis op zaterdag  
1 oktober om 18.30 uur.  
Deze Gezinsviering vormt tevens de aftrap van het nieuwe catechese-seizoen. 
Schrijf het alvast op de kalender, meer informatie leest u in de volgende 
Munstergelaener! 

(voor meer informatie over gezinsmissen en catechese kunt u terecht bij Daniëlle 
Lemmens, danielle.kinderkerk@gmail.com of tel. 4758733) 

 

Contact met Parochie 
 
Pastorale aangelegenheden: 

- Ziekenzalving 
- Uitvaart 
- Doopsel 
- Huwelijk 

Administrator Mgr.Deken R. Merkx, 
Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard 
046.4512275 / 06.25570088 
 
Een aanspreekpunt voor alle administratieve en parochiële zaken: 
 
Voor administratieve zaken en alle andere parochiële kunt u terecht bij Carla Voots. 
Zij helpt u zelf of met hulp van andere betrokkenen. Hiermee willen we proberen al uw 
vragen snel en efficiënt te beantwoorden. 
 H. Missen bestelt u bij voorkeur telefonisch en vervolgens per bank overmaken . 
U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde 
stipendium en telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus bij Mevr.  
Voots. De bijdrage voor H. Missen is: € 15,00.  
 
 Mevr. Carla Voots-Vranken, 
Martinusstraat 9, 
06.23124828 

http://www.laudato-si.nl/
mailto:danielle.kinderkerk@gmail.com


 
Kerkhofaangelegenheden: 
Dhr. Thijs Peeters, 
06.30283241 
 

Digitale bereikbaarheid 
 
Voor actuele berichten kunt U ons op het internet ook volgen: 
Facebook: Sint Pancratius Munstergeleen 
Websites: www.sint-pancratius.nl 
www.kerkhofmunstergeleen.nl 
www.paterkarel.nl 
 

Liturgische Kalender   
 
Zondag 4 september; 23e zondag door het jaar 
10.00 uur; H. Mis; echtp. Nic en Tiny Collaris-Hermens (jaardienst), o.o. Benders-Voots 
(jaardienst),  o.o. Donners-Haarden, Frans Dols, o.o. Jel en Jeanne Voots-Hermans en 
dochter Truus. 
Maandag 5 september; 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Donderdag 8 september;  Maria Geboorte 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
 
Zondag 11 september; 24e zondag door het jaar 
10.00 uur; H.Mis;  Charles Halmans en Méne Smeets-Halmans, o.o. Pierre Neis en Jannie 
Neis-Delies, o.o. Zef en Annie Rouschop-Pennings 
Maandag 12 september;  Heilige naam Maria 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Donderdag 15 september; Onze Lieve Vrouw van Smarten 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
 
Zondag 18 september; 25e zondag door het jaar 
10.00 uur; H.Mis;  Dhr. en Mevr. Hundscheid-Custers (jaardienst), o.o. Dormans-
Lambrichts. 
Maandag 19 september; H. Janarius 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Donderdag 22 september;  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
 
Zondag 25 september; 26e zondag door het jaar 
10.00 uur; H. Mis; echtp. Joannes Hubertus Gijsen en Josefina Anna Speckens 
(jaardienst), echtp. Winand en Anna Neis-Willems, Piet Coolen, o.o. Fulgheri-van Alphen 
en zoon Giovanni. 
Maandag 26 september; HH. Cosmas en Damianus 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Donderdag 29 september; HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 

http://www.sint-pancratius.nl/
http://www.kerkhofmunstergeleen.nl/
http://www.paterkarel.nl/

