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De harde kant van ‘t leven en ’t kruis dragen 
Hoe vaak, in gesprek met mensen, hoor ik diepe verzuchtingen van moeilijke dingen die 
men moet meemaken. Sommigen moeten inderdaad ook inderdaad heel wat doorstaan: 
een zware lijdensweg van ziekte en persoonlijke tegenslag, grote zorgen om de kinderen 
en kleinkinderen, geldproblemen, moeilijkheden op het werk, het gemis van een 
dierbare die overleden is en een rouwproces waar men niet uitkomt. Iedereen heeft dan 
wel eens het gevoel dat men de grootste problemen van het dorp heeft. Mensen denken 
dan wel eens: er is niemand die het nog zwaarder heeft dan ik, ons leed is het grootste 
wat er bestaat, en dat is een heel goed te begrijpen gedachte. Maar toch, ook al kan het in 
een mensenleven inderdaad heel zwaar zijn wat men allemaal op de schouders krijgt: 
vergelijk jezelf nooit met een andere ! Er is de oude spreuk: “Ieder huisje heeft zijn 
kruisje”, en dat is ook zo: achter elke deur zit pijn en leed en soms ogen mensen wel 
gelukkig maar dragen toch innerlijk stil heel wat leed. Elk mens heeft zo zijn 
moeilijkheden, maar weet als gelovige dat de Heer altijd met u meegaat, en dat je in je 
moeilijkheden nooit alleen bent. Hij is er altijd. 
Een mooi verhaal over iemand die bij de Heer klaagde dat hij het zo moeilijk had is het 
volgende: De man beklaagde zich bij God dat zijn kruis veel te zwaar was om te dragen. 

God wilde van het geklaag van de man af en daarom bracht God hem in 
een grote zaal, waarin alle kruisen van de mensen stonden opgesteld. 
Tussen al deze kruisen mocht de man zich er één uitzoeken, dat hij wel 
wou dragen. Hij bekeek ze allemaal heel oplettend. Eén was heel dun, een 
ander was lang en groot. Eén was heel klein, maar als hij het opheffen 
wou, was het zo zwaar als lood. Dan zag hij er één, dat hem goed beviel en 
hij legde het op zijn schouders. Maar toen merkte hij, dat juist op die plek, 
waar het op zijn schouder rustte, een puntige doorn in het vlees drong. Zo 
had elk kruis iets hinderlijks. Als hij alle kruisen had bekeken, gewikt en 
gewogen, vond hij geen dat hem aanstond. Opeens ontdekte hij nog één, 

hij had er over heen gezien, zo verloren stond het daar. Hij legde het op zijn schouder. 
Het was draaglijk, niet te zwaar, niet te licht, juist als was het voor hem gemaakt. Dat 
kruis zou hij dus dragen. Maar toen hij het heel goed bekeek, bemerkte hij, dat het juist 
zijn kruis was dat hij tot nu toe gedragen had en dat hij hier had neergezet.  
Er is een mooi gedicht wat ons aanspoort om altijd te blijven vertrouwen op Gods 
nabijheid: “Ik droomde eens dat ik aan 't strand liep bij lage tij. Ik was daar niet alleen, 
want God liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door en lieten in ’t zand een spoor 
van stappen, twee aan twee. Want God liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij 
en zag mijn levensloop in tijden van geluk en vreugd van diepe smart en hoop. Maar als 
ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan daar waar het juist het moeilijkst was 
maar één paar stappen staan.....Ik zei toen 'God, waarom dan toch?!!' Juist toen ik u zo 
nodig had. Juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van mijn pad..... God 
keek mij vol liefde aan en antwoordde op mijn vragen: "Mijn lieve kind, toen het moeilijk 
was, toen heb Ik jou gedragen....." 
 
 

Liturgische kalender 
Zondag 23 oktober, Dertigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 



10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans; Frits Donners; Frans Dols; Sjaak Ehlen als eerste 
jaardienst. 
 
Maandag 24 oktober, H. Antonius Maria Claret, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Sophie Kusters-Dols; Martin Hamers (vw. 
verj.dag). 
 
Dinsdag 25 oktober, H.H. Chrysanthus en Daria, 
08.30 uur: H.Mis; Leonardus Kirkels. 
 
Woensdag 26 oktober, H.H. Lucianus en Martianus, 
08.30 uur: H.Mis; Harry Kornips. 
 
Donderdag 27 oktober, H. Evaristus, paus, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis; Antonetta Gruijthuijsen-Baselmans. 
 
Vrijdag 28 oktober, H.H. Simon en Judas, apostelen, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Theodorus Dernison. 
 
Zaterdag 29 oktober, H. Felicianus, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Kurvers-Schmeits als jaardienst; OO. Theelen-
Waterreus; Elly Vincze-In de Braek als zeswekendienst. 
 
 
Zondag 30 oktober, Eenendertigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Gert Wilms-Kurvers en 
levende en overleden familieleden; Emile Neis; Mia Neis; Sjeer van Noothoorn als 
jaardienst; OO. Jeu en Stientje Godschalk-Janssen als jaardienst; Miklós Bancsi. 
15.00 uur: Plechtig Allerheiligen-Allerzielen Lof met zegening van de graven en 
urnen op het kerkhof.  
 
Maandag 31 oktober, H. Quintinus, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen Pierre 
en Frits, dochter Miet en familie. 
 
Dinsdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen, 
19.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Leonardus Dols en Pauline Wouters als jaardienst 
(St.); OO. Dominicus Dols-Tummers als jaardienst (St.); Zef Paumen; OO. Dautzemberg-
Houben en zoon Jack als jaardienst; Harry Kuijs; OO. Wenmakers-Coumans en José 
Wenmakers als jaardienst. 
 
Woensdag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen, 
17.30 uur: Gelezen Latijnse Requiëmmis Ritus 1962 
18.10 uur: Gelezen Latijnse Requiëmmis Ritus 1962 
19.00 uur: Gezongen Gregoriaans/Meerstemmige Requiëmmis; Theo Damoiseaux en 
Dien Damoiseaux-Voots als jaardienst; Overleden priesterzonen en pastoors van 
Munstergeleen 



 
 
Donderdag 3 november, H.Hubertus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jan Verheijen; voor bijz. intentie.  
Aansluitend aan de H.Mis zegening en uitdelen van het Hubertusbrood, tegen 
hondsdolheid en andere dierziekten. 
 
Vrijdag 4 november, Eerste Vrijdag, H.Carolus Borromeus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Maria Keeris van Raay. 
09.15 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 5 november,  
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Echtpaar Sjeng Bongaerts en Beth Schols als 
jaardienst (St.); OO. Keulen-Pelzers en zoon Chrétien (St.); Jan Hamers als jaardienst; 
Mia Dormans-Cals (vw. K.B.O); Peter van Boekholdt als jaardienst. 
(1845: Jan Andries Houben (P.Karel) vertrekt vanuit Munstergeleen om in te treden bij de 
Passionisten te Ere, bisdom Doornik (B) ) 
 
Zondag 6 november, Tweeëndertigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Donners-Haarden (St.); 
OO. Boreas-Janssen als jaardienst (St.); Jan Voots; OO. Schmeits-Schols; Frans Dols; Rie 
Nacken als jaardienst. 
 
Maandag 7 november, H. Willibrordus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Dorien Schmitz-Kreuwers. 
 
Dinsdag 8 november, Z. Johannes Duns Scotus, 
08.30 uur: H.Mis; Wim van den Berk. 
 
Woensdag 9 november, Kerkwijding St. Jan van Lateranen, 
08.30 uur: H.Mis; Albert van Lieshout. 
 
Donderdag 10 november, H. Paus Leo I, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Willem van Luijk. 
 
Vrijdag 11 november, H. Martinus van Tours, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Antonia van Woensel-Coolen. 
 
Zaterdag 12 november, H. Josafat Kuncewicz, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pierre Tummers (St.); Antje van Diessen-Snackers. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Allerheiligen Allerzielen 
Deze feest- en gedenkdagen zullen als volgt gevierd worden: 
Zondag 30 oktober:  
15.00 uur: Plechtig Lof waarin de namen van de overledenen van ’t voorbije jaar 
worden genoemd en aansluitend inzegening Urnenmuur en zegening van de graven en 
urnen op het kerkhof. 



Graag nodigen wij U uit tot deelname aan deze dagen en momenten van devotie, om zo 
onze overleden dierbaren in ere te houden, te bidden voor hun zielerust, vertrouwend 
dat wij eens in Gods Vaderhuis elkaar wederom mogen ontmoeten!  
Dinsdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen: 
19.00 uur: Plechtige Meerstemmig-gezongen Hoogmis. 
Woensdag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen: 
17.30 uur: Gelezen Latijnse Requiëmmis (Ritus 1962) en aansluitend om c.a. 
18.10 uur: Gelezen Latijnse Requiëmmis (Ritus 1962),  aansluitend om: 
19.00 uur: Plechtige Requiëmmis Gregoriaans/Meerstemmig,  
mede tot intentie van de overledenen van het voorbije jaar. 
 

Kinderwoorddienst 
Op zondag 30 oktober zal weer een start gemaakt worden met de Kinderwoorddienst, 
tijdens de H.Mis van 10.00 uur. Wekelijks zal o.l.v. Daniëlle Lemmens met de kinderen in 
de torenkamer, tijdens het eerste gedeelte van de H.Mis, op kindvriendelijke wijze het 
evangelie van de betreffende zondag worden uitgelegd. 
Wij verwachten uiteraard de kinderen die in het komende voorjaar hun Eerste 
H.Communie zullen doen, maar ook alle andere kinderen zijn van harte genodigd.  
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 23 oktober: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Max Vroomans, Nigel Heinle.  
Zaterdag 29 oktober: 
18.30 uur: Maik Krutzen, Robin Higgs. 
Zondag 30 oktober: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Max Jütten, Tycho Larue, Lucas Schmeits.   
15.00 uur: Rens Verhaegh, Falko Voots, Joran Vaessen 
Dinsdag 1 november: 
19.00 uur: Rens Verhaegh, Max Vroomans.    
Woensdag 2 november: 
19.00 uur: Nigel Heinle, Mark Trompetter 
Zaterdag 5 november: 
18.30 uur: Joran Vaessen, Sky Thiecke. 
Zondag 6 november: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Mark Trompetter, Max Jütten. 
Zaterdag 12 november: 
18.30 uur: Joran Vaessen, Tycho Larue. 
 

Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 8,00 
voor weekdagen en  €. 15,00 voor zaterdag en zondag. 
 
 


