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Waarom laten ouders hun kinderen dopen ?

Voor het eerst in honderden jaren kerkgeschiedenis zien wij in onze streken het aantal
kinderen dat jaarlijks gedoopt wordt gestaag teruglopen. De vraag die we mogen stellen
is of men nog weet wat het doopsel betekent en daar wil ik bij stilstaan.

Waarom laten ouders hun kinderen dopen ? Waarom er voor kiezen om je kind te laten
dopen ? Als ik met jonge ouders spreek, dan hoor ik daar heel wat redenen voor.

1. Ze zijn zelf christen. Ze hebben zelf van hun ouders het geloof en het doopsel
meegekregen als een waardevolle traditie en men ervaart zelf de rijkdom om met Jezus
Christus en Zijn Kerk te leven en daarom wil men dat ook aan het kind meegeven. Men is
zelf gedoopt en men heeft zelf het ontvangen van de sacramenten als iets waardevols
ervaren en men wil dat doorgeven. Zoals men heel wat dingen die men zelf waardevol
vindt aan het kind wil meegeven, zo is dat zeker ook met het geloof in Jezus Christus en
de christelijke waarden en normen. En het doopsel, dat eenvoudige teken van begieten
met of onderdompelen in water, is daar het begin van. Leerling van Jezus worden en
gedoopt zijn hangt samen, zoals Jezus het ook aan Zijn leerlingen als opdracht gaf: “Ga
dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en
de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet,
Ik ben met alle dagen tot aan de voleinding van de wereld”. (Matteus 28,19-20)

2. Bij jonge ouders hoor ik bij hun motivatie dikwijls “bescherming”. Aan onze God,
Vader, Zoon en Heilige Geest, wordt gevraagd Zijn beschermende Hand boven het kind
te houden, en dat doet Hij zeker, Hij zal die beschermende Hand nooit terugtrekken, we
zijn onlosmakelijk met Hem verbonden. Het beschermen van God is meer dan een hand
die boven ons is. In het Doopsel worden we bevrijd van de erfzonde en gemaakt tot
woning van Gods Heerlijkheid en tot tempel van de Heilige Geest.

3. Gelovige ouders willen ook aan hun kind meegeven dat een band met Jezus Christus je
ten volle laat leven. De beschermende Hand van God is ook een vergevende Hand, de
zonden zullen nooit meer het laatste woord hebben. Niet alleen in dit leven maar zelfs
over de grens van dit leven zal die beschermende Hand van God ons leiden. We kennen
allemaal de belofte van Jezus: “Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden” (Matteus
28) en de woorden die Jezus tegen Nicodemus zei: “Als iemand niet geboren wordt uit
water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan”. (Johannes (5,3)

4. De gedachte van ergens bij te horen is voor veel ouders ook belangrijk. We horen bij
God, onze naam staat sinds ons Doopsel in Zijn Hand geschreven en het wordt er nooit
meer uitgewist. We worden in het Doopsel kind van de Vader maar zo krijgen we er ook
heel wat broers en zussen bij. Als je gedoopt bent, hoor je tot de Kerkgemeenschap, die
grote familie van God, een familie van ruim een miljard mensen.

5. Een ouder gunt zijn kind het beste. Daarom kiezen christenen, al van in de vroegste
tijden van de Kerk, om ook hun kleine kinderen te laten dopen. Met het Doopsel geef je
als gelovige ouder aan je kind Jezus Christus mee als het Licht voor het leven en de
duisternis van zonde en dood zal nooit meer het laatste woord hebben. Met het Doopsel
zet je het kind op de weg die zovele mensen gelukkig maakt: “Ge zult de Heer uw God
beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand” en “Ge zult uw
naaste beminnen als uzelf”. (Matteus 22)



Liturgische Kalender

Zondag 10 juni, Tiende Zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: H.Mis; Pastoor Wim Beenders. (Zonder preek, zodat U op tijd naar het ontbijt
van de Boerenbruiloft kunt gaan!).

Maandag 11 juni, H. Barnabas, apostel
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Mathieu Hanneman.

Dinsdag 12 juni, H. Odulfus,
08.30 uur: geen H.Mis.
18.00 uur: H. Mis Antoniusnoveen 9 te Leyenbroek.

Woensdag 13 juni, H. Antonius van Padua,

08.30 uur: geen H.Mis.

18.00 uur: Plechtige H.Mis, Meerstemmig te Leyenbroek vw. St. Antonius en
afsluiting van de Noveen.

Donderdag 14 juni, H. Lidwina,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 15 juni, H. Bernardus van Menthon,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Voor 'n bijz. intentie (Br.); Marie Broers-van Tuijl.

Zaterdag 16 juni, Z. Maria-Theresia Scherer,

18.30 uur: Hoogmis Gregoriaans-Cantor; Harry Gorissen (off.); Willem Theelen als
jaardienst; Mia Hanckman-Nijsten; Corrie Beerens-Ruigrok (off.); Ger Fisher als
Zeswekendienst; Jan Dautzemberg.

Zondag 17 juni, Elfde Zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; Thé Schols.

10.00 uur: Communie-Dankmis mmv. Communicantjes en Daniélle; OO. Zef en Annie
Rouschop-Pennings; 00. Arnold Kurvers en Josephina Schols, zonen Jeu, Joke Martin en
Winand; Lens Goossens; 00. Fien en Sjeng Keulers-Ehlen en zoon Wim; Frits Donners en
overl. familie; OO0. Fleischeuers-Daniéls.

Maandag 18 juni, H.H. Marcus en Marcellianus,

18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen
Pierre, Frits en Thé, dochter Miet en overl. familie; Wim Philips (St.); 00. Hermes-
Geurts; Truke van de Wal en overl. kinderen.

Dinsdag 19 juni, H. Romualdus,
08.30 uur: H.Mis; Voor 'n bijz. intentie (Br.); Cornelia Verhoeven-van Tuijl.

Woensdag 20 juni, Z. Demetrius O’Hurley,
08.30 uur: H.Mis; Voor 'n bijz. intentie (Br.) Martin Coolen.

Donderdag 21 juni, H. Aloysius van Gonzaga,

18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 22 juni, H.H. Johannes Fisher en Thomas More,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Voor 'n bijz. intentie (Br.) Wim van Bommel.



Zaterdag 23 juni, H. Ediltrudis,

18.30 uur: H.Mis met orgel en samenzang; Els Donners-Maes als Zeswekendienst;
Sjeer van Noothoorn als jaardienst; 00. Donners-Ehlen en zoon Frans; Zef Brands als
Zeswekendienst.

Zondag 24 juni, Geboortefeest H. Johannes de Doper,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: H.Mis , Kinderwoorddienst; 00. Kneepkens-Voots en kinderen (St.); Piet
Coolen (St.); Mevr. Kovacs-Schoonbroodt.

Maandag 25 juni, H. Adalbertus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; 00. Theelen-Waterreus.

Dinsdag 26 juni, H.H. Johannes en Paulus,
08.30 uur: H.Mis; Voor 'n bijz. intentie (Br.) Nivardus Pas.

Woensdag 27 juni, H. Cyrillus,
08.30 uur: H.Mis; Voor 'n bijz. intentie (Br.) Jan van Maanen.

Donderdag 28 juni, H. Ireneus van Lyon,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 29 juni, Hoogfeest H.H. Petrus en Paulus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Voor 'n bijz. intentie (Br.) Sandrine Hackfoordt.

Zaterdag 30 juni, H. Eerste martelaren van de Kerk van Rome,

14.00 uur: Plechtige Huwelijksviering (kerk) voor het Bruidspaar Martijn Koch en
Rachelle Hensgens.

16.00 uur: Plechtige Dankmis (Pater Karel Kapel) b.g.v. Zilveren Huwelijksjubileum
van Marc en Susanne Wolfs-Spiertz.

18.30 uur: H.Mis; Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems (St.).
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Overleden
8 mei: Dhr. Joseph Gerardus Wilhelmus (Sef) Brands, 71 jaar (Irenestraat). Moge hij
rusten in de vrede van de Heer.

Huwelijk

Voornemens een Christelijk Huwelijk te sluiten zijn: Rachelle Hensgens uit
Munstergeleen en Martijn Koch uit Amsterdam. Beiden woonachtig te Amsterdam, zal
de Huwelijksplechtigheid in onze parochiekerk plaatshebben op zaterdag 30 juni a.s. om
14.00 uur. Wij wensen hen Gods Zegen en een heel gelukkig en lang leven samen!

Processie

Met voldoening mogen we terugkijken op een mooie stralende Pinksterzondag en een
goed verzorgde processie. Dank aan allen die deze mede mogelijk maakten! Vooral de
grote inzet van de bewoners van de buurten waar de processie trok en die zo geweldig
de zandlopers legden en rustaltaren sierden. Verder natuurlijk de Fanfare, de
Hemeldragers van de Haverbiile, het Gilde MOT, de Misdienaars en Acolieten, de
aanwezige Communicantjes met hun ouders en Juffrouw Daniélle, het Zangkoor,
Kerkbestuur en Processiecomité. En uiteraard de sponsor van het zand: Fa. Lemmens



Hovenier. Samen de schouders er onder om deze mooie traditie met waardigheid in
stand te houden!

Misdienaars / Acolieten

Zondag 10 juni:

10.00 uur: Sjoerd Middeldorp, Naud Middeldorp.
Zaterdag 16 juni:

18.30 uur: - -

Zondag 17 juni:

10.00 uur: Beau Segers, Marie Penners.
Zaterdag 23 juni:

18.30 uur: Kean In 't Panhuis, Ravi In 't Panhuis.
Zondag 24 juni:

10.00 uur: Mark Trompetter.

Zaterdag 30 juni:

18.30 uur: Robin Dubois.

KERK==BALANS

In het begin van het jaar artikel aan ter uitnodiging tot deelname aan de jaarlijkse
Kerkbijdrage. Onze parochie moet in balans gehouden worden, teneinde haar
bestaansrecht te kunnen volhouden....en dat gaat niet altijd even gemakkelijk. De kerk
hoort bij ons dorp, staat er midden in, en we hopen dat te continueren. Daarom zoals
ieder jaar dus een dringend beroep op alle parochianen, of U nu wel of niet regelmatig
het kerkgebouw bezoekt, om onze parochie te steunen met deelname. Het is zowel in het
belang van de parochie, als van het kerkgebouw als cultureel erfgoed. Uw gewaardeerde
bijdrage zien wij graag tegemoet op NL77 RABO 01350.00.068 met vermelding
kerkbijdrage 2018.

Oud brood

Blijft nog steeds welkom voor de schapen! En hartelijk dank voor alles wat U bracht, zo
wordt er niets verspild. U kunt het deponeren in de ton aan de sacristiedeur, of aan de
poort van de pastorie.

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 -12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage
voor H.H. Missen is: €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en €. 15,00 voor
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen!)



