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Op weg naar Pasen: Stille Zaterdag 
Binnenkort gedenken we weer het Lijden, Sterven en Verrijzen van Jezus. Velen gaan in 
de Goede Week naar de kerk om de Heer nabij te zijn in alles wat Hij voor elk van ons 
persoonlijk heeft gedaan. Als ik over die bijzondere dagen van de Goede Week met 
mensen spreek, dan valt het mij op dat er één dag is waar men bijna niets van weet te 
vertellen. Palmzondag kent men: de intocht in Jeruzalem; Witte Donderdag:  het 
Laatste Avondmaal met de instelling van het Priesterschap en de Eucharistie, de 
voetwassing; Goede Vrijdag: Jezus is voor elk van ons persoonlijk aan het Kruis 
gestorven en Pasen: de Verrijzenis, Hij is werkelijk verrezen. Stille Zaterdag is daarbij 
de grote onbekende dag, ook voor kerkgetrouwe mensen. Je moet het maar eens aan 
iemand vragen wat we die dag gedenken. Men kan er niet snel op antwoorden, het enige 
wat je te horen krijgt is dat Jezus dood is en het Lichaam van de Heer in het graf ligt. Dat 
klopt natuurlijk maar gedeeltelijk.  
Het lichaam van Jezus lag in het graf maar waar was Hij geestelijk ? Velen kunnen daar 
niet op antwoorden terwijl ze het antwoord wel kennen vanuit de geloofsbelijdenis. We 
bidden elke keer in de geloofsbelijdenis: “die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen 
uit de doden”. En dan hoor je mensen zeggen: “O ja, neergedaald ter helle”. Dan is de 
volgende vraag natuurlijk wat is die “Helle” en waarom is Jezus naar die “Helle” gegaan ? 
Sinds de zondeval van de eerste mensen, te lezen op de eerste bladzijden van de Schrift, 
was de vriendschap tussen God en de mensen verbroken, was de Hemelpoort gesloten 
en konden dus ook de rechtvaardigen niet naar de Hemel, ze moesten verblijven in een 
Voorgeborchte. Door Zijn sterven op het Kruis heeft Jezus de vriendschap tussen God en 
mens hersteld, zonde en dood het laatste woord ontnomen, de Hemelpoort geopend. 
Zoals in de Hebreeënbrief 2,14 staat heeft Jezus, werkelijk gestorven, door zijn dood 
voor ons de dood en de duivel, de vorst van de dood, overwonnen. Jezus  is de 
rechtvaardigen die niet in de Hemel konden omdat de Hemelpoort gesloten was, gaan 
halen in de helle, waar ze aan het wachten waren. Jezus is niet nedergedaald ter helle om 
de verdoemden te bevrijden, evenmin om de hel van de verdoemenis af te breken, maar 
om de rechtvaardigen die Hem voorgegaan waren, te bevrijden”. (KKK 633) De 
Katechismus van de Katholieke Kerk leert ons nog in nummer 636: “De gestorven 
Christus is met zijn ziel, die verenigd is met zijn goddelijke persoon, afgedaald in het 
dodenrijk. Hij heeft voor de rechtvaardigen die Hem voorgegaan waren, de poorten van 
de hemel geopend”. In de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 3, verzen 18-19 lezen we 
daarover: “Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden, de 
rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen. Hij is gedood naar het 
lichaam, maar tot leven gewekt door de Geest. Zo ging Hij heen en predikte voor de 
geesten in de kerker”. Stervend aan het kruis heeft Jezus daar Zelf al naar verwezen toen 
Hij tot de berouwvolle moordenaar zei: “Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het 
paradijs.” (Lucas 23,43) 

De Katechismus van de Katholieke Kerk zegt in nummer 634 onder andere: “De 
nederdaling ter helle is de volledige vervulling van de evangelische aankondiging van 
het heil. Zij is de allerlaatste fase van de messiaanse zending van Jezus…Zij leert dat het 
verlossingswerk zich uitbreidt tot alle mensen van alle tijden en alle plaatsen, want allen 
die zijn gered, hebben immers deel gekregen aan de verlossing. Christus is dus 
nedergedaald in de diepte van de dood opdat ‘de doden de stem van Gods Zoon zullen 
horen en die haar horen, zullen leven’(Joh. 5,25)…” 

Stille Zaterdag…alles is stil in de Kerk…er worden geen Missen opgedragen, alleen in de 
latere uren de Paaswake… We mogen die dag denken aan alles wat de Heer ook dan 
deed. Alvast een Zalig Pasen toegewenst en welkom in de vieringen!  



 

Liturgische Kalender 
Zondag 18 maart, Vijfde Zondag van de Vasten, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis; Pastoor Wilhelmus Beenders 
 
Maandag 19 maart, Hoogfeest St. Joseph, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen 
Pierre, Frits en Thé, dochter Miet en overl. familie; )). Zef en Annie Rouschop-Pennings; 
Wim Philips (St.). 
 
Dinsdag 20 maart, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Jan Verhoeven. 
 
Woensdag 21 maart, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Piet van Tuijl. 
18.00 uur: Kruiswegoefening park H.Pater Karel Kapel. 
 
Donderdag 22 maart, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 23 maart, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor ’n bijz. intentie (Br.); Annie Hageman-van Luijk. 
 
Zaterdag 24 maart, vooravond Palmzondag, 
18.30 uur: H.Mis waaronder presentatie eerste Communiekanten; OO. Lambert 
Spijkers en Elisabeth Roberts als jaardienst (St.); Mia Hanckman-Nijsten. 
 
 
Zondag 25 maart, Palmzondag, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans-Cantor; Piet Coolen (St.). Charles Halmans. 
 
Maandag 26 maart, 
18.00 uur: H. Mis H.Pater Karel Kapel; Ulrich de Sera; OO. Croqué-Kaunang; Overl. fam. 
Taminiau-Croqué. 
 
Dinsdag 27 maart, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Miet van Tuijl-Klaassen. 
18.30 uur: Boeteviering ter voorbereiding op het Paasfeest, aansluitend 
biechtgelegenheid. 
 
Woensdag 28 maart, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Henk Brus. 
18.00 uur: Kruiswegoefening park H.Pater Karel Kapel. 
 
Witte Donderdag 29 maart, 
19.00 uur: Plechtige Hoogmis, Gregoriaans-Cantor; Voor de overleden pastoors en 
Priesterzonen van Munstergeleen. 
 
Goede Vrijdag 30 maart, 
15.00 uur: Kruiswegoefening 
19.00 uur: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer, 
Gregoriaans-Cantor. 
 



Paaszaterdag, 31 maart, 
20.00 uur Plechtige Paaswake, opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor van 
Leijenbroek; Anna Maria Keulen en OO. Keulen-Heijnen als jaardienst (St.). 
 
 
Paaszondag 1 april, 
09.00 uur: H.Mis; Jaan Mertens. 
11.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig Kerkelijk Zangkoor Munstergeleen, 
Kinderwoorddienst; OO. Hendrix-Dahlmans en zonen Jan, Charles en Michaël als 
jaardienst (St.); To Dols als jaardienst (St.); Emile Neis als jaardienst; OO. Voots-Peters 
en zonen Theo en Jan; OO. Jetten-Paulssen; Dolf Dormans (off.); Charles Halmans en 
Méne Smeets-Halmans; Annie Hulsen-Salden. 
 
Paasmaandag 2 april, 
10.00 uur: H.Mis; OO. Tummers-Hamers als jaardienst. 
 
Dinsdag 3 april, Paasoktaaf, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
 
Woensdag 4 april, Paasoktaaf, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
 
Donderdag  5 april, Paasoktaaf, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 6 april, Paasoktaaf, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
 
Zaterdag 7 april, Paasoktaaf, 
18.30 uur: H.Mis; OO. Kurvers-Schmeits, zoon Arno en Tiny en Math Spijkers (St.); Bert 
van Wissen. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Overleden: 
21 februari: Mevr. Maria Elisabeth Hellebrekers-Spätgens, 92 jaar (Europastraat) 
Moge zij rusten in vrede. 
 

Vieringen in Goede Week / Pasen 
Wij maken U er op attent dat er op verschillende dagen andere aanvangstijden zijn: 
Witte Donderdag:  09.00 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden 
                                   19.00 uur: Plechtige Hoogmis, Gregoriaans-Cantor, aansluitend tot 
21.00  uur stille aanbidding 
Goede Vrijdag:       15.00 uur: Kruisweg 
                                   19.00 uur: Avonddienst, Gregoriaans-Cantor 
Paaszaterdag:        20.00 uur: Plechtige Paaswake, Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor      
van Leijenbroek 
Paaszondag:           09.00 uur: H.Mis  
                                   11.00 uur: Plechtige Hoogmis, Meerstemmig Kerkelijk Zangkoor 
Munstergeleen 
Paasmaandag:       10.00 uur: H.Mis. 
Verder is er op dinsdag in de Goede Week  om 18.30 uur een boeteviering met 
aansluitend biechtgelegenheid. Verdere biechtgelegenheid op paaszaterdag om 14.30 
uur in de Pater Karel Kapel.   
 

 



Dodenliturgie op de drie heilige dagen 
Op de drie heilige dagen –Witte Donderdag vanaf 12.00 uur, Goede Vrijdag en 
Paaszaterdag zal, als het zich mocht voordoen dat er op een van deze drie dagen een 
uitvaartdienst gehouden moet worden, deze, overeenkomstig de liturgische en 
kerkelijke richtlijnen, niet in het kader van een Eucharistieviering kunnen geschieden. 
Wij zullen in eventueel voorkomende situaties een z.g. gebedsdienst (-dienst van gebed, 
Woord en verkondiging) houden. Wel opgeluisterd door het zangkoor! En, zo de familie 
daarvoor kiest, in een later stadium (bv. In de Paasweek) alsnog een Eucharistieviering. 
 

Vastenactie 
Van harte bevelen wij het project dat U omschreven vind in het voorgaande nummer van 
dit blad  in Uw milddadigheid aan, en verzekeren U dat het totále bedrag ook dírect voor 
dit project zal worden aangewend! 
Helaas zijn er geen mogelijkheden om een huis-aan-huis collecte te verzorgen zoals we 
dat jarenlang gewend waren. U kunt deelnemen middels de offerblok in de kerk, via 
de brievenbus van de pastorie of ’t best per bank overmaken op nummer 
NL77RABO 01350.00.068 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Pancratius, onder vermelding van 
Vastenactie 2018. 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zaterdag 24 maart: 
18.30 uur: - -  
Zondag 25 maart: 
10.00 uur: PH., Robin Dubois. 
Donderdag 29 maart: 
19.00 uur: PH,  
Vrijdag 30 maart: 
19.00 uur: PH, Robin Dubois, Beau Segers, Marie Penners. 
Zaterdag 31 maart: 
20.00 uur: Jo, Mark Trompetter, Kean en Ravi In ’t Panhuis. 
Zondag 1 april: 
11.00 uur: PH, Sjoerd Middeldorp, Naud Middeldorp. 
Maandag 2 april: 
10.00 uur: Beau Segers, Marie Penners. 
Zaterdag 7 april: 
18.30 uur: - -  
 

Kerkbijdrage 
De actie loopt nog steeds…. Dank aan allen drie reeds positief reageerden en hun 
bijdrage overmaakten. Mogen wij echter voor alle anderen nog eens in herinnering 
roepen, dat Uw jaarlijkse bijdrage voor de exploitatie van het kerkgebouw, kerkhof en 
parochie nog steeds hoogst noodzakelijk is om de jaarbalans financieel sluitend te 
krijgen!  

Oud brood 
Blijft nog steeds welkom voor de schapen! En hartelijk dank voor alles wat U bracht en 
brengen wilt! 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en 
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage 
voor H.H. Missen is:  €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en  €. 15,00 voor 
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen!) 
 
 



 
 
 
 
 


