De Munstergelaener jrg. 31 no. 13
24 december 2017

Kerstvreugde

Kerstmis, een tijd van warmte en sfeer
en van het Kindeke klein en teer.

Moge er overal vrede zijn,

voor U en alle mensen, groot en klein!
Maar weet:

niet alleen wanneer het Kerstmis is,
maar het hele jaar door

komt de vreugde die je uitdeelt

terug bij jezelf van hier en daar.

En hoe meer je jouw zegen

geeft aan mensen zonder vreugd’

des te meer zul je ontvangen

zodat het je eigen hart verheugt!

Zalig Kerstfeest en God beste Zegen voor 2017
wenst U:

‘t R.K Kerkbestuur en H. Broers, pastoor

Feestdag Heilige Pater Karel

Vrijdag 5 januari is het 125 jaar geleden dat het leven van Pater Karel zijn voltooiing
bereikte (1893) en hij de bekroning daarvan met de Hemelse heerlijkheid mocht
ontvangen. Sindsdien is hij voor ontelbaren een voorspreker geweest bij O.L.Heer door
gebedsverhoringen en daadwerkelijke genezingen. Reden te meer om deze hemelse
geboortedag dankbaar te blijven gedenken! Voor deze feestelijke gelegenheid zal de
Roermondse Hulpbisschop, Mgr. dr. E. De Jong onze bijzondere gast zijn en de
Hoogmis celebreren, alsmede de predicatie verzorgen. De Pontificale Hoogmis zal zijn
om 19.00 uur, opgeluisterd door ons Kerkelijk Zangkoor, waarna we traditiegetrouw in
kaarsenprocessie naar het Geboortehuis zullen trekken om de Relieken te vereren.
Fanfare Juliana heeft haar medewerking aan deze Bidtocht toegezegd.

In het park van de Karelhoeve zal U vervolgens namens de Stichting Pater Carolus
Houben een glas glithwein of warme chocomel worden aangeboden.

De route die we lopen is als volgt: kerk, Pancratiusstraat, Kerkstraat, Foniélsweg,
Haagstraat, Kleine Kommel, Geleenstraat oversteken,-P.C.Houbenstraat,-Kapel. We
trekken door de kapel, vereren de relieken en ontbinden de Bidtocht in het park, terwijl
we luisteren naar de sfeervolle klanken van de fanfare.

Dankbaar voor de Genade Gods die ons door Pater Karel steeds ten deel valt, nodigen wij
U allen van rte uit zijn feestdag met blijdschap te komen meevieren!
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Zou U voor deze feestdag de Pater Karel vlag nog eens willen uithangen? Mogen we
voorstellen dit te doen vanaf donderdagmiddag 4 januari tot zaterdagochtend 6 januari
? Het geeft een stuk extra sfeer aan ons dorp, en we roepen bij elkaar de herinnering aan
Pater Karel op nieuw tot leven.

Mogen wij tevens de bewoners van de straten waar de processie doorheen trekt
verzoeken die avond de wegen autovrij te houden?

En als U naar de Hoogmis komt, zou het mooi zijn indien U op de jas het Pater-Karel-
Insigne zou dragen!

Dank bij voorbaat aan alle medewerkers van de Buurten, Gilde MOT, Oud-Prinsen, Fanfare,
Stichting P.Carolus Houben, Beheersstichting Bedevaartsoord, Broederschap Sittard-Kevelaer,
Passionisten, Misdienaars, Zangkoor en Kerkbestuur.

Liturgische Kalender

Kerstavond zondag 24 december,

19.30 uur: Gezinsnachtmis met kerstspel en opluistering door Munsterglaner
Muzikanten; 0O. Stikkelbriick en zonen en schoondochter en Esther en John; Annie
Hulsen-Salden.

Kerstdag maandag 25 december,

09.00 uur: H.Mis; Jan Dautzemberg; Jaan Mertens; Thé Schols.

10.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Anna Maria Keulen en 00. Keulen-Heijnen (St.);
00. Voots-Peters en zonen Theo en Jan (St.); OO. Jetten-Paulssen (St.); Echtelieden
Harrie Ronkaars en Mia Keulers (St.);

Overl. fam. Vijgen-van den Munckhof; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen Pierre,
Frits en Thé, dochter Miet en overl. familie; Frans Dols als jaardienst; 0O. Donners-
Haarden als jaardienst (St.); Dolf Dormans (off.0; 00. Nacken-Beltgens, zoon Rie en
dochter Gertje; Sjir Spiertz; 00. Honneff-Schols, dochter May en zonen Martin en Nico;
00. Piet Bours en Maria de Esch als jaardienst; 00. Coolen-Pas en overleden kinderen,
schoonzoons en schoondochter; Overl. ouders Broers-van Tuijl en zoon Piet; 00. Van
Luijk-Verhuijzen en overl. kinderen; Charles Halmans; Méne Smeets-Halmans

Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december, H. Stephanus,
10.00 uur: H.Mis; Wies en Sjaak Bonné-Pelzers; 00. Hamers-Ronckaers als jaardienst;
Jan Hamers.

Woensdag 27 december, St. Jan Evangelist,

19.00 uur: H.Mis vw. St. Jansminneviering Wijngenootschap Notre Reine,
opgeluisterd door Kamerkoor Concertato uit Landgraaf. Met zegening en nuttiging van
de St. Janswijn.

Donderdag 28 december, H.H. Onnozele Kinderen,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 29 december,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor 'n bijz. intentie (Br.).

Zaterdag 30 december,
14.00 uur: H. Doopsel van Fenne Ubachs (Rosastraat)
18.30 uur: H.Mis; 00. Leo en Anneke Hamers-Kurvers; Bert van Wissen.

Zondag 31 december, Oudjaar,
10.00 uur: H.Mis; uit dankbaarheid voor Gods weldaden in het afgelopen jaar.



Maandag 1 januari, H.Maria, Moeder van God,
10.00 uur: H.Mis; Om Gods Zegen over ons allen in dit nieuwe jaar.
18.00 uur: geen H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Dinsdag 2 januari,
08.30 uur: H.Mis; Con Dogge.

Woensdag 3 januari,
08.30 uur: H.Mis; Henk Koppens; voor 'n bijz. intentie (Br.).

Donderdag 4 januari,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 5 januari, FEESTDAG H.PATER KAREL,

11.00 uur H.Mis H.Pater Karel Kapel.

19.00 uur: Pontificale Hoogmis door Mgr. E. De Jong, Meerstemmig; Tot intenties van
de Stichting Pater Carolus Houben (St.); 00. Neis-Jacobs en Mia Neis (St.); Dolf Dormans;
Wil Otten (vw. buurt); Jan Voots en overl. familie; Charles Halmans, Méne Smeets-
Halmans; ter genezing van de kwalen van Manon; tot intentie van Diny.

Zaterdag 6 januari,
18.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br.).

Zondag 7 januari, Driekoningen,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans-Cantor, Kinderwoorddienst; OO. Hendrix-
Dahlmans en zonen Jan, Charles en Michaél (St.); Frits Donners; OO. Fleischeuers-
Daniéls.

Maandag 8 januari, Doop van de Heer,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Theodora van Tuijl-Franssen; voor 'n bijz.
intentie (Br.).

Dinsdag 9 januari,
08.30 uur: H.Mis; Angela Baetsen; voor 'n bijz. intentie (Br.).

Woensdag 10 januari,
08.30 uur: H.Mis; Frits van Tuel; voor 'n bijz. intentie (Br.).

Donderdag 11 januari,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 12 januari,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Theodorus Coolen; voor 'n bijz. intentie (Br.).

Zaterdag 13 januari,
18.30 uur: H.Mis; Ulrich de Sera als jaardienst; 00. Croqué-Kaunang; Overl. fam.
Taminiau-Croqué.
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Overleden
28 november: Mevr. Anna Maria Hubertina (Mia) Croonen-Wenmakers, 80 jaar.
Barbarastraat/Olympiastaete. Moge zij rusten in vrede.



Gezocht

We zij naarstig op zoek naar iemand die bereid is tegen een kleine vergoeding de (te)
stille missen op zaterdag 18.30u. en zondag 10.00u. van tijd tot tijd muzikaal te
begeleiden op orgel of piano. Hebt U interesse of kent U iemand, dan graag even contact
opnemen met pastoor. Het zal zeker gewaardeerd worden door de kerkgangers!

Pater Karel Pin

Het mooie pin insigne van Pater Karel, dat werd uitgegeven b.g.v. de tiende verjaardag
van de Heiligverklaring is nog steeds verkrijgbaar. U kunt daarvoor terecht bij de bakker
“Bie Christel”, de slager “Keulers” en de supermarkt “van Velsen” en bij Dio Drogist
“Oukouk”, a €. 4, 00 per stuk.

Overigens is het nieuwe monument op het kerkhof -direct achter de toren-, op de plek
waar o.a. de ouders van Pater Karel begraven liggen een vergrootte uitgave van dit
mooie insigne.

Misdienaars / Acolieten

Kerstavond 24 december:

19.30 uur: Marie Penners, PH.

Kerstdag Maandag 25 december:

09.00 uur: Beau Segers, PH.

10.30 uur: Mark Trompetter, Robin Dubois, Kean en Ravi In 't Panhuis, PH.
Tweede Kerstdag Dinsdag 26 december:
10.00 uur: Naud en Sjoerd Middeldorp, PH.
Woensdag 27 december:

19.00 uur: Beau Segers, Marie Penners.
Zaterdag 30 december,

18.30 uur: Robin Dubois, Mark Trompetter.
Zondag 31 december:

10.00 uur: Kean en Ravi In 't Panhuis.
Maandag 1 januari:

10.00 uur: PH.

Vrijdag 5 januari:

19.00 uur: Alle misdienaars/acolieten
Zaterdag 6 januari:

18.30 uur: --

Zondag 7 januari:

10.00m uur: Sjoerd en Naud Middeldorp.
Zaterdag 13 januari:

18.30 uur: - -

Oud brood

De kudde is vanwege de winterperiode wat gereduceerd tot 3 schapen, maar heeft U
soms brood dat (te) oud is en nog niet beschimmeld? Jammer om het weg te gooien! U
kunt overtollig brood graag aan de deur van de sacristie deponeren in de daartoe
neergezette ton, of als dat gemakkelijker is in de klep van de poort links naast de
pastorie. Het mag gerust helemaal droog zijn, des te beter zelfs. Dank namens de kudde!

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 -12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage
voor H.H. Missen is: €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en €. 15,00 voor
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen!)



