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De kerstboom....

Zo gauw het december is, zie je dat overal kerstbomen worden neergezet. In onze huizen
en onze straten geven de kerstbomen heel wat gezelligheid en sfeer. De meeste van onze
christenen hebben zeker een kerstboom in huis. Toegegeven, het is zeker vanouds een
heidens symbool, op internet kun je er heel wat verhalen over vinden. Maar de
kerstboom heeft in de loop der jaren zijn duidelijke plaats gekregen bij de christenen, in
de kerken en waar christenen werken en komen. Ik denk daarbij ook aan de grote
kerstboom die ieder jaar op het Sint-Pietersplein in Rome wordt neergezet. Ik ken maar
weinig christenen die geen kerstboom in huis hebben.

Het zal sommige mensen verrassen maar het “Klein Rituale”, een boek uit de Rooms-
Katholieke Kerk met teksten voor zegeningen, voorziet zelfs in de zegening van een
kerstboom. Het heidense symbool wat de kerstboom weleer was kan voor ons,
christenen, een gelovige betekenis hebben.

Welke gelovige betekenis kan de kerstboom voor ons, christenen, hebben ? Een
antwoord daarop vond ik in dat “Klein Rituale”, dat zegeningsboek, in nr. 843. De
kerstboom mag ons laten denken aan twee belangrijke bomen waarvan sprake is in de
Heilige Schrift.

De eerste boom waar we mogen aan denken wanneer we de kerstboom zien is “de
levensboom, geplant midden in de hof van Eden”. Die groene boom die we neerzetten in
de winter, de tijd dat de hele natuur dood en dor lijkt, verwijst ons naar het symbool van
de onsterfelijkheid, waarover we kunnen lezen in het Bijbelse boek Genesis 2,9: “De
Heer God liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk
om van te eten. Midden in de tuin stonden de boom van het leven en de boom van de
kennis van goed en kwaad.”

De tweede boom waaraan de kerstboom ons mag laten denken is “de kruisboom en
krijgt dus een christologische betekenis: Christus is de ware levensboom, geboren uit
ons geslacht, uit de maagdelijke, heilige aarde die Maria is, de altijd groene boom, rijk
aan vruchten”.

Een kerstboom met zijn lichtjes worden ’s avonds ontstoken. Een mooi symbool van
licht in de donkerste dagen van het jaar. Zo is die kerstboom met zijn lichtjes een
verwijzing naar het kerstverhaal waar in de nacht van de geboorte van Jezus Christus de
herders met een licht werden omhuld. In het tweede hoofdstuk van het Lucasevangelie
lezen we: “Plotseling stond een Engel des Heren voor hen en ze werden omstraald door
de glorie des Heren zodat ze door grote vrees werden bevangen”. De kerstboom met zijn
lichtjes verwijst ons naar het geboortefeest van Jezus, die in het Johannesevangelie
genoemd wordt “het ware licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld” (Johannes
1,9). Elk van ons wordt uitgenodigd om Zijn licht toe te laten, in Zijn licht te leven en Zijn
licht uit te dragen.

Zelfs de pakjes onder de kerstboom worden vernoemd in het zegeningsboek: “Een
christelijke versiering van de boom kan ook ‘geschenken’ toevoegen: tot de geschenken
die onder de kerstboom gelegd worden, behoort ook een gave voor de armen”.

In het zegeningsgebed dat de priester dan gebruikt wordt helemaal verwezen naar de
vreugde die Kerstmis voor de gelovigen moet brengen en waarvan de kerstboom het
symbool is. De priester bidt: “Wij bidden U, zegen deze kerstboom die vreugde zal
brengen in het christelijke gezin. Laat deze uitbeelding van het mysterie van de
menswording het geloof van ouders en volwassenen ondersteunen, de hoop van
kinderen doen herleven en in allen de liefde doen toenemen.”

Wens U allen bij het optuigen van de boom een gezegende voorbereiding op het
naderende Kerstfeest!



Liturgische Kalender

Zondag 3 december, Eerste Zondag van de Advent,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans-Cantor, Kinderwoorddienst; 0O. Voots-Peters en
zoon Theo; Jan Voots als jaardienst; Dolf Dormans (buurt Haag 2); Jes Ubaghs-Dols als
Zeswekendienst; 00. Jeu en Stientje Godschalk-Janssen als jaardienst; Arnold Dohmen
(vw. K.B.0.).

Maandag 4 december, H Johannes Damascenus,
18.00. uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Mien van der Aalst-Bakers.

Dinsdag 5 december, Z. Narcissus Putz,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br.); Drika van der Aalst-Broers.

Woensdag 6 december, H. Nicolaas,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br.); Amandus Schrijvers.

Donderdag 7 december, H. Ambrosius,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 8 december, Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis H.Maagd Maria,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor een goede nieuwe bisschop.

Zaterdag 9 december, Z. Johannes Didacus Cuauhtlatoatzin,
18.30 uur: H.Mis; OO. Leo en Netty Lemmens-Luijten (St.).

Zondag 10 december, Tweede Zondag van de Advent,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Gezinsmis “Klaarmaken voor het Licht”; Pastoor Th. Joseph Snackers las
jaardienst (St.); Nieke Webers-Kessels als jaardienst (St.); Eugéne Fleischeuer als
jaardienst.

Maandag 11 december, H. Paus Damasus |,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor een goede nieuwe bisschop.

Dinsdag 12 december, O.L.Vrouw van Guadaloupe,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br.); Athanaas de Vos.

Woensdag 13 december, H. Lucia,
08.30 uur geen H.Mis.
17.00 uur: Adventsviering K.B.0 met H.Mis. voor 'n bijz. intentie (Br.);

Donderdag 14 december, H. Johannes van het Kruis,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 15 december, H. Valerianus,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br.); Anna Coolen-Pas.

Zaterdag 16 december, H. Everardus,
18.30 uur: H.Mis; Willem Theelen; 00. Hermes-Geurts.
14.30 uur: Biechtgelegenheid H.Pater Karel Kapel.

Zondag 17 december, Derde Zondag van de Advent,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.



10.00 uur: Hoogmis Gregoriaans-Cantor, Kinderwoorddienst; Echtpaar Gelissen-
Nijsten als jaardienst (St.); 00. Kneepkens-Voots en kinderen (St.0; Frits Donners en
overl. familie; 00. Fleischeuers-Daniéls.

Maandag 18 december, H. Winnibaldus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor 'n goede nieuwe bisschop.

Dinsdag 19 december, Z. Paus UrbanusV,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br.); Antonia Pas-de Greef.
18.30 uur: Boeteviering ter voorbereiding op het Kerstfeest + Biechtgelegenheid.

Woensdag 20 december, H. Paus Zefyrinus,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br.); Wim der Kinderen.

Donderdag 21 december, H. Petrus Canisius,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 22 december, H. Hungerus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Joep van Tuijl, Frans Castelein.

Zaterdag 23 december, Viering van de Vierde Advent,

18.30 uur: H.Mis; Mia Hanckman-Nijsten; Piet Bevers, Harie en Roél; Mevr. Engels en
overledenen van de families.

+++++++++++++ R

OP WEG NAAR KERSTMIS !

Op zondag 3 december steken we de eerste kaars op de Adventskrans aan. Elke week
komt er een vlammetje bij. Zo komt er steeds wat meer licht. En zo maken wij ons steeds
beter klaar voor de komst van het échte Licht-van-de-wereld: Jezus. Met Kerstmis
mogen we vieren dat Hij voor ons allemaal geboren wordt!

Ga je mee “Op weg naar het Licht” ?

zondag 3 dec. 10.00 u H.Mis met kinderwoorddienst Speuren naar het licht
zondag 10 dec. 10.00 u Gezinsmis Klaarmaken voor het licht
zondag 17 dec. 10.00 u H.Mis met kinderwoorddienst Je verheugen op het Licht

Op Kerstavond, 24 dec, vieren we samen het feest van Jezus’ geboorte;

in een feestelijke Gezinsmis om 19.30 uur, met het uitgebeelde Kerstverhaal en mooie
muziek door een ensemble van de “Munsterglaner”. Kinderen en ouders die mee willen
zingen, lezen of anderszins helpen, kunnen zich nog aanmelden bij Daniélle: tel 4758733
of mail danielle.kinderkerk@gmail.com

Vieringen komende Kerstdagen
Zaterdag 16 december: 14.30 uur Biechtgelegenheid H.Pater Karel Kapel.
Dinsdag 19 december: 18.30 uur Boeteviering en Biechtgelegenheid.
Zaterdag 23 december: Viering Vierde Advent.
Zondag 24 december: geen H. Missen in de ochtend.
09.00 uur H.Communie aan zieken en thuiszittenden.
Kerstavond zondag 24 december:
19.30 uur Gezinsmis vanwege Jezus Geboorte m.m.v. Munsterglaner-
Muzikanten en kerstspel.
21.30 uur: Plechtige Nachtmis te LEYENBROEK.
Kerstdag maandag 25 december:
09.00 uur: Herdertjesmis
10.30 uur: Plechtige Hoogmis, Meerstemmig


mailto:danielle.kinderkerk@gmail.com

Tweede Kerstdag dinsdag 26 december:

10.00 uur: H.Mis met samenzang

Derde Kerstdag woensdag 27 december:

19.00 uur: H.Mis St. Jansminneviering met Wijngenootschap en wijnzegening,
opgeluisterd door kamerkoor Concertato uit Landgraaf.

Misdienaars / Acolieten

Zondag 3 december:

10.00 uur: Sjoerd en Naud Middeldorp.
Zaterdag 9 december:

18.30 uur: Kean en Ravi in 't Panhuis.
Zondag 10 december:

10.00 uur: Robin Dubois, Marie Penners.
Zaterdag 16 december:

18.30 uur: Beau Segers.

Zondag 17 december:

10.00 uur: Mark Trompetter.

Zaterdag 23 december:

18.30 uur: - -



