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Orkanen, stormen en Jezus

In de afgelopen weken ging er geen dag voorbij of we kregen in het journaal beelden te
zien van hevige stormen en orkanen op Sint Maarten en in de Verenigde Staten.
Verwoestende orkanen met verschrikkelijke vernietigende gevolgen, gigantische
hoeveelheden regen, enorme gebieden die blank staan, onnoemelijk veel menselijk leed.
Wanneer er zo’'n stormen komen, dan hebben zij die er mee te maken hebben, het gevoel
dat alles vergaat. Gelukkig als je dan in die stormen en orkanen een houvast hebt.

Een stukje uit het evangelie wat altijd een bijzondere indruk op mij heeft gemaakt is het
verhaal over de storm op het meer waarin de leerlingen met Jezus terecht komen. In het
vierde hoofdstuk van het Marcusevangelie, verzen 35-41 kunnen we lezen dat Jezus op
een avond zijn leerlingen zegt om over te steken van de ene oever naar de andere. Dat
doen ze. We lezen dat ze Jezus meenemen zoals Hij daar in de boot zat, andere boten
begeleiden Hem. En dan plots steekt er een hevige storm op. Zo een hevige storm dat de
golven over de boot slaan, de boot loopt vol. En Jezus ? Daar zegt het evangelie van:
“Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te slapen”.

Eigenlijk is dat evangelie een mooi beeld van ons leven. We varen van de ene oever naar
de andere, tussen geboren worden en sterven. En op elke levenstocht komen er wel eens
stormen, hevige stormen, momenten dat je denkt dat je vergaat. En ook in die momenten
kun je soms het gevoel hebben dat men in de Hemel slaapt. Je zit in je levensstorm, je
bidt en er komt geen hulp, het lijkt alsof men je niet hoort. Dat gevoel hebben die
leerlingen daar ook. Dan staat er: “ Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem: “Meester,
raakt het U niet dat wij vergaan ?” Ook dat kan ons gebed zijn wanneer we zwaar
beproefd worden, in de grootste stormen van ons leven en er lijkt geen hulp of
beterschap te komen. “Meester, raakt het U niet dat wij vergaan ?” of in onze woorden:
“Heer, doet het U nu niets dat wij hier zo in de ellende zitten ?” Het evangelie beschrijft
ons dan wat er gebeurt wanneer de leerlingen Jezus hebben wakker gemaakt. “Hij stond
op, richtte zich met een dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: “Zwijg stil
I” De wind ging liggen en het werd volmaakt stil.” Jezus bedwingt door Zijn Woord de
storm. Hij legt niet uit waarom het stormde. Hij stelt hen alleen nog de vraag: Waarom
zijt gij zo bang ? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit ?”

Ook voor ons is dat een opdracht: durf geloven dat Hij met Zijn reddende Aanwezigheid
bij ons is in de stormen van ons leven. Ook al zullen we, net als de leerlingen van weleer,
zelden uitleg krijgen waarom het stormde in ons leven, we moeten durven vertrouwen
dat Hij er is. Laat in de stormen van je leven niet je ongeloof maar je geloof spreken. Zijn
naam Jezus betekent: “God redt” en dat doet Hij ook. Door ons geloof in Hem, Jezus de
Christus, zullen zelfs de grootste stormen van het leven ons uiteindelijk niet kunnen
klein krijgen, als we maar vertrouwen op Hem en Zijn Woord. Sinds Zijn dood en
verrijzenis hebben zelfs de zwaarste stormen van zonde en dood niet meer het laatste
woord. Daarop mogen wij vertrouwen in alle stormen van ons leven. Nadat de storm
was gaan liggen, werden de leerlingen door een grote vrees bevangen en vroegen aan
elkaar: “Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen ?” Uiteindelijk mag
dat ook iets voor ons zijn: grote verwondering omdat Hij de enige is die al onze stormen
kan bedaren door wat Hij eens deed in Zijn dood en verrijzenis. Nooit heeft storm, dood
en ondergang het laatste woord maar Hij die het Leven is. (A.P.)



Liturgische Kalender

Zondag 22 oktober, Negenentwintigste Zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: H.Mis; Piet Coolen (St.); Frits Donners; Frans Dols; Wies Baeten-Pelzers als
jaardienst en echtgenoot Jan Baeten; 00. Jeu en Stientje Godschalk-Janssen als
jaardienst.

Maandag 23 oktober, H. Johannes van Capestrano,
17.40 uur: Rozenkransgebed.
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jeanny Stevens.

Dinsdag 24 oktober, H. Antonius-Maria Claret,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br.); Antonia Coolen-van Woensel.

Woensdag 25 oktober, H.H. Crispinus en Crispinianus,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br.); Dominica Coolen.

Donderdag 26 oktober, H.H. Lucianus en Marcianus,
17.40 uur: Rozenkransgebed.
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 27 oktober, H. Evaristus, paus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor 'n bijz. intentie; Truus van den Boogaart.

Zaterdag 28 oktober, H.H. Simon en Judas Thaddeus, apostelen,
18.30 uur: H.Mis; 00. Kurvers-Schmeits als jaardienst (St.); Mia Hanckman-Nijsten;
Wies Bonné-Pelzers; Wil Otten als 1¢ jaardienst;

Zondag 29 oktober, Dertigste Zondag door het jaar,

LET OP, KLOK EEN UUR TERUG!

08.30 uur: H.Mis; Thé Schols.

10.00 uur: H.Mis met Kinderwoorddienst; Emile Neis; 00. Theelen-Waterreus; Arnold
Dohmen als Zeswekendienst.

15.00 uur: Plechtig Lof, Meerstemmig gezongen; ter nagedachtenis van met name hen
die in het afgelopen jaar vanuit onze kerk afscheid werd genomen, en verder al onze
dierbare overledenen. Aansluitend zegening van de graven en urnen op het kerkhof,
onder begeleiding van Fanfare Juliana.

Maandag 30 oktober, H. Serapion van Antiochié,
17.40 uur: Rozenkransgebed.
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jeanny Stevens.

Dinsdag 31 oktober, H. Quintinus,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br.); Toos van Luijk.

Woensdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen,
19.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans-Cantor; Harrie Ronkaars en Mia Keulers (St.); Piet
Coolen als jaardienst (St.). Charles Halmans; Méne Smeets-Halmans.

Donderdag 2 november, gedachtenis van Allerzielen,
08.30 uur: 2 na elkaar gelezen Requiemmissen Ritus 1962.



19.00 uur: Plechtige Requiemmis, Gregoriaans-Cantor; voor de overledenen waarvan
we in het voorbije jaar kerkelijk afscheid namen; voor de overleden pastoors en
priesterzonen van Munstergeleen.

Vrijdag 3 november, H. Hubertus, Eerste Vrijdag

08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 met zegening Hubertusbrood; voor 'n bijz. intentie (Br.);
Fons Peutz.

09.15 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden.

Zaterdag 4 november, H. Carolus Borromelis,
18.30 uur: H.Mis; Echtpaar Sjeng Bongaerts en Beth Schols als jaardienst (St.); OO.
Keulen-Pelzers en zoon Chrétien (St.); Jan Hamers als jaardienst; 00. Meijs-Heunen.

Zondag 5 november, Eenendertigste Zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; Willy Bartholomeiis-Vaesen als jaardienst.

10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans-Cantor, Kinderwoorddienst; OO. Boreas-Janssen
als jaardienst (St.); Jan Voots en overl. familie; Frans Dols; 00. Donners-Haarden (St.);
Dolf Dormans (vw. K.B.0.).

Maandag 6 november, Alle heilige geloofsverkondigers in onze streken,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jeanny Stevens.

Dinsdag 7 november, H. Willibrordus,
08.30 uur: H.Mis; Giljam Coumans.

Woensdag 8 november, Z. Johannes Duns Scotus,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie; Miep Bosch.

Donderdag 9 november, Kerkwijding Basiliek St. Jan van Lateranen,
18.00 uur: H.Mis H. Pater Karel Kapel.

Vrijdag 10 november, H. Paus Leo I,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor 'n bijz. intentie (Br); Jo Tagage.

Zaterdag 11 november, H. Martinus van Tours,
18.30 uur: H.Mis; Willy Hamers (off.)Harie Schoens (off.).
+++++++++ bbb

Allerheiligen Allerzielen

Deze aankomende feest- en gedenkdagen zullen als volgt gevierd worden:

Zondag 29 oktober:

15.00 uur: Plechtig Meerstemmig gezongen Lof waarin de namen worden genoemd
van de overledenen van wie wij in 't voorbije jaar kerkelijk afscheid namen, aansluitend
zegening van de graven en urnen op het kerkhof, met medewerking van Fanfare
Juliana.

Woensdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen:

19.00 uur: Plechtige Gregoriaans -Cantor gezongen Hoogmis, mede tot intentie van de
overledenen van het voorbije jaar.

Donderdag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen:

08.30 uur: 2 na elkaar Gelezen Requiemmissen Ritus 1962.

19.00 uur: Plechtige Requiémmis Gregoriaans-Cantor.

Graag nodigen wij U uit tot deelname aan deze dagen en momenten van devotie, om zo
onze overleden dierbaren in ere te houden, te bidden voor hun zielerust, vertrouwend
dat wij eens in Gods Vaderhuis elkaar wederom mogen ontmoeten!



Gezinsmis op 12 november "Houd je lampje brandend!"
Vooraankondiging voor een vrolijke Gezinsmis in onze kerk op de ochtend na het feest
van Sint Maarten! Kom jij ook je lampje brandend houden? Alle kinderen (en grote
mensen!) mogen hun lampion meebrengen. Samen vragen we aan Jezus ons te helpen
ook zélIf een lichtje te zijn.

Jongens en meisjes vanaf groep 5 die willen voorlezen of meezingen, kunnen zich
aanmelden bij Daniélle, via: danielle.kinderkerk@gmail.com

Welkom!

Pater Karel Pin

Het mooie pin insigne van Pater Karel, dat werd uitgegeven b.g.v. de tiende verjaardag
van de Heiligverklaring is nog steeds verkrijgbaar. U kunt daarvoor terecht bij de bakker
“Bie Christel”, de slager “Keulers” en de supermarkt “van Velsen” en bij Dio Drogist
“Oukouk”, a €. 4, 00 per stuk.

Overigens is het nieuwe monument op het kerkhof -direct achter de toren-, op de plek
waar o.a. de ouders van Pater Karel begraven liggen een vergrootte uitgave van dit
mooie insigne.

Oud brood

Heeft U soms brood dat (te) oud is en nog niet beschimmeld? Jammer om het weg te
gooien! De pastoor heeft momenteel een kleine kudde van zes schapen die het graag
opeten. U kunt overtollig brood aan de deur van de sacristie deponeren in de daartoe
neergezette ton, of als dat gemakkelijker is in de klep van de poort links naast de
pastorie. Het mag gerust helemaal droog zijn, des te beter zelfs. Dank namens de kudde!

Misdienaars en Acolieten,

Zondag 22 oktober,

10.00 uur: - -

Zaterdag 28 oktober:

18.30 uur: Sjoerd Middeldorp, Naud Middeldorp.
Zondag 29 oktober:

10.00 uur: - -

15.00 uur: PH, Beau Segers, Marie Penners, Kean In 't Panhuis, Ravi In ‘t Panhuis.
Woensdag 1 november:

19.00 uur: PH, Mark Trompetter, Robin Dubois.
Donderdag 2 november:

19.00 uur: PH, Mark Trompetter, Robin Dubois.
Zaterdag 4 november:

18.30 uur: - -

Zondag 5 november:

10.00 uur: Sjoerd Middeldorp, Naud Middeldorp.
Zaterdag 11 november:

18.30 uur: - -

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 -12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage
voor H.H. Missen is: €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en €. 15,00 voor
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden hier geen intenties aangenomen!)
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