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Het ei in het Evangelie

De afgelopen tijd krijgen we elke dag wel iets te horen over de eierencrisis. Er is
Nederland en Belgié heel wat te doen over besmette eieren. Fipronil, een
antiluizenmiddel dat verboden is in de voedselketen, is terecht gekomen in onze eieren.
Tientallen bedrijven worden geblokkeerd door de Fipronil-crisis. Eieren worden uit de
handel genomen, duizenden kippen worden afgemaakt, mensen maken zich zorgen. Het
is dus een en al ei wat de klok slaat...

Heeft Jezus ook iets met eieren ? In het elfde hoofdstuk van het Lucasevangelie gebruikt
Hij het beeld van een ei om ons iets over het bidden te vertellen. Jezus zegt aan Zijn
leerlingen dat ze moeten bidden, dat ze God mogen vragen en dat ze zullen krijgen wat
goed is, wat past in Zijn Plan. “Vraagt en u zal gegeven worden , zoekt en gij zult vinden,
klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt, verkrijgt; wie zoekt, vindt; en
voor wie klopt, wordt opengedaan.” (Lucas 11,9-10) Mooie woorden van Jezus. Maar als
men die woorden van Jezus hoort, zullen heel veel mensen wel denken: “Ja, maar er zijn
toch momenten waarop ik gevraagd heb en niet gekregen heb”. Mensen kunnen daar
soms echt kwaad en ontgoocheld in worden dat ze voor echt serieuze dingen bidden en
blijkbaar geen verhoring vinden. De meesten van ons hebben dat wellicht al eens gehad:
men bidt voor iets en men krijgt het niet, de deur blijft gesloten en het gezochte wordt
niet gevonden. Jezus gaat daar dan onmiddellijk op in en in die uitleg over het niet
verhoorde gebed gebruikt hij het beeld van het ei. Over het niet altijd krijgen en vinden
van wat men vraagt en zoekt, zegt Jezus: “Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon
een steen zal geven, als deze hem om brood vraagt ? Of als hij om vis vraagt, zal hij hem
toch in plaats van vis geen slang geven ?” En dan komt het ei-citaat: “Of als hij een ei
vraagt, zal hij hem toch geen schorpioen geven ?”
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Jezus gebruikt dus het beeld van het ei om ons te zeggen dat God ons nooit iets zal geven
wat gevaarlijk is. Een kind kan soms ook wel eens dingen willen of dingen vragen
waarvan de ouders weten dat het niet goed is voor het kind. Met de levenswijsheid die
de ouders hebben, kunnen ze op bepaalde vragen van een kind niet ingaan. Een kind kan
daar aanvankelijk wel eens behoorlijk kwaad over zijn maar na korte of lange tijd zal het
kind het wel inzien dat het goed was dat zijn ouders dat ding niet hebben gegeven of iets
niet hebben toegestaan. Dat is de boodschap ook van het ei van Jezus waarover Hij
vertelt in het evangelie. God geeft als een goede Vader nooit aan Zijn kinderen een
gevaarlijke schorpioen als ze om een voedzaam ei vragen. Het ei van Jezus uit het
evangelie wil ons duidelijk maken: durf vol vertrouwen te bidden en weet dat God jou
zeker het allerbeste zal geven, Hij zal je geven wat past in Zijn Plan. A.P.



Liturgische Kalender

Zondag 10 september, Drieéntwintigste Zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis; Frans Dols; 00. Godschalk-Janssen.

Maandag 11 september, Z. Petrus van Alcantara,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Zef en Annie Rouschop-Pennings; Harrie van de
Wal en kinderen; Zef Ronkaars als jaardienst.

Dinsdag 12 september, Allerheiligste Naam van de H.Maagd Maria,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br); Mieke van Lieshout.

Woensdag 13 september, H. Johannes Chrysostomus,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br); Wim van der Lely.

Donderdag 14 september, Feest van Kruisverheffing,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 15 september, O.L.Vrouw van Smarten,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor 'n bijz. intentie (Br); Arnoldus van Hout.

Zaterdag 16 september, H. Cornelius, paus,

18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; 00. Leo en Netty Lemmens-Luijten en wederzijdse
ouders (St.); Anneke en Leo Hamers-Kurvers; Bert van Wissen; Charles Halmans; let
Jacobs-Strijbos als jaardienst; 00. Benders-Voots als jaardienst; Zef Dols.

Zondag 17 september, Vierentwintigste Zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; Jan Dautzemberg.
10.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

Maandag 18 september, H. Jozef van Cupertino,

18.30 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Janssen-Schurgers als jaardienst; Jan
Hermes; Marianne-Schillings-van Duinen als jaardienst; Pierre Schillings en overl.
ouders; 00. Honneff-Schols en zoon Nico.

Dinsdag 19 september, H. Januarius,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br); Steven Hackfoordt.

Woensdag 20 september, H. Andreas Kim Tae-gon,
08.30 uur: H.Mis; Hein van den Wijngaert.
18.00 uur Gebedsdienst K.B.0O. in gemeenschapshuis.

Donderdag 21 september, H. Mattheus, evangelist,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 22 september, H. Emmerammus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor 'n bijz. intentie (Br); Gerry Hackfoordt.

Zaterdag 23 september, H. Pater Pio,

18.30 uur: H.Mis met samenzang; Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems (St.); 00.
Kurvers-Schols, zoon Arno, Tiny en Math Spijkers (St.); Fien Niessen-Spijkers als eerste
jaardienst; Winand Claessens.



Zondag 24 september, Vijfentwintigste Zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Gezinsmis begin schooljaar; Piet Coolen (St.); OO. Fleischeuer-Daniéls (St.);
00. Hermes-Geurts; 00. Hermes-Creusen.

Maandag 25 september, H. Firminus van Amiens,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; 00. Lemmens-Lahaye en schoonzoons; Ulrich de
Sera; Wies Bonné-Pelzers; Huub Cremers en naaste familie als jaardienst.

Dinsdag 26 september, H.H. Cosmas en Damianus,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br); Mia Beerens-van Laarhoven.

Woensdag 27 september, H. Vincentius de Paul,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br); Christ Schreuder.

Donderdag 28 september, H. Wenceslaus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 29 september, H.H. Michaél, Gabriél en Rafaél, aartsengelen,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Hans Poelen.

Zaterdag 30 september, H. Hieronymus,
18.30 uur: H.Mis; Mia Hanckman-Nijsten.
+++++++++++++ R

Begin schooljaar

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Het is goed om ook Gods zegen te
vragen, opdat de kinderen met enthousiasme en een heldere geest het jaar
kunnen doorkomen. Juffrouw Danielle zal deze H.Mis voorbereiden voor
zondag 24 september om 10.00 uur.

Pater Karel Pin

Het mooie pin insigne van Pater Karel, dat werd uitgegeven b.g.v. de tiende verjaardag
van de Heiligverklaring is nog steeds verkrijgbaar. U kunt daarvoor terecht bij de bakker
“Bie Christel”, de slager “Keulers” en de supermarkt “van Velsen” en bij Dio Drogist
“Oukouk”, a €. 4, 00 per stuk.

Overigens is het nieuwe monument op het kerkhof -direct achter de toren-, op de plek
waar o.a. de ouders van Pater Karel begraven liggen een vergrootte uitgave van dit
mooie insigne.

Oud brood

Heeft U soms brood dat (te) oud is en nog niet beschimmeld? Jammer om het weg te
gooien! De pastoor heeft momenteel een kleine kudde van acht schapen die het graag
opeten. U kunt overtollig brood aan de deur van de sacristie deponeren in de daartoe

neergezette ton. Het mag gerust helemaal droog zijn, des te beter zelfs. Dank namens de
kudde!

Misdienaars / Acolieten

Zondag 10 september:

10.00 uur: Kean In 't Panhuis, Ravi In 't Panhuis.
Zaterdag 16 september:

18.30 uur: Beau Segers, Marie Penners.



Zondag 17 september:

10.00 uur: - -

Zaterdag 23 september:

18.30 uur: Sjoerd Middeldorp, Naud Middeldorp.
Zondag 24 september:

10.00 uur: Robin Dubois, Mark Trompetter.
Zaterdag 30 september:

18.30 uur: - -

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 -12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage
voor H.H. Missen is: €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en €. 15,00 voor
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden hier geen intenties aangenomen!)



