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Geloof en zeep

Onlangs vroeg mij een oudere vrouw of ik haar de tekst van de oefening van geloof kon
bezorgen. Ze had dat gebed vroeger als kind geleerd uit de Katechismus maar ze was het
voor een groot stuk vergeten. De oudere mensen zullen nog wel weten waarover het
gaat. Er zijn de oefeningen van geloof, hoop, liefde en berouw. Die gebeden geven weer
wat ons geloof, hoop, liefde en berouw inhoudt. Wat geloven wij als rooms-katholieken ?
Ik geef hier even de tekst van de oefening van geloof weer: "Mijn Heer en mijn God, ik
geloof: dat Gij zijt één God in drie Personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; dat God
de Zoon is mens geworden en aan het kruis gestorven; dat Gij het goede loont en het kwade
straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de heilige Kerk ons leert. Dat geloof
ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd de waarheid spreekt. —Heer
vermeerder mijn geloof!”

Als ik met mensen over geloven spreek, dan zegt men mij wel eens: "Ik geloof wel dat er
iets is". Dat is toch wel heel abstract. Als Rooms-Katholieke Kerk geloven wij niet in iets
maar in Iemand. Er zijn ook mensen die - wellicht uit onwetendheid - zeggen dat alle
godsdiensten op hetzelfde neerkomen. Wie zich daar echt in verdiept komt toch wel tot
een andere conclusie. We geloven in de drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals
Hij zich in de Bijbel laat kennen en zoals de Kerk het ook vertaalt. Concreet houdt ons



geloof in: "Ik geloof in het bijzonder: dat er is één God; dat er zijn drie goddelijke
Personen, God de Vader, God de Zoon, en God de heilige Geest; dat God de Zoon is mens
geworden en ons door zijn dood heeft verlost; dat God de beloner is van het goed en de
straffer van het kwaad." Dat is de kern van ons Rooms-Katholieke geloof. Met Hem leven
en wat Hij van ons vraagt in praktijk brengen maakt van ons een gelovige. Daarmee staat
of valt een gelovig leven.

Paus Benedictus heeft voor de komende tijd een Jaar van het Geloof afgekondigd. Hij wil
de gelovigen uitnodigen om eens na te denken over de grote lijnen van het geloof, over
de kern van ons rooms-katholiek zijn. Paus Benedictus XVI kondigt een Jaar van het
Geloof aan “om een vernieuwde impuls aan de missie van de Kerk” te geven. Het jaar
begint op 11 oktober 2012, wanneer de katholieke Kerk herdenkt dat 50 jaar geleden
het Tweede Vaticaans Concilie begon. Het eind van het Jaar van het Geloof is op het
hoogfeest van Christus Koning, 24 november 2013. Voor de paus is getuigen van het
geloof essentieel in een samenleving die van het geloof een privézaak wil maken. Zie
brief van de Paus: http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4328

Laatst kreeg ik nog een mooi verhaal over geloven en het concreet maken.
'Wat heb je aan godsdienst?’, zei de zeepfabrikant die op verjaardagsvisite was bij zijn
buurman, de priester. 'Kijk eens naar de ellende in de wereld. Al die duizenden jaren van
godsdienst heeft niets geholpen.' De priester zei: 'Kom eens mee naar buiten.' Daar was
een stel jongens aan het voetballen. 'Zie je die kinderen', zei de priester” 'We hebben al
duizenden jaren zeep, maar ze zijn zo vies als varkens. Wat voor nut heeft zeep dan?' 'Ja,
wacht eens, zei de fabrikant, 'zeep moet je eerst gebruiken'. 'Precies, zei de priester, 'met
godsdienst is het net zo!'

Liturgische kalender

Zondag 5 februari, Vijfde zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; 00. Kneepkens-Voots en
dochter Ria (St.); Wiel Vankan; Jan Verheijen; Mia Dormans-Cals (off.); Jan Voots; Gerrit
Reinders als jaardienst; Eduard Rademacher als jaardienst.

Maandag 6 februari, H.H. Paulus Miki en gezellen,

18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Dorien Schmitz-Kreuwers; Mia Neis; Hub
Lemmens (vw. verj.dag); 00. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen Pierre en Frits,
dochter Miet en familie.

Dinsdag 7 februari, Zalige Paus Pius IX,
08.30 uur: H.Mis; Pierre Moonen.

Woensdag 8 februari, H. Hieronymus Emiliani,
08.30 uur: H.Mis; Jacques Cox.

Donderdag 9 februari, H. Apollonia,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Roy de Bie.

Vrijdag 10 februari,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Ansbertus van Dongen.

Zaterdag 11 februari, O.L.Vrouw van Lourdes,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pierre Tummers (St.); 00. Meijs-Heunen en overl.
familie; 00. Salden-Lemmens als jaardienst.


http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4328

Zondag 12 februari, Zesde zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Albert Veltrop (off.); Dorien
Schmitz-Kreuwers als eerste jaardienst.

Maandag 13 februari, H. Castor van Aquitanié,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Maarten Jagersma.

Dinsdag 14 februari, H.H. Cyrillus en Methodius,
08.30 uur: H.Mis; Gérard Calvet.

Woensdag 15 februari, H. Claudius La Colombiere,
08.30 uur: H.Mis; Lambert Meertens.

Donderdag 16 februari,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Bert Kruijdenberg.

Vrijdag 17 februari,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties.

Zaterdag 18 februari,
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Cato van Daal-Strijkers; Graad Kuijs.

Zondag 19 februari, Zevende zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: H.Mis met samenzang; Josephina Kurvers-Schols als jaardienst; voor de
levende en overleden leden van V.V. de Haverbiile.

Maandag 20 februari, H. Serapion,
18.00 uur: Géén H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Dinsdag 21 februari, H. Petrus Damiani,
08.30 uur: Géén H.Mis.

Aswoensdag 22 februari,
19.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig met as oplegging; voor de levende en overleden
leden van V.V. de Haverbiile.

Donderdag 23 februari, H. Polycarpus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Lucie Krauth-Bux als jaardienst en Wil Krauth.

Vrijdag 24 februari, H. Modestus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Jan Ambaum.

Zaterdag 25 februari, H. Walburgis,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Antje van Diessen-Snackers; Tiny Spijkers-Kurvers.

L A I I S A A S S

Kerkbijdrage
Samen met dit nummer van de Munstergelaener heeft U een uitnodiging in de bus
ontvangen om onze parochie in 2012 financieel te steunen middels de jaarlijkse Actie



Kerkbalans, de KERKBIJDRAGE. We zijn dit jaar wederom vroeg, met als reden dat het
min of meer samenvalt met de algemeen kerkelijke campagne die via de media in het
hele land gehouden wordt. Mocht U Uw gewaardeerde jaarlijkse bijdrage reeds hebben
overgemaakt, dan mag U de uitnodiging graag benutten voor een éxtra gift.

Aan allen doen wij een welwillend verzoek tot deelname, daar ook wij, -ofschoon wij
zuinig zijn in de uitgaven en gezien de economische recessie- met ernstige tekorten te
kampen hebben. Het in de toekomst voortbestaan van onze parochie, hangt in deze zin
af van het feit of we ons hoofd financieel boven water zullen kunnen houden.

De situatie is in overleg met de Economische Dienst van het Bisdom -nog steeds-
uitermate zorgelijk te noemen. Wij hebben namelijk geen enkele ander bron van
inkomsten dan deze kerkbijdrage en de collectes tijdens de H.Missen. Ook wat deze
collectes betreft geldt: van wat de -vaak magere- opbrengst per H.Mis is, kunnen wij de
reéle onkosten die gemaakt worden niet meer dekken.

Wij vertouwen er op dat U Uw eigen parochie niet in de steek zult laten en danken bij
voorbaat voor Uw bijdrage!!

p.s.: let U er op de acceptgiro op de juiste wijze in te vullen, met UW naam en adres en
vooral Uw eigen rekeningnummer!

Misdienaars / Acolieten

Zondag 5 februari:

08.30 uur: - -

10.00 uur: Maik Krutzen, Robin Higgs.
Zaterdag 11 februari:

18.30 uur: Lucas Schmeits, Nigel Heinle.
Zondag 12 februari:

08.30 uur: - -

10.00 uur: Max Jiitten, Tycho Larue.
Zaterdag 18 februari:

18.30 uur: Mark Trompetter, Maik Krutzen.
Zondag 19 februari:

08.30 uur: - -

10.00 uur: Tycho Larue, Robin Higgs.
Woensdag 22 februari:

19.00 uur: Mark Trompetter.

Zaterdag 25 februari:

18.30 uur: Joran Vaessen, Lucas Schmeits.



