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Het graf van St. Paulus

Een van de plekken in Rome die ik ook graag bezoek is de basiliek van Sint-Paulus-
buiten-de-muren. Het is de kerk waar de apostel Paulus begraven ligt. Men heeft het
altijd vermoed maar pas een aantal jaren geleden heeft men daar echt zekerheid over.
Met de modernste technieken werd enkele jaren geleden de sarcofaag van Paulus
blootgelegd, onder het hoofdaltaar. Het is een plek waar ik graag kom en die me ook echt
iets doet. Hier ligt die apostel begraven uit wiens brieven we zo dikwijls lezen in de
liturgie.

Als je bij het graf van een dierbare bent, dan komt zijn of haar leven ook altijd in
gedachten, wat die mens heeft gedaan, gezegd en betekend. Bij het graf van Paulus
mocht ik daar ook aan denken. Paulus was aanvankelijk een trouwe jood en een
christenvervolger. Hij stond er bij en keek er naar toen Stefanus, als eerste christen
gestenigd werd. Hij vervolgde de christenen, die valse leer moest bestreden worden. Tot
er iets bijzonders gebeurde op de weg naar Damascus. Hij werd op de grond gegooid.
Een verblindend licht; “Wie zijt gij ?”, vraagt Paulus; “Ik ben Christus die gij vervolgt”,
antwoordt de stem. Vanaf dan verandert alles in het leven van Paulus. Jezus heeft Paulus
gegrepen. Paulus is er van overtuigd dat die Jezus bestaat en dat wat die christenen
vertellen, namelijk dat die Jezus aan het kruis gestorven is en verrezen is, waar is. Meer
nog: we geloven niet zomaar in gebeurtenissen van lang geleden maar in de Levende
Heer die Zijn mensen nabij blijft, die mensen vanuit Zijn Vriendschap echt laat leven en
die voor mensen zelfs een Eeuwige Toekomst heeft. Daar was Paulus ten diepste van
overtuigd en dat heeft Paulus niet voor zichzelf gehouden. Hij getuigde ervan met een
grote vurigheid aan heel de wereld, hij stichtte christengemeenschappen en schreef
brieven. Hij getuigt daarover: dat de Heer hem terzijde heeft gestaan en hem kracht
heeft gegeven. En nee: het was niet altijd een succes. Ze hebben hem niet altijd geloofd,
soms weggejaagd, uitgelachen, hem bijna doodgeslagen maar hij bleef geloven, hij bleef
getuigen en bleef leven met de Heer. Ook toen hij er zijn leven moest voor geven. Hij is
uiteindelijk in het jaar 67 in Rome onthoofd vanwege zijn geloof in Jezus Christus. Kort
voor zijn dood schreef hij: “Ik heb de goede strijd gestreden... het geloof bewaard, nu
wacht mij de krans”(2 Tim. 4,7).

Ik zou u willen aanraden: lees de brieven van de apostel Paulus. Jezus zegt in de
Handelingen van de apostelen aan Ananias over Paulus: “Die man is mijn uitverkoren
werktuig om mijn Naam uit te dragen”. Dat is Paulus zeker geweest: het uitverkoren
werktuig waardoor velen Jezus de Christus hebben leren kennen. Het lezen van de
brieven van Paulus mag ons ook inspireren en tot het gebed brengen dat u en ik mogen
zijn zoals Paulus. En hoe is dat dan ? Dat u en ik er ook ten volle van overtuigd mogen
zijn dat Jezus de Levende is, Die ons alles kan geven wat we nodig hebben. Dat u en ik in
woord en daad ook naar anderen kunnen getuigen dat een levende relatie met Jezus
Christus je gelukkig maakt. Dat u en ik vanuit die sterke band met Jezus ook nooit de
schouders laten hangen en de moed nooit opgeven wanneer het leven slaat en moeilijk
is. Daarin gaat de apostel Paulus ons voor met zijn leven en dood. (naar: A.P.)

Liturgische Kalender

Zondag 23 juli, Zestiende Zondag door het jaar,

09.15 uur: H.Mis; Wilke Nijsten als jaardienst (St.); Echtelieden Harrie Ronkaars en Mia
Keulers (St.); Piet Coolen (St.).



Maandag 24 juli, H. Sarbelius Makhliif,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Arno Kurvers; Wil Otten.

Dinsdag 25 juli, H. Jacobus, apostel,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br.); Jos Roggen.

Woensdag 26 juli, H.H. Joachim en Anna,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br.); Allegonda van Tuijl.

Donderdag 27 juli, Z. Titus Brandsma,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 28 juli, H.H. Prochorus en gezellen,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor 'n bijz. intentie (Br.); Jan Verhees.

Zaterdag 29 juli, H. Martha,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Piet Bevers als jaardienst, Harrie, Roél en Leny
Engels.

Zondag 30 juli, Zeventiende Zondag door het jaar,
09.15 uur: H.Mis; 00. Mathieu en Anna Dols-Keulers, Huub, Annie en overleden familie.

Maandag 31 juli, H. Ignatius,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor 'n bijz. intentie (Br.); Claverini van Luijk.

Dinsdag 1 augustus, H. Alfonus van Liguori,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br.); Bets van Lieshout.

Woensdag 2 augustus, H. Petrus Julianus Eymard,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br.); Sjaak Haver.

Donderdag 3 augustus, H. Eufronius van Autun,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 4 augustus, Eerste Vrijdag, H. Pastoor van Ars,

08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor 'n bijz. intentie (Br.); Joep Haffmans.
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden.

Zaterdag 5 augustus, Kerkwijding Basiliek Maria Maggiore,

18.30 uur: H.Mis met samenzang; Ulrich de Sera; Mia Hanckman-Nijsten.
Zondag 6 augustus, Achttiende Zondag door het jaar,

09.15 uur: H. Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,

Maandag 7 augustus, H. Sixtus Il en gezellen,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Els Timmermans-Lenssen als jaardienst.

Dinsdag 8 augustus, H. Dominicus,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br.); Johanna Broers-Franssen.

Woensdag 9 augustus, H. Edith Stein,



08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br.); Wilhelmina der Kinderen-van Tuijl.

Donderdag 10 augustus, H. Laurentius,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 11 augustus, H. Clarq,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor 'n bijz. intentie (Br.); Sjaan Coolen-van Erp.

Zaterdag 12 augustus,

18.30 uur: H.Mis; 00. Mathias en Maria Schols-Lemmens als jaardienst (St.); Echtelieden
Harrie Ronkaars en Mia Keulers als jaardienst (St.); Sjaak Renneberg als eerste
jaardienst.

Zondag 13 augustus, Negentiende Zondag door het jaar,
09.15 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

Maandag 14 augustus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jan Voots als jaardienst; Marianne Schillings-van
Duinen; Pierre Schillings en overl.ouders.

Dinsdag 15 augustus Hoogfeest Maria Tenhemelopneming,
19.00 uur: H.Mis H.Pater Karel kapel; voor bijz. intenties. Tevens zegening van de
door U meegebrachte Kroetwis.

Woensdag 16 augustus,
08.30 uur: geen H.Mis.

Donderdag 17 augustus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 18 augustus,
08.30 uur: geen H.Mis.

Zaterdag 19 augustus,

18.30 uur: H.Mis met samenzang; Gerta Hamers en 00. Hamers-Nacken als jaardienst
(St.); 00. Leo en Netty Lemmens-Luijten en wederzijdse ouders (St.); Truus Theelen;
Fien en Sjeng Keulers-Ehlen en zoon Wim; 00. Hermes-Geurts; 00. Geurts-van den
Hoogen.

s o o A S L o O o T R

Overleden
28 juni: Mevr. Louisa Wilhelmina (Wies) Bonné-Pelzers 89 jaar (Haagstraat/Lemborgh)
Moge zij rusten in vrede.

Oud brood

Heeft U soms brood dat (te) oud is en nog niet beschimmeld? Jammer om het weg te
gooien! De pastoor heeft momenteel een kleine kudde van acht schapen die het graag
opeten. U kunt overtollig brood aan de deur van de sacristie deponeren in de daartoe

neergezette ton. Het mag gerust helemaal droog zijn, des te beter zelfs. Dank namens de
kudde!



Misdienaars / Acolieten
Zondag 23 juli:

09.15 uur: Robin Dubois.
Zaterdag 29 juli:

18.30 uur: Kean In 't Panhuis.
Zondag 30 juli:

09.15 uur: Marie Penners.
Zaterdag 5 augustus:

18.30 uur: Mark Trompetter.
Zondag 6 augustus:

09.15 uur: Beau Segers.
Zaterdag 12 augustus:

18.30 uur: Sjoerd en Naud Middeldorp.
Zondag 13 augustus:

09.15 uur: - -

Zaterdag 19 augustus:

18.30 uur: - -



