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Kom en laat je vernieuwen 
Elke kerst vieren we Jezus’ komst in de wereld als een baby in een kribbe. We realiseren 
ons opnieuw hoeveel God van ons houdt (Johannes 3,16), en we overwegen hoe God naar 
ons toe kwam opdat wij bij Hem zouden kunnen komen (1 Johannes 4,10+19). Hij 
wachtte niet tot wij naar Hem terugkeerden. Hij nam het initiatief.  
Drieëndertig jaar later, vlak voor Hij naar de hemel ging, beloofde Jezus dat Hij met ons 
zou zijn — en met elke generatie — tot het einde der tijden (Matteüs 28,20). Hij doelde 
daarmee niet op zijn lichamelijke aanwezigheid, maar Hij had het over zijn geestelijke 
aanwezigheid. Hij beloofde dat Hij met ons zou zijn, zijn liefde over ons zou uitstorten, 
onze overwinningen zou vieren en ons zou troosten in ons verdriet, en dat Hij ons altijd 
zijn genade en leiding zou geven om ons te beschermen tegen de Boze, elke dag 
opnieuw.  
Veranderd door zijn aanwezigheid 
In deze Adventstijd worden we allen oproepen om tot Jezus te komen. Hoe meer we 
inzien hoeveel Jezus op heeft gegeven om naar ons toe te komen, hoe meer we ertoe 
bewogen zullen worden om tot Hem te komen en zijn liefde te ontvangen.  
Maar hoe kom je nu precies tot Jezus? Door elke dag tijd te maken voor gebed. Zoek 
eerst een rustig plekje waar je je kunt terugtrekken van de wereld en alle afleiding. 
Word stil in je hart en vraag Jezus jou en je gezin te zegenen. Vraag Hem je te vullen met 
zijn aanwezigheid, zijn genade en zijn liefde. Geloof dat Hij verlangt naar een levende, 
dynamische relatie met jou; een relatie die draait om aanwezigheid en contact, niet om 
wetten en regels. 
Als we op deze manier Gods aanwezigheid en liefde vinden dan neemt ons geloof 
spannende, nieuwe vormen aan. We merken dat we steeds meer op de Heer vertrouwen, 
en ons leven weerspiegelt deze verandering. We merken dat we vriendelijker en 
geduldiger worden. De dingen die we zeggen zijn liefdevoller en bemoedigender. We zijn 
gelukkiger en vrediger. 
En nog wonderlijker is dat mensen die vervuld zijn van Gods aanwezigheid die 
aanwezigheid gaan doorgeven aan iedereen om hen heen. De apostel Petrus was zo vol 
van Gods aanwezigheid dat de mensen in rijen langs de weg stonden in de hoop door 
zijn schaduw te worden aangeraakt als Hij voorbijkwam (Handelingen 5,15). Ook Paulus 
was zo vol van Gods aanwezigheid dat de mensen om hem heen dromden en aan zijn 
lippen hingen (20,7-11). Zo zullen ook wij, als we Gods aanwezigheid vinden, 
vertegenwoordiger van Christus en instrumenten van zijn liefde worden. 
Een gezegende adventstijd! 
 
Liturgische Kalender 
Zondag 1 december, Eerste zondag van de Advent, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis m.m.v. Fanfare Juliana b.g.v. hun St. Caeciliafeest; 
Kinderwoorddienst; OO. Theelen-Waterreus; OO. Godschalk-Janssen als jaardienst; voor 
de levenden en overledenen van Fanfare Juliana. 
 
Maandag 2 december, Z. Johannes Ruusbroec, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Annie Rouschop-Pennings; Bep Meijers-Dols 
(off.9); Mia en Sjaak Wetzels-Heuts; Sjir Spiertz (off. 3); Jan Hendrix (off.3). 
 
 



Dinsdag 3 december, H. Franciscus Xaverius, 
08.30 uur: H.Mis; Toos van Luijk. 
 
Woensdag 4 december, H. Johannes Damascenus,  
08.30 uur: H.Mis; Fons Peutz. 
 
Donderdag 5 december, Z. Filippus Rinaldi o.s.b. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 6 december, H. Nicolaas, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Miep Bosch. 
 
Zaterdag 7 december, H. Ambrosius,  
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Lia Smeets-Reijnders als eerste jaardienst; Thea 
Peters-Ooms als Zeswekendienst; Theo Bevers en familie als jaardienst; Johannes 
hellebrekers en Paul Spätgens als jaardienst; OO. Jan Reijnders en Drina Reijnders-
Jacobs als jaardienst. 
 
 
Zondag 8 december, Tweede zondag van de Advent, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans; Kinderwoorddienst; Pastoor Theodorus Snackers 
als jaardienst (St.); Nieke Webers-Kessels als jaardienst (St.); Jeu Fleischeuers als 
jaardienst; Zef Dols (off.4); uit dankbaarheid b.g.v. een 90e verjaardag. 
 
Maandag 9 december, Onbevlekte Ontvangenis H.Maagd Maria, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Ger Riedel (off.1);OO. Hustinx-van Galen; OO. 
Köke-Linde en kinderen. 
 
Dinsdag 10 december, H. Gregorius III, paus, 
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie. 
 
Woensdag 11 december, H. Damasus I, paus, 
08.30 uur: H.Mis; Jo Tagage. 
 
Donderdag 12 december, Z. Conradus van Offida, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 13 december, H. Lucia,  
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Annie van den Berk-Broers. 
 
Zaterdag 14 december, H. Johannes van het Kruis, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Meijs-Heunen en overl. Familie; OO. Theelen-
Waterreus. 
 
 
Zondag 15 december, Derde zondag van de Advent, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Voots-Peters en zoon 
Theo als jaardienst (St.); Jan Voots; Jean Heffels; Zef Dols (buurt Haag 2). 
 
Maandag 16 december, H. Everardus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Sophie Kusters-Dols als jaardienst; Marianne 
Schillings-van Duinen. 



 
Dinsdag 17 december, H. Modestus, 
08.30 uur: H.Mis; Harrie van der Linden. 
 
Woensdag 18 december, H. Winnibaldus, 
17.00 uur: H.Mis b.g.v. Adventsviering Bond van Ouderen. 
 
Donderdag 19 december, H. Urbanus V, paus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
18.00 uur: Kerk: Adventsviering Basisschool. 
 
Vrijdag 20 december, H. Zefyrinus, paus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Piet Klijn. 
18.30 uur: Boeteviering ter voorbereiding op Kerstmis. 
 
Zaterdag 21 december, H. Petrus Canisius,  
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Matteo Vigliaroni (off.9). 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Overleden 
11 november: Dhr. Willem Joseph Gerardus Kersemakers, 77 jaar (Abshoven) 
18 november: Dhr. Peter Arnold Maria (Arno) Kurvers, 73 jaar (Ritterberg/Odilia) 
Mogen zij rusten in vrede. 
 

Kerstperiode 
Vrijdag 20 december: 
18.30 uur: Boeteviering met aansluitend Biechtgelegenheid. 
Zaterdag 21 december: 
14.30 uur: Biechtgelegenheid in Pater Karel Kapel. 
Kerstavond 24 december: 
19.30 uur: Gezins-Nachtmis met kerstspel en Drumband Jeugdfanfare 
Kerstdag 25 december: 
09.00 uur: Herdertjesmis met samenzang. 
10.30 uur: Plechtige Meerstemmige Hoogmis. 
Tweede Kerstdag 26 december: 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig. 
Er is op kerstavond slechts één H.Mis, de Gezinsmis om 19.30 uur. Te Leyenboek zal er 
om 21.30 uur een meerstemmige Nachtmis zijn, waar U welkom bent. 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 1 december:  
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Mark Trompetter. 
Zaterdag 7 december: 
18.30 uur: Robin Dubois. 
Zondag 8 december: 
08.30 uur:  - - 
10.00 uur: Joran Vaessen. 
Zaterdag 14 december: 
18.30 uur: Max Jütten 
Zondag 15 december: 
08.30 uur:  - - 
10.00 uur: Luc Storms, Nigel Heinle. 
Zaterdag 21 december: 



18.30 uur: - -  
 

Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 8,00 
voor weekdagen en  €. 15,00 voor zaterdag en zondag. 
 
 
 
 
 
 


