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HEILIGDOMSVAART 2011 ‘AD LUCEM – HET LICHT TEGEMOET’  
30 JUNI T/M 10 JULI 
Maastricht maakt zich op voor de viering van de 54e Heiligdomsvaart. Elke zeven jaar, 
zoals de van oudsher geldende traditie aangeeft, komen duizenden pelgrims naar 
Maastricht met als hoofddoel een bezoek aan het graf van de eerste bisschop van 
Maastricht, Sint Servatius. De huidige Sint Servaasbasiliek stamt uit de eerste helft van 
de elfde eeuw. De verering van Sint Servatius heeft nimmer ingeboet.  
De Maastrichtenaren zijn nog steeds trots op hun eerste bisschop en het geloof dat hij in 
onze streek heeft gebracht. 

Het thema van de Heiligdomsvaart 2011 luidt: “Ad 
Lucem – het Licht tegemoet”. Het thema laat u en alle bezoekers ervaren welke de weg is 
naar het Eeuwige Licht. Tijdens de elf dagen van deze Heiligdomsvaart wordt dit thema 
in al zijn varianten aan de orde gesteld zowel in de vieringen als in andere (culturele) 
uitingen. 
Het licht is onstoffelijk en ongrijpbaar en daarmee symbool bij uitstek voor God. In het 
geloof wordt God dan ook vaak aangeduid als “het Licht” of “het eeuwige Licht”. God nam 
onze menselijke natuur aan in Jezus Christus. Hij wordt dan ook “het ware Licht” 
genoemd, dat in de wereld kwam om iedere mens te verlichten. Hij heeft ons God doen 
kennen en ons gezegd wie wij zijn: broeders en zusters van elkaar. 
Mensen hebben behoefte aan licht. In het donker kunnen wij niet zien en niet leven. Wij 
verlangen in de winter naar het licht en naar de warmte van de lente en de zomer. De 
mens verlangt evenzo naar een wereld waarin het, in overdrachtelijke zin, licht en warm 
is. Mensen kunnen niet leven met als enig vooruitzicht de dood als een eindeloos lange, 
zwarte nacht. 
Het kruis is bij uitstek het teken van het christelijk geloof. Een kruis kent twee lijnen: 
een horizontale en een verticale. De horizontale balk van het kruis wijst naar links en 
naar rechts; tijdgenoten worden uitgenodigd tot engagement, tot belangeloze inzet, om 
de wereld te verlichten. De verticale balk wijst naar boven; mensen worden uitgenodigd 
te beseffen dat het leven niet uitmondt in het niets, maar dat God ons thuis verwacht in 



Zijn Licht.  
De Heiligdomsvaart roept op die twee lijnen met elkaar te verbinden en te laten 
samensmelten tot een gelovige levenswijze: het Licht tegemoet… (zie logo). 
De Heiligdomsvaart nodigt tijdgenoten uit om het Licht tegemoet te trekken. Om geloof 
te schenken aan Jezus Christus en zijn boodschap. Om net als Hij, het lot van mensen te 
verlichten door zich in te zetten voor deze wereld. Om net als Hij te leven in het 
vertrouwen dat God ons tenslotte thuis verwacht in het Licht van het hemelse vaderland 
over de grenzen van de dood heen. 
De leer van het evangelie is naar onze streken gebracht door Sint Servaas. Al meer dan 
1600 jaar pelgrimeren mensen naar zijn graf. Om zich te herbronnen, om grondwater 
aan te boren, om het geloof te vernieuwen en om te bidden tot God op voorspraak van 
Sint Servaas. 
U bent van harte uitgenodigd om in de dagen van de Heiligdomsvaart met andere 
pelgrims en deelnemers aan de “vaart”, het Licht tegemoet te trekken. 
3 juli:   10.30 uur:  Pontificale Hoogmis St. Servaasbasiliek 
              14.00 uur:  Grote Ommegang 
10 juli: 10.30 uur: Pontificale Hoogmis St. Servaasbasiliek 
              14.00 uur:  Grote Ommegang 
Voor uitgebreid programma zie: www.heiligdomsvaartmaastricht.nl 
 

Liturgische kalender 
Zondag 3 juli, Veertiende zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Echtpaar Lei en Annie 
Delahaye-Verheijen als jaardienst (St.); Jan Voots; Jan Baeten als jaardienst. 
Na Hoogmis: voertuigen zegening op het kerkplein. 
13.30 uur: H. Doopsel van Julie Kikken. 
 
Maandag 4 juli, H. Elisabeth van Portugal, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Janssen-Keesmekers als jaardienst (St.); 
voor bijz. intentie (HW); Sjaak Ehlen; Dorien Schmitz-Kreuwers. 
 
Dinsdag 5 juli, H. Antonius-Maria Zaccaria, 
08.30 uur: H. Mis; Hendrikus Broers. 
 
Woensdag 6 juli, H. Maria Goretti, 
08.30 uur: H.Mis; Piet Geraedts. 
 
Donderdag 7 juli, O.L.Vrouw van Den Bosch. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Zelissen-Beumers. 
 
Vrijdag 8 juli,  
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; bijz. intentie (J.H.). 
 
Zaterdag 9 juli, H. Martelaren van Gorcum, 
18.30 uur: H.Mis; Pierre Tummers (St.); Jan van Rijn en zoon Albert als jaardienst. 
(1840: (Jan-Andries Houben (Pater Karel) doet zijn intrede in  Militaire dienst in de 
Markiezenhof te Breda) 
 
 
Zondag 10 juli, Vijftiende zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis met samenzang; Annie Damoiseaux-Pelzers als jaardienst. 
(1857: Pater Karel komt aan te Dublin en vestigt zich in het klooster Mount Argus) 
 
 

http://www.heiligdomsvaartmaastricht.nl/


Maandag 11 juli, H. Benedictus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marianne Schillings-van Duinen. 
 
Dinsdag 12 juli,  
08.30 uur: H.Mis; Henricus van Bree. 
 
Woensdag 13 juli, H. Henricus, 
08.30 uur: H.Mis; Johanna Broers-Franssen. 
 
Donderdag 14 juli, H. Camillus de Lellis, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Mia en Sjaak Wetzels-Heuts. 
 
Vrijdag 15 juli,  
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Guus Dohmen. 
 
Zaterdag 16 juli, O.L.Vrouw van de berg Karmel, 
18.30 uur: H.Mis; OO. Schmeits-Schols; OO. Hermes-Geurts. 
 
 
Zondag 17 juli, Zestiende zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis met samenzang; OO. Winand Keulers-Schmeits als jaardienst (St.); 
Maria Moison-Brouns; Frans Dols; Wil Meuffels; OO. Jeu en Stientje Godschalk-Janssen. 
 
Maandag 18 juli, H. Fredericus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Thei Delil. 
 
Dinsdag 19 juli, H. Bernulfus, 
08.30 uur: H.Mis; Wilhelmina der Kinderen-van Tuijl. 
 
Woensdag 20 juli: H. Apollinaris, 
08.30 uur: Géén H.Mis. 
 
Donderdag 21 juli, H. Laurentius van Brindisi, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Annie Otten. 
 
Vrijdag 22 juli: H.Maria Magdalena, 
08.30 uur: Géén. H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Zaterdag 23 juli: H. Birgitta, 
18.30 uur: H.Mis; Guus Neis als jaardienst (St.); Jan Hamers; OO. Meijs-Heunen. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
Zegening van voertuigen 
Indertijd, -toen ons kinderkoor de Solsleutels nog bestond- bestond het gebruik om na 
de laatste H.Mis voor de vakantie voertuigen te zegenen op het kerkplein. Met te ter ziele 
gaan van het koortje is jaren geleden ook dit gebeuren in onbruik geraakt. Op verzoek 
van verschillende parochianen willen we echter dit graag opnieuw instellen, daar het 
een zinnig gebruik is eens per jaar de zegen over onze voertuigen af te smeken, opdat 
wij met hemelse bescherming mogen reizen. 
Wij zullen U de gelegenheid ter zegening bieden op zondag 3 juli, aansluitend aan de 
Hoogmis. 
 



Bedevaarders uit Ierland 
Vanuit Ierland is men trouw in het bezoeken van Pater Karel. Van 8 tot 11 juli 
verwachten we wederom een groep van 37 pelgrims. Zij zullen naast een dagelijks 
bezoek aan Pater Karel ook ter bedevaart gaan in Kevelaer bij O.L.Vrouw en op zondag 
10 juli deelnemen aan de Grote Ommegang te Maastricht b.g.v. de Heiligdomsvaart ter 
ere van St. Servaas. Daarmee maken zij kennis met de devoties van onze streek en een 
stuk traditioneel religieus leven van ons Limburg. Ongetwijfeld kunnen zij daardoor zij 
ook een beter beeld vormen over de achtergrond van Pater Karel. Wij heten hen welkom 
en wensen hen een devoot verblijf. 
 

Pinksterprocessie 
Het is alweer enkele weken gelden, maar graag willen wij allen die op Pinksterzondag 
hun medewerking verleenden aan de processie onze hartelijke dank doen toekomen. 
Met name de vroege werkers in de straten die voor mooie versieringen zorgden in de 
vorm van zandlopers, vlaggen, vaantjes, bloemversiering. Het is veel werk, ook het weer 
opruimen, maar weet dat het enorm gewaardeerd wordt! Ook dank aan de 
processiemeesters, zangkoor, acolieten en misdienaars, fanfare, scouting en 
communicantjes. Een mooie traditie die we in ere mogen houden! 
 

Websites 
Sinds zondag 19 juni is de vernieuwde website van de parochie online.  
U kunt ons vinden op:  www.sint-pancratius.nl 
Wij danken de webmaster Mark Trompetter voor het vele werk en wensen hem succes 
met het bijhouden en de updates. 
Ons kerkhof kunt U digitaal vinden op: www.kerkhofmunstergeleen.nl 
En Pater Karel op: www.paterkarel.nl 
 
 
Misdienaars / Acolieten 
Zondag 3 juli: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Mark Trompetter, Max Jütten. 
Zaterdag 9 juli: 
18.30 uur: - -  
Zondag 10 juli: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Maik Krutzen, Max Vroomans. 
Zaterdag 16 juli: 
18.30 uur: Jarno Meex, Bas Göritzer. 
Zondag 17 juli: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Nigel Heinle, Joran Vaessen 
Zaterdag 23 juli: 
18.30 uur: - -  
 

http://www.sint-pancratius.nl/
http://www.kerkhofmunstergeleen.nl/
http://www.paterkarel.nl/

