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Zaligverklaringsdag Pater Karel Houben, passionist.

Op donderdag 16 oktober zal het 15 jaar geleden zijn dat Pater Karel te Rome werd
Zaligverklaard. Pater Karel was tijdens zijn leven priester binnen de Congregatie der
Passionisten. De specifieke spiritualiteit van waaruit deze Congregatie leeft, zich inzet en
missioneert is het verlossend lijden en de kruisdood van Onze Heer. Als uiterlijk teken dragen
de Passionisten dan ook op hun habijt een gekruisigd hart met de lijdens-symbolen.

Het kruis is het teken van het christendom. Het kruis hangt in onze huiskamers, het staat
boven op koningskronen op wapenschilden; vele mensen dragen een Kkruis als sieraad om de
hals. Als we als christenen bidden of samenkomen maken we het kruisteken.

Het is het vanzelfsprekende teken van het christendom geworden. Maar misschien zo
vanzelfsprekend, dat we er nog nauwelijks bij nadenken. Daarom is het goed dat we bij de
aanstaande feestdag van onze eigen Passionist Pater Karel een ogenblik stilstaan bij de echte
betekenis van het kruis. Pater Karel’s spiritualiteit -in de school van de Passionisten- wijst ons
allereerst op de betekenis van het kruis als overwinningsteken, als teken van redding.

In het Oude Testament bij Mozes komen we een dergelijk overwinningsteken tegen bij de
bronzen slang op de paal in de woestijn, waarnaar het volk van Israél moest opzien om van de
dood gered te worden. Zo mogen nu de mensen opzien naar het kruis waaraan Jezus hangt.
En wie met geloof opziet naar de gekruisigde Christus zal gered worden van de dood, zal
eeuwig leven ontvangen. Want op het kruis heeft Jezus de dood verslagen. Het kruis is de
overwinning op alle kwaad. Maar het is geen gemakkelijk overwinningsteken.

Het is een teken van lijden van vernedering en ontluistering. Dat vergeten we te vaak.

Als we een kruisteken maken, als we het kruis een vaste plaats in ons leven geven,

dan betekent dat eigenlijk, dat we het kruis ook als de wég naar de overwinning aanvaarden.
Dus niet alleen: het kruis is de overwinning van Jezus en ik hoef alleen maar in geloof op te
Kijken, neen, het kruis is ook voor mij persoénlijk de weg naar de overwinning.

Jezus zegt het zelf: “Wie Mijn volgeling wil zijn, moet zijn kruis opnemen en Mij volgen”.
Als we christen willen zijn, moet het kruis een vaste plaats hebben in ons dagelijkse leven,

in ons doen en laten. En kruis betekent dan dat, wat het bij Jezus betekende: echte liefde voor
God en tegelijk echte liefde voor de medemens. En christelijke liefde betekent dan geen vaag
gevoel, niet met de mond alleen zeggen: ik houd van God, ik houd van mijn medemensen,
maar wérkelijk, metterdaad jezelf geven. Als je dat doet, kom je vanzelf het kruis tegen.

Je komt bijv. mensen tegen die helemaal niet aardig zijn:

het kost dan moeite om wel aardig te blijven, om ze geen lik op stuk te geven.

Je moet daarvoor jezelf vernederen.

Je komt in verleiding op je werk met je ellebogen te gaan werken, want anderen doen het ook
en anders breng je het niet ver.

Het kruis dwingt je dat juist niet te doen. Ook al lijkt het je nadeel te brengen: eerlijk en
liefdevol te zijn.

Mensen kunnen je teleurstellen in vriendschap, binnen de familie, in buurt en
dorpsgemeenschap. Je eerste reactie is vaak: ze kunnen barsten!

Maar als je wérkelijk op durft te kijken naar het kruis, is vergeving en steeds weer
uitnodigende liefde het énige antwoord.

Wij plaatsen in die zin op elkaars weg nogal eens wat kruisen.

Als je christen bent; als je gelooft, dat het kruis het overwinningsteken is, dan mag je er niet
met een boog omheenlopen. Dan moet je dat kruis gebruiken, als middel tot liefde.



Als middel om jezelf te vergeten en de andere in het middelpunt te plaatsen.

Want dat en dat alleen is christelijke liefde. Alleen die liefde is de weg naar de overwinning.
Alleen als je dat probeert mag je een kruisteken maken.

Daarnaast zijn er nog de kruisen, die wij op onze weg aantreffen en die ons niet door mensen
worden aangedaan: het kruis van ziekte, van eenzaamheid door het verlies van een dierbare,
het kruis van de wetenschap spoedig te moeten sterven.

Het zijn vaak geen gemakkelijk te dragen kruisen. Ze maken ons soms opstandig.

Maar ook dan mogen we ons o0og richten op het kruis van Christus dat we belijden als onze
overwinning. In dit lijden, als we het durven aanvaarden, zullen we overwinnen.

Onszelf geven -met alle offers die dat kost- overgeven aan God met zijn vaak
ondoorgrondelijke bedoelingen, dat leidt tot de overwinning.

Want Jezus zegt: wie zijn leven durft te verliezen, zal het vinden;

en wie zijn leven krampachtig wil vasthouden, hij zal het verliezen.

Hijzelf is ons daarin voorgegaan. Het kruis wijst ons de weg naar Pasen.

Het kruis is de enige weg die ons gegeven is, een moeilijke weg,

maar tegelijk wel de weg die leidt naar de overwinning in de Naam van de Vader,

de Zoon en de heilige Geest. Moge Pater Karel die in deze geest oprecht leefde ons inspireren
en met zijn machtige voorspraak ons bijstaan dit in ons eigen leven meer en meer te
realiseren.

Liturgische kalender

Zondag 28 september, Zesentwintigste zondag door het jaar;

09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Gerard Luijten en Louise
Wagemans als jaardienst (St) en schoonzoon Leo Lemmens; Echtpaar Jan Hamers en
Hubertina Dols en de H.E.H. Deken Leo Dols als jaardienst (St.); OO. Louis Paumen en
Josephina Op de Kamp; Leo Hendrix; Nelly Wagelaar-Brouns.

Maandag 29 september, H.H. Michaél, Gabriél en Rafaél, aartsengelen,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Lies van de Berg-Delahaye; Henry en Lambertus de
Goeij; uit dankbaarheid voor een goede afloop; voor ’n bijz. intentie t.e.v. Pater Karel.

Dinsdag 30 september, H. Hiéronymus,
08.30 uur: H.Mis; Jan Hendriks; Martinus Raaijmakers.

Woensdag 1 oktober,
08.10 uur Rozenkrans
08.30 uur: H.Mis; Harry Kornips.

Donderdag 2 oktober, H.H. Engelbewaarders,
17.40 uur: Rozenkrans.
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties.

Vrijdag 3 oktober, H.Theresia van Lisieux, Eerste Vrijdag,

08.30 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden.

18.00 uur: Pater Karel Kapel: Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.
18.30 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Petrus Broers.

Zaterdag 4 oktober, H.Franciscus van Assisié,



18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Keulen-Heijnen en Pierre Keulen als jaardienst (St.);
O.Fam. Jetten en Adriana Jetten-Luijkx als jaardienst (St.); OO. Hoogma-Damoiseaux; OO.
Janssen-Schurgers als jaardienst; OO. Keulers-Schurgers; Gertha Hamers als Zeswekendienst;
Wil Hamers en Elise Hamers-Kurvers en zoon Harry als jaardienst; OO. Voots-Spijkers als
jaardienst; Gusta Krutzen-Frissen als jaardienst; VVoor ’n bijz. intentie uit dankbaarheid.

Zondag 5 oktober, Zevenentwintigste zondag door het jaar,

09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Bours-de Esch als jaardienst
(St.); Jan Keulers; Tiny Sproncken-Maassen (off.); OO. Cuijpers-Dols als jaardienst (St.);
00. Guus Dols en Barbera Widdershoven als jaardienst (St.); Gertha en Sjaak Baggen-
Ronkaars; Bert en Ron Corrent als jaardienst (St.); O. fam. Beltgens- van den Camp als
jaardienst; René Philippen als Zeswekendienst; Michél Kruk als jaardienst.

Maandag 6 oktober, H. Bruno,

17.40 uur: Rozenkrans.

18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Jan en Hilde Timmermans-Kleijnen; Miet Haerden-
Bouts; Ben Kragting; Frits Hurkxkens; Lies van de Berg-Delahaye; Cor Vermeer; OO.
Baggen-Ronkaars, overl.ouders en familie; uit dankbaarheid voor een goede afloop.

Dinsdag 7 oktober, O.L.Vrouw van de Rozenkrans,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Theodorus Dernison.

Woensdag 8 oktober,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Maria Keeris-van Raay.

Donderdag 9 oktober, H. Dionysius,
17.40 uur: Rozenkrans.
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz.intenties.

Vrijdag 10 oktober,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; voor de zieken van de parochie.

Zaterdag 11 oktober,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Liesje Cuijpers-Vaessen; OO. Donners-Haarden en beide
zonen; Jan Eino6then.

Zondag 12 oktober, Achtentwintigste zondag door het jaar,

09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Z.E.H. Pastoor Eduard Hoenen en
overl. familie; Nelly Wagelaar-Brouns.

Maandag 13 oktober,
17.40 uur: Rozenkrans.
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Tiny Wetzels-Breukers.



Dinsdag 14 oktober, H. Callistus,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; voor Priesterroepingen.

Woensdag 15 oktober, H.Theresia van Avila,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Giel Kusters.

Donderdag 16 oktober, Zaligverklaringsdag Pater Karel,

07.00 uur: Bidtocht langs veldkruisen.

10.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; uit dankbaarheid t.e.v. Pater Karel.

19.00 uur: Plechtige Hoogmis, Meerstemmig; voor een spoedige heiligverklaring van Pater
Karel; voor een voorspoedig herstel van pater Joachim van der Heijden; voor
Priesterroepingen;

Vrijdag 17 oktober, H.Ignatius van Antiochig,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Wim van den Berk.

Zaterdag 18 oktober, H. Lucas evangelist,

18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Wil Cremers en Dieneke Heuts als jaardienst (St.);
OO. Latten-Baetsen en zoon Frits als jaardienst (St.); Lerén Wennekes; Huub Cremers als
jaardienst; OO. Schmeits-Schols; OO. Brands-Dols en Van Daal; OO. Damoiseaux-Hamers
en overl.fam.; Mia Bleeser-Paas; Carla Brands-Rila; Herbert Rohs als jaardienst; OO.
Lemmens-Schreurs; René Philippen (buurt 2).

Zondag 19 oktober, Negenentwintigste zondag door het jaar,

09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.30 uur: Gezinsmis mmv. De Solsleutels; Martin de Bruijni; OO. Anneke en Leo Hamers-
Kurvers.

13.30 uur: H.Doopsel van Faye Lenssen.

14.00 uur: H.Doopsel van Joeri Vaessen.

Maandag 20 oktober,
17.40 uur: Rozenkrans.
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Jan Mertens als eerste jaardienst.

Dinsdag 21 oktober,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Truus van den Boogaart.

Woensdag 22 oktober,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Albert van Lieshout.

Donderdag 23 oktober, H.Johannes van Capestrano,
17.40 uur: Rozenkrans.
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Jan Pieter Schols en Peter Maurice Schols.



Vrijdag 24 oktober, H.Antonius-Maria Claret,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Willem van Luijk.

Zaterdag 25 oktober,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Andreas van Diessen; Tilla Wouters; OO. Roberts-
Paumen.

Zaligverklaringsdag Pater Karel

Op donderdag 16 oktober zal het 15 jaar geleden zijn dat Pater Karel werd Zaligverklaard.
Wij zullen dit plechtig vieren met een Hoogmis om 19.00 uur in de parochiekerk. De
celebrant en predikant zal deze avond zijn de (enige) jonggewijde priester van ons bisdom van
dit jaar, de w.e.h. Roger Maenen uit Hoensbroek, thans kapelaan te Horst. Na afloop van de
H.Mis is er gelegenheid van deze Neomist de z.g.n. Neomistenzegen persoonlijk te ontvangen
en tevens de relieken van Pater Karel te vereren.

Laten we als trouwe vereerders deze avond met velen samenzijn om bijzonder ook te bidden
voor een spoedige heiligverklaring van Pater Karel. Het proces daartoe is in het Vaticaan dit
voorjaar immers ingeleid. Dat het tot een positief en gunstige uitslag mag komen.

Bid/wandeltocht Pater Karel

In de vroege ochtenduren wandelen we traditioneel biddend langs de veldkruisen in de
omgeving, biddend voor onze eigen noden en intenties, maar ook voor een spoedige
erkenning van Pater Karel’s heiligheid. We verbinden ons gebed met het offer van de
wandeltocht om het gebed des te meer kracht bij te zetten. De tocht zal aanvangen om 07.00
uur vanaf het kerkplein en c.a. 10 km lang zijn, met een korte stop bij de zusters op de
Windraak. Om 10.00 besluiten we met een H.Mis voor de intenties van de deelnemers in de
Karel Kapel

H.Doopsel

19 oktober: 13.30 uur: Faye Lenssen, Houbeneindstraat
14.00 uur: Joeri Vaessen, Julianalaan

Proficiat met de geboorte en opname in de Kerkgemeenschap.

Rozenkransgebed

In deze oktobermaand bidden we op de weekdagen 20 minuten voor aanvang van de H.Mis de
Rozenkrans. In dit gebed waarin we het leven van de Heer en Zijn Moeder Maria overwegen
leggen we tevens door de bijzondere voorspraak van Maria onze persoonlijke intenties en de
intenties voor parochie, Kerk en wereld aan God voor. Graag nodigen wij U uit tot deelname,
zie tijdstippen in liturgische kalender.

Website

Sinds korte tijd is de parochie ook op het internet te vinden met een interessante eigen
website, waarop U veel nieuws kunt vinden, een elektronische parochiegids met veel
informatie. Sommige delen zijn echter nog in aanbouw, maar U kunt alvast een kijkje nemen
op: www.sint-pancratius.nl Welkom!



http://www.sint-pancratius.nl/

Allerheiligen / Allerzielen

Alvast een véoraankondiging voor Uw planning:

zaterdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen:

18.30 uur: plechtig meerstemmig gezongen Hoogmis.

Zondag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen:

08.30 uur: gelezen volledig Latijnse Requiémmis aan 't Hoogaltaar.

09.00 uur: gelezen Nederlandse Requiémmis met preek.

10.30 uur: Gregoriaans-gezongen Requiémmis, Latijn/Nederlands met preek.

15.00 uur: Plechtig gezongen Allerheiligen/Allerzielen Lof met aansluitend zegening van de
graven op het kerkhof.

Misdienaars/Acolieten

Zondag 28 september:

09.00 uur: Mike Frijns, Tom Frijns, Bert Hundscheid.

10.30 uur: Robert Dormans, Frank Dormans, Maarten Bevers, Loran Evers.
Zaterdag 4 oktober:

18.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Huub Widdershoven.
Zondag 5 oktober:

09.00 uur: Sven Rouschop, Jordy Rouschop, Rens Verhaegh.
10.30 uur: Carlo Hensgens, Rick Delbressine,

Zaterdag 11 oktober:

18.30 uur: Taylor Berkmans, Bert Hundscheid.

Zondag 12 oktober:

09.00 uur: Chris Verheugd, Wim Goode

10.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Loran Evers.

Donderdag 16 oktober:

19.00 uur: Mark Trompetter, Rick Delbressine, Carlo Hensgens, Robert Dormans, Frank
Dormans, Maarten Bevers.

Zaterdagl8 oktober:

18.30 uur: Mark Trompetter, Mike Frijns, Tom Frijns

Zondag 19 oktober:

09.00 uur: Taylor Berkmans, Wim Goode.

10.30 uur: Michel Beuken, Bert Hundscheid, Huub Widdershoven
Zaterdag 25 oktober:

18.30 uur: Tom Frijns, Mike Frijns, Rens Verhaegh.

BESTELLEN VAN H. MISSEN

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 —12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 7,00 voor
weekdagen en €. 12,50 voor zaterdag en zondag.
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