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JANUARIGEDACHTEN… 
De hele maand januari mogen we elkaar een “Zalig Nieuwjaar” toewensen. Die wens 
gaat verder dan zeggen “beste wensen”. We wensen daarmee dat de andere in het 
komende jaar God dichtbij mag weten en dat we onze naasten ook echt naast ons 
laten leven. We moeten ons daarop toeleggen want de drukte van ons leven laat ons 
dat wel eens vergeten. We zeggen zo gemakkelijk dat we het te druk hebben. Is dat 
nu echt zo ? 
 

 
 
Het volgende verhaal laat ons daarover nadenken.  
Een professor had voor zijn les een aantal voorwerpen voor zich liggen. Eerst nam hij 
een lege mayonaisepot en vulde deze helemaal met golfballetjes. Hij vroeg zijn 
studenten of de pot vol was.  Zij antwoordden van wel.  
Toen nam hij een doos met kralen en kiepte deze in de pot. Hij schudde er lichtjes 
mee en de kralen rolden tussen de open plekken tussen de golfballetjes. Weer vroeg 
hij de studenten of de pot nu vol was. Ze gaven weer het antwoord: ja, de pot is vol.  
Hij nam nu een bakje met zand en kiepte dit zand in de pot met golfballetjes en 
kralen. Het zand vulde alle ruimte op tussen de golfballetjes en de kralen. Weer 
vroeg de professor of de pot nu vol was en ze antwoordden van wel.  
Nu nam de professor een glas bier en een kop koffie en kiepte de hele inhoud ervan 
in de pot met golfballetjes, kralen en zand. De hele inhoud verdween in de pot. Het 
bier en de koffie vulde de ruimte op tussen het zand. De studenten begonnen te 
lachen. 
ʺNuʺ, zei de professor, ʺwil ik dat jullie deze pot zien als jullie eigen leven.  
Deze pot gevuld met golfballetjes, kralen, zand en bier, stelt het leven van een mens 
voor.ʺ ʺDe golfballetjes zijn de belangrijke dingen in het leven: je familie, je kinderen, 



je geloof, je gezondheid en je favoriete bezigheden. Dingen die ervoor zorgen dat als 
er niets meer op de wereld was dan deze dingen, je leven toch gevuld zou zijn.ʺ  
ʺDe kralen zijn de andere dingen die belangrijk zijn. Je werk, je huis, je auto. Het 
zand, dat staat voor de kleine dingetjes die belangrijk voor je zijn. Als je het zand als 
eerste in de pot kiept en hem hiermee vult, is er geen plek meer voor de kralen of 
voor de golfballetjes. Datzelfde geldt ook voor je eigen leven. Als je al je tijd en 
energie aan de kleine dingetjes besteedt, dan kun je nooit meer ruimte hebben voor 
jouw belangrijke dingen”. Besteed aandacht aan de dingen die belangrijk voor je zijn. 
Speel bijvoorbeeld met je kinderen. Neem tijd voor een onderzoek voor je 
gezondheid zo nu en dan. Neem je partner mee uit eten. Doe nog iets leuks, er is 
altijd nog wel ergens tijd om het huis te poetsen of de dingen te repareren. Zorg eerst 
voor de golfballetjes, de dingen die echt het allerbelangrijkste voor je zijn. Stel je 
prioriteiten. De rest is maar zand.ʺ  
Een van de studenten vroeg waar de kop koffie en het pilsje in die pot dan voor 
stonden. De professor zei dat de student daarmee een heel goede vraag stelde. “Ik 
wilde daarmee alleen nog maar weer eens aangeven en bevestigen dat, hoe vol je 
leven ook mag zijn: er is altijd wel een plekje om samen met een vriend of een 
dierbare een pilsje of een kopje koffie te drinken”. 
Ga ik in 2009 de juiste aandacht besteden aan mijn band met God, mijn naasten en 
mezelf? Zalig Nieuwjaar! 
H.Broers, pastoor 
 
Liturgische kalender 
Zondag 11 januari, Doop van de Heer, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Max Riedel en Net Dols 
als jaardienst (St.); Echtpaar Pie Kubben en Clara Kubben‐Boyens als jaardienst (St.); 
Echtpaar Jan Baltussen en Riet Penners als jaardienst (St.); Frits Donners; OO. 
Fleischeuers‐Daniëls en overl. Familie; OO. Dols‐Delahaye en kinderen; Jan Meijers; 
Jaardienst Hub van der Vorst en kleinzoon Ramon. 
 
Maandag 12 januari,  
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Math Brands; Marianne Schillings‐van 
Duinen. 
 
Dinsdag 13 januari, H. Hilarius van Poitiers, 
08.30 uur: H.Mis; Frans Castelein. 
 
Woensdag 14 januari, Z. Petrus Donders, 
08.30 uur: H.Mis; Marianne Schillings‐van Duinen. 
 
Donderdag 15 januari, H. Arnold Janssen, 
18.30 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Dina Strick‐de Wit. 
 
Vrijdag 16 januari, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Bernardus Schreuder. 
 



Zaterdag 17 januari, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Willem Janssen en Maria Keesmekers als 
jaardienst (St.); OO. Verheyen‐Heijnen; Theo Bevers als zeswekendienst; Math 
Brands (buurt1); Lei Heuts als jaardienst; Martin Hamers en OO. Heuts‐Maassen; 
OO. P. Honneff‐Schols, zoon Martin, Annie Op den Camp en Betty Schols als 
jaardienst; Hub Hermes; Nic Collaris als jaardienst. 
 
 
Zondag 18 januari, Tweede zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis mmv. Gelegenheidskoortje o.l.v. Daniëlle; OO. Jeu en Stientje 
Godschalk‐Janssen. 
 
Maandag 19 januari,  
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Gertha Snackers‐Albers; Johanna Jacobs‐
Camu; voor bijz. intentie. 
 
Dinsdag 20 januari, H.H. Fabianus en Sebastianus, 
08.30 uur: H.Mis; Henk Koppens. 
 
Woensdag 21 januari, H. Agnes, 
08.30 uur: H.Mis; Riet van Oorschot‐Postma. 
 
Donderdag 22 januari, H. Vincentius, diaken, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Theodora van Tuijl‐Franssen. 
 
Vrijdag 23 januari 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Leen Hendriks‐Engels. 
 
Zaterdag 24 januari, H. Franciscus van Sales, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Greet Voorter‐Knapen; Math Spijkers als 
jaardienst; Theo Ruijters als jaardienst. 
 
 
Zondag 25 januari, Derde zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Frits Donners als jaardienst; 
Leo Lemmens. 
 
Maandag 26 januari, H.H. Timoteüs en Titus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Math Brands. 
 
Dinsdag 27 januari, H. Angela Merici, 
08.30 uur: H.Mis; Angela Baetsen. 
 
Woensdag 28 januari, H. Thomas van Aquino, 
08.30 uur: H.Mis; Frits van Tuel. 
 



Donderdag 29 januari, 
08.30 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Thomas van der Aalst. 
 
Vrijdag 30 januari, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Theodorus Coolen. 
 
Zaterdag 31 januari, H. Johannes Bosco, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Tiny Schmeits en OO. Schmeits‐Röder als 
jaardienst (St.); Nellie Paas‐Verhoeff als Zeswekendienst. 
(Na H.Mis Blasiuszegen tegen neus en keelziekten) 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Overleden 
21 december: Mevr. Pieternella (Nellie) Paas‐Verhoeff, 74 jaar (Kerkstraat) 
26 december: Mevr. Drina Reijnders‐Jacobs, 82 jaar (Houbeneindstraat) 
Mogen zij rusten in vrede. 
 
Mountain‐Bike 
In de struiken rond de kerk vonden we vlak voor Kerstmis een heren‐mountain‐bike 
van het merk Giant. De fiets moet er al enige tijd gelegen hebben daar de ketting aan 
t roesten is. De eigenaar kan hem afhalen aan de pastorie 
 
Misdienaars/Acolieten 
Zondag 11 januari: 
08.30 uur: Remco van Huijkelom. 
10.00 uur: Chris Verheugd, Bert Hundscheid, Thijs Hundscheid. 
Zaterdag 17 januari: 
18.30 uur: Maarten Bevers, Arnaud Bevers, Michel Beuken. 
Zondag 18 januari: 
08.30 uur: Kay Verhaegh. 
10.00 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet. 
Zaterdag 24 januari: 
18.30 uur: Loran Evers, Jelke Voots. 
Zondag 25 januari: 
08.30 uur: Daniël Sollet. 
10.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Falko Voots. 
Zaterdag 31 januari: 
18.30 uur: Remco van Huijkelom, Chrétien Schalkx. 
 
 
 
Website 
Op onze parochiële website kunt U deze parochieberichten ook nalezen, wellicht 
handig als het gedrukte exemplaar wel eens te laat bij U bezorgd wordt. Neem maar 
eens een kijkje op: www.sint‐pancratius.nl Welkom! 

http://www.sint-pancratius.nl/


Ook Pater Karel heeft zijn eigen site, die regelmatig geüpdate wordt: 
www.paterkarel.nl
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook 
een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde 
stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 
voor weekdagen en  €. 12,50 voor zaterdag en zondag. 
 
 

http://www.paterkarel.nl/
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