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Adventstijd: het aangroeiende licht 
November, december, 
de donkerste maanden van het jaar. De herfst gaat langzaam over in de winter. 
De natuur is op haar retour. De dagen korten. Het wordt almaar vroeger donker. 
De mensen blijven langer binnen in de geborgenheid en gezelligheid van hun 
woning. 
En zo wordt de winter de ideale tijd voor mijmering en inkeer. 
Over leven en doodgaan, sterfelijkheid, oorlog, honger, onrecht. 
Over mensen op de vlucht, op zoek naar werk, naar een plek om te wonen, naar 
erkenning... 
De lijst is lang. Onze geteisterde wereld lijkt wel op weg naar duisternis en dood. 
En toch. Zoals ooit in diepe duisternis een stem weerklonk ʺEr moet licht komen!ʺ 
( Genesis 1.3), of boven de stal een ster van vrede verscheen, zo wordt ook ons 
vandaag hoop en uitzicht geboden. 

 
De adventstijd leert ons immers de hoopvolle tekenen zien en onderkennen. Advent 
als tijd van vol verwachting uitzien naar een nieuw begin, een nieuwe dageraad.  
En Kerstmis brengt ons spoedig de komst van een redder in herinnering. Vreemd 
genoeg is die Redder – zoals je normaal zou verwachten – geen machtig heerser, 
sterke koning, geëerde priester, rijke burger of hoge heer. Maar een weerloos Kind, 
zoon van arme ouders. Voor wie er niet eens plaats was in de herberg, tussen de 
mensen. 
Nog vóór zijn geboorte had zijn moeder het al begrepen: in dit Kind zou Gods 
genade onder de mensen komen wonen, handen en voeten krijgen en een gezicht. In 
Jezus zou God laten zien dat Hij zijn schepping en zijn mensen trouw bleef. Met dit 
Kind zou – in de naam van God – de wereld op zijn kop worden gezet, de 
verhoudingen omgekeerd. Met haar Zoon was de Messiaanse tijd aangebroken, zou 
de wereld worden zoals God hem wilde: ʺMachthebbers stoot Hij van hun tronen, 
maar kleine mensen maakt Hij groot. Wie honger hebben geeft Hij overvloed, maar 
rijken stuurt Hij heen met lege handenʺ.  
Begrijpelijk dat er in Bethlehem dan ook geen machthebbers, geen politieke of 
religieuze leiders op kraamvisite kwamen. De bezoekers bij de kribbe waren herders 
te velde – ‘uitschot’ in de ogen van de gevestigde burgers. Maar zij mochten wel het 
eerst de Boodschapper van die vrede met eigen ogen zien en de nieuwe 
vredesboodschap horen: ʺEer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor 
alle mensen van goede wilʺ.  



Dat alles is tweeduizend jaar geleden. 
Maar ook nu nog zijn er mensen die deze boodschap van vrede horen en verstaan en 
waar maken in hun leven. Telkens weer zie je het gebeuren dat mensen zich 
oprichten uit moedeloosheid, in opstand komen tegen onrecht, dichtbij of veraf, of 
zich verzetten zich tegen haat en kwaad. Er zijn er die met veel geduld en 
fijngevoeligheid gebroken relaties herstellen, elkaar vergeving schenken en de moed 
om opnieuw te beginnen. Iemand blijft in alle verborgenheid een ander in zijn lijden 
nabij of helpt een stervende haar eenzaamheid draaglijk te maken. Of mensen doen 
gewoon, in alle stilte maar met toewijding, hun werk, zorgen voor elkaar, voor hun 
gezin – ouders voor hun jonge kinderen of kinderen voor hun bejaarde ouders. 
In zulke mensen komt Gods genade aan het licht, krijgt Hij een naam en een gezicht. 
Net zoals dat 2.000 jaar geleden in Bethlehem gebeurde, bij de geboorte van het 
Goddelijk Kind. Moge in deze donkere dagen het groeiende licht van de 
adventskrans ook onze harten meer en meer verlichten! 
 
 
 
Liturgische kalender 
Zondag 30 november, Eerste zondag van de Advent, 
08.30 uur: H.Mis; Wiel Timmermans. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Barbara Otten‐Penders als 
jaardienst (St.); Leo Lemmens; Jeu Fleischeuers als jaardienst; Louis Neis (buurt 
Munsterhof); Jeu Godschalk als jaardienst en Stientje Godschalk‐Janssen; OO. Neis‐
Jacobs als jaardienst. 
 
Maandag 1 december, H. Eligius, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Theelen‐Waterreus; Annie Keulen‐
Pelzers; Tiny Kneepkens‐Jennekens; Ed Woelk; Bijz. intentie (H16); Wiel 
Timmermans. 
 
Dinsdag 2 december, Zalige Johannes Ruusbroec, 
08.30 uur: H.Mis; Harry van der Linden. 
 
Woensdag 3 december, H. Franciscus Xaverius, 
08.30 uur: H.Mis; Willem Beerens. 
 
Donderdag 4 december, H. Johannes van Damascus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H17); voor 
priesterroepingen. 
 
Vrijdag 5 december, Eerste Vrijdag, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962, H.Pater Karel Kapel; t.i.v. Fam Cortenraedt; Bijz. 
intentie (H18). 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 6 december, H. Nicolaas, 



18.30 uur: H.Mis met samenzang; Sef Ronkaars; Margaretha Heijnen‐Peeters. 
 
 
Zondag 7 december, Tweede zondag van de Advent, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Martha en Sjeng 
Cremers‐Leijten als jaardienst (St.); Nic Frijns; OO. Honneff‐Schols en zoon Martin; 
Annie Op den Camp; Betty Schols; Louis Gijsen als jaardienst; OO. Jeu en Stientje 
Godschalk‐Janssen; Jan Keulers als jaardienst. 
 
Maandag 8 december, Onbevlekte Ontvangenis van de H.Maagd Maria, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Thei Delil; Marianne Schillings‐van Duinen; 
Louis Neis; Bijz. intentie (H19). 
 
Dinsdag 9 december, H. Johannes Didacus Cuauhtlatoatzin, 
08.30 uur: H.Mis; Piet Klijn. 
 
 
Woensdag 10 december,  
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie. 
 
Donderdag 11 december, Geboortedag van Pater Karel, 
11.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel door Passionisten. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Annie Amory‐Spee; voor bijz. intentie; Bijz. 
intentie (H20). 
 
Vrijdag 12 december, O.L.Vrouw van Guadaloupe, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962, H.Pater Karel Kapel; Bijz. intentie (H21). 
 
Zaterdag 13 december, H. Lucia, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pierre Tummers (St.); Liesje Cuijpers‐Vaessen; 
Greet Voorter‐Knapen; Gertha Snackers‐Albers; Mathieu en Anna Dols‐Keulers als 
jaardienst; Pierre en Annie Brands‐Heuts als jaardienst. 
 
 
Zondag 14 december, Derde zondag van de Advent, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, gregoriaans, Kinderwoorddienst; Z.E.H. Pastoor Joseph 
Snackers als jaardienst; Willem Theelen; Arnold Kurvers (verj.dag) en Josephina 
Schols, en zonen Jeu, Joke, Martien en Winand; OO. Peter Nacken en Marie Nacken‐
Beltgens, zoon Rie en dochter Gertje; Paul Hustinx als jaardienst; Stientje Godschalk‐
Janssen als Zeswekendienst; Jeu Godschalk. 
 
Maandag 15 december, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Krijgsman‐Renaers; Bijz. intentie (H22). 
 
Dinsdag 16 december, 



08.30 uur: H.Mis; Petrus Broers. 
 
Woensdag 17 december, 
17.00 uur: H.Mis: Adventsviering K.B.O.  
 
Donderdag 18 december, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Bijz. intentie (H23). 
 
Vrijdag 19 december, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962, H.Pater Karel Kapel; Bijz. intentie (H24). 
 
Zaterdag 20 december, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; To Dols‐Hanssen als eerste jaardienst; Nic Frijns; 
Louis Neis (buurt Munsterhof); Leo lemmens; OO. Hoenen‐Verhooren, Mia en Jack 
als jaardienst; Sophie Kusters‐Dols als jaardienst; Piet Bevers, Harie en Roël, ouders 
en familie; Echtpaar Bongaerts‐Schols; OO. Vandalon‐Driessen als jaardienst; Arno 
Hansen als jaardienst; OO. Kerssemakers‐Nieling als jaardienst; Wiel Timmermans 
als eerste jaardienst. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Overleden 
27 oktober: Mevr. Christina Theodora (Stientje) Godschalk‐Janssen, 86 jaar (Burg. 
Smeetsstr.) 
 
Gezinsmis ʺOp weg naar het Lichtʺ
Op zaterdagavond 29 november mogen we alweer de eerste kaars van de 
Adventkrans aansteken. Dat doen we in een feestelijke gezinsmis, waaraan wordt 
meegewerkt door de Vormelingen van dit jaar, die op weg gaan naar het Licht van 
de heilige Geest bij hun Vormsel. Ook start dan het Advent‐project ʺOp weg naar het 
Lichtʺ van de Communicantjes. De Eucharistieviering wordt opgeluisterd door ons 
enthousiaste Gelegenheidskoortje. Alle ouders en kinderen worden bijzonder 
uitgenodigd om zo samen op weg te gaan naar het Licht van Kerstmis! 
  

 
Kerstavond
Ook dit jaar is er op Kerstavond, 24 december, om 19.30 uur een Kerst‐
Gezinsviering in onze kerk, waarin we samen de geboorte van Jezus vieren. Omdat 
we graag zoveel mogelijk kinderen bij deze mooie viering willen betrekken, zoeken 
we nog: 
‐ jongens en meisjes vanaf groep 5 die mee willen zingen in het Kinder‐Kerst‐Koor. 
  Repetitie op donderdag (evt op dinsdag) van 18.00‐19.00 uur in de kerk. 
‐ jongens en meisjes vanaf groep 5 die iets willen voorlezen van de gebedjes of het 
Kerstverhaal. 
‐ een vader of moeder die goed keyboard of orgel kan spelen! 
Meer informatie bij Daniëlle Lemmens, tel 4758733. 



 
Vieringen rond de komende Kerstdagen: 
Boeteviering: maandag 22 december 19.00 uur. 
Biechtgelegenheid: zaterdag 20 december 14.30 uur in de H. Pater Karel kapel, 
maandag 22 december na de boeteviering in de kerk 
Kerstavond  woensdag 24 december: 
19.30 uur: Gezinsmis met kerstspel en samenzang. 
23.00 uur: Plechtige Nachtmis, Meerstemmig. 
Kerstdag   donderdag 25 december: 
09.00 uur: Herdertjesmis met samenzang. 
11.00 uur: Plechtige Hoogmis, Meerstemmig. 
Tweede Kerstdag  vrijdag 26 december: 
08.30 uur: Leesmis. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig. 
Derde Kerstdag  zaterdag 27 december: 
18.30 uur: H.Mis met wijnzegening t.e.v. St. Jan Evangelist. 
Oudjaarsavond maandag 31 december: 
19.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig 
Nieuwjaarsdag dinsdag  1 januari: 
10.00 uur: Hoogmis. 
Pater Karelfeest, maandag 5 januari: 
18.30 uur Pontificale Hoogmis door de Emeritus Aartsbisschop van Utrecht,  Zijne 
Eminentie Adrianus Kardinaal Simonis. Tevens aanwezig uit Schotland Pater Paul‐
Francis Spencer c.p. , de schrijver van de biografie over Pater Karel en uit München 
de Provinciaal,  Pater  Gregor. c.p., alsmede de Nederlandse Provinciaal, Pater Leo 
Bos c.p. Met aansluitend kaarsenprocessie naar het Geboortehuis. 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 30 november: 
08.30 uur: Chrétien Schalkx. 
10.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Mark Trompetter. 
Zaterdag 6 december: 
18.30 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet. 
Zondag 7 december: 
08.30 uur: Remco van Huijkelom. 
10.00 uur: Bert Hundscheid, Thijs Hundscheid, Chris Verheugd. 
Zaterdag 13 december: 
18.30 uur: Falko Voots, Jelke Voots. 
Zondag 14 december: 
08.30 uur: Daniël Sollet 
10.00 uur: Chrétien Schalkx, Maarten Bevers, Arnaud Bevers. 
Zaterdag 20 december: 
18.30 uur: Loran Evers, Remco van Huijkelom. 
 
Website 



Op onze parochiële website kunt U deze parochieberichten ook nalezen, wellicht 
handig als het gedrukte exemplaar wel eens te laat bij U bezorgd wordt. Neem maar 
eens een kijkje op: www.sint‐pancratius.nl Welkom! 
Ook Pater Karel heeft zijn eigen site, die regelmatig geüpdate wordt: 
www.paterkarel.nl
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook 
een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde 
stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 
voor weekdagen en  €. 12,50 voor zaterdag en zondag. 
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