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Het vijfde Gebod: “Gij zult niet doden” 
In de afgelopen weken werd ik talloze malen aangesproken door mensen die gechoqueerd 
waren vanwege een tv-uitzending in mei, waarin door twee artsen twee patiënten die 
leden aan Alzheimer, op hun eigen verzoek op “vakkundige wijze” om het leven werden 
gebracht. Ofschoon wij helaas moeten constateren dat we zover zijn afgezakt dat dit 
volgens de Nederlandse Wetgeving legaal is, mits het “ zorgvuldig” gebeurt, kunnen we 
toch niet anders concluderen dat het –zeker voor een christen- ten allen tijde een moreel 
onaanvaardbare praktijk is!! In dit kader wil ik dan nog eens de Vastenbrief van onze 
Bisschop uit 1991 publiceren, die aangaande dit onderwerp op sublieme wijze ons 
Katholieke standpunt in deze overwegend onder woorden brengt: 
Broeders en zusters in Christus, 
Enige tijd geleden kondigde een bekende persoonlijkheid op de televisie aan, dat hij 
enkele dagen later aan zijn leven een eind zou maken. Allen, die hem kenden, 
beschreven hem als een man die altijd wist te bereiken wat hij wilde en erin slaagde zijn 
plannen te realiseren. Toen hem dat onmogelijk dreigde te worden als gevolg van een 
ongeneeslijke ziekte, koos hij voor actieve levensbeëindiging op een nauwkeurig door 
hem vastgesteld tijdstip. Hij is gestorven zoals hij geleefd had: zoals hij altijd de regie 
over zijn leven had gehad, behield hij die ook over zijn dood. 
De media beschreven hem als een 'geslaagde' man, wiens geplande en berekende leven 
geen mislukte avonturen telde. Is echter niet een andere lezing mogelijk? Heeft hij in zijn 
zelfgekozen dood echt de regie gehad over de loop van de gebeurtenissen? Of was dat 
een illusie? Misschien heeft hij door zijn successen tijdens zijn leven de illusie kunnen 
koesteren dat hij onkwetsbaar was. En koos hij niet, eenmaal geconfronteerd met iets in 
zijn leven dat hij niet kon domineren, voor een wanhopige poging die illusie in stand te 
houden? 
Als ziekte en dood ook met de modernste technieken niet meer zijn af te wenden, 
worden verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding aangeprezen als moedige 
beslissingen om de moeilijkheden het hoofd te bieden. Zo is gemeengoed geworden wat 
de filosoof Nietzsche aan het einde van de vorige eeuw verkondigde. Deze atheïst 
verweet de Kerk een halfhartige en laffe houding, omdat zij "in plaats van tot de dood en 
zelfvernietiging aan te moedigen al het mismaakte beschermt en zich laat voortplanten." 
De Kerk kan echter niets anders doen dan het opnemen voor het gekwetste leven, omdat 
zij staat voor de waarheid. En de waarheid behelst in ieder geval dat het menselijk leven 
kwetsbaar is. Sloeg de man, over wie ik aan het begin van deze brief sprak, niet een 
laatste kans af die waarheid te ontdekken en onder ogen te zien: dat zijn leven 
uiteindelijk in handen ligt van Iemand Anders? Echte moed betekent dat men de 
realiteit, inclusief de eigen kwetsbaarheid, onder ogen durft te zien en er niet voor 
wegvlucht. 
Broeders en zusters, volgens het eerste hoofdstuk van de Bijbel was het juist de eerste 
noodlottige greep naar de macht die de mens zijn geluk heeft gekost en de dood in de 
wereld bracht. Is niet teveel in vergetelheid geraakt, dat wij door de onstuimige drang 
de hele werkelijkheid naar eigen hand te zetten van elkaar vervreemd zijn geraakt en 
vooral van Hem die ons uit het niets schiep? Daardoor is de mens teruggevallen op de 
eigen natuurlijke mogelijkheden en beperkingen. Hij dacht volkomen onkwetsbaar te 
kunnen worden. Maar dat blijkt een illusie. Hij is er juist kwetsbaarder door geworden. 
Wat teer en gekwetst is, kan geen aanspraak op macht meer maken, hooguit een beroep 
doen op liefde. Ons gekwetste bestaan met al zijn bekoringen tot het kwaad heeft Jezus 



willen delen tot de dood op het kruis. Onze greep naar de macht die een neen tegen onze 
Schepper inhield, werd in Jezus een weergaloos 'ja' op het zich afhankelijk willen stellen 
van de liefdevolle ontferming van de Vader, een 'ja' dat leidde tot "vrijspraak en leven 
voor allen" (Rom.5,18). 
De navolging van Jezus geldt het leven en het sterven: "Zolang wij leven, leven wij voor 
de Heer; en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer: of wij leven of sterven, Hem 
behoren wij toe" (Rom.14,7-8). De oproep met Christus mee te sterven houdt voor de 
christen de bereidheid in om zich op dezelfde wijze als Jezus toe te vertrouwen aan Gods 
liefdevolle ontferming en zich van Hem afhankelijk te laten zijn. 
De drang alles in het leven - tot het sterven toe - te regisseren, vindt ook onder 
katholieken steeds meer verbreiding. Zelfs komt het voor dat gelovigen die reeds met 
hun arts een afspraak voor euthanasie of hulp bij suïcide hebben gemaakt, een priester 
vragen tevoren het sacrament der zieken toe te dienen. Niet zelden willen zij 
tegelijkertijd daarbij de uitvaartplechtigheid regelen. Een dergelijk verzoek kan en mag 
een priester niet inwilligen. De sacramenten bewerken onze deelname aan het lijden, 
sterven en verrijzen van Jezus, aan zijn onvoorwaardelijke 'ja' aan de Vader, dat wij op 
eigen kracht niet kunnen uitspreken. Terwijl de sacramenten ons opnemen in Jezus' 
volledige overgave aan de liefdevolle ontferming van de Vader, betekent actieve 
levensbeëindiging exact het tegendeel, een weigering zich aan Hem uit handen te geven 
door zelf over het leven te willen beschikken. Het geschenk van de overgave aan God 
vergt ontvankelijkheid van onze kant. Het verzoek om de toediening van het sacrament 
der zieken en het verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding sluiten elkaar daarom 
volstrekt uit. 
…De christelijke media zou ik willen oproepen de berichtgeving over leven en sterven te 
baseren op het authentieke geloof in de betekenis van Pasen. Medewerkers in de 
gezondheidszorg zou ik willen stimuleren nog meer over de horizon van de techniek 
heen te kijken en een open oog te hebben voor de geestelijke nood waarin veel zieken 
verkeren. De zieken zou ik willen aanraden het leven en het lijden van Jezus biddend in 
het eigen leven een plaats te geven. Langs deze weg werd de heilige Lidwina van 
Schiedam die na haar val op het ijs als veertienjarig meisje achtendertig jaren lang 
bedlegerig was en vreselijk leed, van een humeurige vrouw en een belasting voor haar 
omgeving tot een rijpe persoon, een steun en toeverlaat voor anderen in nood. Zo kwam 
over haar leven een gouden glans te liggen, een weerspiegeling van het Paasmysterie. 
Moge… deze overgave aan God ook ons worden geschonken. 
Roermond, februari 1999 
+ Frans Wiertz, bisschop van Roermond 
 
Liturgische Kalender 
Zondag 26 juni, Dertiende zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Kneepkens-Voots en 
kinderen (St.); Piet Coolen (St.); Paul Paes (off.); Max, Net en Ger Riedel (vw.broer). 
 
Maandag 27 juni, H. Cyrillus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marianne Schillings-van Duinen; OO. Voorter-
Knapen, zoon Piet en schoonzoon Bert. 
 
Dinsdag 28 juni, H. Ireneus, 
08.30 uur: H.Mis; Wim van Bommel. 
 
Woensdag 29 juni, H.H. Petrus en Paulus, apostelen, 
08.30 uur: H.Mis; Nivardus Pas. 



 
Donderdag 30 juni, Eerste martelaren van de Kerk van Rome, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 1 juli,  Z. Joannes Baptista Duverneuil, Eerste Vrijdag, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Lies Raaijmakers-Coolen. 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 2 juli, Z. Eugenia Joubert, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Anna Maria Keulen en OO. Keulen-Heijnen (St.); 
Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems (St.); Johan en Lilly Cremers-Reubsaet als 
jaardienst; OO. Mathieu en Anna Dols-Keulen en zoon Huub; Willy Prudon-Janssen als 
jaardienst. 
 
 
Zondag 3 juli, Veertiende zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Echtpaar Lei en Annie 
Delahaye-Verheijen als jaardienst; OO. Hendrix-Dahlmans en zonen Jan, Charles en 
Michaël (St.); Jan Voots en overl. familie; Lex Crijns als Zeswekendienst. 
 
Maandag 4 juli, H. Elisabeth van Portugal, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Janssen-Keesmekers als jaardienst (St.); 
Tiny Spijkers als jaardienst. 
 
Dinsdag 5 juli, H. Antonius Maria Zaccaria, 
08.30 uur: H.Mis; Sandrine Hackfoordt. 
 
Woensdag 6 juli, H. Maria Goretti, 
08.30 uur: H.Mis; Theodorus Coolen. 
 
Donderdag 7 juli, O.L.Vrouw van Den Bosch, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 8 juli, H.H. Prisca en Aquila, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Pastoor Paul Kramer. 
 
Zaterdag 9 juli, H.H. Martelaren van Gorcum, 
18.30 uur: H.Mis; Mathieu Hanneman. 
 
 
Zondag 10 juli, Vijftiende zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Bets van Lieshout. 
 
Maandag 11 juli,  H. Benedictus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Pierre Schillings. 
 
Dinsdag 12 juli,  H.H. Nabor en Felix, 
08.30 uur: H.Mis; Allegonda van Tuijl. 
 
Woensdag 13 juli, H. Henricus, 
08.30 uur: H.Mis; Jan Verhees. 
 



Donderdag 14 juli, H. Camillus de Lellis, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel 
 
Vrijdag 15 juli, H. Bonaventura, 
08.30 uur: H.Mis; Hermann-Josef Krings als jaardienst. 
 
Zaterdag 16 juli, O.L.Vrouw van de Berg Karmel, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Winand Keulers-Schmeits als jaardienst (St.); 
OO. Leo en Netty Lemmens-Luijten en wederzijdse ouders (St.); OO. Hermes-Geurts; Zef 
Dreessen als Zeswekendienst; Ma, Net en Ger Riedel (vw. Broer); Jan Verheijen als 
jaardienst. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Gezinsmis Einde Schooljaar 
Hoera, het is bijna Grote Vakantie! Vóór dat we allemaal onze koffers pakken, willen we 
samen God bedanken voor het afgelopen schooljaar, en Zijn Zegen vragen voor een 
mooie vakantie. Dat doen we in een vrolijke Gezinsmis op zondag 17 juli om 10 uur. 
Wil je in die H.Mis meezingen of voorlezen? Leuk! Meld je gauw aan bij Daniëlle: 
danielle.kinderkerk@gmail.com of tel. 4758733. 
 

H. Missen zomerperiode 
In de periode van de grote vakantie waarin het kerkkoor ook vakantie heeft, zal er op de 
zondagen maar één H.Mis zijn, en wel om 09.15 uur. Dit tijdstip zit precies tussen de 
normale tijden in, als compromis tussen de kerkgangers van beide missen. Het is een 
H.Mis zonder zang en een kort woordje, geen preek. Het betreft de zondagen: 24/7; 
31/7; 7/8; 2/8; 14/8; 21/8; 28/8; 4/9. Daarna zullen vanaf zondag 11/9 de normale 
tijden hervat worden. Zij die op de betreffende zondagen een intentie hadden 
opgegeven, of een gestichte H.Mis hebben staan, kunnen deze desgewenst naar de H.Mis 
met samenzang op zaterdagavond verplaatsen. Dan gaarne even bericht. 
 

Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en 
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage 
voor H.H. Missen is:  €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en  €. 15,00 voor 
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen!) 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 26 juni: 
10.00 uur: Robin Dubois. 
Zondag 3 juli: 
10.00 uur: Mark Trompetter. 
Zaterdag 9 juli: 
18.30 uur: Ryan Hassert. 
Zondag 10 juli: 
10.00 uur: - - 
Zaterdag 16 juli: 
18.30 uur: Ryan Hassert. 
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