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Paasvreugde 
Wanneer de vrouwen op de eerste paasdag bij het lege graf komen, krijgen ze de boodschap van een 
jongeman in het wit gekleed: "Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth die gekruisigd is. 
Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd." Sinds die 
eerste Paasdag mogen we weten dat sterven, dood en duisternis voor hen die in Jezus Christus geloven 
niet meer het laatste woord hebben maar het leven, de Verrijzenis, het Paaslicht. Dat is de kern van ons 
geloof. Met die overtuiging staat of valt ons geloof. Misschien vinden sommigen het een te lang citaat 
maar wat ik zelf een mooie gedachte hierbij vind, zijn de woorden die de apostel Paulus schrijft in de 
eerste brief aan de Korintiërs: "Als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan, hoe is het 
dan mogelijk dat sommigen onder u beweren dat er geen opstanding van de doden bestaat? Als er 
geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet opgestaan. En als Christus niet is 
opgestaan, dan is onze prediking zonder inhoud en uw geloof leeg. Dan blijken wij zelfs van God een 
vals getuigenis te hebben afgelegd; want dan hebben wij tegen God in getuigd dat Hij Christus heeft 
opgewekt, wat Hij niet heeft gedaan, indien, zoals zij beweren, de doden niet verrijzen. Want als de 
doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen, en als Christus niet is verrezen, is uw geloof 
waardeloos en ligt u nog in zonde. Dan zijn ook die mensen verloren die in Christus ontslapen zijn. 
Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij het meest van alle 
mensen te beklagen. Maar zo is het niet! Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die 
ontslapen zijn." (1 Kor. 15, 12-20)  
 
Christenen hoeven zich door niets of niemand te laten neerdrukken. De Verrezen Heer Jezus Christus 
nodigt ons uit en geeft ons de kracht met Hem op te staan uit alles wat ons knecht. Een tijd geleden 
vroeg een jongere mij wat het verschil voor zijn leven maakte of hij nu in Jezus Christus geloofde of 
niet, of hij dan een gelukkiger mens zou zijn. Ik heb hem toen geantwoord dat er wel degelijk een 
verschil is: als je gelooft in Jezus Christus weet je dat je er niet alleen voor staat, dat er Iemand is die 
altijd met je meegaat door de goede en de kwade dagen van het leven. Als je bijvoorbeeld bij ziekte of 
bij moeilijkheden denkt dat je er helemaal alleen voor staat, dan kun je wel eens de moed opgeven. Als 
je zoveel gepland hebt en je merkt dat de toekomst toch anders wordt, dan kan een mens wel eens 
kwaad of opstandig worden. Maar als je kunt geloven in het niet-wijkende gezelschap van die 
Verrezen Heer, die Zelf dood en duisternis heeft overwonnen, dan heb je vertrouwen dat er na de eigen 
donkere Goede Vrijdag ook een stralende Paasmorgen zal komen. Ook al loopt het dan anders dan 
men eerst had gedacht - zoals de apostelen - , als je gelooft in Zijn Nabijheid kun je de toekomst altijd 
hoopvol zien ondanks de wendingen. Dat Paasgeloof wens ik iedereen toe. En in deze geest tevens 
namens Pastor Coumans, Kapelaan Weishaupt en de Kerkbestuursleden een Gezegend Paasfeest!  
H.Broers, pastoor 
 
 
Liturgische kalender 
Zaterdag 7 april, Paaszaterdag, 
20.00 uur: Plechtige Paaswake; Lou Spijkers als jaardienst. 
 
Zondag 8 april, Eerste Paasdag, 
09.00 uur: H.Mis met samenzang; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
11.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Lerôn Wennekes; Arnold Kurvers, 
Josephina Schols, zonen Jeu, Joke en Martin; Jan Keulers; Harry Kuijs; OO. Wenmakers-Coumans en 
José wenmakers; Harrie en Bertha Cremers; Kees Janssen; Sjeer en Dieneke Donners-Cremers; Huub 
Cremers; OO. Guus Dols en Barbara Widdershoven; OO. Honneff-Schols, zoon Thei en Annie Op de 
Kamp; Paul Hustinx; Jeu Godschalk. 
 
Maandag 9 april, Tweede Paasdag, 
08.30 uur: H.Mis; Z.E.H. Prof. Dr. Ludovicus van Tuijl. 



10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Vossen-Heuten als jaardienst (St.); OO. Tummers-Hamers 
(St.); OO. Wijnand en Maria Neis-Willems. 
 
Dinsdag 10 april, Paasoktaaf, 
08.30 uur: H.Mis; Anna van der Aalst. 
. 
Woensdag 11 april, Paasoktaaf, 
08.30 uur: H.Mis; Harry Schrijen, 
 
Donderdag 12 april, Paasoktaaf, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Lambert Slangen; Jan Hermens als jaardienst; OO. Janssen-
Schurgers; Bijz. int. Uit dankbaarheid; Mevr. Kuijs-Brands als jaardienst. 
 
Vrijdag 13 april, Paasoktaaf, 
08.30 uur: H.Mis; Jan Bok. 
 
Zaterdag 14 april, Paasoktaaf, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Kubben-Boyens (St.); OO. Kurvers-Schmeits en Math 
Spijkers; Jan en Marij Nijsten-Kneepkens; OO. Dols-Vossen als jaardienst; Jaardienst Wil Voots en 
Twan Schurgers; OO. Keulers-Janssen als jaardienst; Rie Paas als jaardienst; May Roberts-Penders; 
Hans Pokorny als jaardienst en Zus Pokorny-Doesborgh. 
 
 
Zondag 15 april, Beloken Pasen, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Ida en Leo Pelzers-Cuijpers als 
jaardienst (St.); OO. Chorus-Janssen als jaardienst (St.); Fam. Math Schols-Pelzers als jaardienst (St.); 
Thei Niessen als jaardienst; Theo Scheepers als eerste jaardienst; Piet Bours. 
 
Maandag 16 april, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Sandra Bornkamp-Liebregts; Sjaak en Mia Wetzels-Heuts. 
 
Dinsdag 17 april, 
08.30 uur: H.Mis; Dien van Schijndel-Pas. 
 
Woensdag 18 april, 
08.30 uur: H.Mis; Antoon van Tuijl. 
 
Donderdag 19 april, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; OO. Leo en Fien Schoens-en zoon Winand; Jan en Mariet 
Schoens-Coumans als jaardienst. 
 
Vrijdag 20 april, 
08.30 uur: H.Mis; Anna van Tuijl-van Gestel. 
 
Zaterdag 21 april, H. Anselmus, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Fleischeuers-Daniëls (St.); OO. Brands-Dols als jaardienst 
(St.); Thei Houben; OO. Roberts-Paumen als jaardienst; Betty Schols; OO. Wijnand en Maria Neis-
Willems; OO. Schmeits-Schols; Mia Bleeser-Paas; Jo Janssen; Ramon Bergsma en opa’s als 
jaardienst; Louis van Rooijen als Zeswekendienst. 
 
 
Zondag 22 april, Derde zondag van Pasen; 
08.30 uur: H.Mis; Jan hamers; OO. Meijs-Heunen; OO. Hamers-Ronkaars en dochter Tiny. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Bertha Neilen-Kurvers (St.); Marie Nacken-Beltgens als eerste 
jaardienst; Emile Jacobs als jaardienst; Leo Lemmens als jaardienst. 
13.00 uur: H.Doopsel van Julian Schmeits 
 



Maandag 23 april, St. Joris, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Bert van Wissen. 
 
Dinsdag 24 april, H. Fidelis van Sigmaringen, 
08.30 uur: H.Mis; Ad van Boxel. 
 
Woensdag 25 april, H.Marcus, evangelist, 
08.30 uur: H.Mis; Regien van den Boogaart. 
 
Donderdag 26 april, 
18.00 uur: H.Mis; voor het welzijn van een vriend. 
 
Vrijdag 27 april, H. Petrus Canisius, 
08.30 uur: H.Mis; Mathieu Ramaekers. 
 
Zaterdag 28 april, H. Lodewijk Grignon de Montfort, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Wil Paas als jaardienst (St.); Math Fleischeuers als jaardienst (St.); 
Andreas van Diessen; Lies Bosch-Maassen en schoonzoon Frans; Dhr. Rodigas; Paul Hustinx; Hein 
Brands als jaardienst. 
 
 
Overleden 
8 maart: Dhr. Lodewijk Maria Cornelia van Rooijen 91 jaar (Foniëlsweg/Lemborgh) 
17 maart: Mevr. Maria Johanna Hubertina Roberts-Penders, 80 jaar (Overstraat/Vastraeda) 
Mogen zij geborgen zijn in Gods Vaderhuis. 
 
H.Missen Paasdagen 
Paaszaterdag: 20.00 uur: Plechtige Paaswake, Gregoriaans 
Paaszondag:   09.00 uur: Mis met samenzang  
                       11.00 uur: Plechtige Hoogmis, Meerstemmig 
Tweede Paasdag: 08.30 uur: Leesmis 
                            10.00 uur:  Hoogmis, Meerstemmig. 
 
 
Nieuwe website 
Sinds enkele weken is een nieuwe website over pater Karel te bekijken: www.paterkarel.nl  
Op deze site vindt U allerhande nieuwsberichten aangaan de op handen zijnde heiligverklaring van 
Pater Karel en de festiviteiten die er op volgen. 
 
Stichting Pater Carolus Houben 
Onder voorzitterschap van oud-Notaris Wim Poeth is enkele weken geleden de Stichting Pater Carolus 
Houben in het leven geroepen, die zich als doel heeft gesteld de festiviteiten rond de heiligverklaring 
te coördineren en te organiseren, almede de parochiële devotie tot Pater Karel in de toekomst te blijven 
bevorderen. 
De Stichting is notariëel vastgelegd onder bovengenoemde naam en ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel onder nO.14093762,  Kerkstraat 5, 6151 CK  Munstergeleen. 
Wilt U ons nu financieel -of later per legaat testamentair- ondersteunen dan zijn wij U daar zeer 
erkentelijk voor. U kunt dit doen  t.n.v. Stg. Pater Carolus Houben, RABO-bank Sittard, Rekeningnr. 
1152.21.654. 
 
Bedevaart naar Rome 
De bedevaart naar Rome b.g.v. de heiligverklaring wordt georganiseerd door de Organisatie 
Limburgse Bedevaarten (OLB) in Maastricht. Dit is een professioneel bedevaart bureau dat al meer 
dan 80 jaar ervaring heeft in het organiseren van reizen naar Lourdes en andere bedevaartplekken. 

http://www.paterkarel.nl/


Geïnteresseerden kunnen via de OLB een vierdaagse vliegbedevaart of en een achtdaagse 
busbedevaart maken. Op het programma staat natuurlijk het bijwonen van de eucharistieviering waarin 
paus Benedictus XVI pater Karel en nog drie anderen heilig zal verklaren. In het programma is ook 
voorzien in een eigen viering voor de Nederlandse pelgrims in Rome met bisschop Frans Wiertz. 
Verder worden de pelgrims rondgeleid langs alle bekende plekken in Rome. 
Voor aanmelding wende men zich direct tot: Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten, 
o.v.v. Heiligverklaring Pater Karel Rome, 
Raadhuisplein 1, 
6226 GN Maastricht 
Tel: op kantooruren: 043 –321 57 15, waar Chantal Piters of Sabine Gerardts deze bedevaart 
beahrtigen. 
 
Pelgrims die op eigen gelegenheid naar de heiligverklaring gaan, kunnen zich in Rome aansluiten bij 
de Nederlandse groep en daar het programma mee volgen. Ze worden wel verzocht dit vooraf met 
bovengenoemde reisorganisatie door te spreken, om een en ander praktisch te regelen, met name 
aangaande het bekomen van toegangskaarten voor de plechtigheid op het St. Pietersplein. 
 
H. Doopsel 
22 april: Julian Schmeits, Touwslagerstraat. 
Van harte proficiat! 
 
Misdienaars / Acolieten 
Zondag 8 april: 
09.00 uur: Stijn Bruls, Rens Verhaegh, Kay Verhaegh 
11.00 uur: Mark Trompetter, Michel Beuken, Roy Sijstermans, Jelke Voots, Falko Voots. 
Maandag 9 april: 
08.30 uur: Remko van Huijkelom, Huub Widdershoven. 
10.00 uur: Maarten Bevers, Arnoud Bevers, Bert Hundscheid. 
Zaterdag 14 april: 
18.30 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet, Chrétien Schalkx. 
Zondag 15 april: 
08.30 uur: Roy Sijstermans. 
10.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Bert Hundscheid. 
Zaterdag 21 april: 
18.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Loran Evers. 
Zondag 22 april: 
08.30 uur: Stijn Bruls. 
10.00 uur: Chris Verheugd, Chrétien Schalkx, Remko van Huijkelom. 
Zaterdag 28 april: 
18.30 uur: Huub Widdershoven, Maarten Bevers, Arnoud Bevers. 
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