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Tijd om op te staan…  (vgl. Romeinenbrief)  
Advent.  Wij verwachten hoog bezoek.  Wij bereiden het voor.  En wij doen dat stil.  
Het is ook meestal koud.  Wij doen het daarom met licht.  Liefst met kaarsen op een 
krans.  Eén na één steken wij de vier kaarsen aan.  Zo gaan wij naar Kerstdag toe. 
 

 
Dat is een belangrijke tijd, want wij missen licht.  Er zijn wel vele lichtpuntjes in onze 
tijd: alles flikkert, alles schittert.  Veel flarden van geluk.  Soms denk ik, dat wij leven 
als in een supermarkt.  Zoveel wordt ons aangeboden: kopen alsjeblieft! 
En wij maar kopen... meer dan we nodig hebben, meer dan er op ons lijstje staat.  Zo 
zijn wij.  Zo geven wij elkaar een beetje geluk iedere dag.  Misschien leven wij zo ook 
van de enige onschuldige illusie naar de volgende? 
Mijn vraag is: smaakt het allemaal zo goed?  En als het allemaal goed smaakt, is het 
dan gezond?  Of zoeken wij iets anders? 
Zoals ik van goede mensen geregeld hoor: wij missen een hoofdvisie.  Wij missen iets 
wat alles  samenhoudt,  iets wat  richting geeft aan alles wat we doen,  iets wat alles 
draagt, iets wat dwars door alles waar is.  Wij missen ʺlichtʺ.  Wij zitten in de nacht. 
Daarover spreekt Paulus in de lezing van de eerste Adventszondag:  “Gij weet dat het 
uur om uit de slaap te ontwaken reeds  is aangebroken. Thans  is ons heil dichterbij dan toen 
wij  tot het geloof kwamen. De nacht  loopt  ten  einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus 
ontdoen van der werken der duisternis en ons wapenen met het licht. Laten wij ons behoorlijk 
gedragen  als  op  klaarlichte  dag,  en  ons  onthouden  van  braspartijen  en  drinkgelagen,  van 
ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en koestert 
geen zondige begeerten meer’( Rom. 13, 11‐14)  
Paulus  wil  ons  a.h.w.  aan  het  begin  van  de  Advent  zeggen:  zoek  niet  altijd  de 
zijwegen op, koop niet alles; verander eens van weg, zoek iets van een ander niveau !  
En voor hem  is het duidelijk: Christus  is ons aanbod!   Van Paulus had  je toch niets 
anders verwacht? 
Het  is alsof hij zeggen wil: er  is ʺlichtʺ.    Je kiest niet voor een  illusie, als  je voor de 
Christus  kiest.   Hij  is  therapie  voor  de mens.   Hij  geneest  al  de mensen,  die  de 
duisternis niet langer verdragen omdat ze erin verloren lopen. 
Alleen  dit:  het  licht  kan  pas  komen,  als wij  het  zelf  aansteken.    Elke  zondag  een 
kaarsje meer... 
Een mooie en inspirerende Advent toegewenst! 



 

Liturgische kalender 
Zondag 2 december, Eerste zondag van de Advent,  
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.                                                
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Martha en Sjeng 
Cremers‐Leijten als jaardienst (St.); Pater Joachim van der Heijden; Wil Köke (vw. 
Buurt Carolus); Kitty Geilen‐Eijkenboom (vw. Buurt Carolus); Marianne Schillings‐
van Duinen; Paul Hustinx als jaardienst; Louis Gijsen als jaardienst; Christina Mei 
Honneff als jaardienst; Jeu Godschalk als jaardienst. 
 
Maandag 3 december, H. Francisus Xaverius, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Miet de La Roy‐de Wit; Bruno Fulgheri. 
 
Dinsdag 4 december, H. Johannes van Damascus, 
08.30 uur: H.Mis; Erna Franken‐Havens. 
 
 
Woensdag 5 december, 
08.30 uur: H.Mis;  Johanna van den Berk‐Broers. 
 
Donderdag 6 december, H. Nicolaas, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; May Roberts‐Penders; Uit dankbaarheid vw. 
Fam. Jeurissen; OO. Fam. Hazen‐Zelissen. 
 
Vrijdag 7 december, H. Ambrosius, Eerste Vrijdag, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Pater Joachim van der Heijden. 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 8 december, Onbevlekte Ontvangenis H.Maagd Maria, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Jeu Fleischeuers als jaardienst; OO. Hoenen‐
Verhooren, Mia en Jack als jaardienst; Jean Daniëls;  
 
 
Zondag 9 december, Tweede zondag van de Advent, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Z.E.H. Pastoor Th. Joseph 
Snackers als jaardienst (St.); Johannes Casper Knops (St.); Maria Knops‐Salden (St.); 
Catharina Knops‐Diets als jaardienst (St.); Arnold Kurvers (vw. Verj.dag); Josephina 
Schols, Jeu, Joke en Martien; Peter Nacken en Marie Nacken‐Beltgens, zoon Rie en 
dochter Gertje; Jan Keulers als jaardienst . 
12.30 uur: H.Doopsel Eva Stikkelbroeck. 
 
Maandag 10 december, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Wijnand en Maria Neis‐Willems; voor ´n 
bijz. intentie; Mientje Stribos‐van der Heijden; Els Meuleners‐Lemmens; Wil Köke; 
Marianne Schillings‐van Duinen. 
 



Dinsdag 11 december, Geboortedag H.Pater Karel, 
08.30 uur: H.Mis; OO. Nijsten‐Bonenkamp en zoon Jan; OO. Hanckman‐Pepels. 
11.00 uur: H.Pater Karel Kapel: H.Mis door Pater Provinciaal L. Bos. 
 
Woensdag 12 december, 
08.30 uur: H.Mis; Harrie van der Linden. 
 
Donderdag 13 december, H. Lucia, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor ’n bijz. intentie (vB). 
 
Vrijdag 14 december,  
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Willem Theelen. 
 
Zaterdag 15 december,  
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Wijnand en Maria Neis‐Willems; OO. 
Schmeitz‐Schols; Liesje Cuijpers‐Vaessen; Jo Janssen; Sophie Kusters‐Dols als 
jaardienst; Marianne Schillings‐van Duinen (vw. K.B.O.); Voor ’n bijz. intentie; Oo. 
Mathieu en Anna Dols‐Keulers; Jean Daniëls. 
 
 
Zondag 16 december, Derde zondag van de Advent, 
08.30 uur: H.Mis; Petrus Broers. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang en Kinderwoorddienst; OO. Voots‐Peters en zoon 
Theo als jaardienst (St.); Echtpaar Gelissen‐Nijsten als jaardienst (St.0; Frits Donners; 
OO. Fleischeuer‐Daniëls en overl. Fam.; Pierre Gorissen als jaardienst  (Munsterhof). 
 
Maandag 17 december, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Lodewijk van Rooijen; Sjeng Vrancken; 
Marianne Schillings‐van Duinen. 
 
Dinsdag 18 december, 
08.30 uur: H.Mis; Willem Beerens. 
 
Woensdag 19 december, 
17.00 uur: H.Mis, Adventsviering K.B.O.;   
 
Donderdag 20 december, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties (HB). 
 
Vrijdag 21 december, 
08.30 uur: H.Mis; Petronilla Coolen. 
18.30 uur: Boeteviering ter voorbereiding op het Kerstfeest. Aansluitend 
Biechtgelegenheid. 
 
Zaterdag 22 december, 
14.30 uur: Biechtgelegenheid in H.Pater Karelkapel. 



18.30 uur: H.Mis met samenzang; Piet bevers, Harie en Roël; OO. Bongaerts‐Schols; 
Arno Hansen als jaardienst. 
 

H. Doopsel: 
9 december 12.30 uur: Eva Stikkelbroeck (bloemenhof)  
 

Vieringen rond de Kerstdagen: 
Boeteviering: vrijdag 21 december 18.30 uur. 
Biechtgelegenheid: vrijdag 21 december na de boeteviering, zaterdag 22 december 
14.30 uur in de H. Pater Karel kapel. 
Kerstavond  maandag 24 december: 
19.30 uur: Gezinsmis met kerstspel en samenzang. 
24.00 uur: Plechtige Nachtmis, Meerstemmig. 
Kerstdag   dinsdag 25 december: 
09.00 uur: herdertjesmis met samenzang. 
11.00 uur: Plechtige Hoogmis, Meerstemmig. 
Tweede Kerstdag  woensdag 26 december: 
08.30 uur: Leesmis. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig. 
Derde Kerstdag  donderdag 27 december: 
19.00 uur: H.Mis met wijnzegening t.e.v. St. Jan Evangelist. 
Oudjaarsavond maandag 31 december: 
19.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig 
Nieuwjaarsdag dinsdag  1 januari: 
10.00 uur: Hoogmis. 
Pater Karelfeest, zaterdag 5 januari: 
18.30 uur Pontificale Hoogmis door de Pauselijke Nuntius Z.H.Exc. Mgr. F. Bacqué, 
uit Rome tevens Pater Giovanni Zubiani c.p. en Pater Luigi Vaninetti c.p., met 
aansluitend kaarsenprocessie naar het Geboortehuis. 
 

Misdienaars / acolieten 
Zondag 2 december: 
08.30 uur: Bert Hundscheid, Thijs Hundscheid. 
10.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Huub Widdershoven. 
Zaterdag 8 december: 
18.30 uur: Maarten Bevers, Arnoud Bevers, Stijn Bruls. 
Zondag 9 december: 
08.30 uur: Chrétien Schalkx. 
10.00 uur: Mark Trompetter, Michel Beuken, Roy Sijstermans. 
Zaterdag 15 december: 
18.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Loran Evers. 
Zondag 16 december: 
08.30 uur: Stijn Bruls. 
10.00 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet, Chris Verheugd. 
Zaterdag 22 december: 
18.30 uur: Remco van Huijkelom, Chrétien Schalkx. 



 

Vernieuwde Website 
Onze parochiële website werd onlangs in een nieuw jasje gestoken, meer overzichtelijk en bij 
de tijd gebracht. Ook deze parochieberichten kunt U daar lezen. Neem maar eens een kijkje 
op: 
www.sint‐pancratius.nl Welkom! 
Ook Pater Karel heeft zijn eigen site, die regelmatig geüpdate wordt: 
www.paterkarel.nl
 

Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 voor 
weekdagen en  €. 12,50 voor zaterdag en zondag. 
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	Tijd om op te staan…  (vgl. Romeinenbrief) 
	Advent.  Wij verwachten hoog bezoek.  Wij bereiden het voor.  En wij doen dat stil.  Het is ook meestal koud.  Wij doen het daarom met licht.  Liefst met kaarsen op een krans.  Eén na één steken wij de vier kaarsen aan.  Zo gaan wij naar Kerstdag toe.
	 
	Dat is een belangrijke tijd, want wij missen licht.  Er zijn wel vele lichtpuntjes in onze tijd: alles flikkert, alles schittert.  Veel flarden van geluk.  Soms denk ik, dat wij leven als in een supermarkt.  Zoveel wordt ons aangeboden: kopen alsjeblieft!
	En wij maar kopen... meer dan we nodig hebben, meer dan er op ons lijstje staat.  Zo zijn wij.  Zo geven wij elkaar een beetje geluk iedere dag.  Misschien leven wij zo ook van de enige onschuldige illusie naar de volgende?
	Mijn vraag is: smaakt het allemaal zo goed?  En als het allemaal goed smaakt, is het dan gezond?  Of zoeken wij iets anders?
	Zoals ik van goede mensen geregeld hoor: wij missen een hoofdvisie.  Wij missen iets wat alles samenhoudt, iets wat richting geeft aan alles wat we doen, iets wat alles draagt, iets wat dwars door alles waar is.  Wij missen "licht".  Wij zitten in de nacht.
	Daarover spreekt Paulus in de lezing van de eerste Adventszondag:  “Gij weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. Thans is ons heil dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van der werken der duisternis en ons wapenen met het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichte dag, en ons onthouden van braspartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en koestert geen zondige begeerten meer’( Rom. 13, 11-14) 
	Paulus wil ons a.h.w. aan het begin van de Advent zeggen: zoek niet altijd de zijwegen op, koop niet alles; verander eens van weg, zoek iets van een ander niveau !  En voor hem is het duidelijk: Christus is ons aanbod!  Van Paulus had je toch niets anders verwacht?
	Het is alsof hij zeggen wil: er is "licht".  Je kiest niet voor een illusie, als je voor de Christus kiest.  Hij is therapie voor de mens.  Hij geneest al de mensen, die de duisternis niet langer verdragen omdat ze erin verloren lopen.
	Alleen dit: het licht kan pas komen, als wij het zelf aansteken.  Elke zondag een kaarsje meer...
	Een mooie en inspirerende Advent toegewenst!
	Liturgische kalender
	Zondag 2 december, Eerste zondag van de Advent, 
	08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.                                                         
	10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Martha en Sjeng Cremers-Leijten als jaardienst (St.); Pater Joachim van der Heijden; Wil Köke (vw. Buurt Carolus); Kitty Geilen-Eijkenboom (vw. Buurt Carolus); Marianne Schillings-van Duinen; Paul Hustinx als jaardienst; Louis Gijsen als jaardienst; Christina Mei Honneff als jaardienst; Jeu Godschalk als jaardienst.
	Maandag 3 december, H. Francisus Xaverius,
	18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Miet de La Roy-de Wit; Bruno Fulgheri.
	Dinsdag 4 december, H. Johannes van Damascus,
	08.30 uur: H.Mis; Erna Franken-Havens.
	Woensdag 5 december,
	08.30 uur: H.Mis;  Johanna van den Berk-Broers.
	Donderdag 6 december, H. Nicolaas,
	18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; May Roberts-Penders; Uit dankbaarheid vw. Fam. Jeurissen; OO. Fam. Hazen-Zelissen.
	Vrijdag 7 december, H. Ambrosius, Eerste Vrijdag,
	08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Pater Joachim van der Heijden.
	09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden.
	Zaterdag 8 december, Onbevlekte Ontvangenis H.Maagd Maria,
	18.30 uur: H.Mis met samenzang; Jeu Fleischeuers als jaardienst; OO. Hoenen-Verhooren, Mia en Jack als jaardienst; Jean Daniëls; 
	Zondag 9 december, Tweede zondag van de Advent,
	08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
	10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Z.E.H. Pastoor Th. Joseph Snackers als jaardienst (St.); Johannes Casper Knops (St.); Maria Knops-Salden (St.); Catharina Knops-Diets als jaardienst (St.); Arnold Kurvers (vw. Verj.dag); Josephina Schols, Jeu, Joke en Martien; Peter Nacken en Marie Nacken-Beltgens, zoon Rie en dochter Gertje; Jan Keulers als jaardienst .
	12.30 uur: H.Doopsel Eva Stikkelbroeck.
	Maandag 10 december,
	18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Wijnand en Maria Neis-Willems; voor ´n bijz. intentie; Mientje Stribos-van der Heijden; Els Meuleners-Lemmens; Wil Köke; Marianne Schillings-van Duinen.
	Dinsdag 11 december, Geboortedag H.Pater Karel,
	08.30 uur: H.Mis; OO. Nijsten-Bonenkamp en zoon Jan; OO. Hanckman-Pepels.
	11.00 uur: H.Pater Karel Kapel: H.Mis door Pater Provinciaal L. Bos.
	Woensdag 12 december,
	08.30 uur: H.Mis; Harrie van der Linden.
	Donderdag 13 december, H. Lucia,
	18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor ’n bijz. intentie (vB).
	Vrijdag 14 december, 
	08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Willem Theelen.
	Zaterdag 15 december, 
	18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Wijnand en Maria Neis-Willems; OO. Schmeitz-Schols; Liesje Cuijpers-Vaessen; Jo Janssen; Sophie Kusters-Dols als jaardienst; Marianne Schillings-van Duinen (vw. K.B.O.); Voor ’n bijz. intentie; Oo. Mathieu en Anna Dols-Keulers; Jean Daniëls.
	Zondag 16 december, Derde zondag van de Advent,
	08.30 uur: H.Mis; Petrus Broers.
	10.00 uur: H.Mis met samenzang en Kinderwoorddienst; OO. Voots-Peters en zoon Theo als jaardienst (St.); Echtpaar Gelissen-Nijsten als jaardienst (St.0; Frits Donners; OO. Fleischeuer-Daniëls en overl. Fam.; Pierre Gorissen als jaardienst  (Munsterhof).
	Maandag 17 december,
	18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Lodewijk van Rooijen; Sjeng Vrancken; Marianne Schillings-van Duinen.
	Dinsdag 18 december,
	08.30 uur: H.Mis; Willem Beerens.
	Woensdag 19 december,
	17.00 uur: H.Mis, Adventsviering K.B.O.;  
	Donderdag 20 december,
	18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties (HB).
	Vrijdag 21 december,
	08.30 uur: H.Mis; Petronilla Coolen.
	18.30 uur: Boeteviering ter voorbereiding op het Kerstfeest. Aansluitend Biechtgelegenheid.
	Zaterdag 22 december,
	14.30 uur: Biechtgelegenheid in H.Pater Karelkapel.
	18.30 uur: H.Mis met samenzang; Piet bevers, Harie en Roël; OO. Bongaerts-Schols; Arno Hansen als jaardienst.
	H. Doopsel:
	9 december 12.30 uur: Eva Stikkelbroeck (bloemenhof) 
	Vieringen rond de Kerstdagen:
	Boeteviering: vrijdag 21 december 18.30 uur.
	Biechtgelegenheid: vrijdag 21 december na de boeteviering, zaterdag 22 december 14.30 uur in de H. Pater Karel kapel.
	Kerstavond  maandag 24 december:
	19.30 uur: Gezinsmis met kerstspel en samenzang.
	24.00 uur: Plechtige Nachtmis, Meerstemmig.
	Kerstdag   dinsdag 25 december:
	09.00 uur: herdertjesmis met samenzang.
	11.00 uur: Plechtige Hoogmis, Meerstemmig.
	Tweede Kerstdag  woensdag 26 december:
	08.30 uur: Leesmis.
	10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig.
	Derde Kerstdag  donderdag 27 december:
	19.00 uur: H.Mis met wijnzegening t.e.v. St. Jan Evangelist.
	Oudjaarsavond maandag 31 december:
	19.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig
	Nieuwjaarsdag dinsdag  1 januari:
	10.00 uur: Hoogmis.
	Pater Karelfeest, zaterdag 5 januari:
	18.30 uur Pontificale Hoogmis door de Pauselijke Nuntius Z.H.Exc. Mgr. F. Bacqué, uit Rome tevens Pater Giovanni Zubiani c.p. en Pater Luigi Vaninetti c.p., met aansluitend kaarsenprocessie naar het Geboortehuis.
	Misdienaars / acolieten
	Zondag 2 december:
	08.30 uur: Bert Hundscheid, Thijs Hundscheid.
	10.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Huub Widdershoven.
	Zaterdag 8 december:
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	Onze parochiële website werd onlangs in een nieuw jasje gestoken, meer overzichtelijk en bij de tijd gebracht. Ook deze parochieberichten kunt U daar lezen. Neem maar eens een kijkje op:
	www.sint-pancratius.nl Welkom!
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	Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 voor weekdagen en  €. 12,50 voor zaterdag en zondag.

