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Adventsoverweging  
 
De dagen naar Kerstmis zijn eigenlijk heel gezellige dagen. De straten zijn sfeervol verlicht.  
's Avonds zie je in vele huizen de lichtjes van de kerstboom aan. Voor gelovigen heeft deze tijd  
een prachtige boodschap. Het Kerstfeest spreekt ons over Gods Nabijheid.  
God laat ons niet alleen, Hij komt ons nabij in Zijn Zoon Jezus Christus.  
We hebben geen God die veraf is maar een heel nabije God: we mogen Hem nabij weten  
in het gebed, Hij komt heel dicht bij ons in de Sacramenten, het meest nabij komt Hij tot ons  
in de Eucharistie.  
God nodigt ons ook uit om andere mensen heel nabij te zijn, om Zijn Nabijheid door te geven in 
liefdevolle aandacht. Zoals wij zelf niet alleen willen zijn, zo moeten we er ook op toezien dat  
mensen om ons heen ook "nabije mensen" hebben.  
We hoeven dat niet ver te gaan zoeken, heel dikwijls hebben we in ons eigen kringetje van familie  
en buurt wel mensen die heel eenzaam zijn en voor wie we heel wat kunnen betekenen door een  
kleine blijk van aandacht.  
Zeker in deze advents- en kersttijd, waar het vroeg donker is en iedereen het zo druk heeft met zoveel,  
spreekt voor veel mensen de eenzaamheid en de verlatenheid.  
 
Ik vond een mooi verhaal wat tot nadenken stemt.  
Een tante had bijna vier jaar in een bejaardenhuis gewoond.  
Kinderen had ze niet, enkel neven en nichten. Na de begrafenis overhandigde de directie  
een grote envelop met de nodige papieren voor de erfenis.  
In de envelop stak een merkwaardige kalender.  
Achter alle zondagen stonden twee kruisjes.  
De neven en nichten vroegen aan de directrice wat die kruisjes te betekenen hadden.  
Ze zei: "Het ene kruisje is de zondagvoormiddag, het andere is de zondagnamiddag.  
Tante zat elke zondag te wachten op één van jullie. Als er 's morgens niemand kwam,  
dan zette ze een kruisje bij de voormiddag. Kwam er 's namiddags niemand,  
dan zette ze een kruisje bij de namiddag.  
Elk kruisje betekende:  
'Het was heel stil op mijn kamer. Er is niemand gekomen om mee te praten'".  
"Betekent dit dat er het hele jaar niemand bij tante op bezoek is gekomen ?",  
vroegen de neven en nichten.  
"Precies", zei de directrice, "zoals jullie kunnen zien, staan er achter alle zondagen twee kruisjes.  
Vorig jaar was dat ook zo. En het jaar daarvoor ook. De laatste jaren is er nooit iemand van jullie  
bij tante geweest. Bewaar gerust die kalender.  
De stilte waarin je tante op zondag moest leven, kan jullie veel vertellen, als jullie oud zijn.  
Verder wens ik jullie veel succes bij het verdelen van de erfenis van jullie tante".  
Het was een verhaal wat me getroffen heeft.  
In onze parochies kennen wij ook een aantal mensen die de plaats van die tante in het verhaal  
zouden kunnen innemen. Het zijn niet alleen mensen die in een bejaardenhuis of een aanleunwoning 
wonen maar nog het meest mensen die gewoon in ons midden wonen. Het zijn niet alleen mensen die 
ongehuwd zijn of geen kinderen hebben, ook moeders en vaders waar de kinderen drukke banen 
hebben, of waarvan men vindt dat ze altijd maar hetzelfde vertellen.  
Onze nabije God nodigt ons uit in deze dagen op weg naar Kerstmis bijzonder uit echt aandacht voor 
hen te hebben.  
Voor wie in mijn familie of buurt kan ik wat meer aandacht hebben ? Voor wie kan ik een 
beetje Advents-licht laten doorbreken, opdat het straks een warm Kerstfeest kan worden… 
Gods Zegen. 
 
Liturgische kalender 
Zondag 3 december, Eerste zondag van de Advent, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Sjeng en Martha Cremers-Leijten als 
jaardienst; Billa Donners-van Wordragen en Frans Donners; OO. Halmans-Haartmans en familie; 
Harry Smeets; Louis Gijsen als jaardienst; Maria Neis-Willems; Paul Hustinx als jaardienst; Miep 
Pelzers als jaardienst en overl. familie. 



 
Maandag 4 december, H. Johannes van Damascus, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Huub Lemmens; Theo Scheepers; voor ’n bijz. intentie (msgh). 
 
Dinsdag 5 december, 
08.30 uur: H.Mis; Annie van den Berk.. 
 
Woensdag 6 december, H. Nicolaas, 
08.30 uur: H.Mis; Harrie van der Linden. 
 
Donderdag 7 december, H. Ambrosius, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties. 
 
Vrijdag 8 december, Onbevlekte Ontvangenis H.Maagd Maria, 
08.30 uur: H.Mis; Piet Klijn. 
 
Zaterdag 9 december, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Latten-Baetsen en zoon Frits (St.); Frans Donners (buurt 1); 
Johannes Hellebrekers als jaardienst, Paul Spätgens en overl. familie; Peter van Boekholdt; OO. 
Hoenen-Verhooren en Jac en Mia als jaardienst. 
 
 
Zondag 10 december, Tweede zondag van de Advent, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Snackers-Gorissen en Pastoor 
Theodorus Snackers als jaardienst (St.); Johannes Kasper Knops (St.); Maria Knops-Salden (St.); 
Catharina Knops-Diets als jaardienst (St.); voor bijz. intentie (mr); OO. Nacken-Beltgens, dochter 
Gertje en Zoon Rie; Arnold Kurvers en Josephina Schols en zonen Jeu, Joke en Martien; OO. 
Honneff-Schols, zoon Thei en Annie Op de Kamp; Maria Neis-Willems; Jeu Vroemen als 
Zeswekendienst; Huub Boreas als zeswekendienst; Gerda Boreas-Janssen als jaardienst; Hub Knops; 
Jan Keulers als jaardienst; Jan Meijers en OO. Dols-Delahaye. 
 
Maandag 11 december, Geboortedag Pater Karel 
11.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel door Pater Provinciaal. 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (msgh); voor goed verloop 
Heiligverklaringsproces, om wijs oordeel Kardinalencommissie in dezen. 
 
Dinsdag 12 december, O.L.Vrouw van Guadaloupe, 
08.30 uur: H.Mis; OO. Nijsten-Bonenkamp en zoon Jan; OO. Hanckman-Pepels. 
 
Woensdag 13 december, H. Lucia, 
08.30 uur: H.Mis; Willem Beerens. 
 
Donderdag 14 december, H. Johannes van het Kruis, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Willem Theelen; voor bijz. intentie (vB). 
 
Vrijdag 15 december,  
08.30 uur: H.Mis; Petronilla Coolen. 
 
Zaterdag 16 december, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Schmeits-Schols; Liesje Cuijpers-Vaessen; Maria Neis-
Willems (K.B.O.); Frans Donners (buurt 2); Jeu Vroemen (buurt 1); Petrus Broers als jaardienst. 
 
 
Zondag 17 december, Derde zondag van de Advent, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang en Kinderwoorddienst; OO. Voots-Peters en zoon Theo als 
jaardienst (St.); Echtpaar Hubert Jozef Gelissen en Fien Gelissen-Nijsten als jaardienst (St.); Frits 
Donners; OO. Fleischeuers-Daniëls en familie; Harry Ceelen; Sophie Kusters-Dols als jaardienst; OO. 
Mathieu Dols en Anna Dols-Keulers. 
 
Maandag 18 december, 



18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor ’n bijz. intentie (msgh); Maria Neis-Willems. 
 
Dinsdag 19 december, 
08.30 uur: H.Mis; Drika van der Aalst. 
 
Woensdag 20 december, 
17.00 uur: H.Mis, Adventsviering K.B.O. 
 
Donderdag 21 december, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Theodorus Hendriksen. 
 
Vrijdag 22 december, 
08.30 uur: H.Mis; Athanaas de Vos. 
18.30 uur: Boeteviering ter voorbereiding op het Kerstfeest met aansluitend Biechtgelegenheid. 
 
Zaterdag 23 december, Vooravond Vierde Adventszondag, 
14.30 uur: Biechtgelegenheid Pater Karel Kapel. 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Arno Hansen als jaardienst; Piet Bevers, Hary en Roël, 
overl.ouders en familie; OO. Bongaerts-Schols; Pierre en Annie Brands-Heuts als jaardienst. 
 
Overleden 
27 oktober: Dhr. Hubertus Peter Louise Boreas, 69 jaar (Munsterhof) 
10 november: Mevr. Gertruda Petronella Huberta De Bruijni-Arts, 85 jaar (Martinusstraat) 
Mogen zij rusten in vrede. 
 
Gezinsmis  
Zoals gewoonlijk is er op Kerstavond, zondag 24 december om 19.30 uur in onze kerk een feestelijke 
Kerst-gezinsviering. Eind november beginnen we met de voorbereiding hiervan. 
Wie wil er meedoen? We zoeken nog: 
§ Kinderen vanaf groep 5 die iets willen voorlezen; 
§ Jongens en meisjes vanaf groep 8 die goed kunnen zingen (voor de moeilijke liederen)  
of een instrument bespelen. 
Meer informatie en aanmelden bij Daniëlle Lemmens, tel. 4758733.  
 
Kerstperiode 
De komende Kerstperiode zullen de H.H. Missen als volgt zijn: 
Vierde Adventszondag, 24 december: 
09.00 uur: Leesmis. (géén Mis om 10.00 uur!!) 
Kerstavond zondag 24 december: 
19.30 uur: Gezinsmis mmv. Kinderkoortje o.l.v. Daniëlle Lemmens. 
23.00 uur: Plechtige Nachtmis, Meerstemmig. 
Kerstdag maandag 25 december: 
09.00 uur: Herdertjesmis met samenzang. 
11.30 uur: Plechtige Dagmis, Meerstemmig. 
Tweede Kerstdag dinsdag 26 december: 
08.30 uur: Leesmis. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig. 
Derde Kerstdag, St. Jan, Evangelist, dinsdag 27 december: 
19.00 uur: H.Mis mmv Wijngenootschap “Notre Reine” en Vocaal Ensemble Kerkrade:  
zegening en nuttiging van de St.Janswijn. 
Oudejaarsdag zondag 31 december: 
08.30 uur: Leesmis 
10.00 uur: Plechtige Hoogmis ter afsluiting van 2006, Meerstemmig 
Nieuwjaarsdag maandag 1 januari: 
10.00 uur: H.Mis. 
Pater Karelfeest donderdag 5 januari: 
19.00 uur Pontificale Hoogmis, Meerstemmig, opgedragen door Mgr. F. Wiertz, met de Generaal-
Postulator uit Rome Pater Giovanni Zubiani, de Overste van het Romeinse Moederhuis Pater Mirek 
Lesiecki en de Nederlandse Provinciaal Pater Leo Bos. Aansluitend lichtprocessie naar de Karelkapel. 
 



Misdienaars / Acolieten 
Zondag 3 december: 
08.30 uur: Rens verhaegh, Kay Verhaegh. 
10.00 uur: Chris Verheugd, Maarten Bevers, Arnoud Bevers. 
Zaterdag 9 december: 
18.30 uur: Remco van Huijkelom, Loran Evers. 
Zondag 10 december: 
08.30 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet. 
10.00 uur: Robert Dormans, Mark Trompetter, Bert Hundscheid. 
Zaterdag 16 december: 
18.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Huub Widdershoven 
Zondag 17 december: 
08.30 uur:-- 
10.00 uur: Chrétien Schalkx, Mark Sollet, Daniël Sollet. 
Zaterdag 23 december: 
18.30 uur: Stijn Bruls. 
 
Website 
De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws kunt 
vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten. U kunt een 
kijkje nemen op:www.sint-pancratius.nl Welkom! Op de site www.katholieknederland.nl  kunt u 
bij de rubriek Radio/kruispunt een radio-interview aangaande Pater Karel beluisteren. 
Bovendien op deze link van TV Limburg, een videoimpressie van 5 januari zoals werd 
uitgezonden: 
http://www.tvl.nl/site/load.php?page=38&item=522  
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een enveloppe met 
de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium deponeren in de brievenbus van 
de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 voor weekdagen en  €. 12,50 voor zaterdag en 
zondag. 
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