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Het Paulusjaar afgesloten

Paus Benedictus XVI had het initiatief genomen om van 28 juni 2008 tot 29 juni 2009 een
Paulusjaar te houden. Het was niet een periode van louter herdenking van Paulus uit interesse
voor de verleden tijd. De paus zei in zijn homilie en de vigilieviering van Sint Paulus op 28 juni
2008: “Voor ons is Paulus niet een figuur van het verleden die we ons met eerbied herinneren.
Paulus is eveneens onze leraar, ook nu is hij voor ons een apostel en heraut van Jezus Christus.”
Volgens de overlevering is de apostel Paulus in het jaar 8 na Christus geboren. Voor paus
Benedictus XVI vormde dit de aanleiding om het Paulusjaar aan te kondigen.

We vierden dit jaar van 28 juni 2008 tot 29 juni 2009. Tijdens dit jaar stond de apostel Paulus
binnen de wereldkerk centraal, al is er hier in ons bisdom geen enkele aandacht aan
geschonken- maar dat terzijde.

Paulus behoorde niet tot de oorspronkelijke groep apostelen. Hij is geboren in Tarsus, een plaats
die nu in Turkije ligt. Paulus was afkomstig uit een Joods milieu. Zijn familie bezat het

Romeins burgerrecht. Na een scholing in zijn geboorteplaats, waar hij vertrouwd raakte met de
Grieks/Romeinse cultuur van zijn omgeving, vertrok hij naar Jeruzalem. In het centrum van de
Joodse godsdienst zat hij aan de voeten van de bekende Schriftgeleerde Gamaliél. Daar raakte hij
bekend met het rabbijnse denken. Paulus was farizeeér. Farizeeérs leefden streng volgens de
voorschriften van het Jodendom. Paulus had aanvankelijk dan ook niet veel op met de beweging
rond Jezus. Volgens het boek der Handelingen was Paulus aanwezig bij de steniging van
Stephanus, de eerste martelaar van de jonge Kerk. Ook zelf getuigt hij ervan dat hij de “gemeente
van God” vervolgde.

In het leven van Paulus kwam echter een ommekeer. God riep hem om apostel der heidenen te
worden (Gal 1,16). Paulus heeft zich onvermoeid ingezet om de boodschap van Jezus Christus
onder de niet-Joden te verkondigen. Daarvoor heeft hij talloze reizen gemaakt. Paulus bezocht
Klein-Azié, Griekenland en Rome. Hij stichtte verschillende gemeentes. Door brieven hield hij
contact met deze gemeenschappen. In het Nieuwe Testament vinden we zeven brieven die zeker
van Paulus’ hand zijn. Daarnaast zijn er zeven die in zijn geest geschreven zijn. De
oorspronkelijke brieven van Paulus zijn geschreven in de jaren 50 tot en met 60 en zijn daardoor
ouder dan de vier evangelién. Paulus is waarschijnlijk rond 67 in Rome onthoofd en daar
begraven.

Paulus' bekering, Caravaggio, Rome Maria del Popolo



Paulus is in de kunst veelvuldig afgebeeld, meestal samen met Petrus. Dit ligt voor de hand. De
Kerk viert op 29 juni het feest van beide apostelvorsten. Beide apostelen zijn begraven in Rome.
Sint Petrus ligt onder de Sint Pieter. De basiliek Sint Paulus buiten de Muren aan de oude weg
naar Ostia is de begraafplaats van Sint Paulus. Als Romeins staatsburger is Paulus tijdens het
bewind van keizer Nero onthoofd. Volgens de legende stuiterde het hoofd van Paulus driemaal
op de grond. Op deze plaatsen ontstonden drie bronnen. Momenteel ligt hier de abdij Tre
Fontana. In de oude kerk zijn afbeeldingen uit Paulus’ leven schaars. Wel kennen we portretten
van Petrus en Paulus. Zij zijn duidelijk te herkennen. Paulus heeft een lang, kaal hoofd met een
zwarte baard, men kan zeggen een maaglijdergezicht. Paulus’ prikkel in het vlees (2 Kor. 2,7) is
dan als een maagkwaal geduid. Het hoofd van Petrus is rond met kroezig blond haar en een
korte ronde baard. Vanaf de dertiende eeuw vinden we schilderingen van Paulus’ roeping te
Damascus. Jezus verschijnt hem. Meestal valt Paulus, als reactie op deze verschijning, van zijn
paard. Dit detail wordt overigens in de bijbel niet vermeld. Een belangrijk schilderij van deze
gebeurtenis bevindt zich in de kerk van Maria del Popolo te Rome. Het is geschilderd door
Caravaggio (rond1600).

Binnen het protestantisme nam Paulus een belangrijke plaats in. Paulus schrijft in zijn brief aan
de Romeinen dat de mens door Gods genade gered wordt, voor protestanten een belangrijk
geloofsgegeven. Vanaf de reformatie is er vooral interesse voor die episoden uit Paulus’ leven die
in de bijbel beschreven zijn. In veel kerken staan beelden van Petrus en Paulus bij het altaar.
Paulus is dan te herkennen aan het zwaard waarmee hij onthoofd is. Soms heeft Paulus een
boekrol in zijn hand. Petrus daarentegen draagt twee sleutels. Aan hem heeft Jezus de sleutels
van het rijk der hemelen toevertrouwd.

Liturgische kalender

Zondag 28 juni, Dertiende zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; Jan Hamers; 00. Hamers-Ronckaers en dochter Tiny; 00. Meijs-Heunen.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Mathieu en Anna Dols-Keulers als
jaardienst (St.); Peter Kneepkens en dochter Ria als jaardienst (St.); Leo Lemmens; Emile Neis;
Pater Joachim van der Heijden als jaardienst; Ben Krutzen als jaardienst.

10.00 uur: H.Doopsel Maud Webers.

Maandag 29 juni, H.H. Petrus en Paulus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Math Brands.

Dinsdag 30 juni, Eerste Martelaren van de kerk van Rome,
08.30 uur: H.Mis; Bijz. intentie uit dankbaarheid (B).

Woensdag 1 juli,
08.30 uur: H.Mis; Lies Raaijmakers-Coolen.

Donderdag 2 juli,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Mia en Sjaak Wetzels-Heuts; voor bijz. intentie (MK6);
Zef Hendrix als jaardienst.

Vrijdag 3 juli, H. Thomas, apostel,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor priesterroepingen.

Zaterdag 4 juli, H. Elisabeth van Portugal,

18.30 uur: H.Mis met samenzang; Lei Coumans als jaardienst (St.); Anna Maria Keulen en OO.
Keulen-Heijnen (St.); Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems (St.); Johan en Lilly Cremers-
Reubsaet.

Zondag 5 juli, Veertiende zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Gerrit Reinders; 00. Nacken-
Beltgens, zoon Rie en dochter Gertje; Jan Baeten als jaardienst.

13.30 uur: H.Doopsel Marie Coenen.



Maandag 6 juli, H. Maria Goretti,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Thei Delil; Marianne Schillings-van Duinen; Nieke
Roberts-Frissen.

Dinsdag 7 juli, O.L.Vrouw van den Bosch,
08.30 uur: H.Mis; Allegonda van Tuijl.

Woensdag 8 juli, H.H. Maria Adolfina en gezellen,
08.30 uur: H.Mis; Doortje Broers.

Donderdag 9 juli, H.H. Martelaren van Gorcum,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Otti Michels-Niederholz.

Vrijdag 10 juli,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Jan Verhees.

Zaterdag 11 juli, H. Benedictus,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pierre Tummers (St.); Lies Neis-Keulen als Zeswekendienst.

Zondag 12 julij, Vijftiende zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; 00. Winand Keulers-Schmeitz als
jaardienst (St.); 0O. Otten-Penders; Emile Neis; Annie Damoiseaux-Pelzers als jaardienst; Wil
Meuffels; Wim Philips als Zeswekendienst.

Maandag 13 juli, H. Henricus,

18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Theo Bevers; Johanna Jacobs-Camu; Marij Brands-
Strouken; 00. Limpens-Krause; Huub Cremers, kleinzonen Boet en Léon en schoondochter Ine;
Paula Keesmekers.

Dinsdag 14 juli, H. Camillus de Lellis,
08.30 uur: H.Mis; Claverini van Luijk.

Woensdag 15 juni, H. Bonaventura,
08.30 uur: H.Mis; Jan van der Kruijs.

Donderdag 16 juli, O.L.Vrouw van de berg Karmel,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Levende en overledenen fam. Baers.

Vrijdag 17 juli,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor bijz.intenties.

Zaterdag 18 juli,

18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Schmeitz-Schols; Hub Hermes en Maria Hermes-
Geurts; Peter Dijkman; Thei Delil als eerste jaardienst; Pierre Paas; Sjaak Hustinx; Bella Plum-
Kurvers (vw. Verj.dag); Sjaak Smeets; Magda Smeets-Dols; Piet Bleeser; Emile Neis (buurt2);
Chiel Janssen als jaardienst.

I I L L I S T O

Overleden

28 mei: Mevr. Maria Elisabeth (Lies) Neis-Keulen, 87 jaar (voorheen Erkensweg)

28 mei: Dhr. Wilhelmus Johannes Maria (Wim) Philips, 55 jaar (H.Hermanslaan)

10 juni: Mevr. Paulina Gertruda Apollonia (Paula) Keesmekers, 67 jaar (voorheen Beatrixstraat)
Mogen zij rusten in vrede!



Huwelijk
18 juli: te Sweikhuizen H. Dionysiuskerk: René Peters en Manuela Geurts, beiden woonachtig in
onze parochie (Veldovenstraat)

Doopsel

17 juni: Milan Heinle (Molenstraat)
20 juni: Jessie Pranger

28 juni: Maud Webers

5 juli: Marie Coenen (Absbroekstraat)

Misdienaars / Acolieten

Zondag 28 juni:

08.30 uur: Falko Voots, + nieuwen

10.00 uur: Arnoud Bevers, Kay Verhaegh
Zaterdag 4 juli:

18.30 uur: Rens Verhaegh, Daniél Sollet
Zondag 5 juli:

08.30 uur: Falko Voots + nieuwen

10.00 uur: Mark Trompetter, Chris Verheugd.
Zaterdag 11 juli:

18.30 uur: Maarten Bevers, Mark Sollet.
Zondag 12 juli:

08.30 uur: Falko Voots + nieuwen

10.00 uur: Remco van Huijkelom, Arnoud Bevers
Zaterdag 18 juli:

18.30 uur: Jel Voots, Chris Verheugd.

Website
Op onze parochiéle website kunt U deze parochieberichten ook nalezen, wellicht handig
als het gedrukte exemplaar wel eens te laat bij U bezorgd wordt. Neem maar eens een

kijkje op: www.sint-pancratius.nl Welkom!
Ook Pater Karel heeft zijn eigen site, die regelmatig gelipdate wordt: www.paterkarel.nl

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 -12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 7,00
voor weekdagen en €. 12,50 voor zaterdag en zondag.
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