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Wortels, eieren en koffie...

De jaarlijkse veertigdagentijd is een tijd waarin we nadenken over de grote lijnen van
ons leven. Hoe is mijn band met God ? Hoe is mijn band met mijn familie en mijn
medemensen ? Zie ik de weg die God met me heeft ? Door zovele dingen, zeker door
moeilijkheden, kan het zicht op die zaken troebel worden. Durf je eens eerlijk die vragen
te stellen.

Ik kreeg daarover een mooi verhaal doorgemaild. Een jonge vrouw ging naar haar
moeder en vertelde haar hoe moeilijk ze het had. Ze was moe van het vechten en
worstelen. Het leek wel dat wanneer het ene probleem was opgelost, een volgend
probleem ontstond.

Haar moeder nam haar mee naar de keuken. Ze vulde drie pannen met water. In de
eerste deed ze wortels, in de tweede eieren, en in de derde koffiebonen. Ze zette de
pannen op het vuur en liet ze koken zonder een woord te zeggen. Na ongeveer 20
minuten deed ze het vuur uit. Ze viste de wortels eruit, haalde de eieren eruit, daarna
schepte ze de koffie eruit en deed het alle drie in een aparte schaal."Vertel me wat je
ziet?". "Wortels, eieren, en koffie," antwoordde ze.

De moeder vroeg haar dochter aan de wortels te voelen. Ze bemerkte dat ze zacht waren
geworden. Toen vroeg de moeder haar om een ei te nemen en open te breken. Na de
schil eraf gepeld te hebben, zag ze het hardgekookte ei. Tenslotte vroeg haar moeder om
iets van de koffie te drinken. Ze glimlachte toen ze de rijke aroma van de koffie proefde.
Haar moeder legde uit dat elk van deze voorwerpen dezelfde moeite had doorgemaakt -
kokend water - maar elk reageerde anders. De wortel was sterk, stevig, hard en
onaantastbaar toen hij de pan inging. Echter na onderhevig te zijn aan het kokende
water, werd de wortel zacht en zwak. Het ei was eerst kwetsbaar. Zijn dunne buitenschil
had zijn vloeibare binnenkant beschermd. Maar na het kokende water doorstaan te
hebben, werd zijn binnenste hard. De koffiebonen echter waren uniek. Nadat ze in het
kokende water waren geweest, hadden ze het water veranderd. "Wat ben jij?", vroeg ze
haar dochter. "Als moeilijkheden op je weg komen, hoe reageer je dan? Ben je een
wortel, een ei, of een koffieboon?"

Denk er eens over na: Wie ben ik? Ben ik de wortel die sterk lijkt, maar verslap ik bij pijn
en tegenslag en word ik zwak en verlies mijn moed en kracht? Ben ik het ei dat begint
met een smeedbaar hart, maar door de hitte wordt veranderd? Had ik een vloeibare
geest, maar door een sterfgeval, financiéle tegenspoed, een teleurstelling, of een andere
beproeving heb ik een stugge geest en een hard hart gekregen? Of ben ik zoals de
koffieboon? De koffieboon verandert in feite het water, juist de omstandigheid die de
pijn brengt. Als het water heet wordt, geeft de koffieboon zijn geur en smaak af. Als je
bent als de koffieboon, dan is het zo dat wanneer de omstandigheden op zijn slechts zijn,
jij juist beter wordt en je de situatie om je heen verandert. Als de tijden het donkerste
zijn en de beproevingen het grootst, bereik je dan een ander niveau? Hoe ga jij om met
tegenslagen? Ben je een wortel, een ei of een koffieboon ? Vertel God niet hoe groot jouw
storm is. Vertel de storm hoe groot jouw God is!!! Zalige Veertigdagentijd, een mooie
weg naar Pasen !

Liturgische kalender
Zondag 21 februari, Eerste zondag van de Vasten



08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Josephina Kurvers-Schols als jaardienst; Josephina
Fleischeuer-Daniéls als jaardienst; Mia Kneepkens-Voots (K.B.0.); Emile Neis.

Maandag 22 februari, H. Petrus’ Stoel,

18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Sjaak Smeets; Magda Smeets-Dols; Paula
Keesmekers; Gerard de Munter; Jo Geilenkirchen-Bouwman (K.B.0.); 00. Hermes-
Geurts; voor bijz. intentie (0.); voor een zieke dochter (7).

Dinsdag 23 februari, H. Polycarpus,
08.30 uur: Géén H.Mis.

Woensdag 24 februari, H. Modestus,
08.30 uur: H.Mis; Jacques Cox.
18.00 uur: Kruiswegoefening H.Pater Karel Kapel.

Donderdag 25 februari, H. Walburgis,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (vB); Mia Kneepkens-Voots;
voor bijz. intentie (0.); voor een zieke dochter (8).

Vrijdag 26 februari,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (0.); voor een
zieke dochter (9).

Zaterdag 27 februari, H. Gabriél, passionist
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Ton Liebregts als jaardienst; Sandra Bornkamp-
Liebregts.

Zondag 28 februari, Tweede zondag van de Vasten,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; 00. Mertens-Dils als
jaardienst (St.); 00. Breukers-Paas als jaardienst; 00. Otten-Penders; Gertje Nacken als
jaardienst; Leo Lemmens; Frans Dols; Josephina Schols en Arnold Kurvers als jaardienst,
zonen Jeu, Joke Martien en Winand; OO. Benders-Voots; Beth Henrix-Paumen.

Maandag 1 maart, H. Felix, paus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Gerard de Munter.

Dinsdag 2 maart,
08.30 uur: H.Mis; Roy de Bie.

Woensdag 3 maart,
08.30 uur: H.Mis; Maarten Jagersma.
18.00 uur: Kruiswegoefening H.Pater Karel Kapel.

Donderdag 4 maart, H. Casimir,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Gertrud Schroeren als jaardienst; Mia

Kneepkens-Voots.

Vrijdag 5 maart, Eerste Vrijdag,



08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Lambert Meertens.
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden.

Zaterdag 6 maart,

18.00 uur: H.Mis met samenzang; 00. Damoiseaux-Paas als jaardienst (St.); Jet van der
Heijden-Keesmekers, Louis van der Heijden, Apollonia Keesmekers als jaardienst (St.);
00. Vogels-Mevis als jaardienst (St.); Pierre Paas als eerste jaardienst; 00,. Leo en
Anneke Hamers-Kurvers als jaardienst; Bert van Wissen; Lilly en Johan Cremers-
Reubsaet als jaardienst.

Zondag 7 maart, Derde zondag van de Vasten,

08.30 uur: H.Mis; 00. Roberts-Douven als jaardienst (St.).

10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Cato Nijsten als jaardienst
(St.); 00. Wil Kurvers en Paulina Rodigas als jaardienst (St.); 00. Donners-Haarden (St.);
00. Voots-Peters en zonen Theo en Jan, 0O. Jetten-Paulssen (St.); Pierre Beerens; Frans
Dols; Willy Spijkers (K.B.0.); Harry Wintraeken als jaardienst.

Maandag 8 maart, H. Johannes de Deo,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marianne Schillings-van Duinen; OO. Christiaan
Schols en Anna Dols, zonen Pierre en Frits, dochter Mietje en overl. fam.

Dinsdag 9 maart, H. Francisca Romana,
08.30 uur: H.Mis; Bert Kruijdenberg.

Woensdag 10 maart,
08.30 uur: H. Mis; Jan Ambaum.
18.00 uur: Kruiswegoefening H.Pater Karel Kapel.

Donderdag 11 maart,

18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jan Coumans; 00. Max Croqué, Marijke Kaunang
en overl. fam. Taminiau-Croqué; Mia Kneepkens-Voots; Gert Wilms-Kurvers en levende
en overleden familieleden.

Vrijdag 12 maart,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Joseph Coolen.

Zaterdag 13 maart,

18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pierre Tummers (St.); Jan Otten; uit dankbaarheid
(vB); 00. Hermes-Geurts als jaardienst; Wil Voots; OO. Schurgers-Claessen en zoon
Twan.
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Overleden
27 januari: Mevr. Maria Elisabeth (Beth) Hendrix-Paumen, 87 jaar (Sittarderweg) Moge
zij rusten in vrede.

Kruiswegoefening



Op weg naar Pasen willen we het lijden van de Heer overwegen. We doen dat op de
woensdagavonden door het samen bidden van de Kruisweg. De 14 staties met
lichtbeelden beschouwend gaan we met Jezus naar Golgotha. Welkom op de
woensdagen om 18.00 uur in de H.Pater Karelkapel.

Vastenactie

Via de met ons bevriende Indiase priester Arul Singarayar kregen we -via zijn Bisschop-
voor deze vastentijd het verzoek tot een nieuw project, de afronding van de renovatie
van een kerkgebouw van een medebroeder.

U kunt Uw bijdrage alvast deponeren in de daartoe bestemde offerblokken in de kerk, of
middels een envelop in de brievenbus van de pastorie of via de bank op het nummer van
de kerk onder duidelijke vermelding van VASTENACTIE 2009. In de komende
Munstergelaener zullen we er uitgebreid op terugkomen.

Stille Omgang

In de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart zal in Amsterdam wederom de
traditionele Stille Omgang worden gehouden.

Deze traditie is een eigentijdse herdenking van het eucharistisch wonder dat op 15
maart 1345 te Amsterdam plaatsvond. Het is thans een bidtocht in stilte waar jaarlijks
duizenden pelgrims, mannen en vrouwen, uit geheel Nederland aan deelnemen.

Vanuit Zuid- en Midden-Limburg worden weer autobussen ingezet om de pelgrims naar
Amsterdam te vervoeren.

Op zaterdagavond 20 maart wordt om 20.45 te Sittard vanaf Station NS
(busstation) vertrokken.

Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal de pelgrims vanuit Zuid- en
Midden- Limburg vergezellen, met hen de Stille Omgang lopen en hoofdcelebrant zijn in
de Plechtige Eucharistieviering die om 01.30 uur in de Amsterdamse St. Nicolaaskerk,
begint. Na de Eucharistieviering worden de pelgrims per bus naar de Lutherse Kerk aan
het Spui vervoerd. Hier is gelegenheid om een kop koffie te drinken en een broodje te
eten. Om 03.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui terug naar Zuid- en
Midden-Limburg.

De pelgrims uit Sittard worden zondagochtend om 06.45 uur weer op de
opstapplaats, Station NS, afgezet.

De deelnemersprijs bedraagt € 18,00 per persoon.

Aanmelding en kaartverkoop t/m vrijdag 12 maart bij de plaatselijke
correspondent:

Zrs. Karmelietessen, Kollenberg 2, 6132 AL Sittard, telefoon: 046 - 452 53 80.

Misdienaars / Acolieten

Zondag 21 februari:

08.30 uur: - -

10.00 uur: Maik Krutzen, Joran Vaessen
Zaterdag 27 februari:

18.30 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh
Zondag 28 februari:

08.30 uur: - -

10.00 uur: Daniél Sollet, Bas Goritzer
Zaterdag 6 maart:



18.30 uur: Falko Voots, Chris Verheugd
Zondag 7 maart:

08.30 uur: - -

10.00 uur: Jarno Meex, Bas Goritzer
Zaterdag 13 maart:

18.30 uur: Chris Verheugd, Mark Trompetter

Bestellen en Stipendia van H. Missen
Het Kerkbestuur heeft in haar vergadering van december L. de prijzen voor de
misintenties na 10 jaar opnieuw vastgesteld.
Per 1 januari gelden de volgende tarieven:

1. Leesmis door de week: €. 8,00

2. H.Mis op zaterdag of zondag: €. 15,00
Bestellen bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 -12.00 uur.
U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het
verschuldigde stipendium deponeren in de brievenbus van de pastorie.



