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Biechten op het werk ?

Geattendeerd door een vriend, ging ik onlangs nieuwsgierig eens kijken op de nieuwe
website www.biechtenophetwerk.com

Onmiddellijk krijg je de tekst: “...Als ik er aan terug denk, dan weet ik dat het hufterig
was, maar ja...spijt...berouw...Het is wat het is...toch ? Soms zou ik mijn verhalen willen
vertellen, maar ze zien me al aankomen, toch blijft mijn geweten knagen...”. Ondertussen
hoor je een vogeltje fluiten, een bij zoemen en een klok vier keer slaan. Klik je dan op
“enter”, dan zie je een biechtstoel met daarvoor een bord met de tekst: “Wat is het wat je
eigenlijk een keer zou moeten opbiechten, maar tot dusver nooit hebt gedaan. Welkom
bij biechten op het werk. Hier kun je werkgerelateerde ‘zonden’ opbiechten. Hier kun je
verhaal kwijt...discreet en anoniem. Hier wordt niet geoordeeld en niet veroordeeld. Je
hoeft het enkel maar van je af te schrijven. In ruil daarvoor krijg je een advies. Voor niks.
Doe ermee wat je wilt, maar als jij vindt dat je bewust iets goeds zou kunnen bijdragen
aan je eigen omgeving...Het is aan jou...”

Als je dan klikt op de deur van de biechtstoel, kom je in de biechtstoel terecht en hoor je
gesnurk. Je kunt dan op twee mogelijkheden klikken. Mogelijkheid 1: “biecht plaatsen.
Heb je iets op te biechten dan kun je geheel anoniem je biecht kwijt in dit biechthok.”
Klik je daarop dan krijg je een hoop voorwaarden en daarna een hoop categorieén van
zondemogelijkheden. Bij die 7 categorieén van hoofdzonden kun je dan je zonde intypen
en daarna krijg je nog een advies. Mogelijkheid 2: “biechten lezen: Ben je nieuwsgierig
wat andere mensen hebben opgebiecht.” Klik je hierop dan moet je 5 euro betalen om
die biechten te kunnen lezen.

Op z'n zachtst gezegd toch wel heel merkwaardig initiatief. Het voorziet wellicht in een
behoefte. Mensen maken fouten en willen hun verhaal graag eens kwijt. Ook op de
werkvloer worden fouten gemaakt. Wat doen we allemaal in de tijd van de baas, hoe
gaan we om met collega’s en geven we ons daar ten volle ? Hoewel op de website te
lezen is dat men aan geen enkele religieuze groepering verbonden is en men ook
probeert uit te leggen hoe de biecht in de loop van de geschiedenis een plaats heeft
gekregen in het leven van de gelovigen, ontbreekt er een belangrijk woord: Vergeving.
En dat kan deze site niet geven maar dat kan alleen in de echte Biechtstoel en in het
echte Sacrament van Boete en Verzoening gegeven worden. De opzet van deze site gaat
eigenlijk voorbij aan wat voor ons, Rooms-Katholieken, de Biecht is. De Biecht is in
eerste instantie niet om iets te kunnen vertellen en iets ergens kwijt te geraken, al maakt
het zeker wel deel van het gesprek uit. In de Biecht spreken we tegenover God ons


http://www.biechtenophetwerk.com/

tekort schieten uit, ons tekort schieten naar God, naar onze medemens of naar onszelf.
De priester die bij onze Biecht aanwezig is zal ons dan meestal ook wel een kort advies
geven maar bovenal spreekt hij in naam van Jezus Christus Vergeving uit over de
zonden die we biechtten en waarover we berouw hadden. Jezus sprak tot Zijn Apostelen:
“Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet
vergeven, dan blijven ze behouden.” (Joh. 20, 23) Wanneer de vergeving is uitgesproken
door de priester, dan zijn die zonden vergeven. We hoeven er niet meer aan te denken,
de Heer heeft ze ons vergeven. Nalezen kan niemand ze meer, de Heer komt er ook niet
meer op terug. Wat ben ik blij dat het Sacrament van de Biecht bestaat en dat ik mijn
tekortschieten niet kwijt moet op die website ! (Overigens is er nog steeds op zaterdag
van 14.30u-15.00u Biechtgelegenheid in de sacristie van de H.Pater Karel Kapel)

Liturgische kalender

Zondag 27 september, Zesentwintigste zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Echtpaar Jan Hamers en
Hubertina Dols en de H.E.H. Deken Leo Dols als jaardienst (St.); Annie Delahaye-
Verheijen; Billa Snackers-Meex; 00. Louis Paumen en Josephina Op den Kamp als
jaardienst; Leo Hendrix.

Maandag 28 september, H. Wenceslaus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marij Brands-Strouken; OO. Limpens-Krause;
Thei Delil; Math Brands; Huub Cremers als jaardienst.

Dinsdag 29 september, H.H. Aartsengelen Michaél, Gabriél en Rafaél,
08.30 uur: H.Mis; Jan Hendriks.

Woensdag 30 september, H. Hiéronymus,
08.30 uur: H.Mis; Willem van Luijk.

Donderdag 1 oktober,

17.40 uur: H.Pater Karel Kapel: Rozenkransgebed

18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Otti Michels-Niederholz; voor bijz. intentie
(MK9); Greet Voorter-Knapen.

Vrijdag 2 oktober, H.H. Engelbewaarders, Eerste Vrijdag,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Tijn Raaijmakers.
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden.

Zaterdag 3 oktober, H. Theresia,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; 00. Keulen-Heijnen en Pierre Keulen als jaardienst

(St.); Wil Hamers als jaardienst, Lies Hamers-Kurvers, Harrie en Miep; voor bijz. intentie
(PB).

Zondag 4 oktober Zevenentwintigste zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Fam. Jetten als jaardienst
(St.); 00. Cuijpers-Dols als jaardienst (St.); 00. Guus Dols en Barbara Widdershoven als
jaardienst (St.); OO. Piet Bours en Maria de Esch als jaardienst (St.); Echtpaar Frits
Schols en Betty Rutten als jaardienst (St.); Emile Neis; OO. Frans en Billa Donners van
Wordragen als jaardienst; Arnold Kurvers en Josephina Schols en zonen Jeu, Joke, Martin
en Winand; Sjeng Odekerken (vw. K.B.0.); Annie Delahaye-Verheijen; Billa Snackers-



Meex; Sjaak Henssen; Harrie Wintraecken; Bert en Ron Corrent als jaardienst; OO.
Janssen-Neis.

Maandag 5 oktober,

17.40 uur: Rozenkransgebed H.Pater Karel Kapel.

18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel kapel; Gerrit Reinders (vw. Verj.dag); Nieke Roberts-
Frissen.

Dinsdag 6 oktober, H. Bruno,
08.30 uur: H.Mis; Harrie Kornips.

Woensdag 7 oktober, O.L.Vrouw van de Rozenkrans.
08.30 uur: geen H.Mis.

Donderdag 8 oktober,
17.40 uur: Rozenkransgebed H.Pater Karel Kapel.
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Greetje Hamers-Hendrix.

Vrijdag 9 oktober,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Antonetta Gruijthijsen-Baselmans.

Zaterdag 10 oktober, O.L.Vrouw Sterre der Zee,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pierre Tummers (St.); Sjaak Hustinx.

Zondag 11 oktober, Achtentwintigste zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; Jan Hamers, 00. Hamers-Ronkaars en dochter Tiny; 00. Meijs-
Heunen.

10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Annie Delahaye-Verheijen.

Maandag 12 oktober,

17.40 uur: Rozenkransgebed H.Pater Karel Kapel.

18.00 uur H.Mis H.Pater Karel Kapel; Dina Reijnders-Jacobs; Marij Brands-Strouken;
00. Limpens-Krause; Peter Dijkman; Pierre Paas; Marianne Schillings-van Duinen; Billa
Snackers-Meex; Jeanne Lowis-Clemens als eerste jaardienst.

Dinsdag 13 oktober,
08.30 uur: geen H.Mis.

Woensdag 14 oktober, H. Callistus I, paus,
08.30 uur: H.Mis; Theodorus Dernison.

Donderdag 15 oktober, H. Theresia van Avila,

17.40 uur: Rozenkransgebed H.Pater Karel Kapel.

18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Piet Bleeser; voor de levenden en overledenen
van de fam. Baers.

Vrijdag 16 oktober, Zaligverklaringdag van de H. Pater Karel (1988)

07.00 uur: Wandel-Bidtocht vanaf Karelkapel langs veldkruisen.

10.00 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Maria Keeris-van Raaij; intenties
van de wandelaars. (Mis kan iets eerder of later aanvangen, afhankelijk van het
binnenkomen van de wandelaars)



Zaterdag 17 oktober, H. Ignatius van Antiochié,

18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; 00. Wil Cremers en Dieneke Heuts als jaardienst
(St.); Math den dekken als jaardienst (St.); Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems als
jaardienst (St.); 00. Schmeitz-Schols; 00. Leo en Anneke Hamers-Kurvers; Bert van
Wissen; 00. Damoiseaux-Hamers en overl. Fam; Annie Delahaye-Verheijen; Herbert
Rohs; 00. Lemmens-Schreurs als jaardienst.
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Bid-Wandeltocht t.e.v. Pater Karel

Vrijdag 16 oktober (voorheen Zaligverklaringdag) a.s. zal vanaf de Pater Karel Kapel om
7.00 uur vertrokken worden voor de jaarlijkse Bidtocht door velden en langs
veldkruisen, bij een aantal van deze veldkruisen zal een tientje van de rozenkrans
worden gebeden. Wij bidden voor elkaars intenties.

De wandeltocht zal zo ongeveer 10 km lang zijn, waarbij ergens op 34 een koffiestop (op
eigen kosten) zal worden ingelast.

We komen terug aan de Pater Karel Kapel, waar we afsluiten met een H. Mis voor de
intenties van de deelnemers (om c.a. 10.00 uur)

Met deze tocht willen we op deze wijze de herinnering levend houden aan de dag
waarop Pater Karel werd Zalig verklaard in 1988, omdat deze datum terecht
overvleugeld is door de Heiligverklaringdatum maar evengoed niet in de vergetelheid
mag raken voor ons als trouwe vereerders!

Welkom aan alle goede lopers!

Rozenkrans

Ter ere van O.L.Vrouw zullen we in de oktobermaand op maandag en donderdagavond
in de H. Pater Karelkapel 20 minuten voor aanvang van de H.Mis samen de rozenkrans
bidden. Op voorspraak van Moeder Maria leggen we al onze intenties in dit gebed en
vragen genadig om hulp, bijstand en verhoring.

U komt toch 66k iets eerder om met ons mee te bidden?

Kerkbijdrage

De parochianen die in de voorbije maanden positief reageerden op de Actie kerkbijdrage
2009 en hun donatie overmaakten willen wij langs deze weg daarvoor hartelijk
danken.

Degenen die het tot op heden vergeten waren kunnen we geruststellen met de gedachte
dat U in onze ogen nooit te laat bent en dus niet hoeft te schromen de acceptgiro alsnog
in te vullen, of gewoon over te maken op nummer: RABO 1350.00.068 t.n.v. R.K.
Kerkbestuur St. Pancratius, met vermelding van “Kerkbijdrage”.

Hartelijk dank, Uw bijdrage is ONMISBAAR.

Het Kerkbestuur



Misdienaars / Acolieten

Zondag 27 september:

08.30 uur: --

10.00 uur: Remco van Huijkelom, Kay Verhaegh.
Zaterdag 3 oktober:

18.30 uur: Rens Verhaegh, Jel Voots.

Zondag 4 oktober:

08.30 uur: --

10.00 uur: Falko Voots, Maik Krutzen, Joran Vaessen.
Zaterdag 10 oktober:

18.30 uur: Rens Verhaegh, Bas Goritzer.

Zondag 11 oktober:

08.30 uur: --

10.00 uur: Mark Trompetter, Chris Verheugd, Jarno Meex.
Zaterdag 17 oktober:

18.30 uur: Maarten Bevers, Arnoud Bevers, Daniél Sollet.

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 -12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 7,00
voor weekdagen en €. 12,50 voor zaterdag en zondag.



