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Gedachten na Pinksteren...

Ergens in de dagen Pinksteren hoorde ik in de auto een radioprogramma waarin men
mensen belde en vroeg wat we met Pinksteren vierden. De meesten antwoordden: “Het
was een vrije dag”, “Het had toch wel iets met het geloof of met Jezus te maken”...
Ilemand had altijd eerst gedacht dat Pinksteren iets met Pinkpop te maken had
aangezien Pinkpop dit jaar einde mei was, maar precies wist ze het ook niet meer. Je
moet maar eens aan je huisgenoten of toevallige bezoekers vragen of ze weten wat

Pinksteren is en of ze het Bijbelverhaal erbij kennen.

Voor hen die het niet meer weten...Na de Verrijzenis was Jezus gedurende veertig dagen
aan Zijn leerlingen verschenen en liet hen zien dat Hij werkelijk verrezen was. Op de
veertigste dag was Hij naar de Hemel terug gegaan (Hemelvaart). Als bangeriken waren
de apostelen, met Maria, gaan samen zitten. Ze voelden zich alleen nu de Heer niet meer
bij hen was, Hij had hen wel een Helper beloofd. Ze waren bang dat men hen ook zou
gevangen nemen en misschien vermoorden. En plots, op de tiende dag na Hemelvaart,
gebeurt er iets bijzonders: “Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een
hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan
hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen
neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te
spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.” (Handelingen 2)
Die Beloofde Helper was gekomen, ze waren niet meer bang en ze vertelden voortaan
het verhaal van Jezus Christus. Hun verhaal maakte indruk want nog die dag lieten meer
dan 3000 mensen zich dopen.

In deze tijd na Pinksteren worden we bevraagd. Hoe is het met ons ? In het Doopsel en
Vormsel ontvingen ook wij de Heilige Geest, laten wij Hem ook aan het werk ? Zoals de
Heilige Geest de schrik om te getuigen wegnam bij de apostelen, zo wil Hij dat ook bij
ons doen. Er zijn in onze wereld veel bange mensen, bang omdat ze denken dat ze er
alleen voor staan in het leven, dat niemand hen begrijpt. Onze verkondiging mag die
schrik wegnemen. We hebben sinds ons Doopsel een onverbrekelijke vriendschap met
God, we staan er nooit alleen voor, Hij kent en bemint ons zoals we zijn. Sommigen zijn
bang voor de toekomst, hebben bepaalde stappen in het leven gezet die hen flink hebben
getekend en hun leven is een puinhoop. Onze verkondiging mag ook die schrik
wegnemen. Er is altijd vergeving en een nieuw begin mogelijk. Wie God erom vraagt,
krijgt vergeving, wat het ook is geweest. Door Zijn sterven op het Kruis heeft de zonde
nooit meer het laatste woord. Sommige mensen zijn bang voor de dood, bang dat alles
afgelopen is, bang dat de liefdevolle band met medemensen die sterven eindigt. Ook die



schrik hoeven we niet te hebben. De dood heeft sinds de Dood en Verrijzenis van Jezus
niet meer het laatste woord, “Wie in Hem gelooft, zal leven, ook al is Hij gestorven”.
Pinksteren was het Feest wat ons als christenen zegt dat we niet bang hoeven te zijn en
dat we dat op onze beurt ook moeten uitdragen, doen wij dat ?

Liturgische kalender

Zondag 7 juni, Hoogfeest van de H. Drievuldigheid,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Echtpaar Zef Canton en
Anna Helena Roberts als jaardienst (St.); Maria Pelzers als jaardienst (St.); Math Pelzers
als jaardienst (St.); 00. Voots-Peters en zoon Theo; Jan Voots (St.); OO. Jetten-Paulssen
(St.); Jaardienst Jeu Kurvers en Arnold Kurvers, Josephina Schols, Martin Joke en
Winand; 00. Jeu en Stientje Godschalk-Janssen (Buurt 6).

16.00 uur: Lof in de tuin van de Karelhoeve vw. Jaarlijkse Biddag.

Maandag 8 juni,

18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marianne Schillings-van Duinen; Marij Brands-
Strouken; 0O. Limpens-Krause; Gerrit Reinders; Sjaak Hustinx; Nieke Roberts-Frissen;
Ed Woelk; voor bijz. intentie (MM8).

Dinsdag 9 juni, H. Efrem, diaken,
08.30 uur: H.Mis; Cornelia Verhoeven-van Tuijl.

Woensdag 10 juni,
08.30 uur: H.Mis; Martin Coolen.

Donderdag 11 juni, H. Barnabas,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Otti Michels-Niederholz; Jan Janssen; Emile
Hazen; Levenden en overledenen van Fam. Baers; Theo Bouman.

Vrijdag 12 juni, H. Odulfus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Wim van Bommel.

Zaterdag 13 juni, H. Antonius van Padua,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pie en Gerda Willems-Bisscheroux en zoon Jo als
jaardienst (St.); Liesje Cuijpers-Vaessen.

Zondag 14 juni, H. Sacramentsdag,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Echtpaar Joseph Rouschop en
Barbara Kubben en Maria Kubben als jaardienst (St.); 00. Coumans-Rouschop en
kinderen Coumans (St.); Pierre Tummers (St.); OO. Jeu en Stientje Godschalk-Janssen
(Buurt 7); Leo Hendrix als jaardienst; 00. Hendrix-Dahlmans; Emile Neis; Frits Donners;
00. Fleischeuers-Daniéls en overl. Familie; Mia Bormans-Stijfs als jaardienst.

13.00 uur: H. Doopsel Beau Segers.

13.30 uur: H. Doopsel Guusje Dieteren.

14.00 uur: H. Doopsel Demi Hoop.



Maandag 15 juni,

18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Theo Bevers; Hub Hermes en Maria Hermes-
Geurts; Drina Reijnders-Jacobs; Peter Dijkman; Pierre Paas; Sjaak Smeets; Magda Dols-
Smeets; voor bijz. intentie (MM9).

Dinsdag 16 juni,
08.30 uur: H.Mis; Willem Theelen.

Woensdag 17 juni,
08.30 uur: H.Mis; Nivardus Pas.

Donderdag 18 juni,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Drina Reijnders-Jacobs (Buurt 6); Thei Delil;
Overl. Fam van de Wal en zoon Peter.

Vrijdag 19 juni, Hoogfeest H.Hart van Jezus;
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Om een gezegende toekomst (B).

Zaterdag 20 juni, Onbevlekt Hart van Maria,

18.30 uur: Hoogmis, meerstemmig; Math Spijkers (St.) en 00. Kurvers-Schmeits;
Johanna Jacobs-Camu; 00. Schmeitz-Schols; Theo bevers (Buurt5); Bert van Wissen; 0O.
Damoiseaux-Hamers en overl. Familie; 00. Honneff/Schols en zoon Martin+ Annie Op de
Kamp+ Betty Schols+ Overl. Fam. Honneff+ Wil Voots, 00. Schurgers-Claessen en zoon
Twan+ Piet Bleeser+ Gertha Veltrop-Otten als jaardienst+ Ed Woelk als eerste
jaardienst+ Frits Hurkxkens als jaardienst; Emile Neis.

Zondag 21 juni, Twaalfde zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; 00. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen Pierre en Frits en dochter
Mietje.

10.00 uur: H.Mis met samenzang; Jan Moison (St.); 00. Arnold Kurvers en Josephina
Schols en zonen Jeu, Joke, Martien en Winand; Stientje Godschalk-Janssen (Buurt 8).

Maandag 22 juni, H. Paulinus van Nola,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jan van Maanen.

Dinsdag 23 juni,
08.30 uur: H.Mis; Sandrine Hackfoordt.

Woensdag 24 juni, Hoogfeest H. Johannes de Doper,
08.30 uur: H.Mis; (om een gezegende toekomst (B).

Donderdag 25 juni, H. Adelbert,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; 00. Theelen-Waterreus.

Vrijdag 26 juni,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Voor 'n vriend om een goede
toekomst (AB).

Zaterdag 27 juni, H. Cyrillus van Alexandrié,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Mia Daniéls Ijssermans als jaardienst.
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Kerkbestuur

Per 1mei heeft de Bisschop van Roermond Mgr. F. Wiertz ter aanvulling van ons
Kerkbestuur tot Lid benoemd: Dhr. Herman Greten (Burg. Smeetsstraat) Wij zijn blij
met deze versterking en wensen hem een vruchtbare bestuursperiode ten bate van het
welzijn van de parochie.

Het Bestuur bestaat nu uit de navolgende leden:

Pastoor H. Broers, -Voorzitter (Kerkstraat 3, tel.: 046-45.120.52)

Dhr. P. Wijshoff, -Secretaris (Heidenpad 1, tel.: 046-45.251.49)

Dhr. G. Beuken, -Vice-voorzitter, gebouwen (Steegstraat 7, tel.:046-45.267.60)

Dhr. F. Trompetter, -Kerkhofbeheerder (P.C. Houbenstraat 3, tel.: 06.453.28.626)

Dhr. H. Greten, -Lid (Burg. Smeetsstraat 10, tel.: 046-41.105.43)

Wij zijn naarstig op zoek naar een nieuw te benoemen Penningmeester!!

Deze functie van Penningmeester wordt momenteel tijdelijk waargenomen door Mevr. L.
Hoofs van Oud-Geleen.

HELP !!!! Kerkbijdrage

In de loop van deze maand zult U wederom een uitnodiging in de bus ontvangen om
onze parochie financieel te steunen middels de jaarlijkse KERKBIJDRAGE. Mocht U Uw
gewaardeerde jaarlijkse bijdrage reeds hebben overgemaakt, dan mag U de uitnodiging
graag benutten voor een éxtra gift.

Aan allen doen wij een dringend verzoek tot deelname, daar ook wij, -ofschoon wij
zuinig zijn in de uitgaven en gezien de economische recessie- met ernstige tekorten te
kampen hebben. Het in de toekomst voortbestaan van onze parochie, alsmede het
voorkomen van ontslagen in de personele sfeer hangt in deze zin af van het feit of we
ons hoofd financieel boven water zullen kunnen houden.

De situatie is in overleg met de Economische Dienst van het Bisdom uitermate zorgelijk
te noemen. Wij hebben namelijk geen enkele ander bron van inkomsten dan deze
kerkbijdrage en de collectes tijdens de H.Missen. Ook wat deze collectes betreft geldt:
van wat de -vaak magere- opbrengst per H.Mis is, kunnen wij de reéle onkosten die
gemaakt worden niet meer dekken.

Wij vertouwen er op dat U Uw eigen parochie niet in de steek zult laten en danken bij
voorbaat voor Uw bijdrage!!

Dank

Wij danken allen die ook dit jaar wederom bijdroegen aan het verzorgen en welslagen
van de jaarlijkse Sacramentsprocessie. Bijzonder het Processiecomité, de
buurtverenigingen en individuele bewoners van de straten waar we doorheen trokken
voor het versieren, het Gilde MOT, de Scouting, het Zangkoor, de Misdienaars en
Acolieten, de Hemeldragers en Fanfare Juliana.

Vastenactie

Inmiddels is de Vastenactie overgemaakt naar het project tot afbouw van het kerkje in
India.

De opbrengst was als volgt samengesteld:

Huis-aan-huis collecte: €. 1211,60

Offerblok in kerk: €.1231,06

Totale opbrengst: €.2442,66

Dank allen voor kleine en grote giften en aan de dames van Zij-Aktief die de huis-aan-
huis collecte in de Goede Week verzorgden!

Overleden:
12 mei: Mevr. Maria Josephina (Fien) Impelmans-Willems, 80 jaar (Rozenhof).



H. Doopsel:

14 juni:

13.00 uur: Beau Segers (Burg. Trijpelsplein)
13.30 uur: Guusje Dieteren (Kleine Kommel)
14.00 uur: Demi Hoop (Foniélsweg)

Misdienaars / Acolieten

Zondag 7 juni:

08.30 uur: --

10.00 uur: Mark Trompetter, Chris Verheugd.
Zaterdag 13 juni:

18.30 uur: Maarten Bevers, Arnoud Bevers.
Zondag 14 juni:

08.30 uur: --

10.00 uur: Mark Sollet, Daniél Sollet.

Zaterdag 20 juni:

18.30 uur: Jel Voots, Falko Voots, Michel Beuken.
Zondag 21 juni:

08.30 uur: --

10.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Remco van Huijkelom,
Zaterdag 27 juni:

18.30 uur: Mark Sollet, Daniél Sollet.

Website

Op onze parochiéle website kunt U deze parochieberichten ook nalezen, wellicht handig
als het gedrukte exemplaar wel eens te laat bij U bezorgd wordt. Neem maar eens een
kijkje op: www.sint-pancratius.nl Welkom!

Ook Pater Karel heeft zijn eigen site, die regelmatig geilipdate wordt: www.paterkarel.nl

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 -12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 7,00
voor weekdagen en €. 12,50 voor zaterdag en zondag.
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