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Bekering

Onlangs viel mijn oog -in de rustige vakantietijd met berichten over zon, zee en strand
en andere futiliteiten die slechts opgenomen worden om de krant te vullen in deze
periode- op een merkwaardig bericht over de bekering van Leah Lebresco.
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/2238-yes-athe%C3%AFstische-
blogster-bedenkt-zich-en-wordt-katholiek.html Zelfs CNN wijdde een artikel op de
website en een item in het journaal over deze opmerkelijke bekering. In Amerika stond
ze bekend als een atheistische blogster. Op internet schreef ze allerlei teksten tegen het
geloof in God. Haar gedachtegang was: hoe kun je nu als verstandige mens in God
geloven ? Dat is toch iets voor onnozele mensen, gelovigen waren voor haar vreemde
wezens... Het is eigenlijk een gedachte die bij veel ongelovigen leeft. Tot ze op een
bepaald moment met christenen in contact komt die haar een totaal ander beeld geven
en haar laten nadenken. Onlangs is ze dus gestopt met haar atheistische blog en heeft ze
bekend gemaakt dat ze Rooms-Katholiek gaat worden, binnenkort wordt ze gedoopt. Die
mededeling is niet zomaar een nieuwtje van iemand die stopt met haar verhaaltjes op
internet maar heeft veel volgers van die verhalen toch ook in verwarring gebracht. Zou
God dan toch bestaan ?

In de loop van de -inmiddels vierentwintig- jaren dat ik priester ben heb ik in mijn
parochies enkele malen bekeringen meegemaakt van mensen die aanvankelijk ongelovig
waren, van God en de Kerk niets moesten weten. En ineens, door een gebeurtenis of een
ontmoeting met een andere christen keren ze om en gaan met en uit God leven.
Regelmatig hoor ik in gesprekken dat vaders en moeders, grootvaders en grootmoeders
hun pijn uitspreken dat ze bij hun kinderen en kleinkinderen zo weinig gelovige praktijk
zien. Sommigen vragen zich zelfs af of ze iets verkeerd gedaan hebben en wat ze nog
moeten doen. Ik antwoord ze meestal dat het enige wat ze kunnen doen is zelf vanuit de
vriendschap met God blijven leven en voor hen blijven bidden. Eens kinderen volwassen
zijn, moet je ze loslaten met wat je ze hebt voorgeleefd, ook op gelovig gebied. Blijf zelf
getuigen en misschien zal dat wat je eens bij hen hebt gezaaid gaan groeien. Ik geloof
ook dat God naar elke mens enkele keren in het leven heel duidelijk Zijn Hand uitsteekt
en laat voelen: Ik ben er echt ! Die Leah Lebresco heeft dat duidelijk in haar leven
meegemaakt. Veel mensen maken dat vroeg of laat mee. Al kost het God soms heel wat
inspanningen eer de deur van een hart voor Hem opengaat.

In 2010 sprak Paus Benedictus in een interview ook over het bestaan van God. De
volgende passage vind ik zelf heel treffend: “Veel mensen leven tegenwoordig volgens
het praktisch atheisme. Misschien is er wel iets of iemand, denken ze, die in een
onheuglijk verleden de wereld ooit een zetje heeft gegeven, maar daar hebben wij niets
meer mee te maken. Als die houding gemeengoed wordt, dan zijn er voor de vrijheid
geen criteria meer, dan is alles mogelijk en geoorloofd. Daarom is het ook zo belangrijk
dat de Godsvraag weer een centrale plaats krijgt. Het gaat niet om een willekeurige God,
maar een God die ons kent, ons aanspreekt en iets met ons van doen heeft - en die dan
ook onze Rechter is.” (Interviewboek “ Licht van de wereld’ door P. Seewald, Adveniat,
2010)
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Liturgische kalender

Zaterdag 8 september, Maria Geboorte,

18.30 uur: H.Mis mmv. Muniora-koor; let Jacobs-Strijbos als Zeswekendienst; Pierre
Tummers (St.); Wil Voots en 00. Schurgers-Claessen als jaardienst en zoon Twan; Dien
van de Berg-Paas (off.); Jan Mertens (vw. verj.dag); Toos Janssen-Kollee (vw. K.B.0).

Zondag 9 september, Drieéntwintigste zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; 00. Meijs-Heunen en overl. Familie.

10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans; Zef Ronkaars als jaardienst; 00. Ronkaars-Feron;
00. Jeu en Stientje Godschalk-Janssen.

Maandag 10 september, H. Nicolaas van Tolentijn,

07.30 uur: vertrek Bedevaartgangers naar Kevelaer vanaf de kerk.

18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Albert Veltrop (off.9); 0O. Krijgsman, Heijnen en
Renaers; Lenie Schurgers-Dresen (off.4); Leny van Bergen-Ophoff (15); Harry van de
Wal, echtgenote Trui en kinderen; Willy Prudon-Janssen (buurt1).

Dinsdag 11 september, Z. Petrus van Alcantara,
08.30 uur: H.Mis; Martha Beerens-van Laarhoven.

Woensdag 12 september, Allerheiligste Naam van de H. Maagd Maria,
08.30 uur: H.Mis; Christ Schreuder.

Donderdag 13 september, H. Johannes Chrysostomus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 14 september, Feest van Kruisverheffing,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Hans Poelen.

Zaterdag 15 september, O.L.Vrouw van Smarten,

18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; 00. Leo en Anneke Hamers-Kurvers en overl.
Familie; Bert van Wissen; 00. Schmeits-Schols; Jan Brands als jaardienst; May Honneff;
Thei Honneff als jaardienst; 00. Honneff-Schols; Alice Latten (off.5); Math Bormans
(off.).

Zondag 16 september, Vierentwintigste zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: H.Mis met samenzang; Echtpaar Jan en Maria Moison-Brouns (St.); Frans
Dols; Annie Rouschop-Pennings.

Maandag 17 september, H. Lambertus,

18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jan Grothues (off.); Leny van Bergen-Ophoff
(16); Dien van de Berg-Paas (off.); Wil Koke als jaardienst; 00. Hustinx-van Galen; 0O.
Koke-Linde en kinderen.

Dinsdag 18 september, H. Jozef van Cupertino,
08.30 uur: H.Mis; Bijz. Intentie uit dankbaarheid.



Woensdag 19 september, H. Januarius,
18.00 uur: H.Mis; vanwege seniorenavond K.B.O.

Donderdag 20 september, H. Eustachius,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 21 september, H. Mattheus, apostel,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Theo Hooijen.

Zaterdag 22 september, H.H. Mauritius, Exuperius en Candidus,

18.30 uur: H.Mis; 00. Gerard Luijten en Louise Wagemans als jaardienst (St.); Echtpaar
Winand en Anna Neis-Willems (St.); 00. Kurvers-Schmeits; Math en Tiny Spijkers; let
Jacobs-Strijbos (vw. K.B.O.)

Zondag 23 september, Vijfentwintigste zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans; Piet Coolen (St.); Hubert Jozef Hundscheid als
jaardienst.

Maandag 24 september, H. Pater Pio,

18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Leny van Bergen-Ophoff (17); Marianne
Schillings-van Duinen als jaardienst; 00. Lemmens-Delahaye en schoonzoons; Frans
Maassen als jaardienst; Jaardienst Huub Cremers; 0.0. Cremers-Willems; 00. Maassen-
Lemmens.

Dinsdag 25 september,
08.30 uur: H.Mis; Luc van den Boomen.

Woensdag 26 september, H.H. Cosmas en Damianus,
08.30 uur: H.Mis; Dora van Luijk-Verhuizen.

Donderdag 27 september, H. Vincentius a Paulo,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 28 september, H. Wenceslaus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Jan Hendriks.

Zaterdag 29 september, H.H. Aartsengelen Micaél, Gabriél en Rafaél,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; 00. Hermes-Geurts; May Honneff (buurt 3); Dien van
de Berg-Paas.

Overleden

1 augustus: Mevr. Ida (Iet) Jacobs-Strijbos (Meishagerstraat/Kloostertuin Ophoven) 80
jaar.

27 augustus: Mevr. Anna Maria Arnoldina (Annie) Spijkers-Geurts (Marijkestraat) 70
jaar.

Mogen zij rusten in vrede.



Kerkbijdrage

We waren vroeg dit jaar met de actie voor de Kerkbijdrage. Wij danken allen die hun
jaarlijkse bijdrage reeds doneerden. Mocht U het vergeten zijn, of was het voor Uw doen
wat te vroeg in het jaar, misschien is er dan nu een gelegenheid -nu de vakantie voorbij
is- Uw parochie te steunen. De financiéle situatie van de parochie is namelijk van dien
aard dat elke maand alles aan collecte en offerblokken bijeengeschraapt moet worden
om de salarissen, sociale lasten en verzekeringen iiberhaupt (nog) te kiinnen betalen.
We moeten ons in dat kader serieus de vraag stellen hoe lang we dat nog zullen kunnen
volhouden!! Uw bijdrage - en dat mag ook best een extra gift zijn ter aanvulling- kan
middels de U indertijd aangereikte acceptgiro, of direct op het banknummer van het
kerkbestuur: RABO 1350.00.068.

Ook kunt U middels een notariéle acte een schenking voor 5 jaar vastleggen, hetgeen
belastingtechnisch interessant zou kunnen zijn. Info hierover kan de secretaris Dhr. P.
Wijshoff U verstrekken (telefoon s’ avonds: 046.452.51.49)

Natuurlijk zou U ook eens kunnen overwegen de parochie via Uw testament met een
Legaat of Onroerend Goed te gedenken. Schenkingen per testament aan de Kerk zijn
namelijk vrijgesteld van de zgn. Erfbelasting (Successie).

Kinderwoorddienst

Op zondag 30 september zal Daniélle Lemmens weer starten met de woorddienst voor
de kinderen, tijdens de mis van zondag 10.00 uur. Alle kinderen zijn welkom. Bijzonder
willen wij dit onder de aandacht brengen van die gezinnen, die aangegeven hebben in dit
schooljaar hun kind de Eerste H. Communie te laten doen!

Misdienaars / Acolieten

Zaterdag 8 september:

18.30 uur: Nigel Heinle, Tycho Larue.
Zondag 9 september:

08.30 uur - -

10.00 uur: Joran Vaessen, Bas en Luc Storms
Zaterdag 15 september:

18.30 uur: 3 Joran Vaessen, Bas en Luc Storms
Zondag 16 september:

08.30 uur: - -

10.00 uur: Mark Trompetter, Max Jiitten.
Zaterdag 22 september:

18.30 uur: Lucas Schmeits.

Zondag 23 september:

08.30 uur - -

10.00 uur: Mark Trompetter.

Zaterdag 29 september:

18.30 uur: Tycho Larue.



