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In Memoriam 
In zijn parochie te Hülzweiler in Duitsland overleed op 9 september 

de Munstergeleense Priesterzoon Hub A. G. H.  Otten, 
in de leeftijd van 80 jaar, in het 54e jaar van zijn Priesterschap.  

Wij vierden als gemeenschap in 2001 hier met hem zijn Gouden Priesterfeest.  
Bij die gelegenheid schreef hijzelf een artikel, waarin hij dankbaar terugkijkt op zijn priesterleven.  

Ter nagedachtenis laten we zijn woorden nogmaals tot ons doordringen: 
 
 
“Op deze feestdag denk ik in dankbaarheid aan onze toenmalige pastoor Bernegau terug. Toen ik zes 
jaar was, diende ik al de mis bij hem. Op een dag begon hij de prefatie te zingen en ik zong mee, hij 
keek om en zei: “nee, nee, Hub. Toen we weer in de sacristie waren zei hij: “Je mag de prefatie nog 
niet meezingen, hiermee moet je wachten tot je priester bent”. Hij wees me de weg die ik kon gaan. 
Aan hem heb ik het op de eerste plaats te danken dat ik priester ben geworden. Met hem kon ik over 
mijn zorgen en plannen praten. Mijn ouders wisten nog niets van mijn wensen. Ook hen wil ik 
vandaag in liefde gedenken: Maria Hamers en Fons Otten. Ik was hun derde kind en ik heb nog acht 
zussen en broers. 
Op een dag kwam pater Albertus –passionist- bij ons thuis om over de intrede in het internaat van 
mijn jongere broer Piet te praten. Toen kwam mijn wens aan het licht. Na een kort gesprek met 
pastoor Bernegau kwam hij terug en zei: “Na wat ik gehoord heb van pastoor Bernegau, wil de 
oudere broer Hubert ook priester worden”. Zo ging ik op de eerste plaats naar het internaat van de 
Passionisten in Haastrecht. Daar studeerde ik 7 jaar, daarna ging ik nog naar Maria Hoop in het 
noviciaat. In Mook volgde ik mijn opleiding tot priester. Aldaar werd ik op 27-jarige leeftijd op 29 
april 1951 tot priester gewijd. Ik wilde naar de missie in Borneo. Mijn “meerderen” echter hadden 
andere plannen met mij. Ik moest in Nederland blijven en zo geschiedde. 
Ik reisde door het land, hield jeugd-en volwassenen-geloofsbijeenkomsten, leidde 
missietentoonstellingen en hielp in de parochiezorg uit. 
Zodoende kwam ik in 1959 naar Duitsland, naar Hambüren, een diaspora gemeente met 13 dorpen en 
een mannen en vrouwengevangenis in Celle. Ik verving de pastoor die ziek was 4 maanden lang. Dit 
werk beviel mij zo goed, dat ik de overste van de orde vroeg naar Duitsland te mogen gaan. Op zijn 
advies nam ik contact op met de Bisschop van Trier, Dr. Bernhard Stein. Deze laatste nodigde mij uit 
voor een gesprek naar Trier te komen. Dit had tot gevolg dat ik in Daun in de Eifel als kapelaan kon 
beginnen. 
Na drie maanden werd ik benoemd tot kapelaan in Saarlouis. Daar heb ik drie jaar gewerkt. Toen 
werd ik benoemd tot pastoor in Ringuscheid in de Eifel. Een parochie waartoe 1 kerk, 5 kapelletjes en 
8 dorpjes behoorden. In die tijd werd ik in de clerus van het Bisdom Trier opgenomen. De Bisschop 
van Trier wilde dit zo. In 1971 kreeg ik de parochie Ammeldingen er nog bij. Daartoe behoorden 1 
kerk en 6 dorpjes. 
Op 24 februari 1974 kreeg ik in Trier mijn eerste hartinfarct. Ik lag toen drie maanden in het 
ziekenhuis. Op Paaszondag kreeg ik daar mijn tweede hartinfarct. De artsen haalden mij met veel 
moeite terug in het leven… 
…Mijn genezing verliep niet erg voorspoedig. Toch vierde ik twee jaar later, in augustus 1976 mijn 
zilveren priesterjubileum in de parochiekerk van Ammeldingen. Niemand had toen gedacht dat ik ooit 
nog mijn50-jarig priesterjubileum zou vieren. Toen ik in 1978 nog twee keer een hartinfarct kreeg 
dacht echt iedereen dat het met mij afgelopen was. In het ziekenhuis in Neuerburg zei men: “Hij doet 
geen heilige Missen meer in Ammeldingen”. Ze moesten eens weten! Want God wilde het anders. Mijn 
huisarts wist een goede therapie voor mij en twee jaar later was ik weer volledig hersteld. Ik kon weer 
in mijn parochie gaan werken. De mensen daar zeiden dat er een wonder gebeurd was. En zo gaat het 
tot op heden. 
In de herfst van 1984 ging ik terug naar het Saarland, naar de dorpjes Gerlfanen, Biringen, Oberesch, 
Mondorf en Silwingen. … 
Zes jaar werkte ik in deze dorpjes, daarna ging ik met pensioen, met emeritaat. Van uitrusten is nog 
niet veel terechtgekomen. Ik help mijn naburige collegae uit, zodat zij op vakantie kunnen gaan. Ook 
werk ik graag in mijn grote tuin; zo zorg ik dat wij het hele jaar door salade en verse groenten en fruit 
uit eigen tuin kunnen eten. Mijn bloementuin is mijn lust en mijn leven, met name de Dahlia’s. 



Zo verliep mijn leven tot nu toe. God was mijn herder. Nu ben ik bijna 77 jaar oud en vier ik mijn 
Gouden Priesterfeest in mijn geboortedorp Munstergeleen. Met de Psalmist wil ik bidden: 
“De Heer is mijn licht en mijn heil: voor wie zou ik vrezen?  De Heer is de schuts van mijn leven: voor 
wie zou ik bang zijn?” 
 
In Paradisum deducant te Angeli, mogen de Engelen hem ten Paradijze geleiden en 
moge Hub nu na dit rijke leven door de Heer van alle Leven -die hij trouw probeerde te dienen- 
beloond worden met de Hemelse Heerlijkheid.  
Wij dragen zondag 7 november de Hoogmis mede voor zijn zielerust op.  
Aanwezig zullen zijn de familie en zijn huishoudster en enkele vrienden uit Duitsland. 
 
 
 
Liturgische kalender 
Zondag 7 november, Hoogfeest van St. Willibrord, 
09.00 uur: H. Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Priesterzoon Huub Otten; OO. Schmeits-
Schols; Piet Cremers; Gerda Boreas-Janssen als jaardienst; Rie Nacken als jaardienst; Pierre Hoofs; 
Leon Prevoo als eerste jaardienst; Truus Keulers-Kleuskens en zoon Ruud als jaardienst; Frans 
Maassen als Zeswekendienst; Martin Schurgers; Billa Dols-Nijsten; Wil Meuffels. 
 
Maandag 8 november, Z. Johannes Duns Scotus 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Harrie Ronkaars; Ewald Slawetzki. 
 
Dinsdag 9 november, Kerkwijding St. Jan van Lateranen, 
08.30 uur: H.Mis; Miep Bosch. 
 
Woensdag 10 november, H. Paus Leo I, 
08.30 uur: H.Mis; Jo van der Aalst. 
 
Donderdag 11 november, H. Martinus van Tours, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties. 
 
Vrijdag 12 november, H. Josafat, bisschop, 
08.30 uur: H.Mis; Jo Tagage. 
 
Zaterdag 13 november, 
18.30 uur: H.Mis mmv. Muniora-koor b.g.v. hun St. Caeciliafeest; OO. Kubben Boyens (St.); Mevr 
Sjet Klaassen-Stijnen (vw. K.B.O); Dhr. Piet Keulen (vw. K.B.O.); Dhr. Frans Oberdorf (vw. K.B.O.; 
Wilma Nieskens-Stevens als Zeswekendienst; Theo Damoiseaux als jaardienst; Peter Kuppen als 
jaardienst. 
 
 
Zondag 14 november, Drieendertigste zondag door het jaar, 
09.00 uur: H.Mis; O. Fam. Van Rijn-Penners; OO. Kurvers-Schols en zonen Jeu, Joke en Martin. 
10.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Voots-Peters en zoon Theo (St.); OO. 
Jetten-Paulssen (St.); Z.E.H. Pastoor Eduard Hoenen en familie; Ans Bruikman-Fox; Gerrit Wagelaar 
als jaardienst en Nelly Wagelaar-Brouns; Billa Dols-Nijsten (buurt 1). 
13.30 uur: H. Doopsel van Sterre van Klaveren. 
 
Maandag 15 november, H. Albertus de Grote, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Jan Hermens; Math Keulen; Fien Souren-Vanthoor. 
 
Dinsdag 16 november, H. Gertrudis, 
08.30 uur: H.Mis; Harrie van der Linden. 
 
Woensdag 17 november, H. Elisabeth van Hongarije, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
 
Donderdag 18 november, Kerkwijding Basilieken St. Petrus en Paulus, 



18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties. 
 
Vrijdag 19 november, 
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (vB). 
 
Zaterdag 20 november, H. Edmundus, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig b.g.v. St. Caeciliafeest kerkelijk zangkoor; voor levende en 
overleden leden kerkelijk zangkoor St. Cecilia; OO. Damoiseaux-Hamers en overl. Fam.; Lerôn 
Wennekes als jaardienst; OO. Gerard Donners en Johanna Hemmelberg als jaardienst (St.); OO. 
Christiaan Donners en Maria Ehlen en zoon Frans als jaardienst (St.); OO. Lemmens-Collard als 
jaardienst (St.); OO. Köhlen-Janssen als jaardienst (St.); Maria Agnes den Dekker-Limpens als 
jaardienst (St.); Frans Donners als jaardienst (St.); Wil Voots en OO. Schurgers-Claessen; Sophie 
Kusters-Dols; Piet Bevers; Mia Bleeser-Paas; Ivo Spijkers; Frans Maassen; Billa Dols-Nijsten als 
Zeswekendienst; Theodorus Dols als jaardienst (St.); Lies Cremers als jaardienst; Cor Cramer en 
dochter Mia. 
 
 
Zondag 21 november, Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal, 
09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.30 uur: Hoogmis, opgeluisterd door Zanglust uit Geleen; Voor levende en overleden leden van 
Zanglust; Z.E.H. Pastoor Willem Mullenders als jaardienst (St.); Martin de Bruijni; Jaack Henssen. 
 
Maandag 22 november, H. Caecilia, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties. 
 
Dinsdag 23 november, H. Paus Clemens I, 
08.30 uur: H.Mis; Willem Beerens. 
 
Woensdag 24 november, H.H. Andreas Dung Lac en gezellen, 
08.30 uur: H.Mis; Piet Klijn. 
 
Donderdag 25 november, H. Catharina van Alexandrië, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties. 
 
Vrijdag 26 november,  
08.30 uur: H.Mis; voor roepingen tot het H. Priesterschap. 
 
Zaterdag 27 november, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Andreas van Diessen; OO. Hoogma-Damoiseaux; Piet Bevers, 
Harie en Roël, overl. ouders en familie; Frans Maassen (buurt 2). 
 
 
Overleden 
1 oktober: Mevr. Wilhelmina Maria (Wilma) Nieskens-Stevens, 40 jaar (Foniëlsweg) 
3 oktober: Mevr. Anna Leonardina (Anneke) Schluck-Dormans, 89 jaar (Windraak) 
14 oktober: Mevr. Maria Sibilla (Billa) Dols-Nijsten (St.Jan/Groenstraat) 
Mogen zij rusten in vrede. 
 
H. Doopsel: 
14 november: Sterre van Klaveren (Panovenstraat) 
 
Kerkbijdrage 
Het jaar loopt langzaam ten einde. Voor de zomervakantie kreeg U een uitnodiging om deel te nemen 
aan de Kerkbijdrage voor 2004. Velen reageerden positief, waarvoor onze hartelijke dank! Mocht U 
het vergeten zijn, of indien U nog een extra steuntje wilt geven , dan zijn wij zeer erkentelijk voor Uw 
bijdrage! 
U kunt het overboeken o.v.v.” Kerkbijdrage 2004”  of “Gift renovatiefonds” op de bankrekening van 
de parochie: Rabo: 1350.00.068 
Dank voor alle steun! 



 
Misdienaars/Acolieten 
Zondag 7 november: 
09.00 uur: Rens Verhaegh, Chris Verheugd. 
10.30 uur: Mark Trompetter, Carlo Hensgens, Michel Beuken 
Zaterdag 13 november: 
18.30 uur: Taylor Berkmans, Loran Evers. 
Zondag 14 november: 
09.00 uur: Bert Hundscheid, Huub Widdershoven 
10.30 uur: Mike Frijns, Tom Frijns, Wim Goode, Marc Sollet. 
Zaterdag 20 november: 
18.30 uur: Robert Dormans, Frank Dormans, Maarten Bevers 
Zondag 21 november: 
09.00 uur: Loran Evers, Marc Sollet 
10.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Bert Hundscheid 
Zaterdag 27 november: 
18.30 uur: Maarten Bevers, Rens Verhaegh 
 

Website 
De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws kunt 
vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten. Sommige delen zijn 
echter nog in aanbouw. Onlangs werd toegevoegd een aantal foto’s van historisch Munstergeleen, 
alsmede ook de aangevangen dakrenovatie activiteiten U kunt een kijkje nemen op: www.sint-
pancratius.nl Welkom! 
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 voor 
weekdagen en  €. 12,50 voor zaterdag en zondag. 
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