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De Heilige Blasius en de Blasiuszegen

leder jaar op drie februari viert de Kerk de heilige Blasius. Hij is een van die ontelbare
menigte van mannen en vrouwen die in de loop der eeuwen als martelaar zijn gestorven
omdat zij in Jezus Christus geloofden. Heel veel weten we niet van die heilige Blasius.

Overleveringen zeggen dat hij een arts was die tot bisschop van de Armeense stad
Sebaste werd gekozen. Onder de christenvervolgingen van keizer Licinius leefde hij
ondergedoken in de bossen. Men zegt dat hij daar in vrede leefde met de wilde dieren, ze
kwamen hem zelfs opzoeken om zich door hem te laten genezen. Hij werd bij toeval
gevangen genomen, Romeinse soldaten waren op zoek naar wilde dieren voor hun
circusspelen en ontdekten dus bij toeval de schuilplaats van Blasius. Men probeerde
hem van het christelijke geloof af te brengen door allerlei folteringen. Hij werd met
wolkammen gefolterd en daarna onthoofd. Dat zou gebeurd zijn in het jaar 316.

Blasius is dus een van die ontelbaren die in de geschiedenis hun leven hebben gegeven
omdat ze in Jezus Christus geloofden, omdat ze ook in de moeilijkste omstandigheden
vanuit een levende relatie met Hem christen bleven in woord en daad. Ook hij
vertrouwde op dat woord van Jezus: “leder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de
mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen
tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de Hemel is.”
(Mattetis 10,32-33)

Vanouds wordt de heilige aangeroepen door mensen met keelaandoeningen. Dat gaat
terug op een verhaal dat op een moment een wanhopige moeder met haar kind in de
armen bij de heilige Blasius kwam. Het zoontje dreigde te verstikken want er was een
visgraat in de keel blijven steken. Onder tranen smeekte ze Blasius om hulp. Blasius
legde het kind de handen op en sprak een gebed uit dat het kind gered mocht worden en
zo gebeurde het. Als herinnering aan dat verhaal en vertrouwend op de voorspraak van
de heilige Blasius bij de Heer wordt in veel parochies op drie februari de Blasiuszegen

gegeven.

Op een bijzondere manier wordt een zegen uitgesproken door de priester of de diaken.
Hij spreekt die zegen uit met twee kaarsen die daags voordien op twee februari, op het
feest van Lichtmis, de Opdracht van de Heer, gezegend zijn. Die twee kaarsen worden in
de vorm van een Andreaskruis tegen de hals van de gelovige gehouden en daarbij wordt
gebeden: "Op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, bevrijde God u
van keelziekten en alle andere kwaad. In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. Amen." U kunt de Blasiuszegen ontvangen op 2 februari aansluitend aan de H.Mis
van 16.00 uur en 3 februari na de missen van 08.30 uur en 10.00 uur.



Liturgische Kalender

Zondag 3 februari, Vierde Zondag door het jaar, H. Blasius,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. (na H.Mis
Blasiuszegen)

10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; 00. Kneepkens-Voots en
kinderen (St.); Jan Voots en overl. familie. (na H.Mis Blasiuszegen).

Maandag 4 februari, H. Johanna van Valois,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen
Pierre, Frits en Thé, dochter Miet, Eddy Beurskens, Jan Dautzemberg, Betty Rutten.

Dinsdag 5 februari, H. Agatha,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br.); Ger Mesters.

Woensdag 6 februari, H.H. Paulus Miki en gezellen,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br.); Pierre Moonen.

Donderdag 7 februari, Z. Paus Pius IX,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 8 februari, H. Hieronymus Emiliani,
08.30 uur: geen H.Mis.

Zaterdag 9 februari, H. Apollonia,
16.00 uur: H.Mis met samenzang; Winand Claessens als jaardienst.

Zondag 10 februari, Vijfde Zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: H.Mis; Sef en Dorien Benders-Rouschop en dochter Thea als jaardienst (St.);
Willy Bartholomeiis-Vaessen.

Maandag 11 februari, 0.L.Vrouw van Lourdes,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Dinsdag 12 februari, H. Benedictus van Aniane,
08.30 uur: geen H.Mis.

Woensdag 13 februari, Z. Christina Camozzi,
08.30 uur: geen H.Mis.

Donderdag 14 februari, H.H. Cyrillus en Methodius,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 15 februari, H. Claudius La Colombiere,
08.30 uur: geen H.Mis.

Zaterdag 16 februari, Z. Nicolaus Paglia,
16.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig; voor 'n bijz. intentie (Br.);

Zondag 17 februari, Zesde Zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.



10.00 uur: H.Mis;, kinderwoordienst; voor 'n bijz. intentie (Br.);

Maandag 18 februari, Z. Johannes van Fiesole,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Truus Theelen-Waterreus.

Dinsdag 19 februari, Z. Jozef Zaptata,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br.); Jacques Cox.

Woensdag 20 februari, H. Serapion,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br.); Ansbertus van Dongen.

Donderdag 21 februari, H. Petrus Damiani,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 22 februari, St. Petrus’ Stoel,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor 'n bijz. intentie (Br.); Jan Peijnenburg.

Zaterdag 23 februari, H. Polycarpus,
16.00 uur: H.Mis met samenzang; Eugéne Fleischeuer.
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PAROCHIE KAN NIET ZONDER BIJDRAGE VAN PAROCHIANEN

“Meneer pastoor, het was een mooie mis.” Dat zei iemand na afloop van een van de
kerstvieringen. “Het koor zong zo mooi. Het altaar was mooi versierd. En van uw preek
heb ik deze keer echt iets opgestoken.” Pastoors horen bescheiden te zijn, maar zo'n
compliment doet toch goed.

Maar....zouden alle kerkbezoekers die op weg naar huis denken: “Het was vandaag echt
een mooie viering,” er ook wel eens bij stilstaan dat dit niet vanzelf gaat? Dat de pastoor
uren werk heeft aan het schrijven van de preek, dat er bloemen gekocht moeten worden
om het altaar te versieren, dat de dirigent en organist van het koor geen vrijwilliger is,
maar betaald moeten worden, dat het koor een jaarlijkse subsidie krijgt voor hun
Caeciliafeest, dat de oliestook 27 liter per uur nodig heeft, dat er wekelijks wel iets stuk
gaat wat gerepareerd moet worden, etc. etc.

Als kerk zijn we graag gastvrij. ledereen is welkom. De deur staat altijd open. Maar de
olie voor de verwarming moet vooraf; en aan het einde van de maand moeten de
energiekosten wel betaald worden. Net als ieder huishouden heeft ook de parochie
rekeningen die voldaan moeten worden. Dat kan alleen maar als zoveel mogelijk
parochianen meebetalen. De kerk leeft van wat u als parochiaan wilt geven. Het is een
vrijwillige bijdrage. Niets is verplicht, maar zonder uw steun kan de parochie haar werk
niet blijven doen. Steun ons een maak jaarlijks -of desgewenst maandelijks- een bijdrage
over naar rekeningnummer: NL77 RABO 01350.00.068 t.n.v. Parochie Sint Pancratius

o.v.v.: Kerkbijdrage
Zodat jouw kerk kan Actie L

geven aan anderen. Kerkbalans
2019

Overleden

17 januari,
Mevr. Hendrina Maria (Rien) Arts-Willems, 90 jaar (Julianalaan)
Moge zij rusten in vrede!



Oud brood

Blijft nog steeds welkom voor de schapen! U kunt het deponeren in de ton bij de deur
van de sacristie. Wilt U in deze winterperiode géén groenteafval e.d. over het hek aan de
Steegstraat werpen a.u.b. De schapen komen daar niet totdat de hele weide weer vol
gras staat!

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 -12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage
voor H.H. Missen is: €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en €. 15,00 voor
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen!)

Misdienaars / Acolieten

Zaterdag 2 februari,

16.00 uur: Robin Dubois,

Zondag 3 februari,

10.00 uur: Mark Trompetter, Cyam Wemmers.
Zaterdag 16 februari,

16.00 uur: Kean en Ravi In 't Panhuis.



