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Hoogfeest van Maria Boodschap

Een van de meest geschilderde taferelen uit het evangelie is ongetwijfeld de boodschap
van de engel Gabriel aan Maria. Die boodschap van de engel Gabriel was niet zomaar
iets. De engel Gabriel bracht aan Maria de boodschap dat God haar uitverkoren had om
de moeder van Zijn Zoon te worden. God zal mens worden. Dit grootste heilsgebeuren
aller tijden wordt aangekondigd aan het eenvoudige meisje Maria. We vieren die
gebeurtenis in de Kerk normaal ieder jaar op 25 maart, een logische datum omdat het 9
maanden voor Kerstmis is, het geboortefeest van Jezus. Dit jaar echter viel 25 maart op
Palmzondag, en is het, omwille van de Goede Week en het Paasoktaaf die liturgisch op
alles voorrang hebben, verschoven naar de eerste “vrije” dag daarna, maandag 9 april !
In het eerste hoofdstuk van het Lucasevangelie wordt ons die gebeurtenis verteld:

“In de zesde maand werd de engel Gabriél van Godswege gezonden naar een stad in
Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het
huis van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak:
'Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!' Zij schrok van dat woord en vroeg zich af,
wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: 'Vrees niet Maria, want
gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld
brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste
genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij
zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit
een einde komen.' Maria echter sprak tot de engel: 'Hoe zal dit geschieden, daar ik geen
gemeenschap heb met een man?' Hierop gaf de engel haar ten antwoord: 'De heilige
Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom
ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet, dat
zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en,
ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets
onmogelijk." Nu zei Maria: 'Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw
woord.' En de engel ging van haar heen.”

Niet alleen op 25 maart maar elke dag gedenkt de Kerk deze bijzondere gebeurtenis.
Bijna elke kerk luidt een van de klokken ’s middags rond 12 uur en in onze kerk 7 uur’s
morgens en 7 uur ’s avonds voor het angelusgebed. Het luiden van de klok op die
tijdstippen wil de gelovigen laten denken aan dat evangelieverhaal dat ons spreekt over
de menswording, God is mens geworden in Jezus Christus. Op de eerste bladzijden van de
Bijbel lezen we dat door de zondeval van de eerste mensen de vriendschap tussen God en
mens verbroken werd, de Hemelpoort was gesloten, de mens was overgeleverd aan zonde
en dood. Maar onze God van liefde heeft de mensheid niet aan haar lot overgelaten. In de
menswording van Zijn Zoon heeft God laten zien hoeveel Hij van de mensen houdt. Jezus
Christus zal de vriendschap tussen God en mens herstellen, de Hemelpoort zal geopend
worden en de zonde en de dood zullen niet meer het laatste woord hebben. Daar mogen
we dikwijls dankbaar aan denken. Met die boodschap van de Engel aan Maria zoals we dat
hoorden in het evangelie heeft dat een aanvang genomen.

Bij het luiden van die klok wordt vanouds het angelusgebed gebeden. Een eenvoudig en
heel evangelisch gebed, drie zinnen uit het evangelie worden er gebeden. De eerste twee
verwijzen naar het evangelieverhaal van de boodschap van de Engel Gabriel aan Maria: “De
Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt; en zij heeft ontvangen van de Heilige
Geest.” En “Zie de dienstmaagd des Heren mij geschiede naar uw woord”. De derde zin in
het gebed is een zin uit het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie, vers 14: “En het
Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond”. Wat aangekondigd was door
de engel aan Maria, is werkelijkheid geworden, de volledige zin uit het evangelie vertelt



ons dat het Woord is mens geworden, dat Hij bij ons heeft gewoond, vol van goedheid en
waarheid, en dat wij zijn grootheid hebben gezien, de grootheid van de enige Zoon van
de Vader.

We bidden het Angelus:
De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U...
Zie de Dienstmaagd des Heren; Mij geschiede naar uw woord.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U...
En het Woord is vlees geworden; En Het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U...
Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de Boodschap van de Engel de menswording van
uw Zoon leren kennen. Wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij, door
Zijn Lijden en Kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de Verrijzenis. Door
dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

Liturgische Kalender

Zondag 8 april, Beloken Pasen,

08.30 uur: H.Mis; Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans-Cantor, Kinderwoorddienst; 0O. Alfons Chorus en
Herma Borgers als jaardienst (St.); Charles Halmans; Méne Smeets-Halmans; Pastoor
Wilhelmus Beenders.

Maandag 9 april, Hoogfeest van Maria Boodschap
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jan Hermens als jaardienst; OO. Janssen-
Schurgers.

Dinsdag 10 april, H. Macharius,
08.30 uur: Geen H.Mis.

Woensdag 11 april, H. Stanislaus,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br); Ludovicus van Tuijl.

Donderdag 12 april, H. Jozef Moscati,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 13 april, H. Martinus I, paus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor 'n bijz. intentie (Br); Aly van Luijk-van de Haterd.

Zaterdag 14 april, H. Lidwina van Schiedam,
18.30 uur: H.Mis; 00. Keulen-Pelzers en zoon Chretien (St.); 00. Lei Coumans en
Marieke Coumans-Keulers als jaardienst (St.); Jes Ubaghs-Dols en Math Ubaghs.

Zondag 15 april, Derde Zondag van Pasen,
08.30 uur: H.Mis; Willy Bartholomelis-Vaesen; Thé Schols (vw. verjaardag).
10.00 uur: H.Mis, Kinderwoorddienst; 00. Nacken-Beltgens als jaardienst.

Maandag 16 april, H. Benedictus Jozef Labre,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; 00. Hermes-Geurts.



Dinsdag 17 april, Z. Catharina Tekakwitha,
08.30 uur: geen H.Mis.
18.00 uur: H.Mis Antoniusnoveen 1, te Leyenbroek.

Woensdag 18 april, Z. Jozef Moreau,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br); Stefaan van Calster.

Donderdag 19 april, H. Geroldus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 20 april, H. Theodorus Trichinas,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor 'n bijz. intentie (Br); Harry Schrijen.

Zaterdag 21 april, H. Anselmus,
18.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans-Cantor; Wies Bonné-_Pelzers (vw. verj.dag off.);
Harry Gorissen (off.); Mia Hanckman-Nijsten; Jan Hamers; 00. Meijs-Heunen.

Zondag 22 april Vierde Zondag van Pasen,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis; Om roepingen tot het H. Priesterschap en Godgewijd leven.

Maandag 23 april, H. Georgius (Joris),
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jan Bok.

Dinsdag 24 april, H. Fidelis van Sigmaringen,
08.30 uur: geen H.Mis.
18.00 uur: H.Mis Antoniusnoveen 2, te Leyenbroek.

Woensdag 25 april, H. Marcus, evangelist,
08.30 uur: H.Mis; voor 'n bijz. intentie (Br); Dien van Schijndel-Pas.

Donderdag 26 april, H. Cletus, paus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 27 april, H. Petrus Canisius,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor 'n bijz. intentie (Br); Antoon van Tuijl; Anna van
Tuijl-van Gestel.

Zaterdag 28 april, H. Ludovicus Grignion de Montfort,
18.30 uur: H.Mis; OO. Leo en Netty Lemmens-Luijten (St.).
T S S o R B o

Overleden

1 maart: Pastoor Wilhelmus Beenders, 91 jaar te Roggel. Hij was van 1971 tot 1992
pastoor te Munstergeleen.

8 maart: Dhr. Willem Marie (Wil) Greten, 82 jaar (Burg. Pijlsstraat). Moge hij rusten in
vrede.

Vastenactie

Voor hen die het misschien tot op heden ontgaan is: de Vastenactie van dit jaar is
bestemd voor de St. Josephparochie te Santhipuram in het Indiase Bisdom Trivandrum,
om aldaar de luidinstallatie van de kerkklok te vernieuwen. (Zie ook Munstergelaener



no 16) Van harte bevelen wij het project in Uw milddadigheid aan, en verzekeren U dat
het totale bedrag ook direct voor dit project zal worden aangewend!

Helaas zijn er geen mogelijkheden om een huis-aan-huis collecte te verzorgen zoals we
dat jarenlang gewend waren. U kunt deelnemen middels de offerblok in de kerk, via
de brievenbus van de pastorie of 't best per bank overmaken op nummer
NL77RABO 01350.00.068 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Pancratius, onder vermelding van
Vastenactie 2018.

Misdienaars / Acolieten

Zondag 8 april,

10.00 uur: PH

Zaterdag 14 april:

18.30 uur: Beau Segers, Marie Penners.
Zondag 15 april,

10.00 uur: Sjoerd en Naud Middeldorp.
Zaterdag 21 april:

18.30 uur: Kean en Ravi In 't Panhuis.
Zondag 22 april:

10.00 uur: Robin Dubois.

Zaterdag 28 april:

18.30 uur: Mark Trompetter.

Oud brood

Blijft nog steeds welkom voor de schapen! En hartelijk dank voor alles wat U bracht, zo
wordt er niets verspild. U kunt het deponeren in de ton aan de sacristiedeur, of aan de
poort van de pastorie.

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 -12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage
voor H.H. Missen is: €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en €. 15,00 voor
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen!)



