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Doodgewerkt 
Mijn aandacht werd verleden week getrokken naar een krantenbericht over de 21 jarige 
Moritz Erhardt die zich doodgewerkt heeft. Drie dagen achter elkaar werkte hij tot zes 
uur ’s morgens omdat hij onder druk werd gezet door zijn werkgever. Volgens zijn 
vrienden werkte hij de laatste 2 weken zeker 8 maal de hele nacht door. Op de financiële 
markt in Londen schijnt dat helemaal geen uitzondering te zijn. Werkweken bestaan 
daar uit 100 uur en werknemers moeten 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar 
zijn. Zie: 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2690/Opmerkelijk/article/detail/3495872/2013/08
/21/Stagiair-bank-valt-dood-na-drie-dagen-zonder-slaap.dhtml 
Bij doopvoorbereiding sprak ik er over met enkele jong getrouwde stellen. Het verhaal 
uit de krant is natuurlijk een extreem voorbeeld maar toch hoorde ik van die jonge 
mensen hoe groot de druk kan zijn op het werk, winst en doelen die gehaald moeten 
worden, een nog grotere inzet die wordt verwacht van het personeel, de schrik die er 
dan inzit voor de gevolgen als die doelen niet worden gehaald. De druk bij onze jonge 
mensen is groot, niemand wil zijn werk verliezen want ze hebben een huis, een auto en 
zovele dingen waar veel geld voor nodig is. Alles heeft natuurlijk zijn prijs maar bij 
sommigen zie ik dat die prijs toch heel hoog is. Naast de vele werkuren is er nauwelijks 
tijd over voor het gezin, laat staan voor hobby’s of inzet voor de (kerk)gemeenschap. 
Kinderen die van ’s morgens 6.30 uur naar een kinderopvang moeten gebracht worden 
en waar men met grote moeite om 18.00 uur hen op kan halen, het is geen uitzondering. 
Het is geen oordeel maar een vaststelling. Alles heeft een prijs… Wanneer ik sommigen 
vraag hoelang ze dat kunnen uithouden, is het antwoord dikwijls dat er geen andere 
mogelijkheden zijn om de levensstandaard te behouden wat men nu heeft. De werkdruk 
en de druk om voldoende geld binnen te krijgen, zet ook een gezinsleven onder druk. Die 
druk zorgt niet zelden voor gezondheidsklachten, we kennen ondertussen allemaal het 
woordje “burn out”. Men zegt gemakkelijk dat men van werken niet dood gaat maar 
sommigen plegen toch wel flinke roofbouw op hun lichaam. En toch gaat men door want 
je hebt in het leven toch niets voor niets… 
Als je er voorzichtig eens iets van zegt dat een mens toch rust nodig heeft, krijgt men het 
antwoord dat het allemaal gemakkelijk praten is… Zegt Jezus daar nu ook iets over ? Ik 
moet dan denken aan het zesde hoofdstuk van het Marcusevangelie waar de leerlingen 
aan Jezus komen vertellen over al hun drukke bezigheden en over hun successen die ze 
behaald hebben. Hij zegt daarop niet dat ze maar vlug verder moeten doen maar Hij zegt 
hen: “Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat 
uit.” Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden ze zelfs geen tijd om 
te eten.” Mensen die heel hard werkten en geen tijd hadden om te eten, waren er dus in 
Jezus’ tijd ook al maar Hij zegt wel dat ze op tijd rust moeten nemen en moeten eten. Op 
de eerste bladzijden van de Heilige Schrift, waar ons verteld wordt over de schepping 
van de aarde lezen we dat God zes dagen werkte maar de zevende dag rustte Hij. Wij zijn 
geschapen naar Zijn Beeld en Gelijkenis. We moeten niet denken dat we nog meer 
kunnen dan God. Gun jezelf voldoende rust. Niemand heeft er wat aan dat familieleden 
en vrienden eens van jou kunnen zeggen: “Die heeft zich doodgewerkt”! 
 

Liturgische Kalender 
Zondag 29 september, Zesentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
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10.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door Fanfare Juliana; Uit dankbaarheid b.g.v. 105 
jaar Fanfare voor de zielerust van de overleden leden en om gemeenschapszin voor de 
levenden; OO. Fleischeuer-Daniëls (St.). 
 
Maandag 30 september, H. Hiëronymus,  
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Sjir Spiertz (off.). 
 
Dinsdag 1 oktober, H. Bavo, 
08.30 uur: H.Mis; Jeanne-Chantal Clec’h. 
 
Woensdag 2 oktober, H.H. Engelbewaarders, 
08.30 uur: H.Mis; Jan Hendriks. 
 
Donderdag 3 oktober, H. Theresia van Lisieux, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 4 oktober, H. Franciscus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Joseph Simons. 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 5 oktober, H. Apollinaris,  
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Keulen-Heijnen en Pierre Keulen als jaardienst 
(St.); Wil Hamers als jaardienst, Lies Hamers-Kurvers, Harry en Miep; Gusta Krutzen-
Frissen als jaardienst. 
 
 
Zondag 6 oktober, Zevenentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Cuijpers-Dols als jaardienst (St.); OO. Guus 
Dols en Barbara Widdershoven als jaardienst (St.); Zef Dols (off.); Harry Wintraecken; 
Bert en Ron Corrent als jaardienst; Sjaak Henssen; Echtpaar Frits Schols en Betty Rutten  
als jaardienst (St.0; OO. Neis-Jacobs en Mia Neis (St.); Jan Voots; OO. Dormans-
Lambrichts; Mia Dormans-Cals en dochter Annemie; Jos Dormans-van Stiphout; Eugene 
Wagemans; Sjir Spiertz (vw. K.B.O.); Lena Hamers-Schols (vw. K.B.O.). 
 
Maandag 7 oktober, O.L.Vrouw van de H. Rozenkrans, 
17.40 uur: Rozenkrans 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Bep Meijers-Dols (off.7). 
 
Dinsdag 8 oktober, H. Hugo van Genua, 
08.30 uur: H.Mis; Willem van Luijk. 
 
Woensdag 9 oktober, H. Dionysius, 
08.30 uur: H.Mis; Martinus Raaijmakers. 
 
Donderdag 10 oktober, H. Gereon van Keulen, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 11 oktober, H. Gummarus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Leonardus Kirkels. 
 
Zaterdag 12 oktober, H. Felix IV, paus, 



18.30 uur: H.Mis m.m.v. Gemengd Koor Chantez uit Oirsbeek; Sjir Spiertz als 
zeswekendienst; OO. Meijs-Heunen en overl. Familie; Jo Meulenberg (off.2); Huub Ritzen 
(off.). 
 
 
Zondag 13 oktober, Achtentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans; Frits Donners; Frans Dols; Dora Brands-Peeters 
(off.1). 
 
Maandag 14 oktober, H. Callistus I, paus,  
17.40 uur: Rozenkrans. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Hermes-Geurts; OO. Lemmens-Lahaye en 
schoonzoons. 
 
Dinsdag 15 oktober, H. Theresia van Avila,  
08.30 uur: H.Mis; Harry Kornips. 
 
Woensdag 16 oktober (Verjaardag Zaligverklaring Pater Karel 1988) 
07.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
07.30 uur: Wandelbidtocht langs wegkruisen in de omgeving. 
 
Donderdag 17 oktober, H. Ignatius van Antiochië, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 18 oktober, H. Lucas, evangelist, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Jet Gruijthuijzen-Bazelmans. 
 
Zaterdag 19 oktober, H. Paulus van het Kruis, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Math den Dekker als jaardienst (St.); Echtpaar 
Winand en Anna Neis-Willems als jaardienst (St.); Lia Smeets-Reijnders (off.9); OO. 
Schmeitz-Schols; Nettie Lemmens-Luijten (off.8); Matteo Vigliaroni (off.7); Hub Ritzen 
(off.8); OO. Leo en Anneke Hamers-Kurvers; Bert van Wissen; OO. Honneff-Schols, 
dochter May, zoon Martin en familie. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Wandel-Bidtocht t.e.v. de H. Pater Karel 
Woensdag 16 oktober is het 26 jaar geleden dat Pater Karel werd Zaligverklaard in 
1988. Op initiatief van destijds Kapelaan Kreuwels startte men op deze dag in 1989 een 
wandelbidtocht om te bidden voor de heiligverklaring. Dit keer zal deze tocht dus voor 
de 25e maal gelopen worden. We starten aan de Pater Karel Kapel met een H.Mis om 
7.00 uur, vervolgens lopen we de jaarlijkse Bidtocht door velden en langs veldkruisen, 
bij een aantal van deze veldkruisen zal een tientje van de rozenkrans worden gebeden. 
Wij bidden voor elkaars intenties. 
De wandeltocht zal zo ongeveer 7 km lang zijn, waarbij ergens op ¾  een koffiestop (op 
eigen kosten) zal worden ingelast. We eindigen in de parochiekerk met de verering van 
de Reliek van pater Karel. Welkom aan alle goede vereerders en lopers! 
 

Overleden 
9 september: Mevr. Clara Maria Lumens-Vijgen, 85 jaar (Munsterhof/Verz.huis 
Kollenberg)  
Moge zij rusten in vrede! 
 



Kerkbijdrage 
De “R” is weer in de maand, ’t is herfst en we gaan met rasse schreden richting winter, 
wat wederom een dure periode wordt vanwege de stook. Misschien toch nu een moment 
om nog eens te overwegen of U al aan de kerkbijdrage meedeed dit jaar ! U helpt toch 
ook mee ons kerkgebouw en geloofsgemeenschap in stand te houden? Dank-U-wel! 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 29 september: 
08.30 uur: - - 
10.00 uur: Nigel Heinle, Max Jütten. 
Zaterdag 5 oktober: 
18.30 uur: Mark Trompetter. 
Zondag 6 oktober: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Joran Vaessen, Robin Dubois. 
Zaterdag 12 oktober: 
18.30 uur: Bas Storms, Luc Storms. 
Zondag 13 oktober: 
08.30 uur: - -  
10.0 0 uur: Joran Vaessen, Nigel Heinle 
Zaterdag 19 oktober  
18.30 uur: Max Jütten, Sky Thiecke. 
 


