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Merkel geeft ons 'n tip....

Bij wie je ook komt dezer dagen, er wordt gesproken over het vluchtelingenprobleem.
Een opmerking die je dan ook dikwijls hoort is: “En bijna al die mensen hebben het
geloof van de islam, heel Europa wordt geislamiseerd”. Zo ook in de debatten rond de
beschouwingen van de Miljoenennota. Ik denk dat het inderdaad niet te ontkennen is
dat velen van die vluchtelingen geen christenen zijn. Onlangs maakten mensen die
opmerking ook naar de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ze stelden haar de vraag
hoe de Europese cultuur beschermd kon worden tegen de islamisering.

Daarop gaf ze het mooie antwoord:

“Laten we de moed hebben om te zeggen dat wij christen zijn”.

De bondskanselier vertelde dat angst een slechte raadgever is. Naar aanleiding van die
bange opmerking over de islamisering riep ze de christenen van haar land op om te
getuigen van hun levende band met de Heer Jezus Christus. Er zijn in Duitsland vijftig
miljoen mensen die gedoopt zijn, die christen zijn. Voor die vijftig miljoen christenen
had de bondskanselier nog een mooie oproep:

“Laten we er alsjeblieft een gewoonte van maken

weer eens naar de kerk te gaan,

of een beetje Bijbelvaster zijn.

En laten we er voor zorgen dat we nog kunnen uitleggen

wat een beeld in een kerk betekent.

Als we dan ook nog essays laten schrijven over de betekenis van Pinksteren,
dan is de kennis van het christelijke Avondland niet ver weg”.

Zie: http://www.refdag.nl/.../merkel_ga_eens_naar_de_kerk _en_wees._...

Net in de week waarin de bondskanselier haar uitspraken deed, hebben we in de tweede
lezing in de missen van vorig weekend een stukje uit de Jakobusbrief gelezen waarin we
hoorden: “Wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft als hij geen daden kan
laten zien ? Kan zo’n geloof hem soms redden ?” (Jakobus 2,14)

Geloven dat Jezus Christus voor jou aan het Kruis is gestorven en verrezen is en
daardoor je vriendschap geeft met God, vergeving van zonden en het Eeuwige Leven is
niet iets wat je voor jezelf kunt houden en wat geen gevolgen heeft voor je leven.
Geloven in Jezus Christus is geen theorie maar een levende relatie. Geloven in Jezus
Christus zal van jou een gelukkig en sterke mens maken, je zult daar op jouw beurt van
getuigen, dat zal zich ook uiten in een grote naastenliefde, met andere christenen zal
zich dat ook uiten in het samenkomen in de Eucharistie, je zult je door het lezen van de
Heilige Schrift steeds meer verdiepen in Wie Hij is. In plaats van bang te zijn van
vreemdelingen met een vreemd geloof, onmiddellijk te zeggen dat ze hier ook geen
moskeeén moeten komen bouwen, mogen de christenen van bij ons getuigen van hun
christelijke geloof.

Als ik constateer dat in heel wat parochies -en ook hier- er maar enkele tientallen
mensen wekelijks in de kerken zijn,

als ik constateer dat ik hier 20 jaar intensieve communievoorbereiding doe en dat van
tevoren nauwelijks en twee weken na het feest er geen kind meer te bespeuren valt,

als ik moet constateren dat het menselijk leven aan het prille begin en het kwetsbare
einde zomaar ongedaan gemaakt kan worden, als ik bij een televisiequiz zie hoe mensen
de meest gemakkelijke vragen over hun geloof niet meer kunnen beantwoorden en als ik
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in enquétes lees dat velen niet eens kunnen uitleggen wat Pasen en Pinksteren is, dan
denk ik dat de oproep van Angela Merkel terecht is!

Want: wat is onze christelijke identiteit dan nog ?

Van de 16 miljoen mensen in Nederland zijn er volgens de statistiek zo'n 9 miljoen
Christelijk gedoopt, dat is toch meer dan de helft! De Limburgse bevolking telt 1,2
miljoen mensen, daarvan is toch zo’'n 75% in naam christen, katholiek.

Waarom merken we daar zo weinig van ?

Een echt getuigenis als christen, dat verwacht de Heer van ons. We beluisteren dat in de
woorden van de Heer waar Hij zegt: “Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout
krachteloos wordt, waar moet je het dan mee zouten ? Het deugt alleen nog maar om
weggegooid en door de mensen vertrapt te worden”. (Mt. 5,13)

Ook in het laatste Bijbelboek, in de Openbaring van Johannes wordt dat duidelijk van
ons verwacht: “Ik ken uw daden; gij zijt noch koud noch heet.

Waart gij maar koud of heet! Omdat gij lauw zijt en noch heet noch koud, daarom zal ik u
uitbraken uit mijn mond”. (Apok. 3,15-16)

Laten wij ervoor zorgen dat ons dat niet ten deel valt!

En aan 6ns als christen is het of we over een aantal jaren onder de voet gelopen zullen
worden of niet!

Liturgische Kalender

Zondag 18 oktober, Negenentwintigste Zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: H.Mis met samenzang; Frits Donners; Frans Dols; Wim Paulus als eerste
jaardienst; Pater Pierre Kessels s.m.a..

Maandag 19 oktober, H. Paulus van het Kruis,

17.40 uur: Rozenkransgebed.

18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen
Pierre en Frits, dochter Miet en overl. familie; 00. Hermes-Geurts; Marianne Schillings-
van Duinen; 00. Lemmens-Lahaye en schoonzoons.

Dinsdag 20 oktober, H. Vitalis van Salzburg,
08.30 uur: H.Mis; Jo Reijnen.

Woensdag 21 oktober, Z. Keizer Karel von Habsburg,
08.30 uur: H.Mis; Mia Nijsten en 00. Nijsten-Bonenkamp en broer Jan.

Donderdag 22 oktober, H. Filippus van Marmara,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 23 oktober, H. Johannes van Capestrano,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Gerry Hackfoordt.

Zaterdag 24 oktober, H. Antonius-Maria Claret,
18.30 uur: H.Mis; voor bijz. intenties (HB).

Zondag 25 oktober, Dertigste Zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Piet Coolen (St.); Wil Larue
(vw. Buurt Overstraat).



Maandag 26 oktober, H.H. Lucianus en Marcianus,

17.40 uur: Rozenkransgebed.

18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; 00. Theelen-Waterreus; Minic Treuen (off.);
Pierre Schillings.

Dinsdag 27 oktober, H. Evaristus, paus,
08.30 uur: H.Mis; Luc van den Boomen.

Woensdag 28 oktober, H.H. Simon en Judas Thaddeus, apostelen,
08.30 uur: H.Mis; Willem en Dora van Luijk-Verhuijzen.

Donderdag 29 oktober, Z. Cajetanus Errico,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 30 oktober, H. Marcianus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Jean-Chantal Clec’h.

Zaterdag 31 oktober, H. Alfonsus Rodrigues,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; 00. Kurvers-Schmeits als jaardienst (St.); Mia Dols-
Hamers als Zeswekendienst.

Zondag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen,

08.30 uur: H.Mis; Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Leonardus Dols en Pauline
Wouters als jaardienst (St.); 00. Donners-Haarden (st.); O0. Boreas-Janssen als
jaardienst (St.); Harrie Ronkaars en Mia Keulers (St.); Piet Coolen als jaardienst (St.);
Emile Neis; Frans Dols; Nellie Engelen-Aarns; 00. Honneff-Schols, dochter May, zonen
Martin, Nico en overl. familie; 00. Jeu en Stientje Godschalk-Janssen als jaardienst.
15.00 uur: Plechtig Allerheiligen / Allerzielenlof met gedachtenis overledenen van
het afgelopen jaar en zegening van de graven/urnen op het kerkhof.

Maandag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen,

08.30 uur: Gelezen Requiemmis Ritus 1962.

09.00 uur: Gelezen Requiemmis Ritus 1962.

19.00 uur: Plechtig gezongen Requiemmis; Rose Palmen, Pater Pierre Kessels, voor de
overledenen van onze parochie van het voorbije jaar.

Dinsdag 3 november, H. Hubertus,
08.30 uur: H.Mis met zegening Hubertusbrood; Jos Simons

09.15 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden.

Woensdag 4 november, H. Carolus Borrometis,
08.30 uur: H.Mis; Martinus Raaijmakers.

Donderdag 5 november, H. Geraldus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 6 november, Alle heilige Verkondigers van het geloof in onze streken,
08.30 uur: Geen H.Mis.

Zaterdag 7 november, H. Willibrord,



18.30 uur: H.Mis met samenzang; Echtpaar Sjeng Bongaerts en Beth Schols als
jaardienst (St.); 00. Keulen-Pelzers en zoon Chretien (St.); Bianca Kikken-Heijs (off.); Jan
Hamers als jaardienst. 00. Meijs-Heunen.
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Overledenen

17 september: Mevr. Antonia Elisabeth Maria (Mia) Dols-Hamers, 92 jaar
(Lemborgh/Bernhardstraat).

23 september: Dhr. Henricus Joannes (Harrie) Heijnen, 85 jaar (Meister Jacobshof).
24 september: Dhr. Paul Peter Clara (Paul) Paes, 72 jaar (Beatrixstraat).

1 oktober: Dhr. Johannes Jacobus (Jo) Bos, 77 jaar (Peterstraat).

Verder overleed op 17 september:

de Munstergeleense Priesterzoon Pater Pierre Kessels. Hij werd geboren te
Munstergeleen op 6 februari 1927. Na zijn intrede bij de Sociéteit voor Afrikaanse
Missién werd hij op 16 juli 1953 tot priester gewijd. Vele jaren werkte hij als missionaris
in Ghana en na terugkeer verbleef hij in het klooster te Cadier en Keer.

Mogen zij rusten in vrede.

Allerheiligen Allerzielen

Deze feest- en gedenkdagen zullen als volgt gevierd worden:

Zondag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen:

08.30 uur: Leesmis.

10.00 uur: Plechtige Meerstemmig-gezongen Hoogmis.

15.00 uur: Plechtig Lof waarin de namen worden genoemd van de overledenen van
wie wij in 't voorbije jaar kerkelijk afscheid namen, aansluitend zegening van de
graven en urnen op het kerkhof, met medewerking van Fanfare Juliana.

Graag nodigen wij U uit tot deelname aan deze dagen en momenten van devotie, om zo
onze overleden dierbaren in ere te houden, te bidden voor hun zielerust, vertrouwend
dat wij eens in Gods Vaderhuis elkaar wederom mogen ontmoeten!

Maandag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen:

08.30 uur: Gelezen Latijnse Requiémmis (Ritus 1962) en aansluitend om c.a.

09.00 uur: Gelezen Latijnse Requiémmis (Ritus 1962), aansluitend om:

19.00 uur: Plechtige Requiémmis Gregoriaans/Meerstemmig,

mede tot intentie van de overledenen van het voorbije jaar.

Hubertus

Dinsdag 3 november is de feestdag van de H. Hubertus, bisschop van Maastricht in de 8¢
eeuw. Hij is de patroon van de jagers. Op zijn voorspraak wordt op zijn feestdag
traditioneel brood gezegend voor mens en dier om gevrijwaard te blijven van
hondsdolheid. Na de H.Mis zal wat brood gezegend worden en uitgereikt. U kunt ook zelf
brood ter zegening meebrengen.

Misdienaars / Acolieten
Zondag 18 oktober:

10.00 uur: - -

Zaterdag 24 oktober:

18.30 uur:

Zondag 25 oktober:

10.00 uur: Ryan Hassert.
Zaterdag 31 oktober:

18.30 uur: - -



Zondag 1 november:

10.00 uur: Nigel Heinle.

15.00 uur: PH, Robin Dubois, Yves Segers
Maandag 2 november:

19.00 uur: Mark Trompetter, PH
Zaterdag 7 november:

18.30 uur: PH



