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Advent, wanneer ging Jezus voor ons leven?  

Binnenkort zie je dat bij menig gezin de kerststal weer van de zolder wordt gehaald en 
de beeldjes worden uitgepakt. Het is altijd een gezellig gebeuren. Zeker wanneer 
kinderen daarbij helpen komen er verhalen over de herders, de schapen, Maria en Jozef, 
de engelen en natuurlijk het kindje Jezus zelf. Het is een voorbereiding op het denken 
aan Jezus die geboren werd. Dit feest is geplaatst in de donkerste tijd van het jaar. In het 
lengen van de dagen vieren wij dat door de komst van Jezus het licht weer terugkeert in 
ons bestaan omdat Gods zoon onder ons wil wonen.  

In de evangelieverhalen wordt verteld dat de Joden bij de geboorte nauwelijks aandacht 
hadden voor de komst van Jezus. Voor hen bleef hij lange tijd een grote onbekende, 
enkele personen daargelaten. Hij groeide op in een beschutte omgeving te Nazareth 
waar de mensen zich niet er van bewust waren dat de Messias onder hen woonde. Voor 
hen begon Hij pas te leven toen door het optreden van de neef van Jezus, Johannes, 
mensen opgeroepen werden om hun leven te veranderen en Jezus aangekondigd werd 
als degene die door God was beloofd. “Onder u staat Hij die gij niet kent” zei Johannes, 
maar ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Johannes had nog maar 
weinig van Jezus gezien, maar hij stelde alle vertrouwen in Hem. Dat klonk door in zijn 
spreken over Hem. 

Ook voor ons geldt dat Jezus bij onze doop met ons op weg is gegaan zonder dat wij ons 
er van bewust waren dat Hij met ons meetrok. Gaandeweg ervaart de een hoe Jezus bij 
ons is, terwijl de ander niets ervaart en in het leven een onbekende blijft. De ontmoeting 
met Jezus komt tot stand door het zoeken naar Jezus of geraakt worden door Hem. We 
herkennen hem in vriendelijke mensen, maar ook in mensen die leven in grote armoede. 
Soms in crisissen die ons op Zijn Weg brengen. Maar ook ontmoeten wij Hem op 
plaatsen waar gebeden wordt en Zijn Naam wordt aangeroepen. We ontmoeten Hem in 
de stilte van ons hart en worden ons bewust van onze eigen kleinheid en de grootheid 
van God. In een gesprek over wat ons beweegt in het leven, kan het geloof groeien. 

De advent is een tijd van verwachten, waarin wij Jezus toelaten in de weerloosheid van 
een kind, waardoor God zich aan ons openbaart. Maar ook in de geesteskracht van een 
volwassen  mens, die als zoon van God helend en genezend door de wereld trekt en op 
zijn tijd verwijst naar de bron van zijn bestaan: de hemelse vader. Het kerststalletje, 
ontstaan in de tijd van St. Franciscus, is slechts een hulpmiddel om ons een gedachte te 
vormen over de geboorte van Jezus. Mensen vormen zich altijd beelden, eigentijds en 
gevoed door hun geloof. Zo mogen ook wij in deze voorbereidingstijd op Kerstmis een 
beeld scheppen van wie Jezus voor ons is.  

Kerstmis begint met sfeer, maar is ook het begin van een weg waarin de 
weerbarstigheid van het leven en de menslievendheid van Jezus elkaar tegenspreken, 
maar ook ons kan vervullen met een nieuwe Geest. Vanuit die gedachte wens ik u een 
mooie voorbereiding op Kerstmis toe. 

 

 



Liturgische Kalender 
Zondag 29 november, Eerste Zondag van de Advent, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis opgeluisterd door Fanfare Juliana; Voor de levenden en 
overledenen van Fanfare Juliana; Jan Otten en Barbara Penders als jaardienst; Wil 
Kersemakers als jaardienst; Annie Rouschop-Penninga als jaardienst; Echtpaar 
Rouschop-Kubben en Maria Kubben; Men van der Borgh als Zeswekendienst; OO. Jeu en 
Stientje Godschalk-Janssen als jaardienst. Mène Smeets Halmans (Apost.Eerh.). 
 
Maandag 30 november, H. Andreas, apostel, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Mia en Sjaak Wetzels-Heuts; Annie Hoenen-
Wetzels; Echtpaar Math Brands en Jean Keesmekers als jaardienst; OO. Stien en Harrie 
Ceelen als jaardienst. 
 
Dinsdag 1 december, H. Florentia, 
08.30 uur: H.Mis; OO. Theelen-Waterreus. 
 
Woensdag 2 december, Z. Johannes Ruusbroec, 
08.30 uur: H.Mis; Annie van den Berk-Broers. 
 
Donderdag 3 december, H. Franciscus Xaverius, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 4 december, H. Johannes Damascenus, Eerste Vrijdag, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Overl. fam. Krings-Jessen. 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 5 december, H. Crispina van Tagora, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Fien Breukers-Brands als eerste jaardienst. 
 
 
Zondag 6 december, Tweede Zondag van de Advent, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Voots-Peters en zoon 
Theo als jaardienst; Jan Voots; Nellie Engelen-Aarns; Gerrit Roost; Fien Smeets-Jost als 
Zeswekendienst. 
 
Maandag 7 december, H. Ambrosius, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Arno Kurvers; Voor bijz. intentie (R.S.); Rose 
Palmen. 
 
Dinsdag 8 december, Onbevl. Ontvangenis H.Maagd Maria, 
08.30 uur: H.Mis; Petrus Broers. 
 
Woensdag 9 december, H. Bernardus Silvestrelli c.p., 
08.30 uur: H.Mis; Harrie van der Linden. 
 
Donderdag 10 december, H. Maurus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 11 december, H. Damasus I, paus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Giovanni Simons. 



 
Zaterdag 12 december, H. Martelaren van Alexandrië, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Leo en Nettie Lemmens-Luijten (St.); Wies 
Baeten-Pelzers (off.). 
 
 
Zondag 13 december, Derde Zondag van de Advent, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Pastoor Th. Joseph Snackers 
als jaardienst (St.); OO. Kneepkens-Voots en kinderen (St.); Nieke Webers-Kessels als 
jaardienst (St.); Arnold Kurvers en Josephina Schols en zonen Jeu, Joke, Martin en 
Winand. 
 
Maandag 14 december, H. Johannes van het Kruis, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Willem Theelen; OO. Hermes-Geurts. 
 
Dinsdag 15 december, H. Valerianus van Avensanum, 
08.30 uur: H.Mis; Piet Klijn. 
 
Woensdag 16 december, H. Ado van Vienne, 
18.00 uur: H.Mis b.g.v. Adventsviering K.B.O. 
 
Donderdag 17 december, H. Johannes van Maltha, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 18 december, H. Willibaldus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Hermann-Jozef en Maria Krings. 
 
Zaterdag 19 december, Z. Urbanus V, paus, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Echtpaar Fien en Sjeng Keulers; Lenie Geurts-
Spijkers (off.). 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Overleden 
5 november: Dhr. Peter Maria Joseph (Jos) Dols, 86 jaar (Steegstraat). Moge hij rusten in 
vrede. 
 
Op weg naar Kerstmis ! 

De Advent begint! Elke week mag er één kaarsje méér branden op de 

Adventkrans.  

Ook in de Kinderwoorddienst zien we het steeds lichter worden.  

Ga je mee “Op weg naar het Licht” ? 

zondag  29 nov. 10.00 u Speur naar het Licht 
zondag    6 dec. 10.00 u Maak je klaar voor het Licht 
zondag  13 dec. 10.00 u Verheug je op het Licht 
zondag  20 dec.  10.00 u  Verwelkom het Licht  
donderdag 24 dec. 19.00 u Feest van het Licht: Grote Vreugde! 
 

 

Gezinsmis Kerstavond 

Op Kerstavond, donderdag  24 dec, steken we in de kerk álle kaarsjes aan.  

In de sfeervolle Gezinsmis om 19.00 uur gaan we dan samen het feest vieren van 



de geboorte van Jezus. Met het Kerstverhaal, vrolijke liedjes en mooie kerstmuziek, 

verzorgd door een ensemble van de Munsterglaner Muzikanten o.l.v. Dhr. Loek 

Lemmens. 

Kinderen van groep 5 t/m 8 :  komen jullie meespelen in het kerstverhaal, voorlezen 

of zingen? 

Tieners: willen jullie de (moeilijker) teksten lezen? 

Vaders, moeders, opa’s, oma’s: wilt u meezingen of voorlezen, of helpen bij het 

oefenen? 

Fijn! Zo maken we er samen een echt Kerst-feest van! 

Meld je/u vóór 5 dec aan bij Daniëlle, via tel 4758733 of mail 

danielle.kinderkerk@gmail.com 

 

 

Vieringen rond a.s. Kerstdagen 
Dinsdag 22 december: 18.30 uur: Boeteviering 
Donderdag 24 december, Kerstavond:  
19.00 uur Gezinsmis mmv. Munsterglaner Muzikanten ensemble en kerstspel. 
21.30 uur: te LEYENBROEK, Nachtmis, meerstemmig. 
Vrijdag 25 december Kerstdag:  
09.00 uur: Herdertjesmis;  
10.30 uur: Plechtige Hoogmis meerstemmig 
Zaterdag 26 december tweede Kerstdag: 
10.00 uur: Hoogmis meerstemmig 
Zondag 27 december St. Jan, Wijngenootschap 
10.00 uur: H.Mis met Muziekopluistering 
Oudjaar 31 december: 
18.30 uur: H.Mis met samenzang 
5 januari Hoogfeest Pater Karel: 
19.00 uur: Plechtige Hoogmis, meerstemmig door de Postulator uit Rome, Pater 
Giovanni Zubiani c.p. met aansluitend kaarsenprocessie 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 29 november 
10.00 uur: Robin Dubois. 
Zaterdag 5 december: 
18.30 uur:  - - 
Zondag 6 december: 
10.00 uur: Ryan Hassert. 
Zaterdag 12 december: 
18.30 uur: Mark Trompetter. 
Zondag 13 december: 
10.00 uur: - -  
Zaterdag 19 december: 
18.30 uur: Yves Segers. 
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