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Verbinding gezocht!                                                                                                                         
Al eeuwenlang verbindt de kerk de mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-
woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een lang leven verbinden. Daar 
waar steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze handen 
naar hen uit.             
De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld 
waarin wij leven.  

 

 

En nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een 
toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de 
toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kan in de kerk.                                                                             
In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering lijkt te ontstaan, mogen wij als 
kerk de eenheid blijven zoeken. Daar waar steeds meer mensen eenzaam zijn, strekken 
wij onze handen naar hen uit. Zo verbinden we ons aan de maatschappij, aan elkaar en 
daarmee aan God.                                                                                                                                      
Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor 
hebben we uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een 
investering. Een investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een investering in 
uzelf en in de generaties die nog komen.  
Geef voor Verbinding, geef voor een kerk in balans.                                                                         
We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en 
na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun 
nodig hebben.    
 



Nu het steeds vaker “ieder voor zich” lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.  
Geef aan die verbinding. Geef aan kerkbalans                                                                              
Het is voor onze eigen parochie van belang dat er meer inkomsten worden 
gegenereerd. Heeft u een jong gezin? Dan vragen wij u om zeker mee te doen aan deze 
parochie-reddende kerkbalans actie, zodat uw kinderen straks ook nog in ons 
kerkgebouw hun geloofsinspiratie kunnen opdoen.                                                                                         
De kerk en dus de geloofsgemeenschap kan niet zonder ons als parochianen, want wij 
zijn de kerk!                                                                                                                                             
Ons Bisdom adviseert een bijdrage van € 90,00 per jaar, dat is slechts 24,7 cent per 
dag. De bijdrage van de laatste 4 jaren wordt in mindering gebracht op eventuele 
uitvaart- of huwelijksmis kosten. Elk ander willekeurig bedrag is natuurlijk ook welkom. 
U kunt ook periodiek een bedrag overboeken of uw bank opdracht geven dit te doen.                                                                                                                                       
Ziet u geen kans om nú aan de kerkbalans deel te nemen, dan kan dat ook in de loop van 
het jaar. Onderstaand treft u het bankrekeningnummer van onze parochie:                                            
NL77RABO 0135000068  

 

Liturgische Kalender 
Zondag 15 januari, Tweede Zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans; Lambert Pelzers als eerste jaardienst; Alfons 
Wetzels als jaardienst. 
 
Maandag 16 januari, H. Honoratus van Arles, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marianne Schillings-van Duinen. 
 
Dinsdag 17 januari, H. Antonius Abt, 
08.30 uur: H.Mis;  voor bijz. intentie (Br.); Angela Baetsen. 
 
Woensdag 18 januari, H. Prisca, 
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (Br.); Evert Beerens. 
 
Donderdag 19 januari, H. Remigius van Rouen, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 20 januari, H.H. Fabianus en Sebastianus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Hermann-Jozef en Maria Krings. 
 
Zaterdag 21 januari, H. Agnes, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Willem Janssen en Maria Keesmekers als 
jaardienst (St.); OO. Leo en Netty Lemmens-Luijten en wederzijdse ouders. 
 
 
Zondag 22 januari,  Derde Zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang en Kinderwoorddienst; Piet Coolen (St.); Frits 
Donners als jaardienst. 
 
Maandag 23 januari, H. Emerentiana, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Frits van Tuel. 
 
Dinsdag 24 januari, H. Franciscus van Sales, 
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (Br.); Thomas van der Aalst. 
 
Woensdag 25 januari, Bekering H. Apostel Paulus, 



08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (Br.); Theodorus Coolen. 
 
Donderdag 26 januari, H.H. Timotheus en Titus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 27 januari, H. Angela Merici, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Pastoor Paul Kremers als jaardienst. 
 
Zaterdag 28 januari, H. Thomas van Aquino, 
18.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (Br.); Jan Baken. 
 
 
Zondag 29 januari, Vierde Zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Gezinsmis met uitleg en samenzang; voor bijz. intentie (Br.); Harry 
Flecken. 
 
Maandag 30 januari, Z. Columba Marmion, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jean Rouwet. 
 
Dinsdag 31 januari, H. Johannes Bosco, 
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (Br.); Jan van der Aalst. 
 
Woensdag 1 februari, H. Brigida, 
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (Br.); Theodorus van Tuijl. 
 
Donderdag 2 februari, Maria Lichtmis 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 3 februari, H. Blasius, Eerste Vrijdag, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Barbara Winands. 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 4 februari, H. Jozef van Leonessa, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Joseph Keulen en OO. Keulen Heijnen als jaardienst 
(St.); Thé Schols (vw. Buurt). (na de H.Mis BLASIUSZEGEN ) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Pauselijke Onderscheiding 
Op Kerstavond aan het eind de Gezinsmis was tot verrassing van velen de Hulpbisschop 
Mgr. E. De Jong het altaar op gekomen. Hij kwam speciaal naar Munstergeleen om Mej. 
Daniëlle Lemmens met de Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice te 
tooien. 
Een zeer zeker welverdiende onderscheiding, want Danielle Lemmens is in onze 
parochie 25 jaar geleden met een tomeloze inzet gestart met opzetten van de 
Kinderwoorddienst, de voorbereidingen voor de Gezinsmissen/Kerstnachtmis. 
Al spoedig daarna heeft zij de vleugels uitgeslagen in Kindercatechesewerk in 
verschillende parochies, zich ingezet voor het Jongerenplatvorm van het Bisdom, 
het Gezinspastoraat van het Bisdom, en de Wereldjongerendagen. 
Verder werkt zij mee in de Schoolcatechese te Munstergeleen en Leyenbroek en spande 
zich in ten bate van Buitenschoolse Communievoorbereiding te Ulestraten. 
Zij is actief binnen de 30-plussersgroep, een geloofsverdiepingsgroep onder leiding van 
Pastoor Otto. 



Is inzetbaar voor activiteiten van de Zonnebloem, terwijl zij voor de Stichting Samuel 
catechetisch materiaal ontwikkeld. 
Daarnaast heeft zij nog 10 jaar doopcatechese gegeven in de parochie Overhoven, en 
voor de Deken verschillende jaren secretariaatswerk, waardoor zij ook binnen andere 
parochies van het Dekenaat vaker activiteiten ontplooide. 
Te Munstergeleen is zij degene die de jaarlijkse Alzheimercollecte organiseert. 
We weten dat Daniëlle fysiek eigenlijk geen grote krachten heeft, toch heeft zij al die 
jaren de krachten díe zij had –vaak tot lichamelijke uitputting toe- gegeven aan het 
kerkelijk en daarmee ook vaak verbonden maatschappelijk dienstwerk. En dat alles 
uiteraard gedreven door een oprechte geloofsovertuiging en liefde voor de Kerk. 
Daniëlle, van Harte Proficiat ! Het is je van Harte gegund! 
 

 
 
 

Overleden 
22 december, Dhr. Heinrich Hubert (Hein) Smeets , 90 jaar (Holleweg) 
Moge hij rusten in vrede! 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 15 januari,  
10.00 uur: Sjoerd Middeldorp, Naud Middeldorp. 
Zaterdag 21 januari,  
18.30 uur: Mark Trompetter, Beau Segers, Marie Penners. 
Zondag 22 januari,  
10.00 uur: Kean in ’t Panhuis. 
Zaterdag 28 januari,  
18.30 uur: - -  
Zondag 29 januari, 
10.00 uur: Ryan Hassert, Milan Heinle. 
Zaterdag 4 februari, 
18.30 uur: Robin Dubois. 
 



 
 
 
 


