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STROOIGOED IN SEPTEMBER  
Een collega, de pastoor van Asten, schreef het navolgende in zijn parochieblad, en me er 
bij aansluitend geef ik het U graag ook ter overweging mee… 
Het blijft me elk jaar steeds weer verbazen hoe snel de winkels in het najaar alweer 
voorzien zijn van hun pepernoten, gevulde chocolade en zelfs chocolade paaseitjes. 
Pepernoten, gevulde speculaas en andere feestelijke lekkernijen die je vaak in de 
december maand eet, kun je nu al in de winkels verkrijgen. 
Van de week waren de pepernoten al bij het Kruidvat te koop en nu zag ik alweer 
gevulde speculaas in de aanbieding bij de supermarkten en dan bij diverse 
supermarkten nog wel. Misschien ligt het een beetje aan mij en denk ik dat gevulde 
speculaas met spijs en pepernoten alleen met Sinterklaas en in december gegeten mag 
worden. Maar mij gaat het meer om het idee, dat het zo vroeg in de winkels komt te 
liggen. Het is amper herfst en over een week of twee heb je kans dat de 
chocoladesinterklaasjes, -pieten en muisjes er ook bij komen te liggen. De 
zomercollectie is amper in de uitverkoop en er wordt al een sprong gemaakt naar 
december, met kruidnoten in de aanbieding! Ik raak er soms wel een beetje geïrriteerd 
door, moet ik eerlijk bekennen, als het snoepgoed al zo vroeg gepresenteerd wordt. Het 
is natuurlijk allemaal commerciële handel en het heeft natuurlijk te maken met de 
consument er toe aan te zetten om meer te gaan consumeren. Hoe eerder ze met de 
feestdagen komen aanzetten hoe meer er wordt gekocht én wordt gegeten. Het doel van 
hen is natuurlijk dat de consument maar blijft kopen en dat de feestdagen hiervoor min 
of meer misbruikt worden. Je merkt dat wanneer oud en nieuw achter de rug is men in 
februari alweer de paaseitjes klaar heeft liggen, want er moet verkocht worden en omzet 
worden gemaakt. Jammer, want tegen de tijd dat het echt Sinterklaas, kerst e.d. is heb je 
al bijna geen zin meer in pepernoten, chocoladeletters of kerstbrood. Tegenwoordig kan 
je niet meer twee weken van te voren een letter of pepernoten gaan halen, want dan zijn 
ze uitverkocht of hebben ze niet alle letters meer. Je wordt haast gedwongen om een 
maand of twee van te voren al pepernoten en chocoladeletters te halen of te eten. 
Gelukkig doe ik er niet aan mee, ik koop meestal net een paar weken voor Sinterklaas 
een letter of een zak met pepernoten. Dan maar desnoods van de bakker, dan zijn ze 
tenminste nog enigszins vers. Of maken we onze eigen pepernoten, ook leuk.  Het is 
straks eerst tijd voor de herfst, lekkere soepen en heerlijke kaneelbroodjes en rustig aan 
beginnen met een kop warme chocolademelk of heerlijke spicy kruiden thee. Ik zeg, laat 
december nu nog maar even waar het is! 
 

Liturgische Kalender 
Zondag 2 oktober, Zevenentwintigste Zondag door het jaar,  
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Guus Dols en Barbara Widdershoven als 
jaardienst (St.); Echtpaar Frits Schols en Betty Rutten als jaardienst (St.0; OO. Neis 
Jacobs en Mia Neis als jaardienst (St.); OO. Hendrix-Dahlmans en zonen Jan, Charles en 
Michaël (St.); Jan Voots en overl. familie; To Dols (off.); Paul Paes (off.); Mia Kuijs-
Wenmaekers (off.); OO. Benders-Voots als jaardienst. 
 
Maandag 3 oktober, H. Theresia van Lisieux, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Arno Kurvers; Thé Schols (vw. Buurt). 



 
Dinsdag 4 oktober, H. Franciscus, 
08.30 uur: H.Mis; Bijz. intentie (Br.); Christ Schreuder. 
 
Woensdag 5 oktober, H. Apollinaris, 
08.30 uur: H.Mis; Bijz. intentie (Br.); Martha Beerens-van Laarhoven. 
 
Donderdag 6 oktober, H. Bruno, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 7 oktober, O.L.Vrouw van de Rozenkrans, Eerste Vrijdag, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Karel van Isacker S.J.. 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 8 oktober, H. Hugo van Genua, 
18.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.) 
 
 
Zondag 9 oktober, Achtentwintigste Zondag door het jaar,  
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Gezinsmis met samenzang; OO. Cuijpers-Dols als jaardienst (St.). 
 
Maandag 10 oktober, H. Gereon van Keulen, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Hans Poelen. 
 
Dinsdag 11 oktober, H. Filippus, diaken, 
08.30 uur: H.Mis; Bijz. intentie (Br.); Luc van den Boomen. 
 
Woensdag 12 oktober, Z. Romanus Sitko, 
08.30 uur: H.Mis; Bijz. intentie (Br.); Dora van Luijk-Verhuijzen. 
 
Donderdag 13 oktober, H. Theofilus van Antiochië, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 14 oktober, H. Callistus I, paus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Past. Paul Kremer. 
 
Zaterdag 15 oktober,  H. Theresia van Avila, 

07.00 uur: H.Mis H.Pater Karelkapel en aansluitend bid-wandeltocht langs 
veldkruisen vanwege de herdenking van de Zaligverklaringsdag van Pater Karel 
in 1988. 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems als 
jaardienst (St.); Lambert Pelzers (off.); Zef Dreessen (off.); Bijzondere intentie (L.C.); 
Men vand er Borgh als jaardienst en Gerda van der Borgh-Dols als jaardienst; To Dols 
(off.); Thé Schols (vw. Buurt3); Mia Nijsten. 
 
 
Zondag 16 oktober, Negenentwintigste Zondag door het jaar,  
08.30 uur: H.Mis; Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 



10.00 uur: H.Mis met samenzang; Mène Smeets-Halmans; OO. Halmans-Haartmans; 
Frits Donners; Frans Dols; Wim Paulus als jaardienst; Zef en Annie Rouschop; Fien 
Hundscheid-Custers. 
 
Maandag 17 oktober, H. Ignatius van Antiochië, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen 
Pierre, Frits en Thé, dochter Miet en overl. fam.; OO. Hermes-Geurts; OO. Lemmens-
Lahaye en schoonzoons. 
 
Dinsdag 18 oktober, H. Lucas, evangelist, 
08.30 uur: H.Mis; Bijz. intentie (Br.); Jan Hendriks. 
 
Woensdag 19 oktober, H. Paulus van het Kruis, 
08.30 uur: H.Mis; Bijz. intentie (Br.); Jos Simons. 
 
Donderdag 20 oktober, H. Vitalis van Salzburg, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 21 oktober, Z. Keizer Karl von Habsburg, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Anne-Rose Krapp; Hildegard Walter. 
 
Zaterdag 22 oktober,  
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Anneke en Leo Hamers-Kurvers; Bert van Wissen. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Gezinsmis "Dank U voor de mooie wereld! 
De eerste Gezinsmis in het nieuwe schooljaar, die in het teken staat van de voorbije 
Dierendag. We bedanken God voor Zijn mooie schepping en speciaal voor alle dieren. Je 
mag je knuffelbeest meebrengen! 
En.. waar kunnen we God nog meer voor bedanken? 
Kinderen vanaf groep 5 die mee willen zingen of voorlezen: geef je vóór 2 oktober op bij 
Daniëlle: via danielle.kinderkerk@gmail.com of tel 4758733. 
Vaders en moeders die willen meehelpen, zijn ook uitgenodigd zich aan te melden! 
 

Overleden 
13 september: Dhr. Gerardus Theodorus Bernardus Maria (Gérard) Jansen, 82 jaar (Past. 
Delahayestraat). Moge hij rusten in vrede. 
 

Wandel-Bidtocht t.e.v. de H. Pater Karel 
Zondag 16 oktober is het 28 jaar geleden dat Pater Karel werd Zaligverklaard in 1988. 
Op initiatief van destijds Kapelaan Kreuwels hield men op deze dag in 1989 voor het 
eerst een wandelbidtocht om te bidden voor de heiligverklaring, wat als een traditie 
werd voortgezet. Omdat het dit jaar op zondag valt, zullen we op zaterdag 15 oktober 
deze wandeltocht houden! We starten aan de Pater Karel Kapel met een H.Mis om 7.00 
uur, vervolgens lopen we de Bidtocht door velden en langs veldkruisen, bij een aantal 
van deze veldkruisen zal een tientje van de rozenkrans worden gebeden. Wij bidden 
voor elkaars intenties. 
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De wandeltocht zal zo ongeveer 7-8 km lang zijn, waarbij ergens op ¾  een koffiestop 
(op eigen kosten) zal worden ingelast. We eindigen in de parochiekerk met de verering 
van de Reliek van pater Karel. Welkom aan alle goede vereerders en lopers! 
 

Allerheiligen Allerzielen 
Deze aankomende feest- en gedenkdagen zullen als volgt gevierd worden: 
Zondag 30 oktober:  
15.00 uur: Plechtig Lof waarin de namen worden genoemd van de overledenen van 
wie wij in ’t voorbije jaar kerkelijk afscheid namen, aansluitend zegening van de 
graven en urnen op het kerkhof, met medewerking van Fanfare Juliana. 
Dinsdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen: 
19.00 uur: Plechtige Meerstemmig-gezongen Hoogmis, mede tot intentie van de 
overledenen van het voorbije jaar. 
Woensdag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen: 
08.30 uur: 2 na elkaar Gelezen Requiëmmissen Ritus 1962. 
19.00 uur: Plechtige Requiëmmis Gregoriaans/Meerstemmig,  
Graag nodigen wij U uit tot deelname aan deze dagen en momenten van devotie, om zo 
onze overleden dierbaren in ere te houden, te bidden voor hun zielerust, vertrouwend 
dat wij eens in Gods Vaderhuis elkaar wederom mogen ontmoeten!  
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 2 oktober: 
10.00 uur: Ryan Hassert, Kean In ’t Panhuis, Milan Heinle. 
Zaterdag 8 oktober: 
18.30 uur: - -  
Zondag 9 oktober: 
10.00 uur: Robin Dubois, Sjoerd en Naud Middeldorp. 
Zaterdag 15 oktober: 
18.30 uur: Mark Trompetter, Beau Segers, Marie Penners 
Zondag 16 oktober: 
10.00 uur: - -  
Zaterdag 22 oktober: 
18.30 uur:  - - 
 


