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Ruimtevaarders en God 

Onlangs overleed Neil Armstrong. Op elke voorpagina van de krant stond het te lezen, hij 
was de eerste man op de maan. Oudere –en minder oude- mensen herinneren zich nog 
het moment dat dit gebeurde, velen voelden dit toen aan als een grote stap in de 
mensengeschiedenis. Toch bleef de man daar zelf ook klein en bescheiden in. Een mooi 
verhaal hier omheen is dat Neil Armstrong eens een bezoek bracht aan Israël. 
http://christiandiarist.com/2012/08/26/neil-armstrong-a-great-american-a-devout-
christian/ Hij werd er in Jeruzalem rondgeleid door de Israëlische archeoloog Meir Ben-
Dov. Op de Tempelberg vroeg Armstrong aan Ben-Dov of Jezus daar ergens in de buurt 
was geweest. Ben-Dov antwoordde: “Dit zijn de trappen die leiden tot de tempel, dus Hij 
moet hier vele malen hebben gelopen”. Armstrong vroeg toen Ben-Dov of dit de 
oorspronkelijke trap was en Ben-Dov bevestigde dat.  “Dus Jezus stapte hier”, vroeg 
Armstrong. “Dat klopt”, zei Ben Dov. Waarop Armstrong antwoordde: “Ik moet je zeggen 
dat het me meer doet over deze stenen te lopen dan toen ik op de maan liep”. 

 
Voor een aantal ruimtevaarders waren hun tochten bevestigingen van hun geloof. Wat 
velen zich misschien niet meer herinneren is wat de reisgenoot van Neil Armstrong, 
Buzz Aldrin,  als eerste daad op de maan stelde: ter communie gaan. Het eerste wat hij 
daar inderdaad op de maan deed was een stukje brood en wat wijn nuttigen die hij uit 
de presbyteriaanse kerk had meegekregen. Later zei hij zelf: “En toen daagde het mij: de 
allereerste drank geschonken op de maan en het allereerste voedsel er genuttigd zijn 
elementen van de communie”. (let wel: van het Calvinistisch Avondmaal!) 
http://lvb.net/item/7628 
Voor meerdere van die eerste astronauten was hun maanmissie een sterke ervaring van 
Gods Nabijheid. Ook voor Frank Borman, de commandant van de Apollo 8-missie, de 
eerste missie waarbij een bemand ruimtevaartuig een baan rond de aarde vloog. Toen 
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hij naar de aarde keek vanuit zijn ruimtevaartuig, op 250000 mijl afstand  zond hij een 
boodschap door, een zin uit het eerste hoofdstuk van het Bijbelse boek Genesis: “In het 
begin schiep God de Hemelen en de aarde”. Later legt hij dat uit: “Ik had een enorm 
gevoel dat er een macht was die groter was dan elk van ons, dat er een God was, dat er 
inderdaad een begin was”.  Ook James Irwin die als achtste mens op de maan liep in 
1971 werd later een evangelische dominee. Hij beschreef zijn maanmissie vaak als een 
openbaring: “Ik voelde de kracht van God zoals ik die nog nooit van tevoren had 
gevoeld”. Ook Charles Duke, de tiende man op de maan werd later actief in het 
zendingswerk en legt in zijn verkondiging de link tussen zijn maanwandelen en een 
relatie met Jezus Christus: “Ik maak toespraken over wandelen op de maan en het 
wandelen met de Zoon van God”. John Glenn die als derde Amerikaan de ruimte inging 
en als eerste Amerikaan in een baan om de aarde en op zijn 77ste nog eens meevloog met 
de Discovery schreef: “Het is voor mij onmogelijk om niet te geloven in God als je dit 
soort van schepping ziet. Het versterkt juist mijn geloof”. 
In het boek van de psalmen, psalm 19 vers 2, lezen we: “De hemel ontvouwt de glorie 
van God; het uitspansel zegt: ‘Ik kom uit Zijn handen’”. Veel mensen ervaren Gods 
grootheid in de natuur. Het getuigenis van die ruimtevaarders bevestigen het woord uit 
de psalm. Zie ik in de schoonheid van de natuur ook Gods grootheid ? 
 

Liturgische Kalender 
Zondag 30 september, Zesentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Fleischeuers-Daniëls (St.). 
 
Maandag 1 oktober,  
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Mia Dormans-Cals; Elly Donners-Latten (off.8); 
Jaan Mertens (off.7); Ellie Delbressine-Op den Kamp (off.6); Leny van Bergen-Ophoff 
(18); Alice Latten (off.6); Willy Prudon Janssen (buurt 2); OO. Janssen-Schurgers als 
jaardienst; Jan Hermens; Annie Spijkers-Geurts (buurt 1). 
 
Dinsdag 2 oktober, H.H. Engelbewaarders, 
08.30 uur: H.Mis; Willem van Luijk. 
 
Woensdag 3 oktober, H. Theresia van Lisieux, 
08.30 uur: H.Mis; Petrus Broers. 
 
Donderdag 4 oktober, H. Franciscus van Assisi, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 5 oktober, Eerste Vrijdag, H. Placidus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Martinus Raaijmakers. 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 6 oktober, H. Bruno, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Keulen-Heijnen en Pierre Keulen als jaardienst 
(St.); Wil Hamers, Lies Hamers-Kurvers, Harry en Miep als jaardienst; Mia Ronkaars-
Keulers (off.1) 
 
 
Zondag 7 oktober, Zevenentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Cuijpers-Dols als 
jaardienst (St.); OO. Guus Dols en Barbara Widdershoven als jaardienst (St.); Echtpaar 



Frits-Schols en Betty Rutten als jaardienst (St.); OO. Neis-Jacobs en Mia Neis (St.); Emile 
Neis; Wiel Vankan; Jan Voots; Math Dahlmanns; Pierre Kurvers.. 
 
Maandag 8 oktober,  H. Hugo van Genua, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Albert Veltrop (off.10); Leny van Bergen-Ophoff 
(19); Dien van de Berg-Paas (off.); Theo Ruijters. 
 
Dinsdag 9 oktober, H. Dionysius, 
08.30 uur: H.Mis; Leonardus Kirkels.. 
 
Woensdag 10 oktober, H. Gereon en gezellen, 
08.30 uur: H.Mis; Harry Kornips. 
 
Donderdag 11 oktober, H. Gummarus  
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 12 oktober,  
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Antonetta Gruijthuijsen-Baselmans. 
 
Zaterdag 13 oktober, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pierre Tummers (St.); OO. Meijs-Heunen en overl. 
Familie; Mia Ronkaars-Keulers (off.2) 
 
 
Zondag 14 oktober, Achtentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Zef Paumen als jaardienst; 
Annie Spijkers-Geurts als Zeswekendienst; Sjeng Latten als Zeswekendienst. 
 
Maandag  15 oktober, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Hermes-Geurts; Leny van Bergen-Ophoff 
(20); OO. Lemmens-Lahaye en schoonzoons. 
 
Dinsdag 16 oktober, Zaligverklaringsdag Pater Karel (1988) 
07.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel, aansluitend jaarlijkse Wandel-Bidtocht. 
 
Woensdag 17 oktober, 
08.30 uur: H.Mis; Maria Keeris-van Raay. 
 
Donderdag 18 oktober, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 19 oktober, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Wim van den Berk. 
 
Zaterdag 20 oktober, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Math den Dekker als jaardienst (St.); Echtpaar 
Winand en Anna Neis-Willems als jaardienst (St.); OO. Leo en Anneke Hamers-Kurvers;  
Bert van Wissen; OO. Schmeitz-Schols; Lenie Schurgers-Dresen (off.6); Alice Latten 
(off.7); Dien van de Berg-Paas (off.); Math Bormans (off.); May Honneff (off.); Herbert 
Rohs als jaardienst. 



 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Overleden 
30 augustus: Dhr. Johannes Mathias Gerardus (Sjeng) Latten, 82 jaar, Marijkestraat) 
6 september: Mevr. Maria Cornelia (Mia) Ronkaars-Keulers, 87 jaar 
(Geleenstraat/Baenje) 
Mogen zij rusten in vrede. 
 

 
Huwelijk 
13 oktober te Spaubeek: Roel Lemmens uit Spaubeek en Ellen Houppermans uit 
Munstergeleen, beiden woonachtig in onze parochie. 
Wij wensen hen samen een gelukkig leven toe. 
 

Kinderwoorddienst 
Op zondag 30 september zal Daniëlle Lemmens weer starten met de woorddienst voor 
de kinderen, tijdens de mis van 10.00 uur. Alle kinderen zijn welkom. Bijzonder brengen 
wij dit onder de aandacht van de gezinnen die aangegeven hebben dit schooljaar hun 
kind de Eerste H.Communie te laten doen. 
 

Wandel-Bidtocht t.e.v. de H. Pater Karel 
Dinsdag 16 oktober (voorheen Zaligverklaringsdag) a.s. zal vanaf de Pater Karel Kapel 
na een H.Mis om 7.00 uur, vertrokken worden voor de jaarlijkse Bidtocht door velden en 
langs veldkruisen, bij een aantal van deze veldkruisen zal een tientje van de rozenkrans 
worden gebeden. Wij bidden voor elkaars intenties. 
De wandeltocht zal zo ongeveer 7 km lang zijn in de richting van Geleen, waarbij ergens 
op ¾  een koffiestop (op eigen kosten) zal worden ingelast. We eindigen in de 
parochiekerk met de verering van de Reliek van pater Karel. Welkom aan alle goede 
lopers! 
 

Uw Parochie als Goed Doel / Kerkbijdrage 
Ter attentie van U allen herinneren wij U nogmaals aan de Kerkbijdrage. Wij danken 
allen oprecht die hun jaarlijkse bijdrage reeds doneerden. Mocht U het vergeten zijn, of 
was het voor Uw doen wat te vroeg in het jaar, misschien is er dan nu een gelegenheid -
nu de vakantie voorbij is- Uw parochie te steunen.  De financiële situatie van de parochie 
is namelijk van dien aard dat we zodanig op het vermogen zijn ingeteerd en de 
gemiddelde inkomsten uit collecten zó mager, dat we de lopende maandelijkse lasten 
nog nauwelijks kúnnen betalen.  De afdeling financiën van het bisdom heeft ons 
derhalve serieus de vraag voorgelegd hoe lang we denken dat nog te zullen kunnen 
volhouden!! Uw bijdrage – en dat mag ook best een extra gift zijn ter aanvulling- kan 
middels de U indertijd aangereikte acceptgiro, of direct op het banknummer van het 
kerkbestuur: RABO 1350.00.068. 
Ook kunt U middels een notariële acte een schenking voor 5 jaar vastleggen, hetgeen 
belastingtechnisch interessant zou kunnen zijn. Info hierover kan de secretaris Dhr. P. 
Wijshoff U verstrekken (telefoon s’ avonds: 046. 452.51.49 ) 
Natuurlijk zou U ook eens kunnen overwegen de parochie via Uw testament met een 
Legaat of Onroerend Goed te gedenken. Schenkingen per testament aan de Kerk zijn 
namelijk vrijgesteld van de zgn. Erfbelasting (Successie), daar de parochie de status van 
ANBI geniet. 

 
 
 
 



Allerheiligen / Allerzielen 
Vooraankondiging: het Lof met de zegening der graven / urnen zal zijn op zondag 28 
oktober  om 15.00 uur. H. Missen van deze dagen donderdag 1 en vrijdag 2 november 
19.00 uur. 

 
Misdienaars / Acolieten 
Zondag 30 september: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Joran Vaessen, Robin Dubois. 
Zaterdag 6 oktober: 
18.30 uur: Max Jütten, Nigel Heinle. 
Zondag 7 oktober: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Joran Vaessen, Robin Dubois. 
Zaterdag 13 oktober: 
18.30 uur: Tycho Larue, Bas en Luc Storms 
Zondag 14 oktober: 
08.30 uur: - - 
10.00 uur: Mark Trompetter, Lucas Schmeits. 
Zaterdag 20 oktober: Sky Thiecke, Nigel Heinle. 
 


