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MAG IK JE IETS VRAGEN...?

Een man komt laat thuis van zijn werk, moe en geirriteerd. Zijn vijfjarige zoontje
staat hem op te wachten bij de deur. “Papa, mag ik je iets vragen”. “Natuurlijk, wat is
er, jongen ?”, vraagt de vader. “Papa, hoeveel verdien je per uur?”. “Dat zijn jouw
zaken niet, waarom vraag je zulke dingen ?”, vroeg de vader boos. “Ik wil het heel
erg graag weten, papa, wil je het me alstublieft vertellen, hoeveel verdien je per uur
?”, smeekte de jongen. “Als je het zo nodig wilt weten, ik verdien 20 euro per uur.”
“Oh”, zei de kleine jongen verlegen, met zijn hootfdje naar beneden. Hij keek op en
zei: “Papa, mag ik aub 10 euro lenen?” De vader was verbaasd. “Is de enige reden
waarom je geld vraagt, zodat je iets onbenulligs kunt kopen of een stuk dom
speelgoed. Je maakt jezelf belachelijk, ga naar je kamer en je bed in, en denk na
waarom je zo hebzuchtig bent. Ik werk hard en maak veel uren iedere dag en heb
geen tijd voor dit soort onbenullige kinderachtige gedoe.” De kleine jongen ging naar
boven naar zijn kamer en sloot zachtjes en verdrietig zijn slaapkamerdeur. De vader
zat beneden en staarde voor zich uit en dacht boos na over de domme vraag van zijn
zoontje. Hoe haalde hij het in zijn hoofd om zulke vragen te stellen, alleen om geld te
krijgen voor iets onbenulligs. Na een uur werd de man weer rustiger en vroeg zich af
of hij niet te hard voor zijn zoontje was geweest. Misschien was er iets wat zijn
zoontje dringend nodig had om van die 10 euro te kopen, anders zou hij wel meer
geld vragen. De man ging naar de kamer van zijn kleine zoon. “Slaap je, zoon?”
“Nee, papa, ik ben wakker”, zei het zoontje. “Ik heb na zitten denken en misschien
ben ik te hard voor je geweest en was ik niet eerlijk”, zei de vader. “Het was een
lange dag en ik liet me gaan, dit is niet eerlijk tegenover jou. Hier heb je die 10 euro
waar je om vroeg”. De kleine jongen ging rechtop zitten en gaf zijn vader een grote,
brede glimlach. “Dank je, lieve papa !”, schreeuwde de jongen van blijdschap. Toen
tilde de jongen zijn kussen op en haalde er geld onderuit. De vader zei: “Je had al
geld” en begon opnieuw boos te worden. Waarop de jongen zijn geld begon te tellen
en opkeek naar zijn vader. “Waarom wil je nog meer geld terwijl je al geld had, heb je
dan nooit genoeg ?”, zei de vader geirriteerd. “Omdat ik echt niet genoeg had, maar
nu wel”, legde de jongen uit. “Papa, nu heb ik 20 euro, kan ik nu een uur van jouw
tijd kopen? Alsjeblieft, kom morgen een uur eerder thuis, ik zou zo graag samen met
je willen eten”.

Dit verhaal mag ons eens de vraag stellen hoe wij met onze tijd omgaan. De tijd naar
Pasen roept ons onder andere ook op aandacht te hebben voor onze naasten, vooral
voor degenen die het dichtste bij ons zijn. Heb ik voldoende aandacht voor mijn
gezin en familie? Zouden onze partner, onze kinderen, kleinkinderen, ouders of
vrienden ook met geld kunnen aankomen om wat van onze aandacht te kunnen
hebben? Het is de vraag: leven we of worden we geleefd ? God geeft ons allen een
dag met 24 uur, laten we voldoende aandacht hebben voor wat echt belangrijk is.
Wens U alleen een gezellige Vastenavond met aandacht voor elkaar en plezier met
elkaar, en daarna een mooie Veertigdagentijd, bezinnend op weg naar Pasen, met



natuurlijk als start het askruisje om een teken te stellen van ommekeer en ons te

herinneren aan de broosheid en vergankelijkheid van ons menselijke bestaan!
T—

Liturgische kalender

Zondag 3 februari, derde zondag door het jaar, H. Blasius

08.30 uur: H.Mis; uit dankbaarheid ter ere van Pater Karel. Na de H.Mis
Blasiuszegen!

10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Peter Kneepkens en
dochter Ria (St.0; Eduard Rademacher als jaardienst; Mia Bormans-5Stijfs; OO. Lou en
Dien Cremers-Paes als jaardienst; voor de levende en overleden leden van VV de
Haverbtle. Na de H.Mis Blasiuszegen tegen neus en keelziekten!

Maandag 4 februari,
18.00 uur: Géén H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Dinsdag 5 februari, H. Agatha,
08.30 uur: Géén H.Mis.

Aswoensdag 6 februari

19.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; voor de levende en
overleden leden van VV de Haverbile;

voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

Donderdag 7 februari,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; May Roberts-Penders; voor bijz. intentie
(H20); Hub Lemmens.

Vrijdag 8 februari,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H21).

Zaterdag 9 februari, H. Apollonia

18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pierre Tummers (St.); Jean Daniéls; OO. Salden-
Lemmens als jaardienst; Hub Rulkens als jaardienst; OO. Mentjens-Deckers.

Na H.Mis reliekverering H. Apollonia tegen tand en kiespijn.

Zondag 10 februari, Eerste zondag van de Vasten, H. Apollonia

08.30 uur: H.Mis; Uit dankbaarheid t.e.v. H.Pater Karel.

10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Zef en Dorien Benders-
Rouschop en dochter Thea als jaardienst (S5t.0; Harrie Heuts; voor bijz. Intentie (GB2);
Harrie Kuijs als jaardienst; Jo lemmens als jaardienst; Pierre Gorissen (Munsterhof).



Na H.Missen reliekverering H. Apollonia tegen tand en kiespijn.

Maandag 11 februari, O.L.Vrouw van Lourdes,

18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Els Meuleners-Lemmens; Wil Koke; Bruno
Fulgheri; voor bijz. intentie (H22); Marianne Schillings-van Duinen; voor bijz.
intentie (vB).

Dinsdag 12 februari,
08.30 uur: Géén H.Mis.

Woensdag 13 februari,
08.30 uur: H.Mis; Jan van der Aalst.
18.00 uur: H.Pater Karel Kapel: Kruiswegoefening.

Donderdag 14 februari, H.H. Cyrillus en Methodius,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H23).

Vrijdag 15 februari, Quattortemper vrijdag
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H24).

Zaterdag 16 februari,

18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Jo Janssen als eerste jaardienst; Dien Voots-
Damoiseaux; Miet de la Roy-de Wit; Dien Oberdorf-Keulers; Mia Bleeser-Paas; OO.
Schmeitz-Schols; voor bijz. intentie (vB); Wiel Timmermans; Marij Brands-Strouken
als Zeswekendienst.

Zondag 17 februari, Tweede zondag van de Vasten,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Gezinsmis mmv. Gelegenheidskoortje Daniélle; Josephina Fleischeuer-
Daniéls als jaardienst (St.); Josephina Kurvers-Schols als jaardienst (St.).

Maandag 18 februari,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Lodewijk van Rooijen; voor bijz. intentie
(H25); To Dols-Hansen.

Dinsdag 19 februari,
08.30 uur: H.Mis; Theodorus van Tuijl; Frits Hurkxkens.

Woensdag 20 februari,
08.30 uur: H.Mis; Jean Daniéls.
18.00 uur: H.Pater Karel Kapel: Kruiswegoefening.

Donderdag 21 februari, H.Petrus Damiani,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H26); An Cremers-Kusters
als Zeswekendienst.



Vrijdag 22 februari, St. Petrus’ Stoel,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H27).

Zaterdag 23 februari,

18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Brands-Dols, OO. Dols-Voots en OO. Van
Daal-Nijsten als jaardienst (5t.0; Louis Debeije als jaardienst (St.0; Andreas van
Diessen; OO. Kneepkens-Schmitz als jaardienst.

Vastentijd

De komende periode op weg naar Pasen vangt aan op Aswoensdag. We laten ons in
de Mis van 19.00 uur tekenen met het askruisje als teken van boetvaardigheid en ter
herinnering aan onze vergankelijkheid. Aswoensdag is een geboden vasten en
onthoudingsdag!

Op de overige woensdagen zullen we in de H.Pater Karel Kapel om 18.00 uur de
Kruiswegoefening bidden en zo het lijden van de Heer overwegen.

Drie-Koningen-Zingen

Traditiegetrouw zijn op 6 januari -het feest van Driekoningen- onze eigen koningen
zingend langs de Munstergeleense deuren getrokken om geld in te zamelen voor de
kinderen in de arme delen van onze wereld. Met hun blijde Driekoningen-lied
hebben zij maar liefst € 159,12 opgehaald. Dit geld is overgemaakt naar Unicef, voor
noodopvang voor de kinderen in Kenia, na de recente onlusten in dat land.
Koningen: goed gedaan! En alle -soms zéér- gulle gevers: hartelijk dank!!!

"Zing-je-mee"-uurtje

Jongens en meisjes vanaf groep 5 die graag zingen, zijn van harte uitgenodigd om
mee te komen doen aan ons Zanguurtje,

elke donderdag van 18.10 tot 19.00 uur in de kerk. We zingen samen een heleboel
vrolijke liedjes, én oefenen alvast voor de Gezinsmissen van 17 februari en 16 maart.
Meer informatie: Daniélle Lemments, tel. 4758733.

Kinderwoorddienst Aswoensdag

Start Veertigdagentijd-project " De Vastentrein”

In de H.Mis van 19.00 uur op Aswoensdag laten we in de Kinderwoorddienst onze
bekende Vastentrein weer vertrekken. Samen gaan we dan op weg naar het grote
feest van Pasen. De kinderen van groep 4 en 5 krijgen vantevoren weer hun eigen
spoorboekje, maar ook alle andere kinderen worden uitgenodigd om in de trein te
stappen. Mis 'm niet!

Misdienaars / Acolieten

Zondag 3 februari:

08.30 uur: Mark Sollet, Daniél Sollet.

10.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Bert Hundscheid, Thijs Hundscheid
Woensdag 6 februari:

19.00 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Huub Widdershoven.



Zaterdag 9 februari:

18.30 uur: Loran Evers, Roy Sijstermans,

Zondag 10 februari:

08.30 uur: Chretien Schalkx.

10.00 uur: Maarten Bevers, Arnoud Bevers,

Zaterdag 16 februari:

18.30 uur: Michel Beuken, Mark Trompetter, Jelke Voots, Falko Voots.
Zondag 17 februari:

08.30 uur: Kay Verhaegh, Thijs Hundscheid

10.00 uur: Stijn Bruls, Remco van Huijkelom, Maarten Bevers.
Zaterdag 23 februari:

18.30 uur: Chris Verheugd, Mark Sollet, Daniél Sollet.

Vernieuwde Website

Onze parochiéle website werd onlangs in een nieuw jasje gestoken, meer
overzichtelijk en bij de tijd gebracht. Ook deze parochieberichten kunt U daar lezen.
Neem maar eens een kijkje op:

www.sint-pancratius.nl Welkom!

Ook Pater Karel heeft zijn eigen site, die regelmatig getipdate wordt:

www.paterkarel.nl

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 —12.00 uur. U kunt ook
een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde
stipendium deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H.
Missen is: €. 7,00 voor weekdagen en €. 12,50 voor zaterdag en zondag.


http://www.sint-pancratius.nl/
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