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GROENE PAUS 
Begin september was de Paus bij de Italiaanse Katholieke Jongerendag in Loreto. Daar droeg hij een 
Mis op voor 500000 jongeren. Hij sprak er de jongeren over het milieu, dat onze planeet door 
ontwikkelingen die slecht zijn voor het milieu bedreigd wordt met onherstelbaar verlies.  Hij wees ook 
op het grote belang van water, dat een bron van grote spanningen en conflict kan worden als het niet 
op een rechtvaardige en vreedzame manier wordt verdeeld. In de mediaverslagen stond vermeld dat de 
Paus, vanwege zijn milieu-uitspraken, bewust in het groen gekleed was. Dat was natuurlijk toeval. 
Paus Benedictus XVI droeg gewoon een groen kazuifel omdat dit de liturgische kleur is van de tijd 
van het jaar. 
 
Deze journalistenuitschuiver laat ons nadenken over het gebruik van de liturgische kleuren wit, rood, 
groen, paars, zwart en roze gebruikt wordt ? Weten wij nog wanneer welke kleur gebruikt wordt ? 
 
 

 
 
Wit staat voor maagdelijkheid, onschuld, de waarheid, goedheid, liefde en de goddelijke, 
hemelse wijsheid. We gebruiken wit als er blijdschap is in de Kerk: bij dopen, huwelijken en tijdens 
de Paastijd en de Kersttijd; op alle feestdagen rond Jezus Christus die geen verband houden met zijn 
lijden; op feestdagen van de Maagd Maria (moeder van Jezus); feesten van de Engelen; alle feesten 
van heilige die geen martelaar zijn; Allerheiligen (1 november); en op de feesten van Johannes de 
Doper (24 juni), Johannes de evangelist (27 december), de Stoel van de Petrus (22 februari) en de 
bekering van de Apostel Paulus (25 januari). Wit gebruiken we ook voor de uitvaarten van de kinderen 
(vanwege de onschuld). 
 
Rood is de kleur van liefde, vuur, lijden en offer en gebruiken we als we denken aan de vurigheid van 
de Heilige Geest (Pinksterzondag); op feestdagen rond het lijden van Jezus Christus (Palmzondag en 
Goede Vrijdag); wanneer we de Apostelen, de Evangelisten en martelaren die hun bloed voor Jezus 
Christus vergoten, gedenken. 
 
Groen is de kleur van de hoop en de verwachting, de nederigheid en de beschouwing. We gebruiken 
groen op alle dagen van het jaar waar geen andere kleur is voorgeschreven. 
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Paars staat voor boete(doening), bekering en droefheid maar ook voor hoop en verwachting dat het 
goede overwint. Het wordt gebruikt wanneer de Kerk zich ingetogen voorbereidt op de grote feesten 
van Kerstmis en Pasen, tijdens de advents- en veertigdagentijd. Paars kan ook gebruikt worden in de 
uitvaarten, men kan dan ook zwart gebruiken. 
 
Roze wordt gebruikt in het midden van de advent en in het midden van de vasten om aan te geven dat 
het licht van Kerstmis/Pasen al wat begint te stralen door het paars, dus op zondag Gaudete (derde 
zondag van de Advent) en zondag Laetare (vierde zondag van de vastentijd). 
 
Voor de volledigheid kan nog gezegd worden dat in sommige landen blauw wordt gebruikt voor de 
Mariafeesten. 
 
Wisten wij nog wanneer welke kleur gebruikt werd ? 
 
Liturgische kalender 
Zondag 11 november, tweeëndertigste zondag door het jaar 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Schmeits-Schols; Frits Donners; OO. 
Fleischeuers-Daniëls en overl. Familie. 
 
Maandag 12 november, H. Josafat, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Wijnand en Maria Neis-Willems; Bert van Wissen; Jo 
Janssen; Sjeng Vrancken; Marianne Schillings-van Duinen; Lambert Ruijpers; Romano Grootjans. 
 
Dinsdag 13 november,  
08.30 uur: H.Mis; OO. Nijsten-Bonenkamp en zoon Jan; OO. Hanckman-Pepels. 
 
Woensdag 14 november, 
08.30 uur: H.Mis; Gerard van de Eng. 
 
Donderdag 15 november, H. Albertus de Grote, 
18.00 uur: H.Mis H. Pater Karel Kapel; Zef Hendrix en Sjaak Odekerken. 
 
Vrijdag 16 november, H. Gertudis, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962,  H. Pater Karel Kapel; Toos van den Boogaart-van Oirschot. 
 
Zaterdag 17 november, H. Elisabeth, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Lemmens-Collard als jaardienst (St.); OO. Köhlen-Janssen 
als jaardienst (St.); Maria Agnes den Dekker-Limpens als jaardienst (St.); Echtpaar Jan Baltussen en 
Riet Penners (St.); OO. Wijnand en Maria Neis-Willems; Miet de la Roy-de Wit; O. fam. Van Rijn-
Penners; OO. Damoiseaux-Hamers en fam.; Lodewijk van Rooijen; May Roberts-Penders; Mia 
Bleeser-Paas; Oo. Honneff-Schols, zoon Thei, Annie op de Kamp en Betty Schols; Wil Köke (buurt2); 
Pater Joachim van der Heijden; Sjaak Henssen; Bert Belle (vw. K.B.O.); OO. Salden-Lemmens; 
Bruno Fulgheri als Zeswekendienst; Dien Oberdorf-Keulers als Zeswekendienst; OO.Penners-
Ohlenforst; Giel Janssen; voor de levende en overleden leden van Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. 
 
 
Zondag 18 november, Drieendertigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; OO. Thei Dols en Billa Nijsten als jaardienst (St.); Marianne 
Schillings-van Duinen; Jan Meijers; OO. Dols-Delahay en kinderen; OO. Neis-Jacobs als jaardienst. 
13.00 uur: H.Doopsel van Denischa Evers. 
 
Maandag 19 november, 
18.00 uur: H.Mis H. Pater Karel Kapel; Els Meuleners-Lemmens; Marianne Schillings-van Duinen; 
voor ’n bijz.intentie (vB); voor ’n bijz.intentie om voorspoedig herstel. 
 
Dinsdag 20 november, 
08.30 uur: H.Mis; Martinus van den Boogaart. 
 
Woensdag 21 november, Opdracht van de H.Maagd Maria, 
08.30 uur: H.Mis; Toos van Luijk. 
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Donderdag 22 november, H. Caecilia, 
18.00 uur: H.Mis H. Pater Karel Kapel; Lerôn Wennekes als jaardienst; bijz. int. Uit dankbaarheid 
vw. Fam Jeurissen. 
 
Vrijdag 23 november, H. Paus Clemens I, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962, H. Pater Karel Kapel; Miep Bosch. 
 
Zaterdag 24 november, H.Andreas Dung-Lac, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Andreas van Diessen; Lies Bosch-Maassen en schoonzoon Frans; 
Marianne Schillings-van Duinen; Jacques Croonen als jaarienst. 
 
 
Zondag 25 november, Hoogfeest van Christus Koning, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans mmv. Fanfare Juliana; Voor de levenden en overleden leden van 
Fanfare Juliana; Wil Köke (erebestuurslid); OO. Keulers-Meijs; Barbara Otten-Penders als jaardienst 
(St.); Pastoor Willem Mullenders als jaardienst (St.); Pierre Gorissen (Munsterhof); Sjeer van 
Noothoorn; OO. Donners-Ehlen en zoon Frans als jaardienst (St.); Dien Oberdorf-Keulers (vw. 
K.B.O.); Leo Lemmens. 
 
Maandag 26 november, 
18.00 uur: H.Mis H.P ater Karel Kapel; Sjaak en Mia Wetzels-Heuts; Harrie Heuts; Marianne 
Schillings-van Duinen; Wil Köke (buurt). 
 
Dinsdag 27 november, 
08.30 uur: H.Mis; Jo van der Aalst. 
 
Woensdag 28 november, 
08.30 uur: H.Mis; Jo Tagage. 
 
Donderdag 29 november, 
18.00 uur: H.Mis H. Pater Karel Kapel; voor ’n bijz. intentie (vB). 
 
Vrijdag 30 november, H. Andreas, apostel, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962, H.Pater  Karel Kapel; Annie van den Berk-Broers. 
 
Zaterdag 1 december, 
18.30 uur: Gezinsmis bgv. Begin van de Advent, mmv. Gelegenheidskoortje Daniëlle; OO. Theelen-
Waterreus; Dien Voots-Damoiseaux; Miet de la Roy-de Wit; Dien Oberdorf-Keulers. 
 
 
Advent in aantocht 
Zaterdag 1 december begint de Adventstijd weer, ter voorbereiding op het Kerstfeest. Wij zullen die 
avond de adventskrans ontsteken met de kinderen in de gezinsmis van 18.30 uur. 
 
Misdienaars / acolieten 
Zondag 11 november: 
08.30 uur: Chrétien Schalkx. 
10.00 uur: Maarten Bevers, Arnoud Bevers, Huub Widdershoven. 
Zaterdag 17 november: 
18.30 uur: Mark Trompetter, Michel Beuken, Jelke Voots. 
Zondag 18 november: 
08.30 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet. 
10.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Bert Hundscheid. 
Zaterdag 24 november: 
18.30 uur: Stijn Bruls. 
Zondag 25 november: 
08.30 uur: Arnoud Bevers. 
10.00 uur: Loran Evers, Remco van Huijkelom,  
Zaterdag 1 december: 
18.30 uur: Falko Voots, Chris Verheugd, Mark Sollet Daniël Sollet. 
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