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Een nieuw jaar pril begonnen...

Wat staat er in de sterren, beste mensen?

Wie van ons zou niet graag weten wat er allemaal te gebeuren staat dit nieuwe jaar, in de toekomst?
Wat staat er in de sterren? Voor U, voor jou, voor mij en voor ons allemaal samen? Er is veel te
wensen, veel te willen, veel te doen. Op de avond van oliebollen en vuurwerkwilden wij niet achter
blijven en eerst een paar sterretjes ontsteken.

Het eerste sterretje staat voor alles wat zo nodig allemaal moet in dit nieuwe jaar.

Nog harder werken, nog meer geld verdienen, nog vaker op vakantie gaan, meer afvallen, een mooiere
look, een metamorfose, de haren gaan kleuren of voor anderen nog beter.... Implanteren, meer aan
sport doen, een nieuwe baan, promotie maken.

Het sterretje brandt, het flakkert en het dooft. Het zijn vurige wensen. We knallen ze de lucht in. Maar
ooh-wee... Het sterretje is al uit. Het gloeit nog een beetje na en morgen is het troep, rotzooi.
Tijdelijke zaken, zomaar voorbij. Vuur dat dooft.

Misschien een tweede sterretje voor alles wat we nog willen op onze wereld.

Natuurlijk vrede op aarde, rechtvaardigheid in de wereld. Geen oorlog meer in de wereld, geen
dreiging meer in het Midden Oosten. De wapens de wereld uit, geen terrorisme meer. Alle
godsdiensten in vrede samen. Geloof als bindmiddel voor alle tijden in alle landen. Geen
natuurrampen meer en ook geen hongersnood. Geen mensen meer bedolven onder het puin van
geweld. Het zijn mooie wensen. Het zou mooi zijn als het waar zou kunnen worden. Als het waar zou
kunnen zijn. Maar een sterretje is veel te klein. Onze wensen komen niet zomaar uit. Een wereld ver af
is niet te veranderen door ons kleine mensen.

We blijven er in het nieuwe jaar wel voor bidden ook al ligt het ver buiten ons bereik.

Toch misschien nog een derde sterretje proberen voor ons allemaal wat we zouden wensen voor
onze eigen Kerk. Natuurlijk veel meer mensen in de kerk, die allemaal genieten van het koor, dat zo
mooi zingt en waar zij die er wel zijn ook van mogen genieten. Elk weekend volle diensten, nog meer
vrijwilligers om nog meer te kunnen doen, nog harder te kunnen lopen, een Kerk waar iedereen
welkom is. Een Kerk ook buiten onze parochiegrenzen waar mensen zich goed bij voelen. Een Kerk
van vrede en gerechtigheid, waarin iedereen tot zijn en haar recht mag komen. Maar ook dit sterretje
beste allemaal, zo het al niet vlug dooft, zal het maar zwak flakkeren. Het ligt maar heel zwak binnen
ons bereik. Geen sterren geen knallende veranderingen. Geen overgang van het ene naar het andere
jaar met grote veranderingen.

Misschien gaat het wel niet om de grote wensen voor onszelf de wereld of onze Kerk.

Misschien gaat het meer om vertrouwen en overgave. Misschien is het knallende vuurwerk wel leuk
voor oudejaarsavond, maar jagen we er niet onze angsten en de geesten van de leegte mee weg.
Misschien moeten we toch weer gewoon een kaarsje branden zoals we zo vaak doen hier in de kerk
of in de kapel van Pater Karel of ergens bij een Mariabeeld. Misschien gaat het niet om het grote
uiterlijk van de wereld of ons zelf of van de Kerk, maar om het innerlijk, dat alleen te veranderen is als
we onszelf veranderen.

Want, zo probeerden we in Munstergeleen in 2006 samen kerkgemeenschap te zijn, samen in lief en
leed elkaar dragend. En dat deden we in het voorbije jaar, telkens waren er lichtjes die ontbrandden: in
de 53 kindjes die er gedoopt werden, waarvan er 14 tot onze parochie behoren; de 49 kinderen van
groep 6 die voor het eerst de H.Communie mochten ontvangen; maar ook de 37 kinderen die gesterkt
door Gods H.Geest in het H. Vormsel op weg gingen naar volwassenheid. Jongvolwassenen die elkaar
het ja-woord voor het leven gaven: 12 personen die door het Huwelijkssacrament zich aan elkaar
bonden. Ons samen Eucharistie-vieren als gemeenschap: circa 29.000 H.Communie’s werden
uitgereikt, zo werden we als gemeenschap gevoed door Christus om Zijn Licht in deze wereld uit te
dragen. Maar ook kostbare lichtjes doofden: 25 maal luidde de doodsklok en waren we als
gemeenschap bijeen voor het kerkelijk afscheid van een geliefde, leefden we mee en baden we dat ze
nu mogen delen in het Eeuwige Licht.

We beleefden het samen, wensten elkaar geluk op fijne momenten en droegen elkaars verdriet, maar
alles samen bij-elkaar-horend als Munstergeleense Parochiegemeenschap.

En we ervaarden dat we zo zelf niet het middelpunt van de wereld hoeven zijn, maar de anderen en
ook ‘De Ander’ met 2 hoofdletters, die we hier met liefde God noemen, die ons steeds bijeenbracht in
vreugd en leed. Die éne God die in Jezus zelf liet zien, dat Hij mensen bemint, dat we ons alleen naar



Hem hoeven keren en mogen weten dat we er allemaal mogen zijn met al onze gebreken, met al onze
angsten, met al onze eenzaamheid, met al onze beperkingen, met al onze wensen groot of klein.

En zo, z6 wordt stilaan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geschapen en z6 roept God ook ons.
Een kleine zachte stem, geen groot geweld, geen knallend vuurwerk, maar in het licht van een kaars.
Wij mogen proberen Zijn stem te verstaan, Zijn bescherming te zoeken,

te vertrouwen op God die ons dichtbij wil zijn als een vader en een moeder tegelijk. Het licht dat blijft
branden. Licht van Christus, licht in ons hart. Verandert daarmee de wereld, de Kerk, onze
samenleving? Nee, dat niet maar misschien wel wijzelf. U en ik.. als we God blijven zoeken en af en
toe even mogen vinden. Hier in de kerk als we Zijn woorden horen, maar ook hier buiten in de ogen
van de mensen van wie we houden zoals God van ons mensen houdt. Daar branden we een kaarsje
voor. Blijvend licht in het komend jaar, Licht van Christus. Licht van God. Licht voor ons mensen
voor het nieuwe jaar.

Zalig Nieuwjaar voor U allen!

Liturgische kalender

Zondag 14 januari, Tweede zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Max Riedel en Net Dols als jaardienst
(St.); Echtpaar Pie Kubben en Clara Kubben-Boyens als jaardienst (St.); OO. Pelzers-Delahaye en Mia
en Math Pelzers (St.); Martin Hamers; Lei Heuts en overl.fam.; Wil Meuffels als jaardienst; Sef
Wever.

14.00 uur: H. Doopsel Mick Hoenen.

Maandag 15 januari, H. Arnold Janssen,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Maria Neis-Willems; Thei Houben.

Dinsdag 16 januari,
08.30 uur: H.Mis; Angela Baetsen.

Woensdag 17 januari, H. Antonius abt,
08.30 uur: H.Mis; Thomas van der Aalst.

Donderdag 18 januari,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; OO en familie Zelissen-Beumers.

Vrijdag 19 januari,
08.30 uur: H.Mis; Theodorus Coolen.

Zaterdag 20 januari, H.H. Fabianus en Sebastianus,

18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Echtpaar Jan Baltussen en Riet Penners als jaardienst (St.); OO.
Willem Janssen en Maria Keesmekers als jaardienst (St.); Betty Schols; Giel Janssen; OO. Wijnand en
Maria Neis-Willems; Jrd. OO. Honneff-Schols, zoon Thei en Anny Op de Kamp; Mia Bleeser-Paas;
Ivo Spijkers; Louis van der Heijden als jaardienst; Leo Goffin als jaardienst; Nic Collaris, overl.
ouders en familie.

Zondag 21 januari, Derde zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: H.Mis met samenzang; Marij Nijsten-Kneepkens als jaardienst; Trees Brands-Derrez als
1° jaardienst.

Maandag 22 januari, H. Vincentius, diaken,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Maria Neis-Willems.

Dinsdag 23 januari,
08.30 uur: H.Mis; Frits van Tuel.

Woensdag 24 januari, H. Franciscus van Sales,
08.30 uur: H.Mis; Jan Baken.



Donderdag 25 januari, Bekering van de H. Paulus,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties.

Vrijdag 26 januari, H.H. Timoteus en Titus,
08.30 uur: H.Mis; welzijn van een vriend (A)

Zaterdag 27 januari, H. Angela Merici,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Tiny Schmeits en OO. Schmeits-Rdder als jaardienst (St.); Math
Spijkers als jaardienst (St.); Huub Boreas.

Zondag 28 januari, Vierde zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Sandra Bornkamp-Liebregts; Peter Nacken
als jaardienst; Leo Lemmens; Jo Lemmens als jaardienst.

Maandag 29 januari,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties.

Dinsdag 30 januari,
08.30 uur: H.Mis; voor Priesterroepingen.

Woensdag 31 januari, H. Johannes Bosco,
08.30 uur: H.Mis; Harry Flecken.

Donderdag 1 februari,
18.00 uur: H.Mis pater Karel Kapel; voor bijz. intenties.

Vrijdag 2 februari, Maria Lichtmis, Eerste Vrijdag,
08.30 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden.
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel met vooraf kaarsenzegening aan de Lourdesgrot.

Zaterdag 3 februari, H. Blasius,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Joseph Keulen en OO. Keulen-Heijnen als jaardienst (St.).
Na de H.Mis: Blasiuszegen ter bescherming tegen neus-en keelziekten.

Overleden

15 december: Dhr. Peter Joseph (Pierre) Gorissen, 79 jaar (Munsterhof)

23 december: Mevr. Maria Anna (Miet) De la Roy-de Wit, 76 jaar (Erkensweg)

28 december: Mevr. Anna Maria Hubertina (Mia) Adams-Timmermans, 75 jaar (St.Jansminnestraat)
Mogen zij rusten in de vrede van de Heer.

H.Doopsel

13 januari: Ghyro Kuppen (Irenestraat)

14 januari: Mick Kuppen (Kl.Kommel)

Proficiat met de opname in onze Geloofsgemeenschap!

Misdienaars / Acolieten

Zondag 14 januari:

08.30 uur: Stijn Bruls

10.00 uur: Falko Voots, Huub Widdershoven, Chrétien Schalkx.
Zaterdag 20 januari:

18.30 uur: Mark Trompetter, Robert Dormans, Remco van Huijkelom,
Zondag 21 januari:

08.30 uur: Chrétien Schalkx.

10.00 uur: Mark Sollet, Daniél Sollet.

Zaterdag 27 januari:



18.30 uur: Maarten Bevers, Arnoud Bevers, Stijn Bruls.
Zondag 28 januari:

08.30 uur: Remco van Huijkelom

10.00 uur: Bert Hundscheid, Rens Verhaegh, Kay Verhaegh.
Zaterdag 3 februari:

18.30 uur: Loran Evers, Chris Verheugd,

Website

De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws
kunt vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten.
Sommige delen zijn echter nog in aanbouw. Onlangs werd toegevoegd een aantal foto’s van
historisch Munstergeleen. U kunt een kijkje nemen op:

wwwe.sint-pancratius.nl Welkom!

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 —12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 7,00 voor
weekdagen en €. 12,50 voor zaterdag en zondag.


http://www.sint-pancratius.nl/
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