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Vakantietijd…..  
Velen van ons houden binnenkort hun jaarlijkse vakantie. Niet alleen onze kinderen 
maar ook onze werkende mensen en onze gepensioneerden. De vakantietijd is voor 
bijna iedereen een tijd die anders is dan anders. Voor velen is het niet alleen een tijd om 
wat uit te blazen en het wat rustiger aan te doen. De rust en het anders zijn van de tijd 
laat mensen ook even stilstaan bij de grote lijnen van het leven. Niet voor niets worden 
na een vakantietijd soms heel ingrijpende beslissingen genomen. De tijd van rust laat 
mensen gemakkelijker de vraag stellen: Waar zijn we in ons leven mee bezig ? Zie ik de 
grote lijnen van mijn leven nog ?  Is er voldoende aandacht voor mijn band met God, met 
mijn medemensen en met mijn eigen ik ? Een eerlijk antwoord daarop laat mensen wel 
eens, na een vakantietijd, een heel andere richting uitgaan in hun leven. Als ik iets aan 
mijn parochianen zou mogen wensen als vrucht van hun vakantietijd is het dat wel: kijk 
eens naar de grote lijnen van je leven voor je weer de drukte van het werkjaar ingaat ! 

 
Een mooi verhaal wat ik daarbij ter overweging wil meegeven is het verhaal van het 
jongetje die naar zijn oma keek die een brief aan het schrijven was. Op een gegeven 
moment vroeg hij: “Oma, schrijf je een verhaaltje over wat wij samen hebben 
meegemaakt? Of schrijf je misschien een verhaaltje over mij?” Zijn oma stopte met haar 
brief, glimlachte, en zei: “Ik schrijf inderdaad over jou. Maar belangrijker dan de 
woordjes die ik schrijf, is het potlood waarmee ik schrijf. Ik zou willen dat je later, als je 
groot bent, net zoals dit potlood wordt”. Het jongetje keek nieuwsgierig naar het 
potlood, maar kon niets bijzonders ontdekken. Maar het is gewoon maar een potlood! 
Het is maar hoe je er naar kijkt. Het potlood heeft vijf bijzondere dingen die jou - maar 
dan moet je ze wel onthouden- tot iemand zullen maken die altijd in vrede met de 
wereld zal leven... Ten eerste: Je zult misschien grootse daden verrichten, maar je mag 
nooit vergeten dat er een hand is die jou leidt. Deze hand noemen we God, en Hij zal je 
altijd leiden volgens Zijn Wil. Ten tweede: Af en toe moet je stoppen met schrijven, om 
de punt te slijpen. Daardoor heeft het potlood een beetje pijn, maar het wordt er wel 
scherper van. Dus moet je wat pijn kunnen verdragen, het maakt je tot een beter 
mens. Ten derde: Als je met een potlood schrijft, kun je altijd uitgummen wat je fout 
schreef. De les is dat corrigeren wat we gedaan hebben niet slecht is, maar belangrijk, 
om rechtvaardig door het leven te kunnen gaan. Ten vierde: Het belangrijkste van het 
potlood is niet het hout of de buitenkant, maar het grafiet dat erin zit. Dus wees steeds 



bezorgd om wat er binnen in je gebeurt. Ten slotte, het vijfde wat een potlood bijzonder 
maakt: het laat altijd een spoor achter. Besef goed dat alles wat je in je leven doet, 
sporen zal achterlaten en probeer je daar bewust van te zijn. 
Hoe is het met ons levenspotlood ?  
Maak er dit jaar een mooie vakantietijd van ! 
 
 

Liturgische Kalender 
Zondag 1 juli, Dertiende zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Echtpaar Lei en Annie Delahaye-Verheijen als 
jaardienst St.); Jan Voots; Math Dahlmanns (vw. Buurt); Jan Baeten als jaardienst; 
Anneke Plitscher-Janssen als eerste jaardienst; Alice Latten (off.1). 
 
Maandag 2 juli,  
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Karelkapel; OO. Janssen-Keesmekers als jaardienst 
(St.); Mia Dormans-Cals; Jan Grothues (off.); Math Dahlmanns (off); Elly Delbressine-Op 
den Kamp (off.3); Leny van Bergen-Ophoff (5); Wiel Vankan. 
 
Dinsdag 3 juli, H. Thomas, apostel, 
08.30 uur: H.Mis; Lies Raaijmakers-Coolen. 
 
Woensdag 4 juli, H. Elisabeth van Portugal, 
08.30 uur: H.Mis; Sandrine Hackfoordt. 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden  (LET OP: i.p.v. vrijdag !) 
 
Donderdag 5 juli, H. Antonius-Maria Zaccaria, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 6 juli, H. Maria Goretti, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor priesterroepingen 
 
Zaterdag 7 juli, O.L.Vrouw van s’ Hertogenbosch, 
18.30 uur: H.Mis; Anna Maria Keulen en OO. Keulen-Heijnen (St.); Tiny Spijkers-Kurvers 
als eerste jaardienst; Johan en Lilly Cremers-Reubsaet als jaardienst; Jan van Rijn als 
jaardienst; O. Fam. Van Rijn-Penners; Elly Donners-Latten; OO. Bevers-Keulers en overl. 
familie. 
 
 
Zondag 8 juli, Veertiende zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; OO. Meijs-Heunen en overl. fam.. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Jaan Mertens (off.4); Math Bormans (vw. K.B.O.). 
 
Maandag 9 juli, H. Martelaren van Gorcum, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Albert Veltrop (off.8); Lenie Schurgers-Dresen 
(off.3); Leny van Bergen-Ophoff (6); Mia en Sjaak Wetzels-Heuts. 
 
Dinsdag 10 juli, H. Amelberga, 
08.30 uur: Géén H.Mis. 
 
Woensdag 11 juni: H. Benedictus van Nursia, 
08.30 uur: H.Mis; Allegonda van Tuijl. 
 
 



Donderdag 12 juli, H.H. Nabor en Felix, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 13 juli, H. Henricus 
08.30 uur H.Mis Ritus 1962; Jan Verhees. 
 
Zaterdag 14 juli, H. Camillus de Lellis, 
18.30 uur: H.Mis; Pierre Tummers (St.); OO. Hermes-Geurts. 
 
 
Zondag 15 juli, Vijftiende zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; OO. Winand Keulers-Schmeits als jaardienst (St.); Jan 
Verheijen als eerste jaardienst; Annie Delahaye-Verheijen als jaardienst; Emile Neis; Ben 
Krutzen als jaardienst; Annie Damoiseaux-Pelzers als jaardienst; Albert de Vries als 
eerste jaardienst; Math Bormans als Zeswekendienst. 
 
Maandag 16 juli, O.L.Vrouw van de Berg Karmel, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jan Grothues (off.); OO. Krijgsman, Heijnen en 
Renaars; Leny Van Bergen-Ophoff (8); Alice Latten (off.2). 
 
Dinsdag 17 juli, H. Hyacinthus, 
08.30 uur: H.Mis; Bets van Lieshout. 
 
Woensdag 18 juli, H. Fredericus, 
08.30 uur: H.Mis; Claverini van Luijk. 
 
Donderdag 19 juli, H. Bernulfus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 20 juli, H. Apollinaris, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor bijz. Intentie (HB). 
 
Zaterdag 21 juli, H. Laurentius van Brindisi, 
18.30 uur: H.Mis; Gaston Maessen. 
 
**************************************************************************************** 
 

Dankbetuiging Pastoor Beenders 
Het is belangrijk in het leven de weg die je gaat, maar ook de sporen, die je achterlaat. 
Blijkbaar zijn er heel wat sporen achtergelaten in mijn Priesterleven, getuige de vele 
dankbetuigingen en goede inspiraties b.g.v. mijn 60-jarig Priesterfeest, in mijn 
geboorteplaats Roggel, die ik van velen mocht ontvangen op zondag 15 april jl. 
Hartelijk dank hiervoor. 
Ook u allen wens ik alle goeds voor de toekomst en vooral een goede gezondheid en 
Gods zegen. 
Met vriendelijke groet, 
W. Beenders, Emeritus Pastoor. 
 

Pinksterprocessie 
Graag danken wij allen die ook dit jaar weer hun medewerking gaven, in welke vorm 
dan ook, tot het goed verlopen van de processie op Pinksterzondag! 

Kerkbestuur en Processiecomité. 



Misdienaars / Acolieten 
Zondag 1 juli: 
08.30 uur: - - 
10.00 uur: Max Jütten. 
Zaterdag 7 juli: 
18.30 uur: Tycho Larue. 
Zondag 8 juli: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Joran Vaessen. 
Zaterdag 14 juli: 
18.30 uur: Lucas Schmeits. 
Zondag 15 juli 
08.30 uur - -  
10.00 uur: Sky Thiecke. 
Zaterdag 21 juli: 
18.30 uur: Mark Trompetter. 


