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KRUIS

In de afgelopen weken kregen de concerten van Madonna veel aandacht uit gelovige hoek. Tijdens
haar liedje “Live tot tell” is er een kruisigingsscéne. Daarin verschijnt Madonna aan het kruis met een
doornenkroon op haar hoofd. De Nederlandse SGP-jongeren deden aangifte wegens smalende
godslastering. Minister Donner van Justitie begreep dat christenen zich hierdoor gekwetst kunnen
voelen. Kardinaal VIk van Praag uitte zware kritiek op Madonna, die volgens hem het christelijk
geloof tracht te ridiculiseren en het kruis, het belangrijkste symbool van het christendom, misbruikt.
Het kruis is regelmatig een teken van tegenspraak, zo wordt er wel eens strijd geleverd of er wel of
niet een kruis mag hangen in rechtzalen en openbare plaatsen. Waarom ergeren mensen zich daaraan ?
Wat is de betekenis van het kruis ? Het gaat over de kern van het christelijk geloof. Het kruis is het
teken van de overwinning van Jezus Christus op de dood. Denkend aan de betekenis van het Kkruis,
komt de zin in mijn gedachten uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 3,14-17: “Maar evenals Mozes in
de woestijn de slang omhoog geheven heeft, zo moet ook de Mensenzoon omhoog worden geheven,
zodat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven bezit. Zoveel immers heeft God van de wereld
gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet
verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de
wereld te veroordelen, maar om door Hem de wereld te redden.”

Christenen geloven dat Jezus Christus door te sterven op het kruis zelf de straf op de zonde van de
mensen genomen heeft. En door na 3 dagen op te staan uit de doden de zonde en de dood overwonnen
heeft. En dat iedereen die Christus aanvaard als de zoon van God (zoals Hij zich in de bijbel bekent
maakt) aanspraak mag maken op diezelfde verlossing van zonde. Het kruis, een marteltuig, is voor ons
het teken van onze verlossing. Waar christenen samenkomen, zijn altijd kruisbeelden te vinden. Als
we beginnen te bidden, dan beginnen we met een kruisteken en de kern van wat er in de
Eucharistieviering gebeurt is: de tegenwoordigstelling van het Kruisoffer van Jezus Christus, op
onbloedige wijze.

Er zijn twee soorten kruisbeelden. Een kruis met de afbeelding van Jezus erop, dat wil ons vooral het
offer van Jezus in herinnering brengen. Een leeg kruis benadrukt dan weer meer de verrijzenis.
Misschien moeten we daar eens meer bij stilstaan. Het valt me op dat veel jonge gezinnen geen
kruisbeeld meer in huis hebben, een symbool om als gelovige naar op te kijken en herinnerd te worden
aan het offer wat Jezus voor ons persoonlijk heeft gebracht, dat lijden en tegenslag nooit het laatste
woord hebben maar de verrijzenis. Het valt me ook op dat veel jongeren toch een kruis rond de nek
dragen, of in de oren of nog op andere plaatsen en ik vraag me daarbij af: zou dit werkelijk een teken
van getuigenis zijn, een teken van geloof in het verlossende Lijden van Jezus Christus. De commotie
rond het optreden van Madonna mag ons eens de vraag stellen wat het kruis voor ons betekent.

Liturgische kalender

Zondag 1 oktober, Zesentwintigste zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Fam. Jetten als jaardienst (St.); OO.
Cuijpers-Dols als jaardienst (St.); OO. Guus Dols en Barbara Widdershoven als jaardienst (St.); Piet
Bours en Maria de Esch als jaardienst (St.); Martin de Bruijni; Billa Donners-van Wordragen; OO.
Halmans-Haartmans en familie; Harry Smeets; Sandra Bornkamp-Liebregts als Zeswekendienst; Math
Engelen als jaardienst; Bijz. intentie uit dankbaarheid.

Maandag 2 oktober, H.H. Engelbewaarders,

17.40 uur: Rozenkrans.

18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Trees Brands-Derrez; Hub Lemmens; Theo Scheepers; Maria
Frissen-Houben als jaardienst.

Dinsdag 3 oktober, H. Theresia van Lisieux,



08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Petrus Broers.

Woensdag 4 oktober, H. Franciscus van Assisi,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Wim van den Berk.

Donderdag 5 oktober,
17.40 uur: Rozenkrans.
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Luc van den Boomen.

Vrijdag 6 oktober, H. Bruno, Eerste Vrijdag,

08.30 uur: H.Communie aan zieken en thuiszitenden.

18.00 uur: Pater Karel Kapel: Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.
18.30 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Jean Chantal Clec’h.

Zaterdag 7 oktober, O.L.Vrouw van de Rozenkrans,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Keulen-Heijnen en Pierre Keulen als jaardienst (St.); Wil
Hamers, Lies Hamers-Kurvers, Harrie en Miep; Billa Donners-van Wordragen (buurt 1).

Zondag 8 oktober, Zevenentwintigste zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Lies Bosch-Maassen en schoonzoon Frans;
Z.E.H. Pastoor Eduard Hoenen; René Waelen; Voor een bijz. intentie (j.s.); OO. Reinders-Laumen als
jaardienst; Jan Nijsten als jaardienst; Gusta Krutzen-Frissen als jaardienst; voor een bijz. intentie
(msgh).

Maandag 9 oktober, H. Dionysius,
17.40 uur: Rozenkrans.
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor ’n bijz. intentie (j.s.).

Dinsdag 10 oktober, O.L.Vrouw Sterre der Zee,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Dora van Luijk-Verhuijzen.

Woensdag 11 oktober,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Jan Hendriks.

Donderdag 12 oktober,
17.40 uur: Rozenkrans.
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor overl. familie (v.B); Emile Jacobs.

Vrijdag 13 oktober,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Willem van Luijk.

Zaterdag 14 oktober, H.Callistus, paus,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

Zondag 15 oktober, Achtentwintigste zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; Jan Hamers; OO. Hamers-Ronkaars en dochter Tiny; OO. Meijs-Heunen.
10.00 uur: Hoogmis, mmv. Kerkelijk Zangkoor uit Nuth; voor bijz. intentie (msgh).

Maandag 16 oktober, ZALIGVERKLARINGSDAG PATER KAREL,



07.00 uur: wandelbidtocht vanaf Karelkapel, met aansluitend H.Mis.

19.00 uur: Pontificale Hoogmis door de Bisschop van ‘s Hertogenbosch Mgr. A. Hurkmans,
Meerstemmig; Marie Nacken-Beltgens; Bertha Smeets-Dols; OO. Honneff-Schols, zoon Thei en
Annie Op de Kamp; bijz. intentie (j.s.); bijz. intentie (vB.); Billa Donners-van Wordragen; René
Waelen; Trees Brands-Derrez; Math Keulen; Jeu Godschalk; Zus Pokorny Doesborgh; Paul Hustinx;
Gerarda Hustinx-Damoiseaux.

Dinsdag 17 oktober, H. Ignatius van Antiochig,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Martinus Raaijmakers.

Woensdag 18 oktober, H. Lucas, evangelist,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Mathea van de Ven-Smulders.

Donderdag 19 oktober, H. Paulus van het kruis,
17.40 uur: Rozenkrans.
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; OO. Leo en Anneke Hamers-Kurvers; Bert van Wissen.

Vrijdag 20 oktober,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Harry Kornips.

Zaterdag 21 oktober,

18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Wil Cremers en Dieneke Heuts als jaardienst (St.); Math
den Dekker als jaardienst (St.); Beth Bongaerts-Schols; OO. Schmeitz-Schols; Ivo Spijkers; Mia
Bleeser-Paas; Lerdn Wennekes; Billa Donners-van Wordragen; Gerda van der Borgh-Dols als eerste
jaardienst; Jan en Marij Nijsten-Kneepkens; OO. Lemmens-Schreurs als jaardienst; Maria Sibilla
Gelissen-Haartmans als Zeswekendienst.

Overleden

8 september: Mevr. Maria Sibilla Gelissen-Haartmans, 86 jaar (Julianalaan)
14 september: Dhr. Theodorus Houben, 66 jaar (Burg. Coonenstraat)
Mogen zij rusten in vrede.

18° verjaardag Zaligverklaring Pater Karel

Op maandag 16 oktober zal het 18 jaar geleden zijn dat Pater Karel door Paus Johannes-Paulus z.g.
werd Zaligverklaard. VVoor de viering van deze gedenkdag zal dit jaar de Bisschop van ’s
Hertogenbosch, Mgr. Antonius Hurkmans, een Pontificale Hoogmis opdragen in onze parochiekerk
om 19.00 uur. Wij hebben hem genodigd in het kader van de naderende Heiligverklaring, daar hij de
naaste “buurman” van ons bisdom is, en er vanuit het Brabantse met grote regelmaat pelgrims naar
Pater Karel komen.

Wij hopen dat we met velen die avond samen God kunnen prijzen om zijn Dienaar Pater Karel en
bidden dat spoedig de laatste fase in het Heiligverklaringsproces positief kan worden afgerond.
Welkom aan U allen!

Wandel-Bidtocht-Pater Karel

Maandag 16 oktober zal de jaarlijkse bidtocht door de velden en langs wegkruisen wederom gehouden
worden. We vertrekken om 07.00 uur vanaf de Pater Karel kapel, bidden bij een aantal veldkruisen een
tientje van de Rozenkrans. De tocht gaat vanaf de kapel onder het tunneltje van de Middenweg naar
Leyenbroek, langs de St. Rosakapel uit 1675, vervolgens gaan we via de “duuster getske” naar hoeve
Lahrhof en zijn bakhuis uit 1760. Via Haagsittardpark en de grenspaal komen we in het bergdorpje
Hillensberg lans de St. Michaélkerk uit de 18° eeuw, via de dorpsstraat en de Hillensbergerheide gaan
we richting Windraak, hier maken we een koffiestop bij de Zusters van het Kostbaar Bloed. Hierna



vervolgen we onze tocht via de oude Windrakerberg tot de Watersleyerweg en verwachten om c.a.
10.00 uur terug te zijn aan de Karelkapel waar we afsluiten met een H.Mis voor de intenties van de
deelnemers. De afstand bedraagt 12 km.

Misdienaars / acolieten

Zondag 1 oktober:

08.30 uur: Stijn Bruls.

10.00 uur: Chris Verheugd, Maarten Bevers, Arnoud Bevers.
Zaterdag 7 oktober:

18.30 uur: Loran Evers, Remco van Huijkelom,

Zondag 8 oktober:

08.30 uur: Chrétien Schalkx.

10.00 uur: Mark Trompetter, Robert Dormans, Stijn Bruls.
Zaterdag 14 oktober:

18.30 uur: Jelke Voots, Huub Widdershoven, Bert Hundscheid
Zondag 15 oktober:

08.30 uur: Remco van Huijkelom

10.00 uur: Daniél Sollet, Mark Sollet, Chrétien Schalkx.
Maandag 16 oktober:

19.00 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Rens Verhaegh, Kay verhaegh, Robert Dormans, Mark
Trompetter, Maarten Bevers, Arnoud Bevers, Chris Verheugd.
zaterdag 21 oktober:

18.30 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh.

Website

De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws kunt
vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten. U kunt een kijkje
nemen op:www.sint-pancratius.nl Welkom! Op de site www.katholieknederland.nl kunt u bij de
rubriek Radio/kruispunt een radio-interview aangaande Pater Karel beluisteren.

Bovendien op deze link van TV Limburg, een videoimpressie van 5 januari zoals werd uitgezonden:
http://www.tvl.nl/site/load.php?page=38&item=522

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 —12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 7,00 voor
weekdagen en €. 12,50 voor zaterdag en zondag.
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