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Maskers op, maskers af: wie ben ik? 
In deze tijd van carnaval, van maskers en verkleedpartijen moest ik denken aan een toneelstukje wat ik 
eens gezien heb op een school n.a.v. een catecheseproject rondom carnaval en vasten. Het was een 
toneelstukje in drie delen. Het ging over een jong meisje wat studeerde en op kamers  was. Bij het 
eerste gedeelte wordt er op haar kamerdeur geklopt. Ze kijkt door het gaatje in haar deur en ziet haar 
vriendje voor de deur, een leuke jongen. Ze slaat in paniek en vraagt hem even te wachten, ze denkt bij 
zichzelf "Zie ik er wel goed uit ?", ze loopt naar de spiegel, haalt even de kam door de haren, wat 
lippenstift en schmink, even iets leuks aantrekken. Eindelijk kan de jongen binnenkomen. "Hallo, leuk 
dat je er bent". Het tweede gedeelte wordt er weer op haar kamerdeur geklopt. Ze kijkt door het gaatje 
en ziet haar ouders. Ze slaat in paniek en vraagt hen even te wachten. "Zie ik er wel als een studente 
uit ?". Ze loopt naar de spiegel, even de lippenstift en schmink er af, vlug wat opruimen. Eindelijk 
kunnen de ouders binnenkomen. "Hallo, we waren in de buurt en dachten: we lopen even bij onze 
studerende dochter binnen". Het derde gedeelte wordt er weer op haar kamerdeur geklopt. Ze kijkt 
door het gaatje en denkt: "Wat komt die hier doen ?". Ze vraagt even te wachten. Ze denkt bij zichzelf: 
"Wat moet ik aantrekken ? Hoe moet ik er uit zien ? Moet ik lippenstift en schmink op of juist niet ?" 
Na heel wat heen en weer geloop doet ze toch maar open en zegt: "Jezus, welkom". 
Ik vond het een apart stukje en het brengt ons eigenlijk bij de kern van de Veertigdagentijd. Wie zijn 
we werkelijk ? We kunnen in ons leven heel wat maskers opzetten. Bij de ene gedragen we ons 
volgens die verwachtingen en bij de andere volgens andere verwachtingen. Voor de Heer kunnen we 
geen maskers opzetten, Hij vraagt ons te zijn zoals we werkelijk zijn met onze grote en onze kleine 
kanten. Het komt er op aan dat we ons bewust zijn van onze kwaliteiten maar ook dat we durven 
erkennen dat we ook onze mindere dingen hebben. Hij kent ons zoals we zijn en voor Hem hoeven we 
nooit komedie te spelen. Hij kijkt door elke vorm van schmink en lippenstift heen. De 
Veertigdagentijd stelt ons de vragen hier rond. Hoe is het met mijn band met God ? Geef ik Hem de 
plaats die Hem toekomt en kan ik in mijn dagelijks gebed en in mijn wekelijks Heilige Mis bij Hem 
zijn zoals ik werkelijk ben ? Hoe is het met de band met mijn medemensen: neem ik hen zoals ze zijn 
en kan ik bij hen zijn zoals ik ben ? Hoe is het met mezelf: leef ik werkelijk zoals God mij bedoeld 
heeft of probeer ik aan de verwachtingen van zo velen te voldoen, ga ik in op mijn levensroeping ? In 
de dagen van carnaval worden veel maskers opgezet, soms kun je jezelf afvragen of sommige mensen 
in die dagen niet precies zichzelf zijn en de andere dagen van het jaar een masker op hebben. God 
verlangt eerlijkheid en oprechtheid naar Hem, naar de medemensen en naar onszelf. Laten we daar in 
de Veertigdagentijd eens werk van maken, nadat we eerst samen de carnavalsdagen in gezellige 
broederlijke saamhorigheid hebben doorgebracht! 
 
 
 
Liturgische kalender 
Zondag 4 februari, Vijfde zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
                 (aansluitend Blasiuszegen) 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Peter Kneepkens en dochter Ria (St.); Fien 
Gelissen-Nijsten; Gertje Nacken als jaardienst; OO. Cremers-Paes als jaardienst; Miet de La Roy- de 
Wit als Zeswekendienst; Pierre Gorissen als zeswekendienst; OO. Guus Dols en Barbara 
Widdershoven. (aansluitend Blasiuszegen) 
 
Maandag 5 februari, H. Agatha, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Sjra Knoors; Frans Donners en Billa Donners-van Wordragen. 
 
Dinsdag 6 februari, H.H. Paulus Miki en gezellen, 
08.30 uur: H.Mis; Jan van der Aalst. 



 
Woensdag 7 februari, 
08.30 uur: H.Mis; Petrus Notten. 
 
Donderdag 8 februari, H. Hieronymus Emiliani, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie; OO. Pierre Smeets en Anita Hansen. 
 
Vrijdag 9 februari,  
08.30 uur: H.Mis; Theodorus van Tuijl. 
 
Zaterdag 10 februari, H. Scholastica, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Sandra Bornkamp-Liebregts; Ton Liebregts als jaardienst; Hub 
Rulkens als jaardienst; Paula Salden-Lemmens en Frits Salden als jaardienst; Theo Scheepers (buurt). 
 
 
Zondag 11 februari, Zesde zondag door het jaar, H. Apollonia, 2e patroon kerk, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans; Kinderwoorddienst; Harry Kuijs als jaardienst; OO. 
Wenmakers-Coumans en José Wenmakers. 
 
Maandag 12 februari, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; OO. Wijnand Neis en Maria Neis-Willems; Bert van Wissen; 
OO. Fleischeuers-Daniëls en overl.fam.. 
 
Dinsdag 13 februari, 
08.30 uur: H.Mis; Pierre Moonen. 
 
Woensdag 14 februari, H.H. Cyrillus en Methodius, 
08.30 uur: H.Mis; Ansbertus van Dongen. 
 
Donderdag 15 februari,  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Annie Hansen-Schreurs als jaardienst en Katinka Hansen. 
 
Vrijdag 16 februari,  
08.30 uur: géén mis hier, wel in de Andreaskapel op Leyenbroek 08.30u. 
 
Zaterdag 17 februari, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Thei Houben; Jeu Vroemen; Huub Boreas; OO. Wijnand Neis en 
Maria Neis-Willems; OO. Schmeitz-Schols; Mia Bleeser-Paas; Miet de La Roy-de Wit (vw. K.B.O.); 
Frits Hurkxkens. 
 
 
Zondag 18 februari, Zevende zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; Josephina Kurvers-Schols als jaardienst. 
10.00 uur: H.Mis mmv gelegenheidskoortje Daniëlle; Josephina Fleischeuer-Daniëls als jaardienst; 
voor de levende en overleden leden van VV. de Haverbüle. 
 
Maandag 19 februari, 
18.00 uur: Pater Karel Kapel: géén H.Mis. 
 
Dinsdag 20 februari, 
08.30 uur: géén H.Mis. 
 
As-Woensdag 21 februari: 



19.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van 
de parochie; voor de levende en overleden leden van VV. de Haverbüle. 
 
Donderdag 22 februari: 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties. 
 
Vrijdag 23 februari, H. Polycarpus, 
08.30 uur: géén H.Mis, wel in de Andreaskapel op Leyenbroek om 08.30u. 
 
Zaterdag 24 februari,  
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Brands-Dols als jaardienst (St.); OO. Dols-Voots als 
jaardienst (St.); OO. van Daal-Nijsten als jaardienst (St.);  Louis Debeije als jaardienst (St.); Betty 
Schols; Hein Heuts; Andreas van Diessen; Lies Bosch-Maassen en schoonzoon Frans; René Waelen; 
Huub Schols als eerste jaardienst. 
 
 
 
Pater Karel feest 
Terugblik: 
Dankbaar mogen we ons de mooie dag en avond van de 5e januari herinneren ter ere van de 114e 
sterfdag van onze Zalige Parochiaan. De Generaal-Postulator, Pater Giovanni, kon nog geen concrete 
datum voor de heiligverklaring bekendmaken, omdat de Paus nog één vergadering met de Kardinalen 
moet houden om zijn beslissing tot heiligverklaring kenbaar te maken. Inmiddels is bekend geworden 
dat de Paus deze vergadering, -waarop het decreet tot heiligverklaring zal worden gepresenteerd en 
door hem ondertekend- zal houden op vrijdag 23 februari a.s.. Daarna zal de exacte datum waarop de 
Heiligverklaring te Rome zal plaatshebben worden vastgesteld.  
Dank gaat vooral uit naar allen die deze 5e januari tot een zo bijzondere dag/avond maakten: 
Kerkbestuur en Kerkelijk zangkoor, Misdienaars en Acolieten, Fanfare Juliana, Gilde MOT, 
Buurtverenigingen en buurtbewoners, Leden van de Broederschap Sittard-Kevelaer, de mensen die 
voor het nieten en stempelen van de tekstboekjes en kaarsenhoedjes zorgden, de stille werkers achter 
de schermen voor vele hand-en spandiensten. Zonder Uw bereidwillige medewerking zou het niets 
geworden zijn. Het was en is een mooie uitdrukking van gemeenschapszin, we mogen trots zijn op 
elkaar, en naar buiten toe hebben we een goede indruk gegeven. 
Op naar de volgende grote plechtigheden rond de heiligverklaring, waar we ons als gemeenschap, 
dankzij onze Pater Karel, op de wereldkaart mogen zetten. Inmiddels is daartoe ook een Stichting in 
het leven geroepen die de bedevaart naar Rome en de festiviteiten alhier zal coördineren. We houden 
U op de hoogte! 
 
 
Aswoensdag 
Woensdag 21 februari begint de jaarlijkse veertigdaagse vastentijd ter voorbereiding op 
Pasen. Het is goed na enkele dagen gezellig eerst Vastenavond gevierd te hebben,  
deze periode te beginnen met het ontvangen van het askruisje. 
Om 19.00 uur is er een gezongen Hoogmis, waaronder het askruisje wordt uitgereikt. 
Overigens is Aswoensdag een geboden vasten-en onthoudingsdag! 
 
Kruiswegoefening 
In de komende voorbereidingstijd op Pasen zullen we op de woensdagavonden om 18.00 uur in de 
Pater Karel Kapel de Kruisweg bidden en zo het lijden van de Heer overwegen. Wij doen dit aan de 
hand van lichtbeelden van de kruiswegstaties. 
Welkom! 
 
Drie-Koningen-Zingen  



Het was zaterdag 6 januari zo'n slecht weer dat de mooie kroontjes van ellende uit elkaar vielen, maar 
alle koningen hebben dapper doorgezet en aan veel voordeuren hun blije lied laten horen. Goed 
gedaan, koningen! De opbrengst van het Drie-Kongingen-zingen was € 120, 24. Het geld is 
overgemaakt naar een project van Unicef, "Schoon water voor Zambia". Koningen en gulle gevers: 
hartelijk dank !  
 
Aswoensdag: start Veertigdagentijdproject  
Op Aswoensdag starten we in de Kinderwoorddienst weer met ons Veertigdagentijdproject "De 
Vastentrein".  
In de H.Mis van 19.00 uur geven we het officiële vertreksein voor de Vastentrein en gaan we samen 
op weg. Elke zondag komen we bij een ander station, waar we luisteren naar de woorden van Jezus en 
met nieuwe moed en een goed voornemen onze reis voortzetten. Zo bereiken we op 8 april goed 
voorbereid ons einddoel: Pasen!  
De kinderen van groep 4 en 5 krijgen op school alvast een Vasten-Spoorboekje, maar de 
Kinderwoorddienst nodigt ook alle kinderen van andere groepen van harte uit!  
 
 
Misdienaars / Acolieten 
Zondag 4 februari: 
08.30 uur: Kay Verhaegh. 
10.00 uur: Maarten Bevers, Arnoud Bevers, Mark Trompetter 
Zaterdag 10 februari: 
18.30 uur: Chrétien Schalkx, Daniël Sollet. 
Zondag 11 februari: 
08.30 uur: Stijn Bruls 
10.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Remco van Huijkelom 
Zaterdag 17 februari: 
19.30 uur: Chris Verheugd, Bert Hundscheid, Loran Evers 
Zondag 18 februari: 
08.30 uur: Remco van Huijkelom 
10.00 uur: Mark Sollet, Huub Widdershoven, Falko Voots 
Woensdag 21 februari: 
19.00 uur: Chris Verheugd, Falko Voots, Rens Verhaegh 
Zaterdag 24 februari: 
18.30 uur: Loran Evers, Huub Widdershoven, Stijn Bruls 
 
 
Website 
De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws 
kunt vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten. 
Sommige delen zijn echter nog in aanbouw. Onlangs werd toegevoegd een aantal foto’s van 
historisch Munstergeleen. U kunt een kijkje nemen op: 
www.sint-pancratius.nl Welkom! 
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 voor 
weekdagen en  €. 12,50 voor zaterdag en zondag. 
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