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Allerheiligen, Allerzielen 
Alles is in het leven aan slijtage onderhevig. Huwelijken spatten uit elkaar, liefde kan zich 
omzetten in haat, idealen kunnen begraven worden. Hoeveel hebben wij laten schieten, omdat de 
ander niet meer zo boeide?  
Soms krijg ik de indruk dat we wat gemakkelijker zijn geworden in onze menselijke relaties. We 
zijn wat springerige en vlinderige mensen aan het worden. Sommigen springen inderdaad als 
vlinders van de ene bloem naar de ander. Mensen wippen van het ene interessante gebeuren naar 
weer andere recepties, waar de dranken gekoeld staan, de tafels vol heerlijke gerechten, maar de 
harten vaak leeg en koud. We zijn aan zoveel dingen gewend geraakt.  
Steeds meer lezen we in de krant bij overlijdensadvertenties:  
"De begrafenis / crematie heeft in stilte plaatsgevonden".  
Is er in onze harde wereld nog wel plaats voor liefde en onvoorwaardelijke trouw? 
In het Evangelie van Allerheiligen horen we vertellen over mensen die anderen opgevallen zijn,  
niet omdat ze voortdurend op zoek waren naar iets nieuws, maar omdat ze op zoek waren naar 
gerechtigheid in hun leven. Het zijn mensen die indruk maakten, omdat ze anderen het volle 
pond gaven. Ze zijn "arm van geest", in de zin van: uitgeblust. Het elan heeft de wereld er 
uitgeslagen. Er is niets nieuws meer onder de zon. Het zijn mensen die alleen nog maar de laatste 
adem kunnen uitblazen. Alleen God is hen nog nabij. Aan Zijn zorg hebben zij zich 
toevertrouwd. 
 
 
Ik denk aan een vrouw van 84. "Ze was zorgzaam en goed" stond er boven haar overlij-
densbericht. Ze heeft een stel kinderen groot gebracht in de moeilijke oorlogsjaren. Ze stond 
altijd klaar voor de ander. De nood van de ander was ook haar nood. Ze wilde je altijd iets geven, 
als je bij haar was. Alles heeft ze nu gegeven, tot zelfs haar man toe. Ze is nu totaal opgebrand, 
uitgeblust. En iedereen zei op haar begrafenis: "Als er ooit iemand in de hemel komt, 
dan is zij het!" 
Er zijn veel van die mensen, die de ander niet als een stuk vuil beschouwen, de ander niet 
gebruiken als consumptieartikel. Veel mensen zijn groot geworden in 't alledaagse. Ze zijn 
naamloos de weg van Jezus gegaan. Het zijn mensen die God en hun doopsel trouw zijn 
gebleven tot de laatste snik. Het zijn ándere mensen die God zalig prijst, dan die welke in onze 
STER-reclames worden heiligverklaard. Met zijn zaligsprekingen geeft Jezus de gewone burger 
weer moed. 
Jezus heeft het over "de Armen van Geest". Vervloekt en gediskwalificeerd ben je, als je de 
spelregels van deze wereld niet kent, als je niet op de hoogte bent: op ónze hoogte.  
Maar het gaat Jezus om de gewone mensen, soms naamloos verdwenen in een bejaardenhuis. Zij 
vormen voor God de belangrijkste schakels in zijn goddelijke ketting. In die menselijke keten 
komen we grote namen tegen: Abraham, Mozes, David, Jeremia, Job, Jezus van Nazareth, 
Paulus, Sint Jan de Doper, Antonius of onze eigen Pater Karel.  
Maar ook de naam van tante Sjaan die zo'n rustpunt binnen de familie was. Ook de naam van je 
eigen moeder die, ondanks haar tekorten, vier kinderen heeft grootgebracht. Heilig zullen ze 
nooit worden verklaard, maar de vraag is of dat wel nodig is. Ze zijn voorgoed bij God. Mensen 
van vlees en bloed, mensen als u en ik – met fouten en gebreken, die dicht bij God mogen zijn. 
Daar zijn mensen tussen met wie wij een stuk intiem menselijk leven hebben gedeeld. 
Het woord "Heilig" is ons vaak vreemd, alsof het hoort bij de andere kant. Maar heiligheid heeft 
alles te maken met de werkelijkheid van alledag. Het woord drukt uit dat mensen zich op een 
heilzame weg bevinden, een weg die leidt naar God. Heelmakers zijn het, omdat ze er in 
geslaagd zijn -met al hun fouten en gebreken - enkele brokken van deze wereld aan elkaar te 
lijmen. Dat zeggen we soms ook tegen elkaar: "Die mens heeft het kwaad niet in de wereld 



gebracht!" En wij mogen leven temidden van dit soort mensen. Kijk maar eens om je heen en let 
niet op hun fouten, maar concentreer je op hun heelheid. Ze zijn er: op school, in de fabriek, op 
kantoor. Daar ontmoet je mensen die goed zijn bovenmate. Niet omdat ze bóven de wereld staan, 
maar er juist midden in staan! 
Heiligen zijn mensen van vlees en bloed, ooit door God in beweging gezet, door God aangeraakt.  
Zalig zijn ze, omdat ze geloofden in de groei van zichzelf en in de groei van anderen. Zalig zijn 
ze, omdat ze in het leven niet alle pijn hebben weggepraat, goedgepraat, doodgezwegen, 
ontkend. Zij hebben de pijn ontmaskert als geboortepijn, als een groeipijn. Mensen hebben een 
geweldige levenskracht in zichzelf. Krachten om te groeien, te veranderen, in beweging te 
komen. Krachten ook om écht met mensen verbonden te zijn. Ooit is er Iemand geweest die een 
kind in ons midden plaatste en zei:  
"Kijk, dat bedoel ik nou! Van een klein kind straalt het er van af" 
Zo soms hoor je via de media de levensverhalen van slaven, mijnwerkers, taxichauffeurs en 
dwangarbeiders: Hoe ze de doem te boven kwamen en begrepen dat ze als mensen goud waard 
waren. Zij hebben ervaren: God is mét ons en ín ons. Hij is in ons hart, in ons geweten en in onze 
levensdurf. Zij zijn de weg gegaan van Jezus, de heel-maker bij uitstek. Hij die ons heeft geleerd 
dat alleen de liefde in staat is om de gebroken stukken van ons leven weer aan elkaar te krijgen.  
Jezus, als de kostbaarste schakel in de menselijke keten. Wij mogen in ons leven Hem achterna. 
Eren wij dan in dankbaar gebed de komende dagen onze overleden dierbaren, dat zij mogen 
rusten in vrede. En wij, voortgaand op de weg van het goede, eens opnieuw –en dan voorgoed- 
met hen verenigd mogen worden in Gods Vaderhuis! 
 
Liturgische kalender 
Zondag 22 oktober, Negenentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis mmv gelegenheids-Kinderkoortje van Daniëlle; OO. Latten-Baetsen en zoon Frits 
als jaardienst (St.); Nelly Wagelaar-Brouns als jaardienst en echtgenoot Gerrit Wagelaar. 
 
Maandag 23 oktober, H. Johannes van Capestrano, 
17.40 uur: Rozenkrans. 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Martin Hamers (vw. verj.dag); Voor ’n bijz. intentie (J.S.); 
Arno Hansen. 
 
Dinsdag 24 oktober, H. Antonius-Maria Claret, 
08.10 uur: Rozenkrans. 
08.30 uur: H.Mis; Theodorus Dernison. 
 
Woensdag 25 oktober, 
08.10 uur: Rozenkrans. 
08.30 uur: H.Mis; Maria Keeris-van Raay. 
 
Donderdag 26 oktober, 
17.40 uur: Rozenkrans. 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor welzijn van een vriend (B). 
 
Vrijdag 27 oktober, 
08.10 uur: Rozenkrans. 
08.30 uur: H.Mis; Albert van Lieshout. 
 
Zaterdag 28 oktober, H.H. Simon en Judas, apostelen, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Kurvers-Schmeits als jaardienst (St.); Andreas van Diessen; 
Billa Donners-van Wordragen (buurt 2); May Paas-Salden als jaardienst; OO. Roberts-Paumen, zonen 
Gerrit en Zef en schoonzoon Lambert; Eugéne Erkens als 1e jaardienst en echtgenote Tilly Erkens-
Brands; OO. Dols-Jessen als jaardienst. 
 
 
Zondag 29 oktober, Dertigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen Pierre en Frits en dochter Mietje. 



10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Lies Bosch-Maassen en schoonzoon Frans; 
Martin de Bruijni; OO. Theelen-Waterreus; Leo Hendrix (vw. verj.dag); Bertha Smeets-Dols; Herbert 
Rohs als jaardienst; Zef Wever als 1e jaardienst; Leo Lemmens; Arnold Kurvers en Josephina Schols 
en zonen Jeu, Joke en Martien; Voor ’n bijz. intentie (msgh); Harry Kuijs; OO. Wenmakers-Coumans 
en José Wenmakers; Sjeer van Noothoorn; Jan Keulers. 
15.00 uur: Plechtig Lof met herdenking van de overleden medeparochianen die sinds 1 november 
2005 kerkelijk uitgeleide werd gedaan. Wij noemen hun naam en ontsteken een kaars. Aansluitend 
zegening van de graven op het kerkhof mmv. Fanfare Juliana. 
 
Maandag 30 oktober, 
17.40 uur: Rozenkrans. 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties. 
 
Dinsdag 31 oktober, 
08.10 uur: Rozenkrans. 
08.30 uur: H.Mis; Willem van Luijk. 
 
Woensdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen, 
19.00 uur: Plechtige Hoogmis, Meerstemmig; Leonardus Dols en Pauline Wouters als jaardienst 
(St.); OO. Dominicus Dols-Tummers als jaardienst (St.); Martin Hamers; Gert Wilms-Kurvers; voor 
de overleden priesterzonen van Munstergeleen; voor de overleden pastoors van onze parochie. 
 
Donderdag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen. 
08.30 uur: Stil Gelezen volledig Latijnse Requiëmmis (ritus 1962 aan het Hoogaltaar); voor de zielen 
in het vagevuur. 
08.55 uur: Stil Gelezen volledig Latijnse Requiëmmis (ritus 1962 aan het Hoogaltaar); voor de 
intenties van de H. Vader. 
19.00 uur: Plechtig Gezongen Requiëmmis; Harry Ceelen; OO. Honneff-Schols, zoon Thei en 
Annie Op de Kamp; Gert Wilms-Kurvers; Hub Beaumont en Mia Beaumont-Rademakers; voor de 
overledenen van het voorbije jaar, die dan wederom met name worden genoemd. 
 
Vrijdag 3 november, H. Hubertus, Eerste Vrijdag, 
08.30 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
18.00 uur: Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
18.30 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Hermanus Donders.  
Aansluitend zegening van het Hubertusbrood tegen hondsdolheid bij mens en dier. 
 
Zaterdag 4 november, H. Carolus Borromeüs, 
15.00 uur: H. Doopsel van Cliff Lemmens. 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Echtpaar Sjeng Bongaerts en Beth Schols als jaardienst (St.); 
Pierre Coumans; Sandra Bornkamp-Liebregts en Ton Liebreghts; Thei Houben als Zeswekendienst; 
Mike Claessens als jaardienst. 
 
 
Zondag 5 november, Eenendertigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Jan Hamers als 1e jaardienst; OO. Hamers-
Ronkaars en dochter Tiny; OO. Meijs-Heunen; OO. Donners-Haarden; Frans Dols; Billa Donners-van 
Wordragen; OO. Halmans-Haartmans; Harry Smeets; Rie Nacken als jaardienst; Bijz,. intentie (msgh); 
Sibilla Gelissen-Haartmans  (K.B.O.); Truus Keulers-Kleuskens en zoon Ruud; Zus Pokorny-
Doesborgh als 1e jaardienst. 
 
Maandag 6 november, Alle heilige geloofsverkondigers in onze streken, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Trees Brands-Derrez; Hub Lemmens; Theo Scheepers. 
 
Dinsdag 7 november, H. Willibrord, 
08.30 uur: H.Mis; Truus van den Boogaart. 
 
Woensdag 8 november, H. Willehad. 
08.30 uur: Géén H.Mis. 



 
Donderdag 9 november, Kerkwijding St. Jan van Lateranen, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Jan Vermeulen. 
 
Vrijdag 10 november, H. Leo de Grote, paus, 
08.30 uur: Géén H.Mis. 
 
Zaterdag 11 november, H. Martinus, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Kubben-Boyens (St.); Overl. fam. Van Rijn-Penners; 
Billa Donners-van Wordragen (buurt 3); Gerda Boreas-Janssen als jaardienst. 
 
 
Allerheiligen/Allerzielen 
Zondag 29 oktober: 
15.00 uur: Plechtig Allerheiligen/Allerzielen Lof met aansluitend zegening van de graven 
op het kerkhof. We noemen in het Lof met name de overledenen van het voorbije jaar, 
waarvan we hier kerkelijk afscheid namen. Fanfare Juliana zal op het kerkhof de zegening van 
de graven traditioneel met gepaste muziek begeleiden. 
Woensdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen: 
19.00 uur: Plechtige Meerstemmig-gezongen Hoogmis. 
Donderdag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen: 
08.30 uur: Gelezen volledig Latijnse H.Mis (Ritus 1962) en aansluitend om: 
08.55 uur: Gelezen volledig Latijnse H.Mis (Ritus 1962) 
19.00 uur: Plechtige Gregoriaans/meerstemmig gezongen Requiëmmis, mede tot intentie 
van de overledenen van het voorbije jaar. 
Graag nodigen wij U uit tot deelname aan deze dagen en momenten van devotie, om zo onze 
overleden dierbaren in ere te houden, te bidden voor hun zielerust, vertrouwend dat wij eens 
in Gods Vaderhuis elkaar wederom mogen ontmoeten! 
 
H.Doopsel 
4 november: Cliff Lemmens (Lichtenberg) 
 
Misdienaars / Acolieten 
Zondag 22 oktober: 
08.30 uur: Huub Widdershoven 
10.00 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet 
Zaterdag 28 oktober: 
18.30 uur: Loran Evers, Chrétien Schalkx. 
Zondag 29 oktober: 
08.30 uur: 
10.00 uur: Stijn Bruls, Remco van Huijkelom. 
15.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Maarten Bevers, Arnoud Bevers, Bert Hundscheid. 
Woensdag 1 november: 
19.00 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Mark Trompetter. 
Donderdag 2 november: 
19.00 uur: Robert Dormans, Huub Widdershoven, Maarten Bevers. 
Zaterdag 4 november: 
18.30 uur: Stijn Bruls, Remco van Huijkelom. 
Zondag 5 november: 
08.30 uur: Chrétien Schalkx. 
10.00 uur: Chris Verheugd, Bert Hundscheid, Robert Dormans. 
Zaterdag 11 november: 
18.30 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet. 
 
Website 
De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws kunt 
vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten. U kunt een 



kijkje nemen op:www.sint-pancratius.nl Welkom! Op de site www.katholieknederland.nl  kunt u 
bij de rubriek Radio/kruispunt een radio-interview aangaande Pater Karel beluisteren. 
Bovendien op deze link van TV Limburg, een videoimpressie van 5 januari zoals werd 
uitgezonden: 
http://www.tvl.nl/site/load.php?page=38&item=522  
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium deponeren 
in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 voor weekdagen en  
€. 12,50 voor zaterdag en zondag. 
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