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Loewende klokken… 
Wie van ons kent niet het geluid van kerkklokken ? Waarom hebben kerken en kapellen 
klokken, meestal bronzen maar soms ook stalen of uit gietijzer ?  En waarom worden de 
klokken in onze Rooms-Katholieke Kerk geluid ? 
De belangrijkste taak van de klokken is om mensen te roepen om samen te komen. 
Vanouds komen gelovigen samen om te bidden, om te vieren en te rouwen, om zich te 
verdiepen in het geloof in onze God die van mensen houdt en nabij wil zijn in vreugde en 
verdriet.  
Vanouds komen christenen samen om Eucharistie te vieren, om Jezus Christus in Zijn 
Woord en Sacrament te ontmoeten. In een van de zegeningsgebeden die over een 
nieuwe klok kan worden uitgesproken staat het heel mooi verwoord: “Wij bidden u, 
Heer, dat bij het luiden van deze klok uw gelovigen zich met vreugde haasten naar de 
kerk en één van hart en geest worden door zich toe te leggen op de leer van de 
apostelen, trouw te blijven in broederlijke eensgezindheid en ijverig in het breken van 
het brood en in het gebed tot lof van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer. Amen.” 

Naast het samenroepen van de gelovigen worden de klokken van onze kerken en 
kapellen ook geluid om het christenvolk op de hoogte te stellen van belangrijke 
gebeurtenissen binnen de plaatselijke gemeenschap. In de meeste parochies worden de 
klokken geluid wanneer een gelovige is overleden en zo weten de andere gelovigen dat 
er in de komende dagen een kerkelijke uitvaart zal zijn. In vele parochies worden de 
klokken ook geluid na een doopsel of een huwelijk. In de meeste parochies worden de 
klokken ook drie maal dagelijks geluid voor het Angelusgebed, waarbij we op een 
bijzondere manier de Menswording gedenken.  
In een aantal parochies worden de klokken ook geluid tijdens de consecratie, als een 
duidelijk teken van geloof dat de Heer werkelijk aanwezig komt onder de gedaanten van 
brood en wijn. Zoals het Klein Rituale, het zegeningsboek van de Kerk het zegt: “De stem 
van de klokken drukt in zekere zin de gevoelens van het Godsvolk uit, wanneer het 
juicht of treurt, dankt of smeekt, bijeenkomt en het mysterie van zijn eenheid in Christus 
tot uitdrukking brengt”. (738) 

Hebben klokken een Bijbelse grond ? In de Bijbel vinden we geen klokken maar er is wel 
een vergelijkbaar iets. In het tiende hoofdstuk van het boek Numeri, vers 1, geeft God 
aan Mozes de opdracht dingen te maken om het volk samen te roepen: “Maak twee 
trompetten van gedreven zilver. Zij zullen dienen voor het bijeenroepen van de 
gemeenschap en voor het opbreken van de legerkampen.” In datzelfde hoofdstuk vers 
10 lezen we ook: “Op de dagen van vreugde, op de feesten en bij nieuwe maan moet u bij 
de brandoffers en slachtoffers op de trompetten blazen. Zij zullen de aandacht van God 
op u vestigen. Ik ben de Heer, uw God.” 

Bij de klokken mogen wij ook denken de eerste bladzijden van de Schrift, aan het boek 
Genesis waar God spreekt. In het tweede zegeningsgebed van een klok wordt er 
verwezen naar de Stem van God, “toen het eerste licht van de wereld scheen klonk uw 
stem in de oren van de mens om hem uit te nodigen tot deelname aan uw goddelijk 
leven, hem het onuitsprekelijke te leren en hem te onderrichten over al wat heilzaam is”. 
De klokken mogen ons ook laten denken aan Psalm 29 waarin we horen over de Stem 
van de Heer.  
Hoewel de belangrijkste taak van een klok dus is het bijeenroepen voor de liturgische 
samenkomsten en het op de hoogte stellen van de belangrijkste gebeurtenissen binnen 
de plaatselijke gemeenschap, kunnen klokken ook geluid worden om de mensen in de 
omgeving te waarschuwen voor onraad of een brand. Op vraag van de kerkelijke of 
burgerlijke overheden kunnen de klokken ook geluid worden bij bepaalde feestelijke of 
droevige gebeurtenissen.  (naar: A. Penne) 



Liturgische Kalender 
Zondag 11 juni, Hoogfeest van de H. Drievuldigheid, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Voots-Peters en zonen 
Theo en Jan (St.); OO. Jetten-Paulssen (St.). 
 
Maandag 12 juni, H. Odulfus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor ’n bijz. intentie (Br.). 
 
Dinsdag 13 juni, H. Antonius van Padua, 
19.00 uur: Hoogmis te Leyenbroek b.g.v. feestdag H. Antonius van Padua. 
 
Woensdag 14 juni, H. Lidwina van Schiedam, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Mathieu Ramaekers. 
 
Donderdag 15 juni, H. Vitus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 16 juni, H. Lutgardis, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Willem Theelen. 
 
Zaterdag 17 juni, Z. Paulus Burali, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Kurvers-Schmeits, Arno Kurvers, Tiny en Math 
Spijkers; Wil Otten (off.) Fien en Sjeng Keulers-Ehlen en zoon Wim. 
 
 
Zondag 18 juni, Hoogfeest H. Sacrament, 
08.30 uur: H.Mis; Jan Dautzemberg; Thé Schols; voor ‘n bijz. intentie uit dankbaarheid. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Zef en Annie Rouschop-Pennings; Arnold Kurvers en 
Josephina Schols en zonen Jeu, Joke Martin en Winand; Frits Donners. 
 
Maandag 19 juni, H. Romualdus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Wim Philips (St.); OO. Christiaan Schols en Anna 
Dols, zonen Pierre, Frist en Thé, dochter Miet en overige familie; Marianne Schillings-
van Duinen. 
 
Dinsdag 20 juni, Z. Dermitius O’Hurley, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Ed Houben. 
 
Woensdag 21 juni, H. Aloysius Gonzaga, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Jan van Luijk. 
 
Donderdag 22 juni, H.H. Johannes Fisher en Thomas More, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 23 juni, H. Ediltrudis, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor ’n bijz. intentie (Br.); Mathieu Hanneman. 
 
Zaterdag 24 juni, Geboortefeest H.Johannes de Doper, 
18.30 uur: Dankmis Communicantjes; Charles Halmans 
 
 
Zondag 25 juni, 12e zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 



10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans; OO. Kneepkens-Voots en kinderen (St.); Piet Coolen 
(St.); OO. Theelen-Waterreus. 
 
Maandag 26 juni, H.H. Johannes en Paulus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Pierre Schillings en overl. ouders. 
 
Dinsdag 27 juni, H. Cyrillus, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Gertruda van den Boogaart. 
 
Woensdag 28 juni, H. Ireneus van Lyon, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.), Anna Maria Broers-van Tuijl. 
 
Donderdag 29 juni, H.H. Petrus en Paulus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 30 juni, Eerste martelaren Kerk van Rome, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Heinrich en Hubertina Römkens als jaardienst. 
 
Zaterdag 1 juli, Z. Johannes Baptista Duverneuil en gezellen, 
18.30 uur; H.Mis met samenzang; Anna Maria Keulen en OO. Keulen-Heijnen (St.); 
Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems (St.); Johan en Lilly Cremers-Reubsaet als 
jaardienst; Thé Schols als eerste jaardienst. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Overleden 
28 mei: Dhr. Wilhelmus (Willy) Hamers, 94 jaar (Hoogstaete). Moge hij rusten in vrede. 
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en 
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage 
voor H.H. Missen is:  €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en  €. 15,00 voor 
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen!) 
 
Misdienaars / Acolieten 
Zondag 11 juni, 
10.00 uur: - -  
Zaterdag 17 juni, 
18.30 uur: Mark Trompetter, Sjoerd Middeldorp, Naud Middeldorp. 
Zondag 18 juni: 
10.00 uur:  - - 
Zaterdag 24 juni: 
18.30 uur: Beau Segers, Marie Penners. 
Zondag 25 juni: 
10.00 uur: Robin Dubois, Kean In ’t Panhuis, Milan Heinle. 
Zaterdag 1 juli: 
18.30 uur: - -  


